Geloven tegen de stroom in.

2 Timotheus 3: 1-5

In een zware tijd

Geen fijn Bijbelgedeelte... alleen al het eerste vers. Weet dat er zware tijden zullen aanbreken! In de
laatste dagen. Dan denken we vaak aan de eindtijd. De tijd die voorafgaat aan de wederkomst van
Christus. Uit de Bijbel wordt duidelijk dat de tijd bedoeld wordt vanaf Pinksteren. Dan zullen er
moeilijke tijden komen voor de christelijke gemeenten. Paulus schrijft het aan Timothels zodat hij
zich daarop voor kan bereiden. Als er moeilijke dingen gebeuren zal hem dat niet overvallen, en hij
hoeft zich daardoor niet te laten overrompelen.

Op dit moment is het in de christelijke gemeenten ook moeilijk. En ook nu hoeft dat ons niet te
verbazen. Paulus schreef het over de laatste tijden, en daar leven wij ook in. Veel problemen worden
veroorzaakt door de overheidsmaatregelen in verband met corona. Daar hebben kerken dan weer
meningsverschillen over, en onkerkelijke mensen zien er reden in om de kerken te beschuldigen.
Maar ook buiten deze dingen om: de kerkelijke verdeeldheid, de ruzies in gemeenten, het elkaar
veroordelen. Dat is in kerkelijk Nederland aan de orde van de dag. In andere delen van de wereld is
er vervolging, buitensluiting omdat je christen bent. De Bijbel is er duidelijk over: in de wereld zul je
verdrukking hebben. Gods kerk is altijd vervolgd geweest. Zware tijden: we veroorzaken ze zelf in de
kerk, en ze komen door de wereld om de kerk. Want die liefhebbers van zichzelf, en al die anderen
die genoemd worden in de volgende verzen, zitten ook in de kerk. Herken je deze dingen in je eigen
hart?

2 Timotheus 3 : 5-9

De wereld... ook in de kerk

Gisteren zagen we dat de zware tijden niet alleen veroorzaakt worden door oorzaken van buitenaf,
maar net zo goed van binnen de kerk. Paulus heeft het niet in de eerste plaats over vervolging, maar
vooral over het ongeremd uitleven van de zonde. We lezen een lange lijst zonden, die heel actueel is.
Mensen die zeggen God lief te hebben, maar in hun daden blijkt dat ze de zonde liefhebben. Zijn de
mooiste kathedralen vaak niet gebouwd om de eer van een mens?

En ondankbaarheid.... Kom je dat tegen in je hart? Want we mogen niks meer.... Denk even goed na.
Dan zul je er achter komen dat we nog zo ontzettend veel krijgen.

Kwaadsprekers. Een zonde waar we zo makkelijk aan mee doen.

De wereld zit in de kerk. De kerk lijkt op de wereld. Zo’n kerk verloochent zichzelf. Ben je er al achter
gekomen dat de wereld in je hart zit? Al die zonden die hier genoemd worden. Ga het rijtje maar af.
Omdat ze in ons hart zitten, zitten ze in de kerk. Toch wordt van ons verwacht dat we ons anders
gedragen. Er wordt op ons gelet. Ik kan mijn leven niet beteren. Al moet ik het wel proberen. De
duivel weet mijn zwakke plekken. Daarom heb ik genade nodig die mijn hart vernieuwt. Zodat ik de
zonde, die ik eerst liefhad, ga haten. Ervoor op de vilucht ga. Dat is niet laf. Als je de Heere lief hebt,
wil je vluchten voor de zonde. Dan leer je wat het is jezelf te verloochenen. Omdat je voor Hem wilt
leven, die alles voor jou deed.



Handelingen 5: 12-16
Jaloersmakend

Het gaat hier over de eerst christenen die samen kwamen onder de zuilengang van Salomo. Er
gebeurden wonderen, en ze waren eensgezind bijeen. Wat kunnen we daar naar verlangen.
Eensgezind. Als gemeenteleden onderling, maar ook met al die verschillende kerken en stromingen.
Er zijn momenten dat je die eensgezindheid kunt ervaren. Op bepaalde vakanties, waar mensen van
allerlei kerkelijke stromingen in een groep zitten. Met interkerkelijke Bijbelstudieconferenties. Een
collega of vriend die van een andere kerk is, maar met wie je goede gesprekken over geloven kunt
hebben. Fijn dat zulke momenten er ook zijn. We lezen hier nog iets over de vroege kerk: Niemand
durfde zich bij hen aan te sluiten, maar het volk had grote achting voor hen. Er gold een hoge norm
voor heiligheid. Men keek tegen deze gemeente op. Maar zo bleef het niet. Er is een schijn van
godsvrucht, maar de kracht ervan is verloochend. Van deze gemeentes gaat geen kracht meer uit.
Veel zonden kunnen gecombineerd worden met een christelijke belijdenis. Dat brengt schade aan de
gemeente. En denk bij die zonden niet aan allerlei grove uitspattingen. Het komt heel dichtbij. Liefde
voor geld, egoisme, hoogmoed, elkaar niet vergeven, overdadig leven. Met woorden kunnen we
makkelijk belijden een christen te zijn. Komt het ook uit in onze daden? We lezen dat er steeds meer
mensen gingen geloven, omdat er kracht uitging van het leven van deze gemeente. Bid of de Heere
wil geven dat er kracht van jouw leven uitgaat, in de gemeente en daarbuiten.

2 Timotheus 4: 1-5
De gezonde leer

We hebben gezien wat de kenmerken zijn van de kerk in de eindtijd. De kerk wordt steeds meer
gelijk aan de wereld. Dat maakt haar zwak. Dat heeft niet alleen te malen met allerlei uiterlijkheden
maar vooral met gedrag. Liefdeloosheid en leven in overdaad. Hier lezen we dat er ook een tijd komt
dat de gezonde leer niet meer verdragen wordt. Wat is die gezonde leer dan? Dat er altijd met twee
woorden wordt gesproken: er is zonde, maar ook genade. Er is een eisende wet, maar ook een
evangelie, een blijde boodschap van de mogelijkheid van vergeving door het kruis. Paulus zegt dat er
een tijd komt dat we die gezonde leer niet meer willen horen. Dat gaat dan om dingen die tegen
onze wil ingaan. Paulus vraagt in Galaten 4: ben ik jullie vijanden geworden omdat ik jullie de
waarheid zeg? We willen de waarheid vaak niet horen. Want de waarheid is dat we dode zondaren
zijn. Dat we onszelf niet kunnen redden, maar van genade moeten leven. Als je dat niet wilt horen, ga
je wat anders zoeken. Weer blijkt duidelijk dat er niets nieuws is onder zon. Je zoekt iets wat fijn is
om te horen, een voorganger waarvan je vindt dat die bij je past. Ze zullen hun gehoor van de
waarheid afkeren, en zich keren tot verzinsels. Hier wordt je gewaarschuwd. Als je een andere kerk
zoekt, een andere voorganger, doe je dat dan met de goede redenen? Of zit er iets in waartegen
Paulus hier waarschuwt? Leg je hart ernaast, en vraag om de leiding van de Heilige Geest.

1 Timotheus 4: 8-12

Voorbeeldig.



TimotheUs is al jong geroepen om de Heere te dienen in Zijn koninkrijk. Er zijn mensen die hem te jong
vinden. Dat weet Paulus, daarom schrijft hij hem hierover. Laat niemand je minachten om je leeftijd,
maar wees een voorbeeld. In woord, wandel, liefde, geest, geloof en reinheid. Deze oproep geld voor
elke christen. Ben je dat? Dan bedoel ik niet dat je de schijn hebt van de godsvrucht, dat je naar de
kerk gaat, en zegt een christen te zijn. Is Christus je leven geworden? Ben je van Hem? Dan zal dat
zichtbaar worden in je leven. Bij Timothels ging dat ook niet vanzelf. Oefen je in de godsvrucht, zegt
Paulus tegen hem. Het trainen van je lichaam, waar zoveel aandacht voor is, is lang niet zo nuttig als
het oefenen in de levensheiliging. Het kost ook inspanning. En je zult struikelen, elke dag in veel dingen.
Als het goed is houdt dat je dicht bij de Heere. Je beseft dat je Hem bij elke stap nodig hebt. Dat
volharden wat in vers 16 staat is nodig. Elke dag weer opnieuw beginnen, met de hulp van de Heere.
Je wordt moe van jezelf, maar de Heere wordt ons niet moe. Hij weet wat Hij van ons kan verwachten,
want Hij weet dat we stof zijn. Leer dicht bij Hem te leven, door Hem elke dag te zoeken, in Zijn woord
enin je gebed. Dat afhankelijke leven wil Hij zegenen.

2 Timotheus 4:6-8

Elke dag strijd

Paulus is aan het eind van zijn leven gekomen. In vers 6 schrijft hij dat: de tijd van mijn ontbinding is
dichtbij. Hij is niet bang voor de dood. Hij kijkt ernaar uit, want de kroon van de rechtvaardigheid heeft
de Heere voor hem klaargelegd. Als Paulus terugkijkt op zijn leven, is er vreugde. Hij mag zeggen dat
hij de goede strijd heeft gestreden, tegen de zonde, de duivel en de wereld. In de kracht van de Heere
Jezus Christus. Er staat niet dat hij de strijd goed heeft gestreden. Dat kan niemand. Hij weet dat hij uit
zichzelf nooit die goede strijd gezocht zou hebben. Hij streed eerst tegen God. Als God hem niet
opgezocht had, zou hij hem nooit zijn gaan dienen. Zo is het bij iedereen die de Heere leert kennen: ik
heb U lief, omdat U mij eerst hebt liefgehad. Als die liefde tot God in je leven komt ga je strijden tegen
de vijanden van God, omdat ze ook jou vijanden worden. Dan kun je tegen hen strijden, omdat Christus
op Golgotha het zwaarste deel van de strijd heeft gestreden.

Je hoeft het niet in eigen kracht te doen, en kunt het ook niet. Je ervaart elke dag weer hoe zwak je
bent. Maar juist in die zwakheid wordt Gods kracht volbracht. Dan kan de Heere iets aan je kwijt. Dan
heb je Hem nodig. Als je met de stroom mee zwemt, ken je die strijd niet. Want je hebt God niet lief.
Je hebt jezelf lief, en de zonde. Dan zul je nooit met Paulus de dood rustig kunnen afwachten, omdat
je weet dat je de goede strijd hebt gestreden. Dan roept de Heere het je vandaag weer toe: bekeer je
van je slechte wegen, want waarom zou je sterven?!

Exodus 34: 5-8
Bestaat Hij wel?

Klinkt er in jouw hart ook wel eens zo’'n stemmetje: maar.... bestaat God eigenlijk wel? Stel je voor dat
Hij niet bestaat? De meeste mensen zijn er toch van overtuigd dat er geen God is, zou de minderheid
dan gelijk hebben die wel in Hem geloven? Zou het leven niet veel makkelijker zijn als er geen God is?
Dan hoef ik niet bang te zijn voor oordeel, voor het doen van zonden. Dan hoef ik me niet aan al die
regels te houden. Deze gedachten zullen de meesten bekend voorkomen. Je bent echt niet de enige.
En niet alleen jongeren hebben deze gedachten. Wat je het beste kunt doen is die gedachten
voorleggen aan de Heere. En dan luisteren naar Zijn stem. Misschien hoor je Zijn stem in de schepping,



als je buiten bent en onder de indruk komt van het schitterende wat je daar allemaal ziet. Of je hebt
les over hoe ons lichaam in elkaar zit, en beseft dat dit bijzondere nooit toevallig ontstaan kan zijn. Het
duidelijkst klinkt Gods stem in Zijn woord. Open dat biddend. Vraag Hem of Hij je Zijn stem wil laten
horen. Maak Hem je twijfels, je ongeloofsgedachten bekend.

Mozes vroeg aan de Heere of hij Zijn heerlijkheid mocht zien. Dan zegt de Heere dat Hij Zijn goedheid
aan Mozes voorbij zal laten gaan, en dat Hij Zijn Naam zal uitroepen. Ex. 33:18-19. Dan lezen we wat
de Heere roept, hoe Hij Zich bekend maakt aan Mozes, en door dit woord aan ons. Lees dit aandachtig,
ook wat het uitwerkt op Mozes: hij buigt zich neer, verootmoedigd zich. Zo zie je dat de Heere een
gebed om iets van Hem te mogen zien en horen wil verhoren!



