
Bijbelrooster Puntuit 

Treuzelen  

Dag 1: Waarom treuzelen? 

Psalm 95 

In het boek ‘Repentance, Turning from sin to God: what it means and why it’s necessary’  (in het 

Nederlands uitgegeven door De Banier onder de titel ‘Berouw, De weg terug naar God) waarschuwt 

Thomas Boston treuzelaars. Zo noemt hij mensen die onder de verkondiging van het Evangelie zitten, 

maar zich niet bekeren omdat ze er geen moed voor hebben of omdat ze de oproep niet serieus 

nemen. Deze week vragen we ons met Boston af: waarom treuzelen hoorders van het Evangelie? En 

vooral: waarom zouden wij nog treuzelen? 

Zondag aan zondag de oproep horen en nog steeds onbekeerd verder leven. De Bijbel praat dat op 

geen enkele manier goed. Maat hoe komt het? Wanneer iemand begint na te denken over de vraag 

hoe hij aan het oordeel kan ontkomen, zal Satan alle kunst van de hel gebruiken om hem vast te 

houden. Zo probeert Satan te bereiken dat het tot uitstel komt. Hij doet je geloven: het is toch veel 

te vroeg om te geloven, dat komt later wel. Of hij doet je geloven: je hebt te lang gewacht. Nu kan 

het niet meer. Maar hij liegt. Maar God liegt niet als Hij in Zijn Woord zegt: Heden (vandaag!), zo gij  

Zijn stem hoort… 

Dag 2: Te druk of te lui 

Efeze 5: 6-17 

‘Hoe is het?’ ‘Goed hoor, druk’. We zijn druk. Voor school, voor ons werk, in de kerk, met vrienden, 

met familie. Altijd zijn we bezig. Hoe vaak zijn mensen niet vervuld met zoveel zaken, dat zij geen 

gepaste tijd kunnen vinden om hun zaligheid te bewerkstelligen? Zoveel drukte, zoveel zorgen aan 

het hoofd dat ze de zorgen voor hun ziel verdringen. Zij denken bij zichzelf: Als ik mijn problemen 

opgelost heb, dan heb ik meer tijd om aan mijn zaligheid te werken. Maar het ene probleem is nog 

niet opgelost of daar is het volgende probleem. De ene taak is nog niet klaar of de volgende taken 

staan al in de rij.  

Je herkent het misschien wel: je blijft het leren maar uitstellen. Totdat je echt in de problemen komt. 

Pas er toch voor op dat je zo niet te werk gaat als het om je ziel gaat. Van uitstel komt zo vaak afstel. 

Dat kan ook komen door luiheid: ‘ach, als God het geloof geeft, dan komt het vanzelf’, en je draait je 

geestelijk nog een keer om in het bed van zonde, het ligt nog prima. Maar we kunnen niet slapend 

naar de hemel. Paulus waarschuwt daarom: Ontwaakt, gij, die slaapt, en staat op uit de doden! 

Dag 3: Liever in zonde blijven 

Mattheüs 11: 25-30 

Voor een zondaar is het scheiden van zonden als het afsnijden van een arm of been. Het is als het 

verlaten van vrienden. Dat zal niemand willen doen, tenzij hij vastbesloten is. Stel: je huis staat in 

brand. Dan zal je geen minuut treuzelen om te vluchten. Maar als het om onze ziel gaat, die midden 

in de dood ligt blijven velen toch liever nog wat langer in de dood liggen.  



Hoe komt dit? Heb ik het fout als ik zeg dat we eigenlijk niet heilig willen leven? Dat we tevreden zijn 

met zoals het nu gaat: netjes naar de kerk, Bijbellezen en bidden aan tafel. Maar echt leven in 

heiligheid? 

De Heere Jezus zegt het eerlijk: het is niet gemakkelijk om Hem na te volgen. Het vraagt veel van je, 

eigenlijk alles. Maar je zult er wel achter komen: Zijn last is veel lichter dan de last die de wereld je 

geeft.  

Dag 4: Later gaat het vast makkelijker… 

Jesaja 55: 6-13 

‘Nu geloven? Daar ben ik toch veel te jong voor? Laat me eerst ook maar lekker jong zijn, even 

genieten van dit leven!’ Zal het later makkelijker zijn om te gaan geloven? Als je werk veel tijd vraagt, 

als je misschien een man of vrouw en kinderen hebt? Het is een grote misleiding in onze tijd. Dat we 

eerst veel zouden moeten weten voordat we geloven kunnen. Dat kinderen niet zouden kunnen 

geloven omdat ze te jong zijn. Maar de Heere Jezus heeft nooit over de kinderen gezegd dat ze 

moeten worden als volwassenen. Hij zei wel tegen volwassenen dat ze moeten worden als een kind. 

Hoe langer we onze bekering uitstellen, hoe moeilijker het wordt. Hoe kan dat? Voor God is het toch 

evenveel moeite om een kind te bekeren of een volwassene? Ja, maar bedenk je wel: hoe ouder je 

wordt, des te meer redenen zullen er komen om het tegen te houden, om de Heere niet te willen 

geloven. We zijn allemaal druk met toekomstplannen, we weten over het algemeen prima wat we 

over een maand of een jaar zullen gaan doen. Ik heb nog nooit iemand horen zeggen: Ik ga me 

volgende week bekeren. Dat is ook geen Bijbelse gedachte. Wat is dan wel de Bijbelse gedachte? We 

lazen er net van. Zoek de HEERE, terwijl Hij te vinden is. 

Dag 5: Te verwaand 

Mattheüs 7: 13-23 

Zalig worden is geen makkie. Er zijn veel mensen die zichzelf behagen met de gedachte dat ze alleen 

maar hoeven te geloven en zich te bekeren. En veel werk is dat niet. Als je iets in een handomdraai 

kunt doen hoef je daar geen haast mee te maken. Of we leven in de verwaandheid dat we zelf wel 

genoeg mogelijkheden bezitten om ons van onze zonden af te keren en ons tot God te keren. Hoe 

het ook zij, als we werkelijk zouden geloven dat het moeilijk is om Gods Koninkrijk binnen te gaan, 

zouden we ook geen minuut durven uitstellen om de weg tot het leven in te slaan. Dan zouden we er 

haast mee maken. 

De poort is eng, en de weg is nauw. Is dat een angstaanjagende gedachte? Nee, althans, dat hoeft 

het niet te wezen. Want als je leert wat een wonder het is dat er nog een poort is en een weg leidt 

naar de zaligheid, dan wil je er wel doorheen huppelen. Dan leer je namelijk: ik verdien het niet om 

zalig te worden. Ik lig verloren en zoek de Heere zelf niet. Maar je leert ook: die Poort, dat is de 

Heere Jezus. Alleen door Hem kan ik nog tot de Vader komen! Waarom zou je treuzelen? 

 

 



Dag 6: Treuzelen tot… 

Lukas 23: 39-43 

Leef je nog in de gedachte dat bekering iets is voor oude rimpelige mensen? Of hou je liever vast aan 

de zonde? Ben je te druk om jezelf te bekeren? Zeg je: ach, dat komt later wel? Stel je voor dat Lot 

nog even in het zondige Sodom was gebleven omdat hij zou denken: ‘Ik ga hier niet weg, ik heb het 

hier zo fijn’. Stel dat Paulus toen de Heere aan hem verscheen op de weg naar Damascus had gezegd: 

‘Niet nu, maar later Heere, en als het dan toch moet gebeuren kan ik het zelf ook wel hoor’. Lot zou 

met de stad Sodom verwoest zijn omdat hij dan liever vasthield aan de zonde dan aan Gods Woord. 

Paulus had aan de gang kunnen blijven met uitstellen totdat hij uiteindelijk met al z’n goede werken 

stierf zonder genade.  

Treuzelen kan heel lang duren. Soms helaas een leven lang. Maar we kunnen al treuzelend niet zalig 

worden. We gaan verloren als we blijven treuzelen, blijven uitstellen, blijven vasthouden aan de 

zonde. Maar wat je eigen gedachten ook zijn of wat de satan je ook influistert, je moet weten: je 

bent niet te jong om je te bekeren, je zonden zijn niet te groot om vergeven te kunnen worden, je 

weet niet hoeveel tijd je nog hebt op aarde. Leer van de moordenaars aan het kruis: niet dat je moet 

wachten tot je op je sterfbed ligt, maar dat er voor de grootste zondaren genade is. Hoe dan? Buig 

voor Christus. Beleid Hem je schuld. En vraag Hem: gedenk ook aan mij. 

Dag 7: Hij treuzelde niet 

Ezechiël 33: 11-20 

In Ezechiël 33 wordt een indringende vraag gesteld: Waarom zoudt gij sterven? Het klinkt ook wel als 

een vreemde vraag, alsof wij er iets aan zouden kunnen doen dat we nu eenmaal moeten sterven. 

Als alleen deze vraag hier zou staan zouden we er dan ook niet mee geholpen zijn. Maar de oproep 

die eraan voorafgaat is nog veel indringender: Bekeert u!  

Wat denk je? Zou de Heere dit zeggen als je je niet zou kunnen bekeren? De Heere heeft Zelf gezorgd 

voor een Weg van behoud. Hij werd Zelf mens. De Heere Jezus treuzelt niet als het gaat om de 

zaligheid van zondaren. Hij treuzelde niet terwijl Hij wist: straks moet ik vreselijke pijn lijden, straks 

moet ik de schuld dragen van grote zondaren. Maar Hij deed het en stelde het niet uit. Hij was 

volmaakt en stierf voor onvolmaakten. Maar Hij treuzelde ook niet toen Hij in het graf lag. Hij stond 

op, zodat het ook voor jou mogelijk is om zalig te worden. 

Treuzel dan niet langer, maar aanbidt Hem. Waarom zou je in de dood blijven? Waarom zou je nog 

langer in Sodom blijven? Val op je knieën en roep Hem aan. Al zijn zonden, die hij gezondigd heeft, 

zullen hem niet gedacht worden; hij heeft recht en gerechtigheid gedaan, hij zal zekerlijk leven. 

 


