
 

 

 

 

 

 

Bijbelrooster HJW dinsdag 6 t/m maandag 12 januari 2015 

 

Thema SIMEON 

 

 

DINSDAG 6 JANUARI 

Lukas 2:25-26  en Romeinen 10:4 t/m 11 

De komende dagen willen we samen nadenken over Simeon. We lezen heel weinig over hem in 

de Bijbel. We weten niet waar hij vandaan komt. Hoe oud hij is, of hij al of niet een gezin heeft. 

Over zijn scholing en beroep lezen we ook niets.  

Er zijn veel mensen waarvan dat allemaal wel bekend is.  Heel vaak ontbreekt dan datgene waar 

we juist bij Simeon wel van lezen. Wat staat er dan van Simeon? Hij was rechtvaardig. Hij 

vreesde God. Hij verwachtte de vertroosting Israels. Dat betekent dat hij uitzag naar de komst van 

de Heere Jezus. En.. de Heilige Geest was op hem. Daarnaast had hij ook nog een belofte dat hij 

niet zou sterven voordat hij met eigen ogen de beloofde Heere Jezus zou zien.   

Mischien heb jij nog allerlei onzekerheden over school- en beroepskeuze. Het belangrijkst is als 

wat er van Simeon staat ook jou gelden mag. Ja maar, ik heb Jezus niet gezien. Hoeft niet. Hij is 

heel  dichtbij ons in het lezen van de Bijbel. 

 

WOENSDAG 7 JANUARI 

Lukas 2:27-28 en Psalm 84 

We kunnen onze kerken niet vergelijken met de tempel. Onze kerken zijn alleen op tijdstippen 

open dat er dienst is. Als het een oud gebouw is staat het ook open voor bezichtiging op bepaalde 

tijden. De tempel is altijd open. Er is altijd iets te zien, zoals de voorstelling van kleine kinderen. 

Als een klein kind werd geboren was de moeder onrein. Veertig dagen na de geboorte van een 

jongetje ging men dan met een offerdier naar de tempel. Was het een meisje dan kwamen er nog 

dertig dagen bij. Vandaag zullen Jozef en Maria met het Kind naar de tempel komen. Simeon 

weet dat niet. Daarom maakt de Heilige Geest hem dat bekend in zijn hart. Als Jozef en Maria de 

tempel binnenkomen neemt hij het Kind uit de handen en looft God. Dat is ook voor jullie 

mogelijk. Luther heeft eens gezegd: De bladzijden van de Bijbel zijn de doeken waarin Christus 

gewonden ligt. Hebben jullie maar veel verwachting van het lezen van de Bijbel en de kerkgang. 

 

DONDERDAG 8 JANUARI 

Lukas 2:29-30 en Filippenzen 1:12-26 

Simeon heeft de Heere Jezus in de armen en begint God te loven. Hij is zo vol van de liefde van 

God dat hij wel zou willen sterven. Als je Jezus door het geloof hebt mogen zien kan dat ook. Als 

het leven je Christus is, dan is het sterven winst. Daar hoef je geen oude man of vrouw voor te 

zijn. Volgens een overlevering zou Simeon 113 zijn geweest. Ik was nog maar een piepjonge 

vader toen ik op Tweede Kerstdag in een gemeente shopte omdat in onze gemeente geen gewone 

kerkdienst dienst was. De preek ging over Simeon. Ik kan me van die preek niets meer herinneren 

dan alleen de opmerking van de dominee: ‘Er staat niet dat Simeon een oude man was.’ Dat 

klopt. Anna was oud. Maar van Simeon weten we het niet. Misschien was hij een jonge man die 

helemaal zo lang niet hoefde te wachten…Wie de Heere echt mag kennen, kent soms ook het 

verlangen om eeuwig bij Hem te zijn. 

  



 

 

 

 

 

 

 

VRIJDAG 9 JANUARI 

Lukas 2:31-32 en Mattheus 5: 13-16 

Calvijn had in zijn kerk te Geneve de gewoonte om als slotzang altijd de lofzang van Simeon te 

laten zingen op zondag. Heel vroeger blijken de christenen er de dag mee hebben gesloten zoals 

wij toen we klein waren zongen: ‘Ik ga slapen, ik ben moe’. Of Simeon gezongen heeft met Jezus 

in zijn armen weten we niet. Dat staat zo niet in de Bijbel. Maar het is goed te begrijpen als hij 

het gedaan heeft. Het is in ieder geval voor ons op rijm gezet om te zingen. Het is rijk van 

inhoud. Het zingt over het Licht der wereld dat schijnt voor heidenen en Joden. Heidenen zonder 

God leven in het duister. Maar Joden zonder Christus ook. Als de Heere Jezus de eerste plaats in 

jouw leven niet inneemt ook. Dan is het donker en gaat het naar de eeuwige duisternis. Maar, net 

zoals op de eerste dag er licht werd geschapen, wil God het Licht laten schijnen in jouw leven. En 

Hij wil dat jij ook een licht bent voor anderen. 

 

ZATERDAG 10 JANUARI 

Lukas 2:33 en Lukas 2:8-20 

Simeon is uitgesproken… of uitgezongen. Jozef en Maria weten niet wat ze horen. Ze zijn 

verwonderd over wat van Hem gezegd was. Wisten ze dan niet dat ze voor zo’n belangrijk Kind 

mochten zorgen. Jawel. Dat hadden Maria en Jozef van de engel al eerder gehoord. Dat hadden 

ze ook wel begrepen uit de mond van de herders die bij het Kind kwamen kijken. Maar toch… 

Iedereen doet verder alsof er niets aan de hand is. Men ziet in Jezus een gewoon kind, net als 

anderen. En dan nu opeens deze man…. Jozef en Maria worden er door opgebeurd. Ze 

verwonderen zich. Zoals in een kerstlied staat: ‘Komt verwondert u hier mensen, ziet hoe dat u 

God bemint’. In Lukas 2:18 staat dat de mensen zich verwonderden over wat de herders tot hen 

zeiden. Het was een verbazing die weer voorbijging. Bij Jozef en Maria was het een 

verwondering die blijvend was. Ken jij ook die verwondering, of raakt het je niet? Verwonder je 

er dan over dat Hij je Zaligmaker toch nog wilt zijn! 

 

ZONDAG 11 JANUARI 

Lukas 2:34 en Numeri 6:22-27 

Simeon zegent Jozef en Maria. Hij zegent ook het Kind. Zegenen is goede woorden spreken. Zo 

zingen we in Psalm 118:13: ‘Gezegend zij de grote Koning Die tot ons komt in ’s Heeren naam.’ 

De priesters zegenden ook in de tempel. Dat was vaak lippentaal. Maar hier is het hartetaal. Op 

deze dag ben jij ook tot tweemaal toe gezegend in de kerk. Gezegend in de naam van de Vader, 

de Zoon en de Heilige Geest. Net als toen je gedoopt bent. Wat doe je met die zegen? Simeon 

zegt van Jezus dat er in Israel zullen zijn die over Hem struikelen, maar dat anderen door Hem 

zullen opstaan. Velen zullen Hem tegenspreken. En jij? Als jij tot op vandaag zonder Hem 

geleefd hebt, Nodigt Hij je uit om op te  staan en tot de Vader te gaan. Wat valt het dan mee. Ooit 

zei een predikant na het uitspreken van de zegen: ‘En wees er blij mee’. Ik zou zeggen: ‘Doe je er 

winst mee!’ 

 

MAANDAG 12 JANUARI 

Lukas 2:35 en Handelingen 1:4-14 

In de Rooms Katholieke kerk wordt in de lijdenstijd het latijnstalige lied ‘Stabat Mater dolarosa’ 

gezongen. Stabat Mater dolarosa betekent ‘de moeder stond bedroefd’. In dat kerklied gaat het 



 

 

 

 

 

 

over Maria die bij het kruis staat. Simeon wijst daarop alsof hij profeet was. Wat zal dat een 

moeilijk uur zijn voor Maria. Haar lijdende zoon aan het kruis. En toch… die wond zal weer 

genezen. Want op de derde dag staat Hij op uit de dood. Hij blijkt Maria niet vergeten te zijn. 

Want als de discipelen na hemelvaart bij elkaar zijn is Maria er ook bij. Toen heeft ze pas echt 

begrepen waarom haar Kind zo moest lijden. Daardoor kon Maria Zijn kind worden.  

Vele gedachten kwamen openbaar bij de kruisiging. Spot, vijandschap, medelijden (zonder 

medelijden te hebben met zichzelf) maar ook geloof. De  hoofdman over honderd getuigde: 

‘Waarlijk deze was Gods Zoon’. 

Hoe denk jij van deze Christus? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


