
Bijbelrooster – ‘De fijnste dag van de week’ 

Dinsdag 24 april – Gods werk 

Als nu God op de zevende dag volbracht had Zijn werk dat Hij gemaakt had, heeft Hij 

gerust op de zevende dag van al Zijn werk dat Hij gemaakt had. – Genesis 2: 2 

De Heere schiep hemel en aarde. Hij heeft zon, maan en sterren, planten en bomen, 

dieren en de mens gemaakt. In zes dagen heeft God dit alles gemaakt. Dat deed Hij door 

te spreken. Als Hij sprak, was het er. Nu zegt onze tekst dat de Heere na zeven dagen Zijn 

werk volbracht heeft. Het woord ‘volbracht’ wil zoveel zeggen als: ‘Toen werd bereikt wat 

de Heere Zich ten doel had gesteld.’ En wat was dat doel?  Wel, dat de hele schepping de 

Schepper zou loven en prijzen. Gods werk was in zes dagen gereed en op de zevende dag 

zette Hij er de kroon op. Dat lezen we in het laatste vers van hoofdstuk 1: En God zag al 

wat Hij gemaakt had en zie, het was zeer goed. De grote Bouwmeester ziet terug op alles 

wat Hij gemaakt heeft en Hij verblijdt Zich erin. Dat is de zevende dag. Dat is de rustdag: 

Gods feestdag, de dag van Zijn verheerlijking. Daar hebben alle zes dagen op aangewerkt. 

Vraag: Op welke manier kun jij de Heere eren? Niet alleen op zondag, maar ook in de 

week? 

Lezen: Genesis 2: 1-8 

 

Woensdag 25 april – Gods doel 

Als nu God op de zevende dag volbracht had Zijn werk dat Hij gemaakt had, heeft Hij 

gerust op de zevende dag van al Zijn werk dat Hij gemaakt had. – Genesis 2: 2 

Wij zijn geschapen met het doel om met diepe eerbied te belijden: Uit Hem en door Hem 

en tot Hem zijn alle dingen; Hem zij de heerlijkheid in der eeuwigheid. Een bijzondere 

opdracht voor de rustdag. Maar toen heeft in het paradijs de zonde dit doel wreed 

verstoord. Jij en ik zoeken meer onszelf dan Gods glorie. Omdat we eerst onszelf zoeken 

en niet de Heere, wordt er ook geen rust en vrede gekend. De Heere Jezus heeft de 

rustdag die we kwijt geraakt zijn weer teruggebracht tot het oorspronkelijke doel. Bij Zijn 

geboorte klonk het sabbatslies: Ere zij God! Zijn jeugd was naar het doel van Gods sabbat: 

Ik moet zijn in de dingen Mijns Vaders. In het reizen door Israël was Zijn sabbatsgebed: 

Vader, verheerlijk Uw Naam. En aan het einde van Zijn lijden klonk de 

sabbatsverheerlijking: Het is volbracht! Zo heeft de Heere Jezus de zaligheid verdiend. Hij 

geeft de verloren rust en vrede aan zondaren. 

Vraag: Wat zie jij als het doel van je leven? Wat is Gods doel met jouw leven? 

Lezen: Genesis 2: 9-15 

 

Donderdag 26 april – Gods dag 

En God heeft de zevende dag gezegend – Genesis 2:3 

De Heere verlustigde Zich in Zijn werk. Daarom heeft Hij de zevende dag gezegend. Het 

rusten wil Hij zegenen. Door de zondeval is het ware rusten niet mogelijk. De Heere Jezus 

heeft verdiend dat rustelozen de ware rust kunnen ontvangen. Daarom komen we op de 

dag van Christus’ opstanding in de kerk. Het is een zegen dat we naar de kerk kunnen 

gaan. Een zegen niet alleen voor je lichaam, dat niet hoeft te werken. Maar bovenal voor 



je ziel. Wij hebben dat door onze zonden niet verdiend. De echte zegen is dat je niet 

langer jezelf en de wereld wilt dienen, maar door genade met een oprecht hart de Heere 

leert zoeken. Die zegen is een geschenk van de Heere. Maar zoek jij die gave? Als je 

zaterdagavond laat thuis komt en op zondag niet uitgeslapen bent, ben je dan echt op 

Gods zegen uit? Als je de vorige avond met je gedoopte voorhoofd op plaatsen kwam waar 

de zegeningen van de wereld werden genoten, zoek je dan de Heere met een oprecht hart? 

Vraag: Een zegen voor je ziel is het belangrijkste. De Heere wil daartoe de preek 

gebruiken. Hoe luister jij daarnaar? 

Lezen: Genesis 2: 16-20 

 

Vrijdag 27 april – Apart gezet 

En God heeft de zevende dag geheiligd – Genesis 2: 3 

De Heere verlustigde Zich in Zijn werk. Daarom heeft hij de zevende dag geheiligd. Het 

betekent dat God die dag apart heeft gezet van andere dagen. We mogen rusten van ons 

werk en naar de kerk gaan. Hoe is die dag in jouw leven ‘apart gezet’? Bestaat het alleen 

uit het naar de kerk gaan? Wat is het dwaas om te denken dat we ‘moeten’ rusten. Dan 

wordt de zondag gezien als een dag waarop van alles niet mag. Eigenlijk zegt ons hart dan 

dat het de Heere niet wil dienen. En dat het liever in de zonde rust zoekt dan bij de 

Heere. Terwijl Hij alleen de echte rust kan geven. Spreken jullie in het gezin over de 

dienst aan de Heere? Dat hebben je ouders bij je doop beloofd. Als jij iets niet begrijpt uit 

de preek, dan mag je dat aan je ouders vragen. Blijkt op de andere dagen van de week ook 

dat jij naar de kerk gaat? Of leef en praat je met de wereld mee? 

Vraag: Hoe blijkt in jouw leven op zondag dat de dag ‘apart gezet is’? 

Lezen: Genesis 3: 1-5 

 

Zaterdag 28 april – Collecte 

Op elke eerste dag der week legge een iegelijk van u iets bij zichzelf weg, vergaderende 

een schat, nar dat hij welvaren verkregen heeft. – 1 Korinthe 16: 2 

Verzamelen is misschien ook wel jouw hobby. Wat kun je al niet verzamelen! Zolang het 

maar niet belangrijker is dan de dienst aan de Heere, is het niet verkeerd. Hij is de Eerste! 

In het maken van hemel en aarde. Hij bepaalde de zevende dag als rustdag. Hij wil ook de 

eerste plaats in jouw leven hebben. Al jouw tijd, jouw liefde en jouw kracht. Ook al jouw 

geld. Voor veel mensen is geld een afgod. Ze zeggen: ‘Ik heb er voor gewerkt. Ik bepaal 

waaraan ik geld geef.’ Maar ze denken er niet aan dat de Heere hun kracht schonk. Paulus 

zegt dat het goed is te geven ‘naar dat men welvaren gekregen heeft’. Zo kan de 

kerkdienst in stand worden gehouden en Gods Woord gepreekt worden. Maar ook arme 

mensen worden geholpen. Hoeveel moet ik geven? De Heere ziet hoe wij geven. Of we met 

tegenzin geven of met een oprecht hart. Hoeveel mág ik geven? Rijken veel, armen 

minder. Maar de Heere heeft de blijmoedige gever lief. 

Vraag: Als je naar een zangavond gaat waar gecollecteerd wordt voor een goed doel, 

bedenk je dan ook wat je geven zult? Vergelijk het eens met andere uitgaven! 

Lezen: 1 Korinthe 16: 1-10 



Zondag 29 april – Gebeden 

Ik vermaan dan vóór alle dingen, dat gedaan worden, smekingen, gebeden (…) voor 

koningen en allen die in hoogheid zijn. – 1 Timotheüs 2: 1 en 2 

Iedereen heeft een eigen verantwoordelijkheid. Jij ook. De wijze waarop je tegen andere 

mensen spreekt, hoe je over hen denkt, hoe jij je schoolwerk doet, welke uitstaling je 

hebt op je omgeving: jij bent er verantwoordelijk voor. Een biddend en afhankelijk leven 

van de Heere zal jouw omgeving merken. Bidden wil zeggen spreken met de Heere. Hoe 

hoger iemand geplaatst is, hoe meer verantwoordelijkheid hij draagt. De beslissing van 

iemand die een grote verantwoordelijkheid draagt, heeft grotere gevolgen dan die van jou 

en mij. Daarom wordt er iedere zondag in de kerk voor de koning en de regering gebeden. 

Waarom? Wel omdat wij allemaal zondige mensen zijn, die uit onszelf niet bekwaam zijn 

om de Heere te dienen. Alleen door de Heere kunnen we ons werk getrouw uitoefenen. Zo 

geldt het ook voor de regering. Daarom moeten we ook bidden: Uw Koninkrijk koom’ toch, 

o Heer’! Ai, werp de troon des satans neer. Regeer ons door Uw Geest en Woord.’ 

Vraag: Hoe zou de regering zijn geweest voor wie Paulus wil bidden? Hoe is onze regering? 

Lezen: 1 Timotheüs 2: 1-7 

 

Maandag 30 april – Ingaan tot Gods altaar 

En dat ik inga tot Gods altaar; tot de God der blijdschap mijner verheuging. – Psalm 43:4 

De dichter van Psalm 43 ging naar de tempel. Liefde trekt. Bij hem was dat niet de zonde. 

Hij kende een liefde tot de Heere. Liefde is ook merkbaar. Ze blijft niet verborgen. Hij 

ging met blijdschap en verheuging naar de tempel. In zijn leven wilde hij de Heere dienen 

en volgen. 

Je zult wel graag in de hemel willen komen. Daar wordt de Heere voortdurend geëerd en 

geprezen. Daar gaat de kerk nooit uit. Als je met tegenzin naar de kerk gaat, wat zou je 

dan in de hemel doen? Gods kinderen ontvangen van de Heere liefde tot Zijn Woord en 

dag. Hier dienen ze Hem nog met veel tekort. Toch zingen ze wel eens: Dan ga ik op tot 

Gods altaren. Tot God, mijn God, de Bron van vreugd. Dan zal ik, juichend, stem en 

snaren ten roem van Zijne goedheid paren. Die, na kortstondig ongeneugt, mij eindeloos 

verheugt. 

Als dat echt in vervulling gaat, begint voor hen de rustdag. De eeuwige sabbat. Er blijft 

een rust over voor het volk van God. 

Vraag: Wat betekent voor jou het woord rust? 

Lezen: Psalm 43 

 


