HJW BIJBELROOSTER THEMA: JEZUS’ LUUDEN IN DE PSALMEN
Dinsdag 1 maart: De hiel van Judas
Lezen: Psalm 41:5-10 en Johannes 13:13-19

De Heere Jezus heeft gezegd dat Hij gekomen is om de wet en de profeten te vervullen. Deze week
wil ik met jou een paar psalmen lezen waarin over het lijden van de Heere Jezus gesproken wordt.
Doe je mee met deze korte bijbelstudie? Telkens neem ik een stukje uit de bewuste psalm en noem
ook het gedeelte uit het Nieuwe Testament. Ik vraag wel aan je om ook in de psalmtekst op te
sporen. Zo raak je overtuigd dat Jezus ook werkelijk deze woorden in vervulling brengt.

Toen de psalmen gedicht en gezongen werden, troostte God deze mensen. En nog steeds gebeurt
dat. Ik hoop dat je er zelf ook ervaring mee hebt. Wat is dat bijzonder! De Heere God staat echt voor
Zijn Woord en belofte in. Daar mag je gerust op vertrouwen. Vooral nu je mag weten dat de Heere
Jezus deze psalmen heeft vervuld. Deze Hogepriester wil je troosten in je verdriet over je zonde en
over dingen die in je leven anders gaan dan gehoopt. O, wat betekent het alles voor je als je mag
weten het eigendom te zijn van deze Heere en Heiland.

Allereerst wil ik je meenemen naar Psalm 41:10. Zelfs de man des vredes, op wie ik vertrouwde, die
mijn brood at, heeft de verzene (=hiel) grotelijks tegen mij opgeheven.

Vreselijk toch als je wordt bedrogen?! Er knapt iets van binnen als iemand die je vertrouwt je vijand
wordt en je verraadt en bedriegt. Johannes (13:18) haalt deze tekst aan als Jezus met Zijn discipelen
het Avondmaal deelt. Hij zegt dit over Judas. Deze heeft toch als een soort dominee samen met de
andere discipelen gepreekt en mensen genezen in Israél. Hij wilde toch de mensen brengen bij de
vrede met God door Jezus Christus? En toch, deze apostel van de vrede is in zijn hart een verrader.
Aan de buitenkant had niemand iets in de gaten. Maar van binnen was hij tegen Jezus. Nooit zou je
dat van Judas hebben verwacht. Toch komt het eenmaal openbaar.

Hoe is eigenlijk met jou? Heb je liefde in je hart voor de Heere Jezus?
Zingen Psalm 41:5

Woensdag 2 maart: Leden van het Sanhedrin willen Meester Jezus niet
Lezen: Psalm 2 en Matthels 27:1-10

Sommige politieke partijen willen het liefst de woorden ‘Jezus Christus’, ‘christelijk’ enz. niet meer
horen of noemen. Een christelijke opvoeding moet thuis gebeuren en niet meer op school. Weg met
Jezus. En: geloven doe je maar in de kerk, maar niet op straat.

Nu valt het verzet tegen God, de Bijbel, de christelijke leefstijl en vooral de christenen in ons land nog
mee. Je hebt toch wel eens een wereldkaart gezien met al die roodgekleurde landen? Daar worden
de volgelingen van Jezus Christus vervolgd, soms met sterven als gevolg.

Achter dit alles zit de duivel. Hij wil ook jou zover krijgen als de koningen en rechters uit Psalm 2. Hij
wil ook jou laten zijn als Kajafas, de hogepriester, en alle andere leden van het Sanhedrin. Weg met
Jezus! Niet luisteren naar Zijn liefdeswet, maar je eigen weg gaan.

Toch zullen straks (Hand. 6:7) veel priesters tot het geloof komen. Gods zoekt zondaren op. Hij roept
ook jou. Niet om de touwen van Gods liefde weg te duwen, maar om deze Heere te mogen volgen.
Elke dag opnieuw. In Psalm 2 staat zo duidelijk: Kust de Zoon, opdat Hij niet toorne.

Zingen Psalm2:1en 6



Donderdag 3 maart: Waarom verlaat U Mij?
Lezen: Psalm 22:1-9 en Matthels 27:45-49

Veel ouderen, maar ook jongeren voelen zich eenzaam. Een oudere kan een man of vrouw en veel
familieleden in korte tijd verliezen. Een jongere kan zich onbegrepen voelen. Het kan ook zijn dat
niemand om je geeft, naar je vraagt, je geen deel uitmaakt van een whatsapp-groep. Je staat er
letterlijk buiten. Helemaal erg kan het zijn als je denkt dat God niet meer aan je denkt. De kerkdienst
doet je niets. Het lijkt wel of bidden niet meer helpt.

Jezus zingt de psalm van David. Het is een klaagzang. En Hij heeft geen zonde gedaan waarom Zijn
Vader Hem de rug zou toekeren of niet meer naar Hem wil luisteren. Het is drie uur lang volstrekt
duister op Golgotha als Jezus dit klaagt. Hij maakt mee als zelfs God niet meer naar je kan en wil
luisteren. Waarom moest Jezus dit meemaken? God wil geloof schenken dat al je zonden vergeven
zijn. Maar dan ook door het geloof mag je weten dat Hij wil Jezus verliet, maar jou niet! Luister maar
eens als het Heilig Avondmaal wordt bediend naar deze woorden. Wat een geweldige troost in alle
eenzaamheid. God zal mij nooit verlaten!

Zingen Psalm 22:1

Vrijdag 4 maart: Nooit meer honger en dorst!
Lezen: Psalm 69:17-22 en Johannes 19:28-29

Lange tijd heb je al gelopen! Gezeuld op een hete zomerdag door een buitenlandse stad. Op een
jongerenkamp een berg beklommen, maar je fles is al lang leeg gedronken. Wat een verademing om
wat ijs te kopen of bij een beekje jezelf te verfrissen en wat te drinken.

Jezus heeft dorst. Hier zit meer achter. Hij lijdt voor de zonde. Hij buigt onder het recht van God. Zijn
lippen zijn droog, maar Zijn ziel ook. Zo kun jij ook dorst hebben in je ziel. Je leven verlangt naar
uitredding, meeleven en verbeterde omstandigheden. Het is zo zwaar. Je raakt uitgeput en bent
moe.

Jezus hangt in het oordeel over onze zonden en schuld. Als Hij als dorst heeft, wat zal het in de hel
zijn? lk denk aan de rijke man. Als hij sterft gaat hij niet naar de hemel maar slaat hij zijn ogen op en
is in de pijn. Hij vraagt om slechts een druppel om zijn tong koel te maken. Het wordt hem
geweigerd. Zo erg is het daar!

Mij dorst, een bittere ervaring. Wat heb jij de genade van Christus nodig! Wie Mijn vlees eet en van
Mijn bloed drinkt zal in eeuwigheid niet meer honger en dorst hebben.

Zingen Psalm 69:9



Zaterdag 5 maart: Mijn geest in Gods hand
Lezen: Psalm 31:1-9 en Lukas 23:44-47

Eens heeft David uitgeroepen: Over niet al te lange tijd zal het nog gebeuren dat ik door Saul wordt
vermoord. Aan de andere kant heeft hij ook Psalm 31 geschreven. Hij mag zich in Gods overgeven. Er
zal hem niets toevallig overkomen. God leidt en bestuurt zijn leven, in het heden en voor straks.

Is jouw leven ook zo? Niets buiten en zonder God.

Het zijn de laatste woorden van de Heere Jezus aan het kruis. Na die heerlijke woorden van
overwinning: Het is volbracht! Jezus heeft overwonnen. Nu geeft Hij letterlijk Zijn leven aan de Vader
terug. Hij is ook Heere over het sterven. Wij moeten sterven, Hij wilde sterven. Doordat Hij dat wilde,
is er nog leven voor jou en mij. Zo zijn alle tijden van je leven (31:16) in Zijn hand. Alleen door het
geloof. En wie gelooft wil niets zonder de Heere doen. Dan mag je al afstand doen van je leven. Je
legt heel je leven in Gods hand. Werkelijk, dan ben je veilig. Paulus zegt het: hetzij dat wij leven,
hetzij dat wij sterven, wij zijn van de Heere. Laat zo jouw leven ook zijn. Niet de laatste vijf minuten,
maar vanaf nu.

Zingen Psalm 31:4

Zondag 6 maart: Geen been gebroken
Lezen: Psalm 34:18-23 en Johannes 19:31-37 (36)

Als de Heere sterft is het laat in de middag. Het zal gauw sabbat zijn. Om de drie kruiselingen nog te
kunnen begraven moeten ze wel gestorven zijn. Na de vraag van de Joden geeft Pilatus opdracht op
de onderbenen te breken. Het was een manier om iemand aan het kruis sneller te laten sterven. De
soldaten breken de benen van de twee misdadigers. Ze zien dat Jezus al is gestorven. Bij Hem hoeft
dit niet meer te gebeuren. En zo gaat Psalm 34:20 in vervulling.

David was wel eens bang. Veel moeiten waren er in zijn leven. Toch wist hij: zonder de wil van de
Heere kan me niets overkomen. Mijn beenderen zullen niet worden gebroken door vreemde
soldaten. Zelfs zo ver gaat de trouwe zorg van de hemelse Vader: geen haar zal van mijn hoofd vallen
zonder Zijn wil. Wanneer je de Heere mag kennen in de Heere Jezus Christus dan weet dat niets
zomaar gebeurt, maar alles uit Gods vaderhand je wordt gegeven.

Nog iets anders ging hiermee in vervulling. De Heere Jezus is het Lam van God, het ware Paschalam.
We lezen in de Bijbel dat het lammetje dat bestemd was voor het Paschafeest niets mocht
mankeren. Het moest heen zien naar de volkomen Zaligmaker.

Zo lees ik in de tekst dat het niet tevergeefs is om op deze Zaligmaker te vertrouwen. In Hem ben jij
ook veilig.

Zingen Psalm 34:10



Maandag 7 maart: Hoeksteen
Lezen: Psalm 118:21-26 en Handelingen 4:8-12

In deze lijdenstijd kijken we ook vooruit naar Pasen. In Psalm 118 lees ik over bouwers die een
onbruikbare steen weggooien. David werd een tijdje niet als koning gewenst. Zo werd ook de Heere
Jezus vervolgd, gevangen genomen, gedood. Zo dacht men van Hem af te zijn. Maar zoals de Heere
David op de troon bracht van heel Israél, zo ook met Jezus. In Filippenzen lees ik over de diepe weg
van Jezus. Hij ging tot in de verachte dood van het kruis. Daarom heeft God Hem buitengewoon
verhoogd en een Naam boven alle namen gegeven. Met welk doel heeft God dat gedaan? Opdat in
die Naam van Jezus iedereen op de wereld zal buigen. Jij ook! Heb je dat trouwens al gedaan? Of vind
je het heerlijk om zelf nog koning te zijn in je leven?

Hoor eens wat Petrus zegt. Er is geen andere Naam die God onder de mensen heeft gegeven door
Wie wij echt zalig, gered en verlost kunnen worden. Welke manier om van je zonden af te komen je
ook bedenkt of welke weg je wil gaan, buiten Jezus mislukt het. En, je blijft je zonden houden.
Daarom, ik neem afscheid van je. Zeven keer hebben we nagedacht over Jezus’ lijden. Verlies je leven
aan Hem, dan zul je het behouden. Dan ben je behouden!

Zingen Psalm 118:11



