
 

 

Dinsdag 28 november – Het Heilig Avondmaal 

En Hij nam brood, en als Hij gedankt had, brak Hij het en gaf het hun, zeggende: Dat is Mijn 

lichaam, hetwelk voor u gegeven wordt; doet dat tot Mijn gedachtenis. Desgelijks ook de 

drinkbeker na het avondmaal, zeggende: Deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in Mijn 

bloed, hetwelk voor u vergoten wordt. -  Lukas 22:19, 20 

 

We weten dat er twee sacramenten zijn: de Heilige Doop en het Heilig Avondmaal. De Heere 

heeft ze Zijn Kerk gegeven tot versterking van het geloof. 

Zondag 28 behandelt het sacrament van het Heilig Avondmaal. Het wijst ons naar het ware 

Paaslam Christus, Die er Zelf de Insteller van is. 

De Heere Jezus heeft Zijn bloed gestort voor Zijn volk, tot verzoening van hun zonden. Dit 

wordt in het Avondmaal betekend en verzegeld in de tekenen van het gebroken brood en de 

vergoten wijn. Deze tekenen zijn tot bevestiging en versterking van het geloof. Ze zien op het 

lichaam en het bloed van de Heere Jezus. Tot bevestiging: zo zeker als Zijn lichaam aan het 

kruis geofferd en gebroken is en Zijn bloed vergoten is, zo zeker wordt het brood en de 

drinkbeker in het Avondmaal mij meegedeeld. Tot versterking: Christus spijst en laaft mijn ziel 

met Zijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed even zeker als ik het brood en de drinkbeker 

aan Zijn tafel ontvang en geniet, lees je in antwoord 75. Christus heeft Zijn Kerk bevolen om 

het brood en de wijn, als echte waartekenen van Zijn lichaam en bloed, te eten en te drinken. 

En Gods kinderen moeten dat doen tot Zijn gedachtenis. Tot Mijn gedachtenis: het zijn de 

woorden van Jezus Zelf bij de instelling van het Avondmaal. 

Het sacrament van het Heilig Avondmaal is voor diegenen in wie het zaligmakende geloof 

gewerkt is door Gods Geest. Het is een gedachtenismaaltijd aan het bitter lijden en sterven 

van Christus. Als zij dat mogen doen met een gelovig hart, ontvangen ze vergeving van zonden 

en het eeuwige leven. Verder is het Avondmaal een maaltijd tot versterking tijdens de 

pelgrimsreis en tot verzekering van het geloof. Door de Heilige Geest worden ze hoe langer 

hoe meer verenigd met Christus hun Hoofd. Gods Geest woont in Christus en in Zijn leden, 

zegt Zondag 28. Hij brengt samen, Hij verenigt. Maar ook is het Avondmaal een maaltijd waar 

de gemeenschap der heiligen ervaren mag worden. Niet alleen zijn de leden verbonden met 

hun Hoofd, maar ook zijn de leden verbonden met elkaar. 

Zo zie je dat het Heilig Avondmaal een maaltijd is van geloof, hoop en liefde. Het is een maaltijd 

die ook uitzicht geeft op het grote goed dat weggelegd is voor degenen die de Heere mogen 

vrezen. Dat goed is, dat Gods pelgrims die mogen aanzitten aan de avondmaalstafel, eens 

zullen aanzitten aan het avondmaal van de bruiloft des Lams. Mag jij door genade al zo’n 

pelgrim zijn? 

 

lezen: Zondag 28 – Lukas 22: 7-23 



 

 

 

Woensdag 29 november – Een liefdesbevel ontvangen 

Want ik heb van de Heere ontvangen, hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heere Jezus 

in de nacht in welke Hij verraden werd, het brood nam. En als Hij gedankt had, brak Hij het… 

-  1 Korinthe 11:23-25a 

 

Paulus schrijft over het Avondmaal tot onderwijs van de gemeente van Korinthe. 

Er waren liefdesmaaltijden in die gemeente, die voorafgingen aan het Heilig Avondmaal. Deze 

maaltijden waren bedoeld om de arme naaste te helpen. Maar het ging zo anders in de 

gemeente. De maaltijden ontaardden in allerlei overdaad, ja, zelfs in dronkenschappen. Zo 

kwam men dan ook aan het Avondmaal. 

Paulus gaat de Korinthiërs hierin onderwijzen. Hij zegt dat hij een bevel van de Heere heeft 

ontvangen om dat te doen. Hoe precies, dat weten wij niet. Wel dat het zeker gebeurd is. De 

apostel heeft het uit de mond van de Heere gehoord. Het Avondmaal is een instelling van God. 

Daarom mag de tafel des Heeren niet verontreinigd worden, geeft hij aan. 

De Heere Jezus heeft na het pascha het Avondmaal ingesteld, in die vreselijke nacht waarin 

Hij verraden is. Hij heeft het brood genomen en de drinkbeker, en zo ook onderwijs gegeven 

dat Hij de weg zou gaan van lijden en sterven om Zijn Kerk zalig te maken. Wat een wonder: 

‘Ik voor u, daar gij anders de dood had moeten sterven.’ Weet jij van die zalige ruil? 

 

lezen: 1 Korinthe 11:20-34 

 

Donderdag 30 november – Waarlijk spijs en drank 

Want Mijn vlees is waarlijk spijs en Mijn bloed is waarlijk drank. Die Mijn vlees eet en Mijn 

bloed drinkt, die blijft in Mij en Ik in hem. 

Johannes 6:55, 56 

 

De Heere Jezus spreekt in Johannes 6 over Zichzelf als het Brood des levens. In de tekst van 

vandaag gaat Christus daar nader op in en wijst op een geestelijk eten en drinken. Het zegt 

ons dat er bij Hem echt verzadiging te verkrijgen is. De leer van de gekruisigde Zaligmaker 

moet ons tot spijs en drank zijn. 

Als wij geen geestelijk leven kennen, dus niet van dood zijn levend gemaakt, kennen wij geen 

honger en dorst naar Christus. Maar als wij het nieuwe leven uit God mogen kennen, dan is er 

maar Een Die ons verzadigen kan, Die ons leven wordt, en dat is Christus. 

De tekst wijst ook op de eenheid, de gemeenschap die er is tussen Christus en Zijn Kerk. 

Gelovigen zijn in Christus, in hun Burcht. Hij is hun Borg en Zaligmaker. 

Wat zoeken wij het in alles om ons heen, om ons hart te verzadigen met de dingen van deze 



 

 

wereld. Die zal je echter nooit kunnen verzadigen. De wateren van de wereld en de zonde zijn 

brakke wateren. Maar Christus heeft Zijn lichaam laten verbreken en Zijn bloed gestort om 

hen, die het waardig zijn om voor eeuwig van honger en dorst te sterven, te voeden en te 

laven. 

Mag jij ook die gekruisigde Zaligmaker kennen door het geschonken geloof? Alleen in Jezus 

is het leven, het levensvervullend zalig leven! 

 

lezen: Johannes 6:47-58 

 

Vrijdag 1 december – Zijn geboden bewaren  

En die Zijn geboden bewaart, blijft in Hem, en Hij in dezelven. En hieraan kennen wij dat Hij in 

ons blijft, namelijk uit de Geest, Die Hij ons gegeven heeft. - 1 Johannes 3:24 

 

Als je bij Christus mag horen, dus een ware christen bent die Christus ingelijfd is, zul je ook 

vruchten van dankbaarheid vertonen. Wie zo dicht bij Christus leeft, kent ook een hartelijke 

begeerte om al Gods geboden te bewaren. Dat geeft ook blijdschap en de zekerheid van het 

geloof. 

Christus wil in het Heilig Avondmaal door Zijn Geest Zijn volk verzekeren van de nauwe 

gemeenschap met Hem. De vereniging met de Zaligmaker is een onverbrekelijke vereniging. 

Er is dus in het leven van de gelovige een gemeenschap, een nauwe omgang met de Vader 

en met Zijn Zoon Jezus Christus. En de Geest geeft een heerlijke verzekering in het hart dat 

die gemeenschap eeuwig blijven zal. Die Geest is de Trooster Die aan de Kerk is gegeven. Zo 

wil de Heere het geloof van Zijn kinderen in het Avondmaal versterken. 

Ken jij een leven dicht bij Christus? Heb je ook een verlangen om naar al Gods geboden te 

mogen leven? Ken jij niet alleen die vreugde in God door Christus in je hart, maar ook die 

verzekering door de Heilige Geest? Onderzoek jezelf. Als wij niet in Christus zijn, dan zijn wij 

buiten Hem. Dan zullen wij vergaan. Wat vreselijk zal dat zijn! 

Laten we dan uitgaan tot de Zaligmaker, om op tijd in Hem geborgen te mogen zijn. 

 

lezen: 1 Johannes 3:18-24 

 

Zaterdag 2 december – Leven door Mij 

Gelijkerwijs Mij de levende Vader gezonden heeft en Ik leef door de Vader, alzo die Mij eet, 

Dezelve zal leven door Mij. - Johannes 6:57 

 

God is de levende Vader. Hij heeft leven in en door Zichzelf. Jezus Christus als Middelaar leeft 

door de Vader. Gods kinderen ontvangen leven uit Christus, omdat ze verbonden zijn met de 



 

 

Levensbron en Levensfontein. 

Degenen die nu alleen maar met het Brood des levens te verzadigen zijn, zullen het leven 

vinden. Bij Christus is een schatkamer van leven. Mag jij ook al in Hem en voor Hem leven? 

Wij zoeken overal geluk en blijdschap en vrede. De wereld en de zonde zal ons dat nooit 

kunnen geven. Laten we toch het leven niet zoeken bij onszelf, maar bij de Bron, Christus. Hij 

heeft het leven aangebracht door Zijn dood. Hij schenkt eeuwig leven aan mensen die midden 

in de dood liggen. 

Degenen die nu door het geloof met Christus verbonden zijn, mogen in het Avondmaal door 

het zaligmakend geloof gespijzigd worden met Zijn gezegend lichaam en Zijn vergoten bloed. 

Zij mogen ervaren dat zij ‘vlees van Zijn vlees en been van Zijn gebeente zijn’. Dat is echt 

leven. De wereld en de zondedienst bieden niet meer dan een surrogaatleven, dat eindigt in 

de dood. 

Vandaag komt de boodschap van Gods Woord tot jou: ‘Kies jij nu heden, wie jij dienen zult’ 

(Jozua 24:15). Er zijn maar twee wegen: het eeuwige  leven, of de eeuwige dood. 

 

lezen: Efeze 3:14-21 

 

Zondag 3 december – De ware Wijnstok 

Ik ben de ware Wijnstok, en Mijn Vader is de Landman. Alle rank die in Mij geen vrucht draagt, 

die neemt Hij weg, en al wie vrucht draagt, die reinigt Hij, opdat zij meer vrucht drage. - 

Johannes 15:1, 2 

 

Christus vergelijkt Zichzelf bij een wijnstok en Zijn hemelse Vader is de Landman. Zijn 

discipelen zijn de wijnranken. 

De wijnstok heeft een onooglijk voorkomen. Zo had Christus geen gedaante noch heerlijkheid. 

Toch is Christus een vruchtbare plant, een plant van naam. 

De gelovigen zijn ranken van de wijnstok en mogen leven uit Christus. 

Wat is het belangrijk om door het geloof met Christus verbonden te mogen zijn. Dat wij, zoals 

Zondag 28 zegt, 'door één Geest (gelijk de leden van een lichaam door één ziel) eeuwiglijk 

leven en geregeerd worden.' 

Als we alleen uiterlijk Christus belijden en niet van harte geloven met het zaligmakende geloof, 

zullen we vergaan. Als we een echte rank mogen zijn, dan hebben we voortdurend onderwijs 

nodig door Woord en Geest. Maar ook is nodig om geheiligd, gezuiverd te worden van al onze 

zonden en ons inwonend bederf. Vaak gebruikt de Heere daar in het leven van Zijn kinderen 

druk- en kruiswegen voor om hen aan Zijn beeld gelijkvormig te doen worden. 

Mag jij bij Christus horen en door het zaligmakende geloof met Hem verbonden zijn? Dan zul 

je ook vruchten voortbrengen tot Zijn eer! 



 

 

 

lezen: Johannes 15:1-7 

 

 

Maandag 4 december – Niets doen zonder Hem 

Ik ben de Wijnstok, en gij de ranken; die in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht; want 

zonder Mij kunt gij niets doen. - Johannes 15:5 

 

Opnieuw denken we na over het beeld van de wijnstok en de ranken. De ranken worden 

gevoed vanuit de wijnstok. Denk aan het Avondmaal. Christus heeft beloofd dat Hij ‘de 

gelovigen zo zekerlijk alzo met Zijn lichaam en bloed wil spijzen en laven, als zij van dit 

gebroken brood eten en van deze drinkbeker drinken’. Die toezegging wordt bevestigd in 1 

Korinthe 11 vers 23-26. Je leest het in vraag en antwoord 77. 

Als we door het geloof uit Christus mogen leven, als we door Hem gevoegd mogen worden, 

zullen we veel vruchten dragen. Vruchten vanuit de bediening van Christus. Het kan niet zo 

zijn als we bij Christus horen en uit Hem leven, dat we dan geen vruchten van dankbaarheid 

zullen vertonen. 

Mogen die vruchten in jouw leven gevonden worden? Anders gezegd: ken jij een leven met de 

Heere, in het verlangen om naar al Zijn geboden te leven? Dan is er ook het besef dat we 

zonder Hem niets kunnen doen. Dat geldt voor de dingen van het tijdelijke leven, maar zeker 

ook voor het eeuwige leven. Als we dat beseffen, hebben wij dagelijks de Heere nodig. Dan 

zullen we iedere dag onze mond opendoen tot de Heere, Die beloofd heeft: ‘Al wat u ontbreekt, 

schenk Ik, zo gij ’t smeekt, mild en overvloedig.’ 

 

lezen: Johannes 15:5-14  

 


