
De liefde van de Levende! 
Liefde! Daarvan staat het Evangelie en de brieven van Johannes bol. Echte liefde. Van de 
Herder die Zijn leven voor de schapen stelt. Stervende liefde. Maar ook: liefde van de 
Levende! Want in deze week zullen we zien hoe de liefde van Christus schittert in Zijn 
openbaringen na Pasen. Johannes maakt duidelijk dat Pasen niet alleen de overwinning van 
het Leven op de dood is, maar ook de overwinning van de liefde van Christus. En wie de 
Levende Heere Jezus zó ontmoet heeft, krijgt Hem onuitsprekelijk lief.  
 
 
Dinsdag 7 april  
Lezen: Johannes 20:1-10, Johannes 15:9-17 
 
Daar gaat ze. Geslapen had ze amper, opstaan koste geen moeite. De liefde drijft haar door 
de donkere nacht. Maria Magdalena moet naar het graf. Maar haar Heere is gestorven! Wat 
denkt ze te vinden? Trouwens, in het graf komen is onmogelijk…en toch. Gestorven en 
onbereikbaar, maar ze moet bij Jezus zijn. Dat doet de liefde. En jij? Hoe vaak gaf jij je 
nachtrust om Jezus te zoeken? Hoe lang kun jij het uithouden zonder een Levende Jezus in je 
leven? 
Maria had ook bij het kruis gestaan (19:25). Met nog een paar vrouwen en Johannes, de 
discipel die Jezus  bijzonder liefhad. Daar staan ze op Golgotha. Alle wijze, vrijmoedige en 
vastberaden discipelen waren gevlucht voor hun leven. Maar Maria kon Hem niet alleen 
laten. Dat doet de liefde. Ze was de laatste bij Zijn kruis en de eerste bij Zijn graf. Waarom 
had ze Christus zo lief? Hij had haar heel veel vergeven. Hij had haar verlost van zeven 
duivelen. Zijn verlossende liefde, had háár hart van liefde vervuld. Heeft Hij jouw zonden 
vergeven? Heb je Hem lief gekregen? Als er weinig liefde tot Hem in jou leven blijkt, hoe 
komt dat dan? Wat zegt dat dan?  
Je krijgt Hem lief als Hij zich in jouw leven openbaart als de Levende. En Hij leeft al hoor. 
Maar Maria moest Hem zelf ontmoeten voor ze dat verstond. Is Jezus in jouw leven nog 
dood? Waar zoek jij Hem?  
 
Vragen:  Liefde wordt in onze cultuur vaak als een gevoel omschreven. Als het gevoel 

weg is, is de liefde ook weg. Maar wat is liefde volgens Jezus in Joh. 15? Heb jij 
Hem zó lief? 

 
Zingen: Psalm 63:1 
 
 
Woensdag 8 april  
Lezen: Johannes 20:11-18, Johannes 14:18-27 
 
Petrus en Johannes zijn in verwarring naar huis. Maria Magdalena blijft achter. Haar verdriet 
en gemis van de Heere Jezus zijn zo sterk…ze kan niet weggaan...ze hebben haar Heere 
weggenomen!  
Ze huilt tranen van liefde. Tranen van heimwee. Zo hebben gelovigen ook tijden waarin ze 
de Levende missen. Waarin ze met heimwee terugdenken aan de tijden dat Hij met hun 
sprak. Bij Maria én bij al Gods kinderen zijn dat tranen van liefde, maar tegelijk tranen van 
ongeloof. Want als Maria geloofd had dat Hij op de derde dag zou opstaan, dan had ze Hem 
niet gezocht in het graf. Het wonderlijke is dat Christus haar liefdestranen aanziet. Hij ziet 
haar ongeloof en onkunde van Zijn woorden wel, maar de liefde die achter haar tranen ligt 
ziet Hij aan. Hij openbaart Zich opnieuw omdat Hij ziet dat zij Hem oprecht bemind. Wie 
Hem veel liefheeft, ontvangt veel van Zijn liefdesuitingen (Joh.14:21).  
Maria is vol verwarring en herkent Hem eerst niet eens. Maar het noemen van haar naam is 
genoeg. Daarin maakt Hij zich bekend. Misschien worstel je er wel eens mee weinig kennis te 
hebben. ‘Ik begrijp er zo weinig van, ik kan Hem nooit leren kennen…’ Dat is niet waar. Als 



Hij je naam maar noemt. Dat is genoeg! Dan ken je Hem. Geestelijk leven is geen 
verstandsleer. Ook geen gevoelsleer trouwens. Verstand en gevoel doen wel mee, maar het 
gaat om je geweten. In je geweten overtuigd worden van zonde. In je geweten weten dat Hij 
tot jouw spreekt door het Woord. In je geweten gereinigd worden door Zijn bloed. Als Hij je 
naam noemt weet je het zeker. Ken je Zijn stem?  
 
Vragen:  Waarom zijn verstandsgeloof en gevoelsgeloof geen echt geloof?  
 Op welke manier doen verstand en gevoel wel mee bij het ware geloof? 
 
Zingen:  Psalm 42:6 
 
 
Donderdag 9 april 
Lezen: Johannes 20:19-23, Lukas 24:36-49 
 
Deuren op slot. Stil zijn. Wie weet wat er komen gaat? De discipelen zijn bang voor de 
toekomst…. ‘Vrede zij u’. Die stem kennen ze! Jezus Zelf staat in hun midden. Met vrede! 
Met vrede? Was hun bezorgdheid dan geen zonde? Ze hadden Maria Magdalena toch 
moeten geloven? Jezus komt met vrede. Altijd. Zijn angstige en aangevochten kinderen zoekt 
Hij op. Op zondag. Toen en nu.  Met een Woord van vrede. Ken jij die opzoekende liefde? 
Hij geeft antwoord op zielsvragen. Zo maar door de preek. Door een dominee die jou niet 
kent. Maar Jezus kent de Zijnen. Kent Hij jou als één van de Zijnen? Nee? Dán heb je reden 
om bezorgd te zijn. Want waar wil je dan troost zoeken en zekerheid voor de toekomst? 
Waar wil je geborgen zijn voor dood en hel, als de Levende jou niet kent?  
Al gaf jij je nooit aan Hem over, Christus stuurt een boodschapper naar je toe. Zo groot is 
Zijn liefde! Hij zend Zijn discipelen uit. De Heere Jezus geeft hen de autoriteit om het 
Evangelie te gaan preken. ‘Bekering en vergeving der zonden’. Zij moeten in Zijn Naam het 
oordeel aanzeggen, oproepen tot bekering, nodigen tot het heil, vergeving uitroepen. Die 
opdracht geldt nog. Die autoriteit geldt nog. Luister je zo naar je dominee? Wat praten wij 
vaak over dominees. Z’n stem, de lengte van z’n preek, z’n voorbeelden. Goddeloos! Heb je 
hem nooit beluisterd als de stem van Christus? Dat is hij! Al is hij misschien onsympathiek in 
z’n doen, langdradig in z’n preken…als hij Bijbelgetrouw preekt is hij de stem van Christus. 
En als je Christus hoort spreken ben je stil. Geen kritiek. Geen weerwoord. Buigen. Geloven. 
Daarin ligt troost en ongekende blijdschap! 
 
Vragen: Wanneer heb jij voor het laatst antwoord van de Heere gekregen op 

zielsvragen? 
Zijn wij ons voldoende bewust van de autoriteit van de prediking? Waarom 
wel/niet? 
Wat zijn de gevolgen als wij de prediking niet horen en ontvangen als 
Christus’ stem? 

 
Zingen: Psalm 85:3 
 
 
Vrijdag 10 april 
Lezen: Johannes 20:24-31 
 
Thomas kan het niet geloven. Zijn tien vrienden getuigen er van. Die zondag had de 
Levende Zich geopenbaard! Maar donkere wolken van vertwijfeling bedekken Thomas’ hart.  
Ongeloof. Vreselijke zonde! Ook in jouw leven? Hoe kan het dat je nog niet gelooft? Wij 
vinden ongeloof normaal. Maar de Heere niet. Hij toornt erover!  
Thomas was een kind van God. Maar ook zij kunnen door ongeloof en vertwijfeling 
verslagen zijn. Zie dan hoe genadig en geduldig de Heere Jezus met Thomas omgaat! Zo is 



Hij nog. Jezus zoekt Thomas op. Jezus kiest voor Thomas. Zo is Hij nog. Gelukkig maar. Wie 
het wil omdraaien, kent Hem niet! 
‘Na acht dagen’. Zoals de joden de dagen tellen gaat het om de volgende zondag. Thomas 
wordt opgezocht. Wel een week later, maar weer op zondag. De Heilige Geest heeft dat er bij 
laten noteren. We merken het op. Dat is de dag waarop de Levende Zich openbaart en alle 
ongeloof wegneemt. Dat is nog zo. Misschien ben je wel eens geraakt in de kerk. Alsof Hij tot 
je sprak door de preek. Maar is het echt? Hoe weet ik dat? Als de Heere Jezus Zich echt 
openbaart dan ga je Thomas nazeggen. Thomas doet belijdenis. ‘Mijn Heere en mijn God’. 
Daar komt het op aan. Op dat ‘mijn’. Dat is dan zo zeker. Mijn! Dan is het ongeloof weg in je 
hart. Dan zijn je zonden weg in Gods oog. Dat is nodig! Johannes spreekt jou aan in vers 31. 
Het is niet zomaar geschiedenis. De Levende zoekt jou! Hij wil aan jou Zijn Leven geven.  
 
Vragen: Waarom is geloof zonder dat ‘mijn’, zonder toe-eigening geen echt geloof?  

Als je deze geschiedenis overdenkt is het onderscheid dat wij maken tussen 
historisch geloof en zaligmakend geloof dan Bijbels?  

 
Zingen:  Ps. 119:67 
 
 
Zaterdag 11 april 
Lezen: Johannes 21:1-14 
 
Petrus gaat vissen. Zes andere discipelen gaan mee. Ze zijn weer in Galilea. Hebben ze hun 
oude leven weer opgepakt? Waren ze in ongeloof uit elkaar gegaan? Nee, ze waren immers 
nog als groep bij elkaar. Christus had hen uitgezonden om te preken en dat wilden ze ook. 
Maar ze moeten wel in hun levensonderhoud voorzien. Vissen dus. Als het nodig is. Maar 
ondertussen krijgen ze daar een les die ze nodig hebben om Hem te dienen. De Heere Jezus 
gooit hun wijsheid, hun visserstrots, hun proberen om zichzelf te onderhouden helemaal 
overboord. Vissers waren mensen die gewend waren eigen baas te zijn en keihard te werken 
om voor zichzelf te zorgen. Maar zó kunnen ze Hem niet dienen. Op eigen kracht en inzicht 
kun je Hem niet dienen, ook jij niet. Vissers weten toch zeker wel waar de vis zit? Mooi niet. 
Als Jezus ze roept staan ze met lege handen. Zo werkt Hij nog! Lege handen. Weer mislukt in 
eigen kracht. Weer de verkeerde weg door eigen keuze. Weer in de zonde terwijl ik nog 
zo….Hij laat je met jezelf vastlopen uit liefde. Zijn discipelen moeten zelf overboord en zo 
leren dat Hij het doet én dat Hij voor hen zorgt. In alle opzichten. Want als Hij spreekt dan 
lukt het. Als Hij spreekt gebeuren er wonderen. Zo is de Heere Jezus nog steeds bezig om 
Zijn kinderen afhankelijkheid te leren én het vertrouwen te geven dat Hij voor hen zorgt. 
Wat een rijk leven met een levende Jezus! Jouw leven?  
 
Vragen:  Christus wil alles zijn. Alles. Maar ook Zijn kinderen hebben Hem maar zo 

weinig nodig. In welke dingen moet jij leren om met lege netten, met lege 
handen te staan?  

 
Zingen:  Psalm 27:7 
 
 
Zondag 12 april 
Lezen: Johannes  21:15-17, 1 Korinthe 13 
 
Laf verloochend, hard gevloekt. Petrus was zichzelf heel erg tegengevallen. Hij dacht zo 
goed van zichzelf. Maar er blijft niets over. Niets? Ja toch! De liefde! De rest is verdampt, 
maar één ding weet hij: ik heb Hem lief! En jij? De Heere heeft die vreselijke verloochening 
gebruikt. Om Petrus te leren wat genade is. ‘Zo gij eens zult bekeerd zijn zo versterkt uw 
broederen’. Juist door te leren hoe ontrouw, hoe zwak hij zelf was en daarin genade te 



ervaren, kon hij voor anderen niet alleen een prediker maar ook een voorbeeld van genade 
worden. Tot versterking van hún geloof. Lees de Petrusbrieven maar eens aandachtig. Dan 
zie je hoeveel hij op de genadeschool geleerd heeft. Petrus is in zijn brieven echt een herder 
geworden. Van dwalend schaap tot herder. Dat is de vrucht van pijnlijke lessen.  
Petrus moet voor de schapen van de Goede Herder gaan zorgen. De Heere Jezus heeft altijd 
een opdracht. Hij bekeert mensen om ze te gebruiken tot Zijn eer. Geloven en Hem niet 
dienen kan niet samen. Wil je wel dienen? Reken dan op pijnlijke lessen. ‘Heere, wat wilt Gij 
dat ik doen zal?’ Zou Christus voor jou een opdracht hebben? Ver weg of dichtbij? Vraag je 
Hem om licht en leiding daarin? Is Hij het niet waard om Hem te volgen? Of heb je Hem niet 
lief?! 
 
Vragen:  Wat bedoelt Petrus met ‘Gij weet dat ik U liefheb’? 

Waarom blijft de liefde over in Petrus na de verloochening? Hoe kwam Petrus 
aan die liefde?  
 

Zingen:  Psalm 116:1 
 
 
Maandag 13 april 
Lezen: Johannes 21:18-25, 1 Petrus 4:12-19 
 
Heb jij Christus lief? Wil je Zijn Naam belijden? Reken dan op lijden! Als jongere ben je 
misschien een vrije vogel, maar eens wordt je gekooid om Zijn Naam. Als je let op de 
ontwikkelingen in de wereld, dan is te verwachten dat deze woorden ook voor jou en mij 
gaan gelden. Lijden om Christus’ wil. Misschien ervaar je het al in het klein. Klasgenoten die 
je bespotten of juist helemaal negeren. Het is nog maar een klein begin. Wat als de radicale 
islam ook hier komt? Jou het mes op de keel zet?  
Het maakt je misschien bang wat er gebeurt in de wereld. Misschien werd Petrus eerst ook 
bang van Jezus’ woorden. Maar de Heere Jezus zegt het al vooraf, zodat Petrus zal weten dat 
ook het lijden in Zijn hand is. Hij heeft alle macht in hemel én op aarde!  
Maar zal ik Hem straks niet verloochenen en alsnog verloren gaan? Hoe wordt ik voorbereid 
op het lijden? Wat moet ik nu doen? ‘Volg Mij!’ Dat wil zeggen: leren niets doen. Je eigen 
wijsheid opzij en alles aan Hem vragen en Hem in alles gehoorzamen. Als je nu leert om je 
eigen wil opzij te zetten, kun je straks ook volgen als het een offer kost. Maar als je nu niet 
leert volgen, zul je Hem straks verloochenen en verloren gaan. Jezus roept: Volg Mij! Uit 
liefde! Omdat Hij weet dat alleen achter Hem je veilig bent in leven en sterven. De Levende 
roept jou tot een stervend leven, om na dit sterven eeuwig te leven! 
 
Vragen:  Het volgen van Jezus wordt weleens een ‘stervend leven’ genoemd, leg dat 

eens uit… 
  Wat leert vers 22 over wat volgen betekent? 
 
Zingen:  Psalm 18:9 


