
Dinsdag ‘vergeten’ 
 
Lezen: Psalm 13:2 
 
Hoe lang, HEERE, zult Gij mij steeds vergeten? Hoe lang zult Gij Uw aangezicht voor mij verbergen? 
 
David wordt op de hielen gezeten. Wie zijn vijand is, maakt de Psalm zelf niet duidelijk. Het kan Saul 
of zijn zoon Absalom zijn geweest. Het zit David hoog. Zonder verdere inleiding begint hij deze Psalm 
met een aantal vragen. In vers 2 komen we er twee tegen: blijft de HEERE hem vergeten; blijft de 
HEERE Zich voor hem verbergen?  
Zijn het voor jou herkenbare vragen? Heerlijk om te lezen dat David ook met deze vragen naar de 
HEERE toegaat.  
Nee, lang is deze Psalm en dus het gebed van David niet. Hij schreeuwt als het ware zijn nood uit 
voor de HEERE. Nog even en hij zal de dood sterven, en dan zullen zijn vijanden zich daarover 
verheugen.  
In deze verlatenheid richt hij zich tot de HEERE. Het is hem te doen om Gods goedheid en heil. Daarin 
wil hij zich verheugen.  
Stamel in je verlatenheid in de momenten van Gods verberging deze woorden van David maar 
biddend na en leg ze voor Hem neer.  
 
Zingen: Psalm 13:1 
 
Vraag: Wat betekent het voor je dat je ook met deze vragen bij de HEERE terechtkunt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Woensdag ‘verlaten’ 
 
Lezen: Psalm 22:2 
 
Mijn God, mijn God! waarom hebt Gij mij verlaten, verre zijnde van mijn verlossing, van de woorden 
mijns brullens? 
 
Deze woorden kennen we uit de lijdenstijd. Ze zijn niet alleen door David uitgesproken, maar ook 
door de Zoon van David, Jezus Christus, aan het kruishout van Golgotha.  
Net als in de Psalm van gisteren, laat ook hier David zich in zijn hart zien. Nu weet hij zich niet door 
de HEERE vergeten, maar verlaten!  
Straks jubelt David dat de HEERE zijn Herder is en al gaat hij door het dal van de schaduw van de 
dood, de HEERE is bij hem. Maar hier in deze Psalm is het totaal anders: hij weet zich verlaten. En dat 
brengt hij diep onder woorden. 
En dan opeens … in vers 11 klinkt er heerlijke hoop en verwachting: hij weet zich van de baarmoeder 
af geworpen op de HEERE.  
Brengt ons dit niet bij het moment van onze doop? Wij kennen elkaar niet, maar de HEERE kent ons 
wel.  
In ons is niets te vinden wat reden geeft tot hoop. Die is alleen te vinden in de HEERE God Zelf. Al is 
David door de HEERE verlaten, hij kan niet zonder Hem. Herken je je nood in deze gebedswoorden 
van David? Van de HEERE verlaten, maar niet zonder de HEERE verder kunnen? Verbindt deze 
woorden van vers 2 maar met die van vers 11 in het gebed:  Op U ben ik geworpen van de 
baarmoeder af; van den buik mijner moeder aan zijt Gij mijn God. 
 
Zingen: Psalm 22:1 
 
Overdenking: brengt de tijd van verlating mij bij de HEERE? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Donderdag ´Vertrouwen’ 
 
Lezen: Psalm 27:1 
 
Een psalm van David. De HEERE is mijn Licht en mijn Heil, voor wien zou ik vrezen? De HEERE is mijns 
levens kracht, voor wien zou ik vervaard zijn? 
 
De vorige Psalmen kenden diepe tonen van nood, strijd, aanvechting. Psalm 27 begint met een 
belijdenis, een geloofsbelijdenis. Dit is de toonhoogte van het geloof. Hier bezingt David Wie de 
HEERE is. Nog beter gezegd: wie de HEERE voor hem persoonlijk is: hij mijn de HEERE als zijn licht, 
heil en levenskracht. 
Als kinderen nog klein zijn kunnen ze bang zijn in het donker. Zodra het zonlicht verdwenen is en het 
licht op de slaapkamer uit is, ziet alles er zo anders uit. Zonder licht kunnen wij niet. Licht maakt 
vrolijk. Als jij mag kiezen tussen licht en donker, kies je vast het licht.  
David ook en hij heeft hier over het werkelijke Licht. Het doet mij denken aan de woorden van de 
Heere Jezus Christus, Die Zichzelf het Licht der wereld noemt. Het donker, het duister is de wereld 
van de vorst van de duisternis. Hij is verbonden met de zonde. Wie zonder de Heere Jezus leeft, die 
leeft in het donker. We kunnen ons wel verheugen in wat kunstlicht, maar zoals een lamp een keer 
stuk gaat, zo is dat ook met alle kunstlicht van de duivel: het houdt geen stand. Het Licht der wereld 
wel. Dat heeft Zelf in het duister van Golgotha gehangen en het overwonnen. De duivel is er alles aan 
gelegen om ons af te houden van dit Licht der wereld. Maar Christus dringt aan, iedere keer weer, Hij 
is het Licht der wereld. Hij wil ons leven werkelijk verlichten. Ook deze Psalmwoorden vragen om 
biddend bij de HEERE gebracht te worden.  
 
Zingen:  Psalm 27:1 
 
Vraag: Hoe staat het met jouw hart? Donker of verlicht? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vrijdag ‘vergeven’ 
 
Lezen: Psalm 32:1 
 
Een onderwijzing van David. Welgelukzalig is hij, wiens overtreding vergeven, wiens zonde bedekt is. 
 
Wat een heerlijke Psalm! David zet hoog in. Hij heeft het over het allerhoogste geluk: welgelukzalig. 
Hoe kan dat? Wie goed luistert naar de Schrift weet wat er geschreven staat in Genesis 3. De 
aangrijpende val van Adam en Eva en de bittere gevolgen daarvan. De wonderschone en heerlijke 
schepping van de HEERE gevallen. De zonde was in de wereld gekomen. Adam en Eva hebben 
geprobeerd zichzelf te bedekken, met wat vijgenboombladeren. Maar dat kan geen stand houden. 
Daarmee kunnen wij voor de HEERE niet bestaan.  
De vraag dringt: hoe dan wel? Het antwoord hierop is Christus. Hij is de énige Verberging. Zijn 
gerechtigheid kan alleen voor de HEERE bestaan. Dat weet David, ook nadat hij gezondigd had tegen 
de HEERE met Bathséba en Uría. Hij knielt voor de HEERE! Kniel je mee? En hij belijdt zijn zonde voor 
de HEERE. Zeker de HEERE kent ons hele bestaan, maar Hij wil onze zonden beleden hebben. We 
hebben gezondigd tegen de hemel. Zo alleen kunnen kinderen werkelijk thuiskomen.  
Breng  alles bij Hem. Net als de tollenaar: ‘O God, wees mij de zondaar genadig’. Wie op Hem 
vertrouwt, op Hem alleen, ziet zich omringd met Zijn weldadigheên.  
 
Zingen: Psalm 32:1 
 
Overdenking: geloven is leven in een stil vertrouwen, jezelf overgeven aan Hem.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zaterdag ‘vervolgd’ 
 
Lezen: Psalm 46:2 
 
God is ons een Toevlucht en Sterkte; Hij is krachtelijk bevonden een Hulp in benauwdheden. 
 
Stel je voor dat vandaag de sirenes afgaan, omdat er een dreigend gevaar is, dan slaan wij op de 
vlucht. We willen zo snel mogelijk uit de gevarenzone weg zijn. We zoeken een veilig heenkomen 
voor onszelf. In dit Psalmvers wordt niet zozeer van een  ‘vlucht’ gesproken, maar van een 
‘toevlucht’. Dat is toch wel anders. Hierboven schreef ik ‘vervolgd’. Veel christenen op deze wereld 
weten wat het is om ‘vervolgd’ te zijn. Wordt er altijd gevlucht? Er zullen zeker momenten zijn dat er 
een veilig heenkomen wordt gezocht. Maar te midden van alles, weet dé christen van dé Toevlucht 
en dat schrijven we met een hoofdletter. Wie het heeft over een toevlucht, die zoekt het houvast 
gericht. Vluchten kunnen we in het wilde weg doen, de toevlucht zoeken niet. Dat doe je net als die 
bloedvloeiende vrouw. Het geloofsoog is gericht op Hem.  
Dit geloof zingt, stamelt, bidt, dankt ‘Heere, ik zal niet vrezen, al schokt de aarde, al worden bergen 
in de oceaan gezet. U bent mijn Toeverlaat’.  
Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal vernachten in de schaduw van de 
Almachtige.  
Er kunnen stormen komen, oorlogen, hongersnoden, vervolgingen, maar het toevluchtnemend 
geloof weet zich geborgen in dé Rots der eeuwen.  
 
Zingen:  Psalm 46:2 
 
Overdenking: Toen de zondvloed kwam, en de deur van de ark gesloten werd, was  het te laat. 
Daarom is de wereld ook veel te gevaarlijk om daar bescherming te zoeken. We moeten het hogerop 
zoeken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zondag ‘verzondigd?’ 
 
Lezen: Psalm 51:4 
 
Was mij wel van mijn ongerechtigheid, en reinig mij van mijn zonde. 
 
Deze Psalm is een boetepsalm. Het is bekend dat de kerkvader Augustinus zich op zijn sterfbed liet 
omringen door boetepsalmen. Wie zich zondaar weet voor de HEERE herkent ook de taal van onder 
andere deze boetepsalm. De omstandigheden van deze Psalm zijn bekend. Daarover zwijgt David 
niet. Integendeel!  
Maar David zegt meer dan dat. Zeker hij heeft gezondigd door zijn zonde met Bathséba en Uria, maar 
zo vervolgt hij: ‘ik ben in ongerechtigheid (zonden) geboren.’ Begrijp je dat? Zeg je hier amen op? Het 
is de taal van het doopformulier. Ze spreekt hierin de Schrift na en doet dat door met twee woorden 
te spreken. Enerzijds wie wij zijn voor de HEERE en anderzijds wie Hij in Christus is voor zondaren. 
David een kind van de HEERE, en daarom intens verlegen hier om de Heilige Geest, om opnieuw te 
delen in de vreugde van het heil. Wie deze vreugde en blijdschap kent, weet zich iedere keer weer 
verlegen om Hem. Het leven zonder de HEERE is grauw en grijs, zonder werkelijke levenskleuren. 
Daarom het voortdurend gebed om de Heilige Geest. Hij alleen brengt ons bij Hem en laat ons 
stamelen: ‘was mij wel van mijn ongerechtigheid’.  
 
Zingen:  Psalm 51:1 
 
Vraag: lees het doopformulier nog maar eens door en ga op zoek naar deze woorden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Maandag ‘verkondigen’ 
 
Lezen: Psalm 87:3 
 
Zeer heerlijke dingen worden van u gesproken, o stad Gods! Sela. 
 
Toen de Heere Jezus ten hemel voer, heeft hij even daarvoor de Heilige Geest, de Pinkstergeest, 
beloofd aan Zijn discipelen. Zij zouden Zijn kracht ontvangen en Zijn getuigen zijn. Die belofte heeft 
Hij vervuld. De Heilige Geest is uitgestort en er wordt getuigd. Dat lezen we van de apostelen in het 
boek Handelingen, maar ook de kerkgeschiedenis laat ons dat weten.  
Heerlijk om deze zendingspsalm te lezen. Het lijkt wel alsof deze pelgrim steeds meer ziet van de stad 
van God. Eerst nog van uit de verte, totdat de Heilige Geest hem in de stad zelf laat zien.  
Ooit heeft de HEERE aan Abraham beloofd dat in zijn Zaad alle geslachten van de aarde gezegend 
zouden worden en dat gebeurt. Tot op de dag van vandaag. Gods huis zal vol worden. Dat betekent 
wel dat ook deze woorden van Christus nog steeds gelden: ‘dwing ze om in te komen’.  
Het zal een schare zijn die niemand tellen kan. Ze zullen het lied van Mozes en het Lam zingen. De 
Naam van de Heere wordt met lofgejuich geprezen. Zoals een fontein altijd water laat vloeien, zo zal 
voor eeuwig het lied van verlossing gezongen worden door deze schare. Zal daar ook niet klinken: 
‘door U, door U alleen, om het eeuwig welbehagen’?  
Duur gekocht. Door het dierbaar bloed van Jezus Christus. Daarom verheerlijken zij God voor Zijn 
troon.  
 
Zingen:  Psalm 87 
 
Vraag: Hoe zing je nu Psalm 87? 
 


