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19 juli – Schatten vergaderen 

Lezen: Mattheüs 6:19-26 

Vergadert u geen schatten op de aarde, waar ze de mot en roest verderft, en waar de dieven 

doorgraven en stelen. – Mattheüs 6:19 

In de Bergrede stelt de Heere Jezus heel wat aan de orde. Het gaat over de burgers van het Koninkrijk 

van de hemel. Scherp tekent de Heere Jezus hun beeld. Ze zijn arm van geest, ze hongeren en 

dorsten naar de gerechtigheid, ze zijn rein van hart. Ze zijn te herkennen aan echte vroomheid. Ze 

hebben wat over voor hun naaste. Ook kennen ze een leven van bidden en vasten. De mensen die bij 

de Heere Jezus en Zijn Koninkrijk horen, zijn ook goede taxateurs. Ze weten de dingen op waarde e 

schatten. Ze vinden de dingen van de eeuwigheid belangrijker dan de dingen van dit tijdelijke leven. 

Mensen, die niet bij het Koninkrijk van God horen, taxeren de dingen ook. Ze vinden geld, carrière en 

vakantie geweldig belangrijk. Ze proberen zo veel mogelijk aardse schatten op te stapelen. De Heere 

Jezus noemt dat dwaasheid. Want het gaat allemaal voorbij. De mot eet je kleren op. Roest vreet het 

ijzer weg. De dief gaat er met je bezig vandoor. Daarom: vergadert u geen schatten op de aarde. 

20 juli – Een schat in de hemel 

Lezen: Hebreeën 11:23-33 

Maar vergadert u schatten in de hemel, waar ze noch mot noch roest verderft, en waar de dieven niet 

doorgraven noch stelen. – Mattheüs 6:20 

Schatten in de hemel… Ja, je leest het goed, er zijn schatten in de hemel! Want in de hemel is God, 

daar is het eeuwige leven en de gelukzaligheid. Daar is de Heere Jezus, de Zaligmaker van verloren 

zondaren. Deze hemelse schatten verminderen nooit in waarde. Niemand kan er met die schatten 

vandoor gaan. Niets krijgt die schatten stuk. 

Jezus zegt dat wij deze schatten moeten vergaderen. Aardse schatten gaan allemaal voorbij. Alles 

wat van de wereld is, moet je een keer inleveren. Met de hemelse schatten ligt dat gelukkig anders. 

Die zijn blijvend! Het is daarom fataal om op de dingen van de tijd te vertrouwen. Geef je jonge hart 

daarom niet aan de schatten van de wereld. Er is zoveel meer en zoveel beter te krijgen bij de Heere. 

Buig je knieën en wil een schatzoeker van de hemelse schatten zijn. Werk dan niet om de spijs die 

vergaat, maar om de spijs die blijft tot in het eeuwige leven. 

 

21 juli – Je schat en je hart 

Lezen: Mattheüs 12:33-37 

Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. – Mattheüs 12:33-37 

Een hartpatiënt moet goed op z’n hart letten. Maar ook als je hart nog jong en sterk is, moet je op je 

hart letten. Eigenlijk is het maar vreemd: als de dokter zegt dat we moeten oppassen voor ons hart, 

dan geloven we hem veel eerder dan de Heere. 

Als de dingen van de wereld je schat zijn, dan is je hart daar vol van. Heel je leven draait dan om de 



dingen van hier en nu. Zo gezien is je hart dus het uitgangspunt van je denken, je verlangen, je 

handelen en je zoeken. 

De Heere wil je schat zijn. Hij wil dat je Hem zoekt met heel je hart. Hij heeft veel, alles te bieden. 

Ook heeft Hij recht op jou. Hij is immers je Schepper. Alles heb je aan Hem te danken. Ook wil Hij in 

moeilijke dingen je Helper en Sterkte zijn. Wat zou je er op tegen kunnen hebben om God en Christus 

de schat van je hart te laten zijn. 

22 juli – Twee heren dienen 

Lezen: Lukas 16:1-13 

Niemand kan twee heren dienen; want of hij zal de ene haten en de andere liefhebben, of hij zal de 

ene aanhangen en de andere verachten. – Mattheüs 6:24 

Kan dat niet: twee heren, twee bazen dienen? Sommige mensen werken wel voor drie of vier bazen. 

Om te begrijpen wat hier de boodschap van de Bergrede is, moet je de nadruk niet leggen op twee, 

maar op heren. Je wel twee heren, twee bazen hebben, maar ze kunnen niet allebei je heer, je baas 

zijn. 

Toen de Romeinen een afbeelding van Christus aan het kruis in het pantheon zetten (want ook 

Christus moet een plaats onder hun goden krijgen), was dit een waardeloos gebaar. 

De bezoeker van het heiligdom keerde zijn hoofd eerst naar Jupiter, dan tot Venus en daarna tot 

Jezus Christus. Dit bracht Christus geen eer! Dit bracht Hem oneer! Deze godsdienst is verachtelijk. 

Zo is het ook met de mens die het ene moment God dienst en het andere moment zichzelf. Slechts 

één kan onze meester zijn: Gijn kunt niet God dienen en de Mammon.Veel mensen gaan hier fout, 

eeuwig fout. Alleen als Christus onze Heere en Zaligmaker is, is het goed. 

23 juli – Bezorgd zijn 

Lezen: Mattheüs 6:27-34 

Wie toch van u kan met bezorgd te zijn één el tot zijn lengte toedoen? – Mattheüs 6:27 

In de zorgsector kunnen ze heel wat mensen gebruiken. Ziekenhuizen en verpleeghuizen hebben 

soms moeite om de personeelsbezetting rond te krijgen. Aan de ene kant is er niet genoeg geld om 

meer personeel in de zorg aan te stellen en aan de andere kant zijn er geen mensen te vinden die in 

de zorg willen gaan werken.  

De Heere Jezus heeft het ook over de zorg. Veel mensen hebben zorg over van alles en nog wat. Ze 

zijn bezorgd over wat ze zullen eten en drinken, over hun lichaam en waarmee ze zich zullen kleden. 

Maar, zegt de Heere Jezus, het leven is meer dan voedsel, het lichaam meer dan kleding. Hij wijst op 

de vogels in de lucht: Zij zaaien en maaien niet, zij verzamelen niet in schuren. En toch komen ze niet 

tekort, want de Schepper zorgt voor hen. Daarom leert Jezus dat we niet te bezorgd mogen zijn. 

Afhankelijk van de Heere is beter dan overbezorgdheid. Want niemand zal door bezorgd te zijn het 

leven kunnen verlengen. Onze tijd is in God hand. Dat geeft rust. 

24 juli – Heiden of kind 

Lezen: Lukas 12:22-30 

Want al deze dingen zoeken de heidenen; want uw hemelse Vader weet, dat gij al deze dingen 

behoeft.- Mattheüs 6:32  

Wat maken wij ons vaak druk over kleinigheden. De dingen van het dagelijkse leven nemen ons 

helemaal in beslag. Het lijkt wel of we heidenen zijn. Ja, dat woord gebruikt de Heere Jezus voor 



mensen die horizontaal leven. Mensen die zich alleen maar druk maken over de vraag: Wat zullen we 

eten, of wat zullen we drinken, of waarmede zullen wij ons kleden? 

Heidenen zijn dus niet alleen mensen die hun knieën voor goden van hout of steen buigen. Er is nog 

een ander soort dan alleen de blinde heidenen die in de geesten van de voorvaderen geloven. Er zijn 

ook moderne heidenen, die het leven helemaal in eigen hand willen hebben. Die God niet laten 

zorgen, besturen en regeren in hun leven. Zulke heidenen zitten zelfs in de kerk! Tegenover heidenen 

staan kinderen. Kinderen van de hemelse Vader. Jongeren en ouderen, die door God genade geleerd 

hebben om hun leven aan God toe te vertrouwen. Wat zijn dat gelukkige mensen! Hoor jij daar ook 

bij? Of hoor je nog bij de heidenen? 

25 juli – Eerste zoekopdracht 

Lezen: Lukas 12:31-34 

Maar zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid en al deze dingen zullen u toegeworpen 

worden – Mattheüs 6:33 

Er is een spel met allerlei zoekopdrachten. Je zult het vast wel kennen. Vandaag gaat het in dit spel 

niet over een spel, maar over de hoogste ernst. Het gaat over de grote zoekopdracht, die de Heere 

Jezus geeft. Hij zegt dat het Koninkrijk van God het eerst is wat gezocht moet worden. De andere 

dingen, zoals eten, drinken, wonen, werken en al die dingen die we nodig hebben voor dit leven 

zullen ons dan toegeworpen worden. 

De eerste zoekopdracht geldt God Koninkrijk. God en Zijn Konikrijk is alle waard. Het verdient op de 

eerst plaats te staan. Is dat ook zo in jouw leven? Gaat jouw hart, jouw aandacht eerst uit naar het 

hemelse en eeuwige Koninkrijk? Dat werk de Heilige Geest in je hart. Dan zoek je ook naar de 

gerechtigheid; dan kun je met het kromme van de zonde niet meer verder. Aardse dingen komen dan 

echt op de tweede plaats. En nu belooft de Heere dat, wanneer wij Hem eerst zoeken, Hij ook voor al 

het andere zal zorgen. 


