ADVENT
DAG 1: DE WEGBEREIDER
Maleachi 3:1-6

De laatste profeet van het Oude Testament was Maleachi. Na hem zou de
stem van de profetie meer dan vierhonderd jaren zwijgen — tot op de komst
van Johannes, de zoon van Zacharias en Elisabet. Maleachi stond dus nog
eeuwen van het Nieuwe Testament af. Toch mocht ook hij er over spreken.
Het werk van een profeet was niet in de eerste plaats dingen voorzeggen of
voorspellen, maar Gods Woord brengen. En dat vooral met betrekking tot de
dingen die in zijn dagen aan de orde waren. Toch kwam ook heel vaak de
toekomst aan bod. En wel op twee manieren. Soms als dreiging: de straf op
ongehoorzaamheid. Soms als belofte: Gods genadegeschenk in de weg van
verbondsgehoorzaamheid.

Maleachi liet Gods Woord klinken in de situatie van zijn tijd en zijn volk. En
hij sprak over de toekomst van het Joodse volk. Hij kondigde de komst van
Johannes de Doper aan als de voorloper en wegbereider van de Heere Jezus.

Vraag: kunnen we Christus ontvangen zonder dat we voorbereid zijn?
DAG 2: WAT DE WEGBEREIDER DOET
Lukas 1:13-17

In het stukje van gisteren stelde ik de vraag ‘kunnen we Christus ontvangen
zonder dat we voorbereid zijn?’ Nu geef ik een antwoord op deze vraag. 1k
laat de hemelbode van God spreken. In het gedeelte van de Heilige Schrift
dat ik opgalf, is de engel Gabriél aan het woord. Hij zei tegen Zacharias dat
zijn zoon veel Israélieten zou bekeren tot de Heere, hun God. En hij vervolgde
dat het doel hiervan was: ‘om voor de Heere te bereiden een toegerust volk.’
Met het woord ‘toegerust’ gaf Gabriél aan dat het Joodse volk niet klaar was
om de beloofde Messias te ontvangen én dat de prediking van Johannes het
middel zou zijn waardoor het volk er wel klaar voor zou zijn.

Er moet wat gebeuren voordat wij Christus ontvangen, welkom heten, in ons
leven toelaten. Wat moet er dan gebeuren? Het woord ‘bekeren’ komt een
paar keer voor. Hierbij gaat het over berouw. Is er geen berouw, dan is er
geen behoefte aan vergeving. Heb jij geen berouw, dan heb jij geen
hoogachting voor het werk van Christus.

Stelling: Berouw krijg je niet, maar moet je maken.
DAG 3: VADERS EN ZONEN

Maleachi 4



De engel had het over de harten van de kinderen en van de vaders. Dit zei
ook Maleachi al. Lees nog eens vers 6: Elia zal het hart van de vaders tot de
zonen wederbrengen, en het hart van de zonen tot hun vaders.

Het woord ‘wederbrengen’ is in het Hebreeuws hetzelfde als het woord
‘bekeren’, waar Gabriél het over had.

Het lijkt alsof er sprake was van een generatiekloof. Er was geen eenheid
tussen vaders en zonen (zoals er in het Hebreeuws staat, dat de
statenvertalers met kinderen’ hebben weergegeven). Er was waarschijnlijk
even weinig eenheid tussen moeders en dochters. Dus het ging over ouders
en kinderen die weer €één moesten zijn. En dan natuurlijk niet één in het
kwade, in het zondigen, maar één in het goede, in het dienen van God.

Als ouders van de Heere afwijken en kinderen aan de Heere vasthouden,
moeten de harten van de ouders bekeerd worden tot de kinderen. Is dat in
jullie gezin zo? Leef dan z6 dat je ouders er zin in krijgen om de wegen van
zonde te verlaten en de weg van gehoorzaamheid te kiezen.

Stelling: Berouw hoef je niet te maken, maar kun je krijgen.
DAG 4: WIE Is ELIA?
1 Koningen 18:21-24

Maleachi had het over Elia. De HEERE zou de profeet Elia sturen. En Gabriél
zei: Zacharia’s zoon zal voor de Heere heengaan in de geest en de kracht van
Elia. Wie was Elia? Je kent zijn geschiedenis wel, denk ik. De man die voor
de goddeloze koning Achab stond en die het volk op het Karmelgebergte tot
een keuze opriep: ‘Hoe lang hinken jullie op twee gedachten? Als de HEERE
God is, volg Hem na, en als het Baal is, volg hem nal’

Wie is jouw God? Hij eist alleenrecht op. Hij eist jou en mij helemaal op. Hijj
is immers onze Maker en dus onze Eigenaar!

Hoe sta jij tegenover God? Volg je Hem? Of volg je iemand / iets anders?

Je kunt niet neutraal blijven, als probeerde het volk Israél dit wel: ‘... maar
het volk antwoordde hem geen woord.’

De los-van-God-beweging is geen optie. Je graaft je eigen graf. Toe, geef je
over en luister naar de geestelijke zoon van Elia, Johannes de Doper: bekeer
u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen!

Vraag: Wat zou het Koninkrijk der hemelen zijn?

DAG 5: VoL!

Lukas 1:11-15

Omdat Johannes het Joodse volk moest voorbereiden op de komst van de
lang beloofde Verlosser, had hij wel bijzondere genade nodig. En die kreeg hij

ook. De engel Gabriél zei dat Johannes vanaf zijn geboorte (ja, van voor zijn
geboorte) vol zou zijn met de Heilige Geest.



Al heb jij niet dezelfde taak als hij, toch heb je wel dezelfde genade nodig: dat
de Heilige Geest je vervult. Daar moet en mag je werk van maken,
gebedswerk: Heere, vervul ook mij!

Zou de Heilige Geest, denk jij, in jou willen wonen en werken? Als je naar
binnen kijkt, als je eerlijk nakijkt wie je bent en waar je gedachten en
verlangens vol mee zijn en op gericht zijn ..., kun je dan nog hopen op Zijn
komst? Je bent immers niet schoon, maar vies. Of niet?

Maar juist daarom mag je smeken om Zijn komst, om Zijn werk. Hij heet de
Heilige Geest, juist omdat Hij heilig maakt. Niet omdat Hij heilige mensen
zoekt, maar — nogmaals: omdat Hij mensen heilig maakt!

Vraag: hoe hoog waardeer jij heilig zijn?
DAG 6: HOE ZAL IK U ONTVANGEN?
Lukas 3:1-6

Des te gelukkiger wij ons wanen, des te minder heeft Jezus voor ons waarde.
Des te ellendiger wij ons weten, des te meer krijgt het werk van de Verlosser
betekenis en glans.

Daarom is het van zo groot belang dat Johannes, of God door hem, ons leert
hoe verloren wij liggen en hoe hulpeloos wij zijn. Zou je de werkelijke
toestand van jezelf willen weten?

Een gedichtje luidt:

Eens was ik een vreemdeling voor God en mijn hart.

Ik kende geen schuld en ik gevoelde geen smart.

Ik vroeg niet: ‘Mijn ziele, doorzie jij je lot?

Hoe zul je rechtvaardig verschijnen voor God?’

Maar als dan Gods Geest je aan jezelf ontdekt, dan wordt in je ziel de vreze
gewekt. Dan besef je welke eisen Gods heiligheid deed, dan wordt al je
eigendunk een walgelijk kleed.

Luister toch naar wat de Heere Zelf over en tegen jou zegt: je bent een vijand
en een hel verdienend zondaar. Luister dan ook naar de wegbereider van de
Heere Jezus, Johannes de Doper — wat je morgen leest.

Lees het Wachtwoord der hervormers van Robert Murray MacCheyne, zie
onder andere http://www.hervormdsliedrecht.nl/meditaties /het-
wachtwoord-der-hervormers/

DAG 7: ZIE, HET LAM GODS!
Johannes 1:29-37

Johannes mocht Jezus aanwijzen en aanprijzen. Hij riep uit Wie Jezus is: Hij
is Gods Lam. En hij jubelde het uit wat Jezus deed: Hij droeg de zonde der
wereld. Het Oude Testament onderwees het volk van Israél in de bedoeling
van een offerlam: dat dier moest sterven. Het moest op het altaar gelegd en



aan God geofferd worden. Waarom? Omdat onze zonden zo erg zijn en omdat
God heilig en rechtvaardig is.

Johannes was de man die de komst van Jezus aankondigde: ‘advent’
noemen we dit. Hij wees Gods Zoon, onze Verlosser, aan met de oproep om
Hem te volgen. Dat gebeurde niet meteen, maar toen Johannes de volgende
dag opnieuw Jezus zag, herhaalde hij zijn boodschap van de eerste dag. En
toen gebeurde er wel wat: twee discipelen of leerlingen van Johannes gingen
achter Jezus aan en mochten Hem ontmoeten, zoals je in het vervolg kunt
lezen.

Ben jij één van die volgers?

Ben je leerling geworden van Johannes de Doper, die jou oproept: keer je tot
God!

Wens je nu leerling te worden van Jezus, Die Zichzelf voor jou aan het
kruishout offert om vloekwaardigen en helwaardigen te redden van het
verderf?

Lees wat Jezus zegt in vers 38 en 39.



