
RUTH 
 
Dag 1: Eén ding is nodig 
Lezen: Ruth 1:1-5 
 
Hongersnood, daar moet je toch echt niet aan denken? Hongersnood is verschrikkelijk! 
Misschien denk je: ik begrijp het wel dat Elimelech en Naomi naar een land emigreren 
waar wel voldoende voedsel te krijgen is. Ze hebben samen twee jongens van de Heere 
gekregen. Die moeten toch gezond kunnen opgroeien tot sterke en gezonde mannen? 
Elimelech en Naomi vertrekken met hun zonen Machlon en Chiljon naar Moab. Daar is 
in ieder geval brood genoeg! Maar... gaat de Heere wel mee naar Moab? Hebben ze wel 
aan God gevraagd of Hij hun plannen goed vindt? Gaan Elimelech en Naomi biddend 
op weg naar dat vreemde land? De Heere wil toch dat Israël alleen zal wonen? De 
Israëlieten mogen zich toch niet vermengen met de heidenen? In Moab is brood genoeg, 
maar de Heere wordt daar niet gediend. Moab is een heidens land waar de afgoden 
volop gediend worden. Welke vrienden krijgen Machlon en Chiljon straks in dat land? 
En met wie zullen ze later trouwen? 
Jij hebt niet alleen brood en gezond voedsel nodig, maar vooral een hart dat de Heere 
vreest! Eén ding is nodig! Stel je voor als ze dát vergeten in Moab! Zeg, jij vergeet het 
toch niet? 
 
Een dag zonder eten is lang niet zo erg als een dag zonder Bijbel. Mee eens? 
 
 
Dag 2: De kus van Orpa 
Lezen: Ruth 1:6-14 
 
Naomi raakt haar man én haar beide zonen kwijt in Moab. Wat is ze intens verdriet! Ze 
blijft over met twee schoondochters: Orpa en Ruth. 
Als Naomi op een dag hoort dat de Heere aan Zijn volk gedacht heeft en dat er weer 
brood genoeg is in Israël, dan wil ze terug. Orpa en Ruth gaan met Naomi mee, maar 
Naomi raadt ze aan om in Moab te blijven. Maar Orpa en Ruth lijken allebei 
vastbesloten om met Naomi mee te gaan.  
Naomi dringt wat langer aan. Ze vertelt dat het leven in Israël misschien niet zo 
gemakkelijk zal zijn voor twee vreemde vrouwen uit Moab. Orpa verandert van 
gedachten. Ze is verdrietig, want ze houdt veel van haar schoonmoeder. Ze kust Naomi 
en ze huilt, maar... ze gaat wel terug. Terug naar haar land, terug naar haar familie en 
ook terug naar haar goden. 
Bij Ruth is het anders! Ruth blijft vastbesloten om met Naomi mee te gaan. Hoe is dat 
bij jou? De Heere dienen betekent niet de gemakkelijkste weg kiezen, maar wel de weg 



die de Heere wijst. Ruth houdt niet alleen veel van haar schoonmoeder. Ze heeft ook 
de Heere lief met heel haar hart. Wat een groot verschil met Orpa! 
 
Wat heeft het stukje van vandaag te maken met Markus 4:17? 
 
 
Dag 3: De keus van Ruth 
Lezen: Ruth 1:15-18 
 
Volg jij in het winterseizoen trouw de catechese? De bedoeling is dat je over een aantal 
jaar in het midden van de gemeente belijdenis mag doen van het geloof. Denk je daar 
wel eens aan? Zou je dan ook met heel je hart willen belijden Wie de Heere voor jou is? 
Wat is Ruth dan een mooi voorbeeld van een vrouw die belijdenis doet. 
Ruth groeit op in een land waar de afgoden volop gediend worden. Maar de Heere 
bestuurt het zo, dat ze de Heere leert kennen en nu doet ze belijdenis van het geloof op 
de grens van Moab en Israel. Terwijl Orpa terug gaat naar haar volk en naar haar goden, 
kan Ruth niet meer terug naar haar volk en naar haar goden. Er blijft voor haar nog 
maar één weg open: de Heere volgen. Ze belijdt het met mond en hart: ‘Uw volk is mijn 
volk en uw God mijn God.’ Ruth wil niet langer in Moab wonen en leven, want zij heeft 
een nieuw hart. Ze wil nu horen bij dat volk ‘welks God de HEERE is’. Zoals Mozes eens 
afscheid nam van het paleis van de farao, zo neemt Ruth afscheid van Moab. 
De Heere wil ook jou helemaal! Het doopformulier schrijft dat wij onze oude natuur 
moeten doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. Wandel jij met de Heere? 
 
De op één na laatste zin staat uit het doopformulier. Zoek de zin daarin eens op! 
 
 
Dag 4: De Heere wijst de weg! 
Lezen: Ruth 2:1-9 
 
Wat is het goed om de Heere te volgen! Hij leidt jouw leven en brengt je soms in contact 
met mensen die je nooit eerder gezien hebt. 
Ruth komt met een man in aanraking die ze helemaal niet kent. Ze gaat koren rapen en 
de Heere zorgt ervoor dat ze dat gaat doen op de akker van Boaz. Arme mensen mogen 
de maaiers volgen om het koren op te rapen dat de maaiers laten vallen. En zo is Ruth 
er ook op uit gegaan om aren te rapen. Ruth is daar niet te lui voor. Ze wil graag goed 
voor haar schoonmoeder Naomi zorgen. 
Als Boaz Ruth op zijn akker ziet, informeert hij naar haar. Aan zijn knechten vraagt hij 
wie deze jonge vrouw is. Boaz raakt in gesprek met Ruth en zegt haar dat ze niet naar 
een ander veld moet gaan om aren te rapen. Hij zegt haar dat ze mag drinken wanneer 



ze maar wil en ook zoveel ze maar wil. Boaz is rijk en hij wil goed zijn voor Ruth. Wat 
is Ruth blij als ze aan het eind van de dag tevreden naar huis gaat. Ze heeft veel meer 
aren op kunnen rapen dan ze gedacht had. 
Als je op de Heere vertrouwt, dan zal Hij ook voor jou zorgen. 
 
‘Opent uwen mond, eis van Mij vrijmoedig.’ Een psalm die je kent. Wat heeft die met het 
stukje van vandaag te maken? 
 
 
Dag 5: De meerdere Boaz 
Lezen: Ruth 2:10-13 
 
Ruth kan het maar niet begrijpen. Waarom is die Boaz toch zo vriendelijk voor haar? 
Zij is toch maar een vreemde? 
Boaz heeft gehoord wat Ruth gedaan heeft. Hij heeft gehoord hoe ze alles verlaten 
heeft, haar land en haar familie, om met Naomi mee te gaan en de Heere te dienen. 
Boaz heeft gehoord dat Ruth een vrouw is die de Heere met heel haar hart wil dienen. 
Ruth heeft haar toevlucht genomen onder de vleugels van de almachtige God. Dat 
betekent: Ruth heeft de Heere lief en ze heeft haar vertrouwen gesteld op de Heere 
alleen. 
Ruth is een godvrezende vrouw en Boaz een godvrezende man. Het gaat hier om twee 
mensen die de Heere liefhebben. Ze zijn zo verschillend en toch ook weer niet. Ruth 
bedankt Boaz voor zijn vriendelijkheid, terwijl ze goed beseft dat ze maar een 
vreemdeling is. Ze heeft Boaz’ vriendelijkheid het niet verdiend en ze is in haar eigen 
ogen nog minder dan zijn knechten. Wij willen altijd de belangrijkste zijn, maar Ruth 
weet dat ze de laagste plaats nog niet verdiend heeft. 
En jij? Heb jij een plaats bij de Heere Jezus verdiend? Nee, toch? En toch staat Hij ook 
aan de deur van jouw hart. Hij is de meerdere Boaz en Hij wil wonen in de harten van 
zondaren. 
 
Wat bedoelen we ermee als we het hebben over de meerdere Boaz? Lees ook Mattheüs 12:41 
en 42. 
 
 
Dag 6: Hij geeft zoveel! 
Lezen: Ruth 2:14-20 
 
Ruth heeft zich verbaasd over de vriendelijkheid van Boaz. Ze wordt zelfs uitgenodigd 
om met hem te eten en krijgt zo veel, dat ze zelfs overhoudt. En als de maaiers weer 
aan het werk gaan, laten ze af en toe ook iets extra’s voor Ruth vallen. 



Die avond gaat Ruth naar huis. Wat een heerlijk thuiskomen! Ruth komt thuis met heel 
veel koren en ze heeft ook nog eten bij zich dat ze overhield van de maaltijd. Naomi 
mag de goede hand van God zien in alles wat zij en Ruth ontvangen hebben. Samen 
danken ze de Heere maken ze Hem groot. 
En jij? Eten en drinken, kleding en gezondheid, je krijgt alles van de Heere. Hij geeft 
jou bovenal Zijn Woord, de Bijbel. In de Bijbel gaat het om de Verlosser, de Heere Jezus. 
Dan zegt Naomi ook iets bijzonders over Boaz. Ze noemt Boaz een van de lossers. Een 
losser is iemand die je losmaakt, iemand die je bevrijdt. Opnieuw denken we aan de 
meerdere Boaz: de Heere Jezus Christus. Hij kan en wil ook jou bevrijden van de macht 
van de zonde en Hij wil je verlossen van het verderf. Zo vriendelijk als Boaz is, zoveel 
vriendelijker is Hij. Ken je Hem al? 
 
Hoe komt het dat wij alles zo gewoon vinden wat we iedere dag ontvangen? 
 
 
Dag 7: De grote Losser 
Lezen: Ruth 3 
 
Een losser is iemand die het voor je opneemt. Naomi en Ruth hebben zo iemand nodig. 
Een losser kan ervoor zorgen dat een familie het land weer terug krijgt dat vroeger van 
hen is geweest. Ze hoeven dan niet langer als slaven te leven in armoede, maar zullen 
vrij zijn. 
De Heere heeft in Zijn Woord voorgeschreven dat een familielid deze taak op zich moet 
nemen. Ruth gaat vragen of Boaz de losser wil zijn. Ze legt zichzelf aan de voeten van 
de slapende Boaz neer. Op het moment dat Boaz wakker wordt, vraagt ze hem of hij 
deze belangrijke taak op zich wil nemen. Dat wil hij zeker. Hij zweert het zelfs! 
Weer moeten we denken aan de Heere Jezus. Hij is de grote Losser, want Hij is de grote 
Verlosser. Wij zijn door eigen schuld slaven van de zonde geworden en nu is het nodig 
dat wij daarvan vrijgemaakt worden. Dat kan er maar Eén doen, en dat is de Heere 
Jezus Christus. Kom dan ook aan Zijn voeten, zoals Ruth aan de voeten van Boaz! Dan 
maken je je heel klein, want je hebt het niet verdiend dat Hij het voor jou opnemen zou. 
Maar Hij doet het! Want daarom kwam Hij in deze wereld. 
Wat een bijzonder Bijbelboekje is het boekje Ruth. Een boekje dat dus ook over de Heere 
Jezus gaat! Zeg, ken jij de Heere Jezus al als jouw Verlosser? 
 
Wat staat er in Handelingen 4:12 en wat betekent dat? 
 


