
Rechtvaardigheid – bijbelrooster HHJO 

Dinsdag 31 mei 
Lezen: Matthéüs 5 : 1-6 

Zingen: Psalm 113 : 4 

In dit stukje gaat het steeds weer over zalig. Zalig zijn mensen die arm zijn van geest. In de kerntekst 

van vandaag, vers 6, gaat het over mensen die hongeren en dorsten. Mensen dus die een tekort aan 

eten hebben. Die het moeten doen zonder drinken of met heel weinig drinken. Die mensen noemt de 

Heere Jezus zalig. Dat wil zeggen: oprecht gelukkig. Je ziet: de Heere Jezus rekent anders dan wij. Wij 

vinden mensen die honger hebben en mensen die een tekort hebben aan drinken helemaal niet 

gelukkig. Wat zijn dat dan voor mensen? Zij hebben honger en dorst naar de gerechtigheid. Dat 

betekent dat zij op zoek zijn naar de rechtvaardigheid van de Heere. Dat zij willen leven zoals de Heere 

het bedoeld heeft. Namelijk leven tot eer van Zijn Naam. En ze weten dat zij dat alleen door de Heere 

Zelf kunnen. Zij hebben Hem in alles nodig. Zij hebben er zin in om Hem te dienen. En jij? Vind jij het 

fijn om de Heere te dienen op de manier zoals Hij dat wil? Dan ben je zalig! 

Woensdag 1 juni 
Lezen: Romeinen 3 : 9-20 

Zingen: Psalm 14 : 2-3 

Vandaag staat een gedeelte van Romeinen 3 centraal. Een gedeelte dat je vast wel vaker bent 

tegenkomen. Een gedeelte waarin we gemakkelijk de grootste terroristen van deze wereld herkennen. 

En het gaat inderdaad over hen. Maar daar blijft het niet bij. Het gaat ook over jou en mij in dit 

gedeelte. Paulus vraagt aan de gemeente van Rome of die mensen beter zijn dan de andere mensen. 

Zeer zeker niet, zegt hij. Er is niemand (!) rechtvaardig. Dat wij niet zijn zoals bijvoorbeeld terroristen 

heeft ermee te maken dat de Heere ons daarvoor bewaart. Tegelijk laat het zien dat de gerechtigheid, 

waar het deze week over gaat, alleen bij de Heere vandaan komt. De Heere heeft het recht lief. De 

Heere eist van ons gerechtigheid: ons leven moet overeenstemmen met Zijn recht. Niemand kan de 

wet van de Heere volkomen houden. Daarom wil de Heere de gerechtigheid van Christus ons 

toerekenen. De Heere Jezus heeft Die gerechtigheid verdiend voor zondaren. En nu wil de Heere die 

gerechtigheid op onze rekening schrijven. Hoe kan dat? Door in Hem te geloven. Hoe kom je tot geloof? 

Door je zonden te belijden aan de Heere en je te bekeren. 

Donderdag 2 juni 
Lezen: Efeze 4 : 17 -32 

Zingen: Psalm 4 : 3 

De kerntekst voor vandaag is vers 24: En de nieuwe mens aandoen, die naar God geschapen is in ware 

rechtvaardigheid en heiligheid. Van mensen die geloven in Jezus Christus verwacht de Heere 

rechtvaardigheid en heiligheid. Daarom gaat een echte christen leven zoals Christus dat heeft geleerd. 

Je bent dan een soort van twee-mens geworden. Twee mensen strijden in je binnenste: de oude mens 

en de nieuwe mens. De oude mens wil dat je doorgaat met zondigen. Dat je daarin volhardt. De nieuwe 

mens wil dat je de Heere gaat dienen. Oprecht en met een hartelijke liefde voor Hem. Dat levert strijd 



op in je binnenste maar ook in je leven. Je gaat dan nee zeggen tegen dingen waar je vroeger ja tegen 

zei. Als je voorheen met je vrienden ergens heen ging, waarvan je wist dat de Heere dat verkeerd vond. 

Dan ga je dat nu niet meer doen. En als je het nog wel doet, heb je daar verdriet over. En je gaat 

vervolgens ja zeggen tegen dingen waar je vroeger nee tegen zei. Zei je bijvoorbeeld ‘nee’ tegen het 

Bijbellezen, dan doe je dat nu met plezier. Zo leer je als christen hartgrondig nee te zeggen tegen 

wereldse verleidingen. De vrucht van de herschepping is vervolgens: dat je eerlijk en heilig leeft voor 

het aangezicht van de Heere. 

Vrijdag 3 juni 
Lezen: Matthéüs 5: 21-26 

Zingen: Psalm 119 : 2 

Hoe leef je als christen nu heilig? Daar geeft de Heere Jezus onderwijs over. Met name in vers 25 komt 

één aspect van die gerechtigheid en het heilige leven naar voren. ‘Wees haastig welgezind, dat 

betekent vriendelijk, richting uw tegenpartij. Dat wil zeggen: als je vriendelijk bent naar anderen. En 

als je het beste met hen voor hebt, zullen zij ook sneller bereid zijn tot vergeving. Als je allebei ruzie 

aan het maken bent, levert dat niets op. Zeker als er ruzie is tussen christenen onderling. De Heere 

leert ons de minste te zijn. Om een ander belangrijker te vinden dan dat we onszelf belangrijk vinden. 

Is dat makkelijk? Dat staat niet in de Bijbel. Het is wel de weg waarin de Heere je wil zegenen. Waarin 

Hij je ook wil helpen. Zo zien we dat je de Heere nodig hebt om gerechtvaardigd te worden door het 

geloof. Maar ook dat we Hem nodig hebben om rechtvaardig voor Zijn aangezicht te leven. Is Hij je al 

genadig geweest? Vraag dan voortdurend: Heere, wat wilt U dat ik zal doen? Leef je nog steeds in 

allerlei ongerechtigheden? Belijd het Hem. En volhard in het gebed. Net zolang tot Hij je genadig is. 

Zaterdag 4 juni 
Lezen: Spreuken 25 : 1-8 

Zingen: Psalm 119 : 78 

Ook in het Oude Testament komt gerechtigheid en een rechtvaardig leven voor. Denk bijvoorbeeld 

aan Abraham. De Heere rechtvaardigt hem uit het geloof in de belofte (Genesis 15). Ook in Spreuken 

25 gaat het over de gerechtigheid en de rechtvaardigheid. En daar komt ook naar voren dat het heel 

belangrijk is om zo te leven. Want mensen die onrechtvaardig zijn, noemt Salomo hier goddelozen. Dat 

betekent twee dingen: die goddelozen kunnen in hun leven gerechtvaardigd worden. Als jij 

onrechtvaardig bent, dan ben je automatisch een goddeloze. Maar dan ben je ook uitermate geschikt 

voor de rechtvaardiging. Want de Heere rechtvaardigt goddelozen. Dat mag je dan ook in je gebed 

tegen de Heere zeggen. U wilt toch goddelozen rechtvaardigen? Ik ben er zo eentje. Rechtvaardigt U 

mij dan toch ook alstublieft. Tegelijk heeft dat een keerzijde. Goddelozen horen niet bij rechtvaardigen. 

De rechtvaardigen mogen straks altijd bij de Heere zijn. Goddelozen doet de Heere weg in de buitenste 

duisternis. Daarom is het zo belangrijk dat je je in dit leven bekeert. Bekeer je dan toch en leef! 

  



Zondag 5 juni 
Lezen: Maleachi 4 : 1-6 

Zingen: Psalm 146 : 5 

In dit stukje tekst gaat het over de Heere Jezus Christus. Hij is de Zon der Gerechtigheid. Als je Hem 

liefhebt, dan sta je rechtvaardig voor de Heere. Daar roept de Heere je dan ook toe op. Hij spreekt je 

zalig als je hongert en dorst naar die gerechtigheid. Bij de Heere Jezus is vergeving van je zonden te 

krijgen. Die mogelijkheid is er nog steeds. Het heeft Hem Zijn leven gekost. Hij heeft er alles aan ten 

koste gelegd om zondaren zalig te maken. Jou kost het niets. Je mag komen kopen zonder prijs en 

zonder geld (Jesaja 55). Het kost wel jezelf. Je leefde eerst alleen voor jezelf. Maar nu leef je voor Hem. 

Die Zon der Gerechtigheid belooft ook voorspoed. Je zult namelijk toenemen als mestkalveren: dat is 

het beste van het beste. Er staat niet bij wanneer je die voorspoed krijgt. Dat kan in dit leven gebeuren. 

Dat de Heere zo voor je zorgt dat het je voor de wind gaat. Het kan ook dat je het in dit leven moeilijk 

hebt. Maar de Heere zal Zijn volk nooit in de steek laten (Psalm 94:8 ber.) Het is in elk geval zo dat je 

een eeuwige toekomst van voorspoed tegemoet gaat. Wat een vooruitzicht! 

Maandag 6 juni 
Lezen: Psalm 23 

Zingen: Psalm 23 : 1 

Om nu voor eens en voor altijd af te leren dat je zelf de gerechtigheid moet verdienen, lezen we Psalm 

23. Hij leidt David in het spoor van de gerechtigheid omwille van Zijn Eigen Naam. Het is het meest tot 

eer van de Heere als Hij zo met David handelt. En voor iedereen die mag zeggen door het geloof: de 

Heere is Mijn Herder. Voor hen geldt dat de Heere er Zelf zorg voor draagt dat je rechtvaardig leeft. 

Zorgt dat niet voor luie mensen? Zorgt dat er niet voor dat je bij wijze van spreken met je armen over 

elkaar gaat zitten wachten tot de Heere je dit schenkt? Zeer zeker niet! Als je de Heere liefhebt, wil je 

niet anders dan Hem dienen. Als je verkering hebt, wacht je toch ook niet om je liefde te geven aan je 

vriend(in)? Je doet dan wat de ander het prettigst vindt. Zo is dat in het geestelijke ook. Je gaat doen 

wat de Heere fijn vindt. En dat in de wetenschap dat Hij je leidt. Dat je ook daarin van Hem afhankelijk 

bent. Houdt aan, net zolang tot je hiervan verzekerd bent. Grijp moed uit de beloften van de Heere. 

En weet dat je ziel zeker zal leven! Als Hij David, zo vaak een dwalend schaap, in de gerechtigheid leidt. 

Zou Hij het dan ook niet bij jou willen doen? 

 


