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januari 2016 

Weekthema: Zicht op Christus te midden van ‘verleiding’ 

 

Maandag  

Te wapen! 

Lezen: Efeze 6: 10-13 

Moet de kerk op oorlogspad? Ja! Christus; kerk en zijn volgelingen is betrokken in een heilige 

oorlog en in een geestelijke strijd. Het is de strijd van het geloof, waartoe het Woord van 

God ons oproept. Ben jij al veranderd van vijand van het kruis tot strijder in Gods heilsleger? 

Nee, dan zijn we geen helden; dan kennen we eigen zwakheid maar al te zeer. De Heilige 

Geest geeft ons oog voor de fronten. De lucht is zwaar verontreinigd met duivelse machten 

en afleiding. Denk alleen al aan wat er via de huidige media mogelijkheden naar ons 

toekomt! Satan wordt vergezeld van talloze functionarissen van de duisternis, die erop uit 

zijn om mensenzielen voor altijd van Gods genade af te houden. Ook die van jou en mij! 

Satan weet dat hij nog maar kort de tijd heeft voordat Christus terugkomt. Jongeren, juist 

jullie moet hij hebben. Wie zou er dan in eigen kracht tegen dit helleleger bestand zijn? je 

bent alleen weerbaar als Christus je Krachtbron is. hij reikt ons de hele wapenrusting aan, die 

in Gods smederij gefabriceerd is: voldoende en afdoende. Trek die helemaal aan. Geen 

onderdeel mag vergeten worden, vanwege verhoogde kwetsbaarheid! Naarmate Christus’ 

wederkomst nadert, tekent de ‘boze dag’ zicht scherper af. Wees alert, kijk door de leugen 

van satan heen en neem biddend de wapens ter hand.   

 

Dinsdag  

Hartstocht 

Lezen: Jacobus 4: 1-2 en Galaten 5: 13-17 

Nog eens boort Jakobus in dit gedeelte naar oorzaken van een onchristelijk leven. Hij noemt 

als boosdoener de hartstocht of wellust. Dat heeft te maken met het 10e gebod: Gij zult niet 

begeren. Voor alle duidelijkheid: je mag best een diploma begeren of een lieve 

levenspartner. Maar begeren hier heeft deze klank: met alle, geoorloofde of niet 
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geoorloofde, middelen iets in je bezit willen krijgen. Daarom zegt Jacobus als die begeerte 

bevrucht is, baart zij de zonde (1:15). Vrij vertaald staat er in onze dagtekst: ‘Waar komen al 

die uiterlijke en innerlijke conflicten bij jullie toch uit voort? Is het niet uit je hartstochten die 

strijd leveren in je binnenste? Je zet ergens je zinnen op, maar je krijgt het niet en doet er 

bijna en moord voor. Je wilt iets per se hebben maar je kunt het niet bemachtigen. Je 

bekvecht en zoekt ruzie met elkaar.’ Wat een scherpe analyse van onze tijd. Onze 

zogenaamde welvaart is gebaseerd op het principe dat we meer willen, groter en beter. Dus 

worden onze begeerten en verlangens aangewakkerd. Heb je deze list van satan door, juist 

voor jouw eigen leven?  

 

Woensdag  

Vriendschap 

Lezen: Jakobus 4: 1-10  

Iemand schreef eens: toon mij je vrienden en ik zal je zeggen wie jijzelf bent. In vers 4 staat 

de scherpe tegenstelling: wie met die wereld goede vrienden wil zijn, maakt zichzelf tot 

vijand van God. Waarom is er in de Bijbel altijd zo’n angst voor de wereld? Er zijn toch ook 

goede dingen in deze wereld? Heeft God deze wereld niet Zelf gemaakt? Om dat goed te 

begrijpen moeten we weten dat het begrip ‘de wereld’ hier en op meerdere plaatsen 

betekent: de wereld die vijandig staat tegen God, die in de greep van satan ligt, die alleen 

het kwaad kan produceren. Daarom worden we gewaarschuwd voor 

wereldgelijkvormigheid. Dat wil zeggen: leven naar satans duistere normen. Je inlaten met 

vrienden die bewust tegen God in leven, betekent dat je veel meer kansen hebt om besmet 

te raken, dan wanneer je ze mijdt. Zeker, we willen ook daar getuigen, maar met de 

geloofsdetector aan, die de grenzen aangeeft en de gevaren signaleert. Vriend van God en 

vriend van de wereld willen zijn is eten van twee walletjes. Ja, als een huwelijk waarin 

echtbreuk plaatsvind.  

 

Donderdag  

De duivel komt met een Bijbeltekst 

Lezen:  Mattheüs 4: 5-7 
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Jezelf met een elastische kabel laten vastzetten aan de rand van een brug, en dan springen – 

het geeft een geweldige kick. Dat ik dit durf! Zo daagt de vijand Jezus uit om van de rand van 

de tempel te springen, om Zich zo te bewijzen. Niet zozeer voor de mensen (daarover staat 

hier niets), maar voor Zichzelf. Om Zich in al zijn vezels de Zoon van God te voelen! En wat is 

dan de ‘kabel’ die Jezus de zekerheid moet geven dat Hij niet te pletter valt? Het is God Zelf. 

Hij zal Zijn engelen er op uit sturen om je te bewaren: dat staat in Psalm 91! En een 

Bijbeltekst is toch de waarheid?! Maar waarom weigert Jezus dan? Omdat de duivel altijd 

liegt, ook als hij een Bijbelse waarheid hanteert. Want hij wil ons die waarheid laten 

gebruiken… niet in dienst van God maar van onszelf. Eerst zelf bepalen hoever je gaan wilt. 

En je dan verzekeren van Gods hulp via een belofte die je uit de Bijbel plukt. Hij zal zorgen 

dat het goed afloopt, het stáát er toch? Maar Jezus noemt dat: God provoceren. Zijn 

beloften van bewaring gelden alleen als we ook gehoorzaam Zijn weg willen gaan. En dát is 

de keuze van Jezus.  

 

Vrijdag  

De weg naar de macht 

Lezen: Mattheüs 4: 8-11 

De wereld ligt aan Uw voeten! Daar laat satan Jezus nu van dromen. En die droom kan 

werkelijkheid worden – niet op termijn maar per direct. Mooier kan het niet! Macht over de 

wereld, daar is de mens toch voor geschapen? En is Jezus  niet de nieuwe Adam? Wat is er 

dan op tegen om deze kans te grijpen? Eén ding maar. Wij mensen zijn niet allereerst 

geschapen voor de macht, maar voor God – om Hem lief te hebben boven alles. En voor de 

naaste – om die lief te hebben als onszelf en dat zou Jezus even moeten vergeten. Hij zou 

moeten buigen voor hem die vijand is van God en mensen! Ook ons spiegelt deze vijand nog 

steeds voor: Grijp toch wat je grijpen kunt – al moeten God en de naaste ervoor wijken. 

Maar Jezus zegt: ‘Ga weg, satan!’ Hij kiest ervoor om gehoorzaam te zijn aan God. En Zijn 

leven te geven voor ons. Alleen die weg, van offer en van dienen, leidt naar de berg waarop 

Hij mag zeggen: Mij is gegeven alle macht (28:18). Alleen zo komt het nieuwe paradijs in 

zicht, waarvan de engelen die Jezus dienen Hem al een voorproef geven. En Hij roept ons, 

Hem op die weg te volgen.  

 

 

Zaterdag  
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Zonden belijden, vergeving ontvangen 

Lezen: 1 Johannes 1: 8-10 

Veel mensen nemen de zonde niet echt serieus. Ze zeggen: ‘Ach, iedereen maakt wel eens 

een foutje’. Of ze denken: niet zeuren, niemand is perfect. Gods Woord spreekt veel dieper 

over zonde. Zondigen is God beroven van de eer waar Hij recht op heeft. Zondigen is je doel 

missen. En wat is je doel als mens? Dat je leeft tot eer van God en tot heil van je naaste! Wie 

zegt dat hij geen zonde kent, liegt. Wie beweert dat hij vrij is van zonde, maakt God tot een 

leugenaar. Want er is geen mens die in al z’n woorden, daden, gedachten en gevoelens Gods 

eer hooghoudt. Daarom heeft ieder mens genade nodig. Ook als je in het licht wandelt, is er 

nog zonde in je. Dat zal zo blijven totdat je sterft. Maar wat mag je daarmee doen? Johannes 

geeft het antwoord: belijden (vertellen)! Niet ontkennen, maar erkennen. Niet 

bagatelliseren, maar benoemen. Waarom? Omdat dát de weg is waarin God ons vergeeft en 

vernieuwt. God doet namelijk wat Hij belooft. Hij blijft Zijn verbond met ons trouw. De 

belofte van Zijn vergeving verbreekt Hij niet. Hij is trouw en rechtvaardig! Hoe concreet 

benoem jij je zonden? Hoe vaak vertel jij jouw schuld?  

 

Zondag  

Wandelen in het licht 

Lezen: 1 Johannes 1: 5-7 

Waarheid tegenover leugen. Leven tegenover dood. Liefde tegenover haat. Johannes 

gebruikt nogal wat tegenstellingen in zijn brieven. Hij benadert de zaken zwart-wit, zou je 

kunnen zeggen. Doormiddel van deze tegenstellingen wil hij duidelijk aangeven wat wel van 

God is, en wat niet - wie wel bij God hoort, en wie niet. De lezers van zijn brieven moeten 

kunnen ontdekken wat er in hun hart is en hoe hun leven ervoor staat. Zó plaatst hij ook 

licht tegenover duisternis. God is licht. In Hem is geen spoor van duisternis te vinden. 

Duisternis staat hier voor: zonde, kwaad en dood. God is heilig, goed en levendmakend. Wie 

zegt dat hij God kent en door het geloof met God verbonden is, maar tegelijk leeft in de 

zonde en kiest voor het kwade, die is een leugenaar. Wie met God verbonden is, leeft in het 

licht. Die wil in Gods liefde bestaan, uit Gods genade leven en door Gods trouw volhouden. 

En als je dan toch zondigt – en welk mens is zonder zonde? – dan mag je geloven in Gods 
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Zoon en vertrouwen op de reddende kracht van Zijn bloed! Alleen zó kun je wandelen in het 

licht. Hoe lang wandel jij al in het licht? Of loop jij misschien nog in de duisternis?  

 


