Johannes 1:6-12 (kerntekst vers 11a)
Hij kwam.

Als er een groot verschil is tussen de verschillende godsdiensten en het christendom, is het wel dit:
Hij is gekomen. Wie is dan die Hij ? We lezen hier dat Johannes door God is gezonden om van het
licht te getuigen. In vers negen en tien wordt uitgelegd wat dat waarachtige licht is. Het komt in de
wereld, maar tegelijk was het altijd al in de wereld. Want de wereld is door Hem gemaakt. We lezen
op andere plaatsen in het evangelie dat Jezus Zelf zegt: Ik ben het Licht der wereld. Dan volgt daar in
vers elf het grote wonder: Hij kwam! Een paar woorden om goed tot je te laten doordringen. Want
juist bij andere godsdiensten is dat zo anders. Je wordt aangemoedigd om jezelf te redden, om je
best te doen, hard te werken om zo gelukkig te kunnen worden. Daarom is het zo’n wonder hier te
mogen lezen dat Hij kwam. We weten ook waarom Hij kwam. Want we lezen dat Zijn Naam Jezus
moet zijn. De naam van het Licht dat in de wereld komt om elk mens te verlichten is Jezus. Proef die
naam: want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden, zegt de engel tegen Jozef. Hij kwam om
zondaren te verlossen van hun zonden. Hij moedigt ons niet vanuit de hemel, vanaf grote afstand
aan. Hij geeft ons niet alleen de wet. Hij komt Zelf om ons te redden. Hij daalt af in onze
verlorenheid, onze onmacht en ellende. Het Zijne, dat is Zijn verbondsvolk. Het volk Israel. Zij namen
Hem niet aan. Laten we bidden dat hun ogen open gaan, zodat ze Hem wel aan zullen nemen. Maar
wij zijn ook Zijn verbondsvolk, als we gedoopt zijn. Hij sloot toen een verbond met ons. Heb jij Hem
aangenomen? Wat is dat dan, Hem aannemen? Dat staat ook in dit vers: in Zijn Naam geloven.
Volledig op Hem vertrouwen, als de Enige die jou uit de duisternis kan brengen tot het Licht.

Genesis 3 : 1- 13 (kerntekst vers 9)
Waar ben je?

Als we lezen over de komst van het Licht naar deze wereld, denken we gelijk aan Kerst. Christus, het
Licht van de wereld, kwam lichamelijk naar deze aarde. Maar langer geleden was God ook al de
eerste die naar de mens toekwam. Naar de mens die zich van Hem af had gekeerd. Want Eva gelooft
de duivel, die als slang tot haar spreekt. Ze gelooft wat hij zegt, terwijl God, haar Schepper, wat
anders heeft gezegd. Dat trekt ze in twijfel. Al snel komen ze erachter dat ze iets kwaads hebben
gedaan, en ze verstoppen zich als ze Gods stem horen. Een eenvoudige vraag stelt God aan Adam:
waar ben je? God vraagt niet: waar was je, wat heb je uitgespookt? Hij vraagt waar Adam is. Hij wil
hem ontmoeten. Hij vraagt of de mens weer tevoorschijn komt. God wil met hen beiden spreken. Het
is een confrontatie met wat ze hebben gedaan, maar toch ook een genadig spreken. Zolang er
ontmoeting, gesprek is, is er een mogelijkheid. God biedt die mogelijkheid. Hij trekt niet, zoals we
zouden verwachten en verdienen, de deur achter Zich dicht. Hoe is dat in jou leven? Je geweten
spreekt ook als je gezondigd hebt. Verstop je je dan voor God? Hij vraagt in Zijn woord ook aan jou:
waar ben je? Hij zoekt mensen op waar ze zijn; in hun zonde. Kom er mee voor de dag. Belijd je
schuld voor Hem. Ongerechtigheid kan in Zijn licht niet verborgen blijven. Toch laat God zondaren,
na de confrontatie, niet onbeschermd achter. Hij geeft Adam en Eva kleding, lezen we in vers 21, en
God kleed hen Zelf aan. Zo zien we ook hier dat God de Eerste is om genadig te zijn. Adam komt niet
naar Hem toe om zijn zonde te belijden. God steekt Zijn hand uit. Zo is het nog en zo zal het blijven
tot Jezus terugkomt. Want niemand zal ooit naar Hem vragen uit zichzelf. Hij is werkelijk de Alfa en
de Omega.



Daniel 9: 1-9 (kerntekst vers 6a)
Onge-hoorzaam.

We lezen in dit hoofdstuk een gebed van Daniel. Hij leest dat de ballingschap van 70 jaar bijna voorbij
zal zijn. Dan gaat hij in rouw, gaat vasten en smeekbeden richten tot God. Hij belijdt de zonde van het
volk, en sluit zichzelf daarbij in. Opvallend is dat. Steeds gaat het over “wij”. In vers zes: wij hebben
niet geluisterd, niet gehoord. Dat zit in het woord “gehoorzamen”. De kern daarvan is horen. God
dienen is Hem gehoorzamen, en dat is vooral horen, luisteren naar wat Hij te zeggen heeft. Neem jij
daar de tijd voor? Het leven slokt ons op, zelfs tijdens een lockdown zijn er alweer zoveel dingen die
onze aandacht vragen. De ene na de andere online meeting wordt op touw gezet. Heel leuk, maar zo
is onze tijd snel gevuld. Neem de tijd om rustig met Gods Woord bezig te zijn, echt te luisteren. Neem
een tekst mee de dag in, en overdenk die. Daniel moet belijden: wij hebben niet geluisterd naar Uw
dienstknechten en de profeten. Leg jouw leven ernaast. En kijk dan nog eens naar de dingen die we
de afgelopen dagen overdachten. God komt naar dat ongehoorzame volk, en vraagt waar je bent. Hij
zoekt die jongere die niet naar Hem luistert, die de duivel meer gelooft dan Hem. In Jesaja 65 staat
dat de Heere de hele dag Zijn handen uitstrekt naar een tegenstrevend volk, mensen die doen wat ze
zelf willen en geen rekening met God houden. Dat gaat over Israel, Zijn volk, Hij heeft oneindig veel
geduld met ze. Ook met ons heeft Hij geduld. Hij is lankmoedig, Zijn geduld wordt taai genoemd. Er
komt wel een keer een eind aan. Doe als Daniel, belijd je zonden, luister naar Hem, want bij Hem zijn
barmhartigheden en vergeving.

Johannes 8:12-18 ( kerntekst vers 12a)
Heb je het licht gezien?

Een paar dagen terug zagen we dat Jezus Zichzelf het Licht van de wereld noemt. Hij wist dat de
wereld licht nodig heeft. Dat was niet alleen vroeger zo. In de oude heidenwereld was veel
geestelijke duisternis, zeker. Maar is dat nu minder? Als je alle gedachten in deze crisistijd hoort,
weet je beter. Waar vertrouwt de gemiddelde Nederlander op? Waar verlangen we naar? En er lijkt
weinig onderscheid tussen een kerkmens en een wereldling. De meeste mensen zien de waarde van
hun ziel niet, kennen God niet, en geloven niet in een hiernamaals. Uit onszelf zijn we in de
duisternis, en is de duisternis in ons. Er is niets anders dan in de tijd van Jesaja, die schreef: duisternis
bedekt de aarde, en donkerheid de volken. (Jesaja 60) Daar gaat het ook over de HEERE die een
eeuwig licht zal zijn. De Heere Jezus weet dat we vooral licht nodig hebben. Hij brengt licht en leven
en vrede en heil over de aarde. Wat de zon voor ons is: het centrum van licht, warmte, leven en
vruchtbaarheid, dat wil Hij zijn voor zondaren. Het beste bewijs dat Hij de enige ware God is, is als je
Zijn licht hebt gezien. Dat kan confronterend zijn, zagen we bij Adam en Eva in het paradijs. Want in
het licht wordt allerlei ongerechtigheid zichtbaar. Maar dat is juist zo heilzaam, want als je ermee
vlucht naar Hem kom je erachter dat Hij op je staat te wachten. Net zoals de vader op zijn zoon
wachtte die naar een ver land was gereisd. Toen hij straatarm en uitgehongerd terugkwam, was er
enkel liefde en genade bij zijn vader. Zoek ook naar dat Licht!



NGB artikel 2
Schepsels als letters

Het is een oud gedicht. Ik ken het omdat het in het biologielokaal hing waar ik een jaar les had. Toen
vond ik het een beetje vreemd, maar inmiddels begrijp ik het beter:

Mij spreekt de blomme een tale, mij groet het kruid beleeft,

mij zegt het altemale, dat God het geschapen heeft.

Dat is ook wat in dit artikel van de NGB staat: wij kennen God door de natuur. Dat is als een mooi
boek, en alle schepsels zijn in dat boek als letters. In dat boek lezen wij de onzichtbare dingen van
God, namelijk zijn eeuwige kracht en goddelijkheid. Denk dan niet alleen aan de koning der dieren,
de leeuw, of aan de majesteitelijke bergen. Maar kijk gewoon om je heen in je eigen omgeving. Elke
bloem en grasspriet maakt Hem bekent, en elke vogel zingt van Hem. Elk mens heeft een eigen
vingerafdruk, en elk boomblad een andere nerf. Overal om ons heen is iets van God zichtbaar. Als je
het niet ziet, vraag dan of je ogen ervoor mogen opengaan. Dan zul je ook je best doen om voor die
schepping te zorgen. Toch zijn er veel mensen die de schoonheid van de schepping zien, zonder de
hand van de Schepper daarin te zien. Als we een mooi kunstwerk zien, vragen we al gauw naar de
naam van de kunstenaar. Maar als we onder de indruk komen van de werken van de Allerhoogste om
ons heen, wie prijst dan de Maker van dit alles? Velen hebben gestudeerd op onderdelen van de
schepping, maar weten niets van de Bron van het leven. Door de vele letters van alle schepselen
lezen we niet de boodschap van de grote Schepper. Laat het in jouw leven anders zijn. Misschien mag
je de grootheid en majesteit van de schepping gebruiken om anderen te wijzen op de grote God die
dit alles maakte.

Psalm 103: 14-22 (kerntekst vers 15)
Les uit de schepping

In deze bijzondere tijd wordt de natuur meer gewaardeerd. Het is druk in de bossen, de heide, de
parken. Waar je eerder voor de rust de natuur inging, moet je nu goed zoeken om nog een rustig
plekje te vinden. Wat zou het mooi zijn als we met elkaar ook de geestelijke lessen zien die er in
zitten. Daar gaat het vaak over in de bijbel. Denk maar aan deze psalm, die we vaak zingen als er
iemand is overleden: de sterveling is als het gras, als een bloem. Ze leren ons dat het leven kort is. De
tegenstelling wordt gemaakt met de goedertierenheid van de Heere: die is eindeloos voor de
mensen die Hem vrezen. Kijk zo eens naar de bloemen en naar het gras.

Als het land bedekt is met sneeuw, beeld dat de gerechtigheid van de Christus af, die alle zonden wil
bedekken. Als je in de bergen bent kun je denken aan onze bergen van zonde, maar het wijst ook op
de onwankelbare trouw van God. En dan de zon! Die wijst naar Christus, die de Zon der gerechtigheid
wordt genoemd. Als je dan de maan ziet, kun je denken aan een mens. Ik geef van mezelf geen licht,
net zo min als de maan. De maan weerkaatst het licht van de zon. Als er in mijn leven licht is, komt
dat altijd en alleen omdat de Zon, Christus, mijn leven verlicht. Het zaad, of de tarwekorrels, doen
ons eraan denken dat we moeten sterven als we willen leven. Het zaad valt in de aarde, sterft, en
brengt dan vrucht voort. Ik moet sterven aan mezelf, opdat Christus meer wordt in mijn leven.

Zo is de schepping om ons heen vol lessen over het geestelijk leven. Overal waar je kijkt kun je met
de bijbel in je hand leren over jezelf en over God. Het is genoeg om te bewijzen dat God bestaat,
zoals we morgen zullen zien in Romeinen.



Romeinen 1 : 18-25 (kerntekst vers 20)
Geen verontschuldiging

Dit is een aangrijpend stukje Bijbel. Het opschrift geeft aan dat het gaat over Gods toorn over de
heidenen. Denk nu niet te snel: dan gaat het dus niet over mij, want ik ben een christen, ik lees de
Bijbel en weet dat God bestaat. Ook wij horen bij die heidenvolken. Er staan erg herkenbare dingen
in, die we om ons heen zien gebeuren. Wij zijn zo ontwikkeld, dat we ons voordoen als wijzen. We
weten zoveel, en kunnen bijna alles. Hoewel deze pandemie ons wat dat betreft wel een les leert.
Dat we toch niet alles onder controle hebben en krijgen, en niet alles weten en kunnen voorkomen.
Maar leren we dat er dan ook van? Maar wat zijn de wijzen van onze tijd dwaas. God wordt niet
erkent, daarom heeft Hij ons overgegeven aan de begeerten van ons hart. En ons hart begeert de
onreinheid en de ontering van ons lichaam. We noemen dat niet zo, maar God ziet het wel zo. We
lezen dat in de verzen die volgen op dit gedeelte. Omdat we Gods waarheid voor leugen houden, en
de schepsels eren boven de Schepper. Dat wordt in ons land vooral zichtbaar in de verafgoding van
film, muziek of sporthelden. Is het in jouw leven anders? Kijk niet oppervlakkig, maar doorzoek je
hart. Is Gods waarheid ook jouw waarheid geworden? We zijn allemaal heidenen, we willen allemaal
doen waar we zelf zin in hebben. Ook in de christelijke wereld kun je de waarheid in ongerechtigheid
ten onder houden. Dat betekent dat de zonde zo veel macht heeft in je leven, dat je die niet op wilt
geven. Als het anders wordt, komt dat door Gods almacht, Zijn liefde en genade. Ben nog je in de
macht van de zonde? Kijk dan nog eens naar waar eerder deze week over geschreven is. Hij is
gekomen in de diepte van onze ellende, en Hij vraagt ook naar jou. Waar ben je?



