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Weekthema: Vreemdelingschap  

Dinsdag 21 januari 

Vreemdelingschap van ons? 

Lezen: 1 Petrus 2: 13-17 

Er zijn een paar opvallende overeenkomsten tussen de situatie van de christenen 

aan wie Petrus schreef en christenen in onze situatie. Net als toen zijn we nu als 

christenen in de minderheid. Christenjongeren zijn bij heel wat opleidingen 

eenlingen. En in de werkplaats of op kantoor val je op als je christen bent en er 

voor uitkomt. Daarbij: net als toen staat de kerk soms in een negatief daglicht. Er 

wordt door moderne mensen weleens wat lacherig en spottend neergekeken op de 

christenheid. Daarom geldt wat Petrus hier aan die eerste christenen schrijft, nog 

steeds: houd uw wandel eerlijk onder de mensen. Dat is: laat een christelijke 

levenswandel zien temidden van mensen die soms helemaal niets van het Evangelie 

kennen of begrijpen. Zo’n levensstijl heeft te maken met ons hart – het komt aan op 

liefde, oprechtheid en betrouwbaarheid. Zo’n levenswandel heeft ook te maken met 

onze handen en voeten, anders gezegd: met de concrete gehoorzaamheid aan Gods 

geboden. Zó is het christelijke leven een aanbeveling voor het Evangelie. 

Ondertussen; een christelijke levensstijl komt niet op uit onszelf. Beseffen we dat? 

Het is een gave van de Geest. Laten we dagelijks vragen: ‘Doorstroom, beziel en 

zegen mij, opdat ik waarlijk vruchtbaar ben’. 

Woensdag 22 januari 

Vreemdelingschap van Lot 

Lezen: Genesis 13: 5-12 

Als Abram Lot de keus laat, is dat een geloofsdaad. Immers door de keuze van Lot 

zal de Heere Abram het voor hem bestemde land wijzen. Lot kiest wat voor het oog 

het meest aantrekkelijk is, een gebied met paradijselijke aanblik. Hij blijft ook niet 

uit de buurt van Sodom. In vers 12 staat dat hij zijn tenten tot aan Sodom toe 

opsloeg, maar in vers 12 van het volgende hoofdstuk lezen we dat hij al inwoner 

van deze stad was geworden. Lot heeft de goddeloosheid van de mensen die in deze 

streek woonden moeten verdragen, hoewel hij dagelijks zijn rechtvaardige ziel 

kwelde (2 Petrus 2:8). Laten we met Bijbelse nuchterheid de verleiding van de 

welvaart onder ogen zien. Sneller dan we denken laten we ons meenemen met de 

‘begeerte’ van onze tijd, terwijl we juist daarmee onszelf en God kunnen 

teleurstellen. Is het daarom niet het beste Hem te kennen in al onze wegen? 

 



Donderdag 23 januari 

Vreemdelingschap van Abram 

Lezen Genesis 13: 14-18 

Als Lot vertrokken is blijft Abram eenzaam achter. Nu is ook de laatste band met 

zijn familie doorgesneden. Maar dan komt de Heere opnieuw Zijn belofte aan 

Abram bevestigen. Lot hief zijn ogen op met begeerte. Abram moet zijn ogen 

opheffen met geloof. Al het land, dat hij rondom zag, zou de Heere hem en zijn 

talrijk nageslacht geven. Abram moet zelfs het land in lengte en breedte 

doorwandelen, zoals een erfgenaam de bezittingen van de overledene bekijkt. En 

als hij dan bij Hebron komt, waar het heidense heiligdom van Mamré ligt, bouwt 

Abram in het geloof weer een altaar voor de Heere. Zo heeft hij zich in God 

verblijd en beleed hij: ‘De Heere is het deel van mijn erfenis. U onderhoudt mijn 

lot. De snoeren zijn mij in lieflijke plaatsen gevallen, ja, een schone erfenis is mij 

geworden’. Wie een kind van God is kijkt door de schone schijn van deze wereld 

heen en zegt: ‘Hoe groot is het goed dat U hebt weggelegd voor degenen die U 

vrezen!’ 

Vrijdag 24 jauari 

Vreemdelingschap van Ruth 

Lezen Ruth 1: 15-18 

Wat bezielt Ruth om met haar schoonmoeder mee te gaan? Naar de mens 

gesproken heeft ze in Israël geen toekomst. Trouwen en kinderen krijgen, het zal 

uiterst moeilijk zijn. Bovendien werden Moabieten niet toegelaten in de 

samenkomst des HEEREN (Deut. 23:3). Wat bezielt haar om ook de laatste oproep 

van Naomi af te wijzen? Haar antwoord verrast ons. ‘Uw volk is mijn volk, uw 

God is mijn God.’ Het verkeren in het gezin van haar schoonouders heeft haar 

geestelijk iets gedaan. Er is een band met de HEERE gegroeid. Misschien wordt ze 

zich dat nu pas goed bewust, nu ze opgeroepen wordt om niet mee te gaan naar het 

beloofde land. Nu komt de ankerketting van de hoop strak te staan en spreekt ze uit 

wat er in haar hart leeft. Ja, ook een buitenkerkelijke jongere kan door wat hij van 

ons hoort, tot geloof komen. Praat jij dan ook over de dingen van Gods Woord? 

Nee, jij hoeft die ander niet te bekeren. Dat is Gods werk. Maar het horen en vooral 

het voorleven van het geloof kunnen zoveel doen. Wat zien ze in van jou en op de 

plek waar je leeft? 

Zaterdag 25 januari 

Vreemdelingschap van de aartsvaders 

Lezen: Hebreeën 11: 13-22 



Eén eigenschap is kenmerkend voor de gelovigen van alle tijden en plaatsen. Ze 

krijgen iets over zich van trekvogels, die je in sommige jaargetijden ziet 

wegtrekken. Zoals die dieren een onweerstaanbare drang hebben om terug te keren 

naar het land waar ze eigenlijk thuishoren, kan ook een christen geen rust vinden in 

deze wereld. De aartsvaders zijn in dit opzicht voorbeeldig te noemen. Gedurende 

hun leven en tot op hun sterfbed kwam steeds de hunkering openbaar naar het 

hemelse Vaderland. Omdat ze reikhalzend uitzagen naar de stad die fundamenten 

heeft, konden ze tijdens hun verblijf in deze wereld genoegen nemen met een 

verblijf in tenten. Hun levenswandel zegt: ik ben hier niet thuis. Of zoals ik het 

eens op het huis van een oude christen zag staan: 'Repos ailleurs': de rust is elders! 

Daarvan sprak dus ook de tent van Abraham, de zegen van Izak, de pelgrimsstaf 

van Jakob, het merkwaardige testament van Jozef, wiens hart zo naar Kanaän trok, 

dat hij in Egypte nog niet eens begraven wilde worden. Ben je ook zo'n geestelijke 

trekvogel? Dan heb je vast geen gemakkelijk leven. Gelukkig wel een heerlijk 

uitzicht: 'Wie heimwee hebben, komen thuis'! 

Zondag 26 januari 

Vreemdelingschap van de gelovigen 

Lezen: Hebreeën 11: 1-12 

Om de aansporingen kracht bij te zetten, is in deze brief al heel wat keren het Oude 

Testament aangehaald. In hoofdstuk 11 gebeurt dat op een bijzondere wijze. Voor 

het voetlicht treden hier allerlei mensen, die ons - elk op hun eigen manier- kunnen 

leren wat het is om te blijven vertrouwen op Gods beloften. Of je het nu over Abel, 

Henoch, Noach, Abraham of Sara hebt, allemaal hebben ze begrepen wat vers 1 

over het geloof zegt: dat het een vaste grond is van de dingen die men hoopt, en een 

bewijs van de zaken die men niet ziet. Bij alle verschillen tussen hun karakters en 

tussen de dingen die ze meemaakten, is er één opvallende overeenkomst tussen al 

die geloofsgetuigen: het onvoorwaardelijk vasthouden aan wat de HEERE had 

gezegd. Dat heeft strijd betekend. Wat God zegt, botst namelijk voortdurend met 

wat de omgeving te zien geeft, wat andere mensen zeggen, wat je innerlijk kan 

bekruipen, enzovoorts. Bovendien kan de vervulling van Gods beloften soms zo 

ontzettend lang op zich laten wachten: denk aan Abraham en Sara. Eén ding houdt 

een gelovige op de been: 'Hem getrouw achten, Die het beloofd heeft' (vers 11). 

Dat geeft, ondank alles, rust. Weet jij ervan? 

Maandag 27 januari 

Jouw vreemdelingschap?! 

Lezen: 1 Petrus 1: 14-16 en 1 Petrus 2: 11-17 



De juiste houding van een christen is die van een gehoorzaam kind. Daarin komt de 

kinderlijke verhouding tot God als Vader uit. Door de geboorte uit God begint er 

een nieuw leven. Een leven van gehoorzaamheid aan Gods wil in plaats van het 

doen van je eigen zin toen je God en Zijn wil nog niet kende en je gehoor gaf aan je 

eigen begeerten. Je moet gelijkenis gaan vertonen met de Vader. Dat is onze 

roeping. God roept zondaren door Zijn Woord en de werking van Zijn Geest. Zo 

geeft God een zondaar het nieuwe leven. Om dan heilig te worden zoals Hij heilig 

is, en dat in heel onze handel en wandel. Dat Woord van God zegt: ‘Weest heilig, 

want Ik ben heilig’. Sterker kan de roeping tot heiligheid niet op ons afkomen. We 

staan aan de kant van God of we staan tegenover Hem. Heilig zijn, wil zeggen 

afgezonderd zijn. God is de Heilige, omdat hij geheel anders is. Anders dan de 

wereld, anders dan de mensen, anders dan de afgoden. Wij zijn heilig als we 

afgezonderd van ‘de zonde’ aan God toegewijd leven. Dat is ons leven leggen in 

Gods hand en het van Hem verwachten. Ben jij op die manier ‘vreemdeling’ op 

aarde? 

 


