Bijbelrooster Puntuit
Petrus, man van tegenstellingen

Zondag

Simon wordt Petrus
Lezen: Joh. 1: 35-52
Psalm: 84: 3

“Wij hebben gevonden de Messias, het welk is, overgezet zijnde, de Christus!” Enthousiast valt Andreas
bij zijn broer Simon met de deur in huis. Hij is er helemaal vol van. Zojuist ontmoette hij de Man waar
de Joden al duizenden jaren naar uitkijken. Niet dat die Man zo opviel. Uit zichzelf zou Andreas Hem
nooit herkend hebben. Maar Johannes de Doper des te meer. Hij wees in de verte naar een Man die
voorbij wandelde: “Zie, het Lam Gods!” Voor Andreas viel op dat moment alles op zijn plek. Daar, daar
liep zijn Zaligmaker! Blij als hij is, zoekt hij gelijk zijn broer op. “Simon, wij hebben Hem gevonden, de
Messias!” Dit laat Simon zich geen twee keer zeggen. Hij laat alles los waar hij mee bezig is en laat zich
door zijn broer naar Jezus brengen. Daar volgt een warme ontvangst. “Gij zijt Simon, de zoon van Jonas;
gij zult Céfas genoemd worden, dat is Petrus.” In dit eerste seconden dat Simon de Zaligmaker
ontmoet, roept Jezus hem voor het leven. Simon zal voortaan ‘rots’ genoemd worden, een sterk
fundament in Gods koninkrijk. Wanneer Jezus iemand roept, weet Hij al wat gaat volgen. Voor ons is
de toekomst nog onbekend, voor de Heere echter niet. Soms geeft Hij door het Woord een
richtingwijzer voor de toekomst. Net als bij Petrus, voor wie Jezus de toekomst in Zijn naam verklaarde.
Rotsman, een stevig fundament voor Gods kerk. Weet jij waartoe Jezus jou roept?

Maandag

Petrus gelooft

Lezen: Matth. 16: 13-20
Psalm: 95: 1

“Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God!” Voor Petrus is het klip en klaar, natuurlijk is Jezus
de Zoon van God! Zoals altijd reageert Petrus als haantje de voorste. Voor hem geen twijfel. Voor hem
geen onzekerheid. Voor hem geen open eindjes. Hij is er uit: Christus is de Zoon van God. De Zaligmaker
ontvangt Petrus’ woorden dankbaar: “Zalig zijt gij, Simon, Bar-Jona! Want vlees en bloed heeft u dat
niet geopenbaard, maar Mijn Vader Die in de hemelen is.” Petrus doet blijkbaar geen slag in de lucht
met zijn woorden, maar put die woorden diep van binnenuit. Hij gelooft niet van beneden naar boven,
maar ontving het geloof zelf van zijn Vader. De Heere openbaarde zekerheid in zijn hart. Niets of
niemand kon hem daar meer van afbrengen. Stel dat Christus nu voor je stond en jou zou vragen: “En
jij, wie zeg jij dat Ik ben?” Wat zou je dan zeggen? Zeg je de woorden van Petrus (stamelend) na? Die
zekerheid hoef je niet zelf op te bouwen, die mag je biddend ontvangen. Buig, bid en belijd je schuld.
Zoek heil aan de voet van het kruis. Daar waar jij door genade tot Christus komt, spreekt Hij: “Het is
volbracht!” Tegelijk zie je dan dat niet jij, maar de Heere Zelf, de eerste was. Hij trekt door koorden
van liefde, Hij wekt dode zondaren tot leven. Rust niet voordat je rusten mag in Hem.

Dinsdag

Petrus overschat zichzelf
Lezen: Joh. 13: 36-38
Psalm: 141: 3

“Ik zal mijn leven voor U zetten!” Oei, wat blaast Petrus hoog van de toren. Terwijl de Zoon van God
Zelf aangeeft dat niemand hem kan volgen in Zijn lijdensweg, gaat Petrus dwars tegen Hem in. Radicaal
kiest hij positie tegenover Christus. “Heere, waarom kan ik U nu niet volgen?” vraagt hij uitdagend, om
vervolgens zelf de conclusie te trekken dat hij Jezus zelfs volgt tot in de dood. Dat is nog al wat. Petrus



overschat zichzelf hier maximaal. Hij realiseert zich niet wat hij doet. Herkenbaar? Wellicht deed jij in
het verleden ook radicale uitspraken. Hardop of stil van binnen. “Heere, ik zal U volgen, waar U ook
gaat.” Toen het echter moeilijk werd haakte je af. In stilte koos je een eigen weg. Wellicht ken je
inmiddels de gevolgen van zo’n zelfgekozen weg. Die vallen niet mee. Wat we hiervan kunnen leren?
Buig eerst diep door de knieén, voordat je grote woorden spreekt. En als je tenslotte je mond opent,
doe dit dan net als Christus met de woorden: “Niet mijn wil, maar Uw wil geschiedde.” Toen de
Zaligmaker met de dood voor ogen knielde in de hof van Gethsemané legde Hij Zijn ziel bloot voor Zijn
Vader. Hij wist ten volle wat Hem te wachten stond en Hij beefde. Toen legde Hij Zijn lot in Vaders
handen: “Uw wil geschiedde.” Heb jij veel ‘Petrus-bloed’ in je aderen? Leer dan volgen in plaats van
vooroplopen. Dit leer je niet met rechte rug, maar op de knieén. “Wijs mij Uw weg...”

Woensdag

Petrus liegt

Lezen: Joh. 18: 17-27
Psalm: 40: 6

Petrus ontkent, ontkent en ontkent. Drie keer. Nee, hij kent Jezus van Nazareth niet. Hij was al
helemaal geen discipel van Hem. Hij heeft niets met Hem te maken. Met klem ontkent hij alle
verbondenheid met Christus. Glashard verloochent Petrus de Zaligmaker. Zijn hachje is hem op dit
moment meer waard dan de eer van zijn Meester. Petrus’ leven bereikt een dieptepunt. Terwijl
Christus terecht staat voor het sanhedrin, valt Petrus Hem publiekelijk af. Al zijn beloften ten spijt. Hier
kijken we niet alleen Petrus maar ook onszelf in het hart. Belijden dat we christen zijn gaat prima zolang
we onder gelijkgestemden zijn. Zodra het ons echter iets, of zelfs alles gaat kosten, blijven we in eigen
kracht niet staande. Misschien koesterde je tot op dit moment diep in je hart de overtuiging dat jij wel
staande blijft in verzoeking. Nou, neem van Petrus aan dat we tot alles in staat zijn. Wij zijn dood in
zonden en misdaden. Wij hebben altijd meer onszelf op het oog dan de Heere. Het is pure genade
wanneer de Heere ons door verzoekingen heen draagt. Wanneer je werkelijk de Heere kent, dan weet
je hier iets van. Terwijl ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. Maak voor jezelf eens eerlijk de
balans op. Ben jij geen haar beter? Dan laat de Heere in Zijn Woord zien dat er nog uitkomst is. Niet bij
jou vandaan, maar bij God vandaan. “lk ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar
zondaren tot bekering.” (Luk. 5: 32)

Donderdag

Petrus vist

Lezen: Lukas 5: 1-11
Psalm: 73:13

Zoals ze van Petrus gewend zijn neemt hij ook vandaag het initiatief: “lk ga vissen!” De discipelen, die
al dagenlang doorbrengen zonder hun Meester in het midden, volgen hem naar buiten. Er moet brood
op de plank komen. Wie niet werkt, zal ook niet eten. Krachtig duwen ze de vissersboot los van de
bodem van het meer. Al snel komen ze in dieper water. Terwijl de avond valt, laten ze voor het eerst
de netten zakken. Het grote wachten is begonnen. Om de paar uur halen ze de netten op. Hoopvol
trekken ze het binnenboord. De hele nacht vangen ze echter niets. Helemaal niets. ’s Morgens varen
ze teleurgesteld naar de kant. Daar wacht hen een Man op. “Hebben jullie ook wat broodbeleg, wat
toespijs?” Ze schudden het hoofd. Vervolgens krijgen ze de Vreemde opdracht om het net nogmaals
in zee te gooien, maar dan aan de rechterzijde van het schip. Wanneer ze het even later ophalen is het
niet meer te houden. Boordevol vissen. Op dat moment realiseert Petrus zich met Wie ze van doen
hebben. “Het is de Heere!” Blij springt hij overboord. Zo snel mogelijk haast hij zich naar de kant, naar
zijn Meester. Even later trekt hij het net op het strand, met 153 vissen. Ooit sprak Jezus tegen de
discipelen: “lk zal u vissers van mensen maken.” Jezus gaat hen verlaten; en zij moeten gaan



mensenvissen. Het net moet over de andere boeg. Zoals Jezus hen riep, zo roept Hij ook jou.
Gehoorzaam je Zijn stem? Hij staat Zelf in voor Zijn vangst.

Vrijdag

Petrus belijdt liefde
Lezen: Joh. 21: 15-19
Psalm: 73:12

Drie keer loog Petrus publiekelijk. ledereen kon het horen, hij deed het openbaar. Drie keer laat
Christus hem daarom publiek uitspreken dat hij de Zaligmaker liefheeft. Opnieuw gebeurt dit niet
achter gesloten deuren, maar in het midden van een groep. Petrus is veranderd. Hij heeft nog hetzelfde
karakter, maar de scherpe kantjes zijn er af. Bedroefd reageert hij wanneer Jezus hem voor de derde
keer dezelfde vraag stelt, met de woorden: “Heere! Gij weet alle dingen, Gij weet, dat ik U liefheb.”
Wat een geduld heeft Christus met zondaren. In tegenstelling tot ons menselijk denken, gaat Christus
in Zijn Goddelijk denken aan alle menselijke verhoudingen voorbij. Hij laat een leugenaar niet vallen.
De Zaligmaker doorziet het hart, kent de zwartste zonden; en vergeeft. Bij Hem is uitkomst, zelfs voor
de diepst gevallen zondaar. Zelfs voor Petrus die hem publiekelijk afviel, is er een terugweg mogelijk.
Sterker nog, Jezus stelt hem aan tot herder van Zijn kudde. Petrus krijgt een vooraanstaande positie in
Gods koninkrijk. Misschien viel jij ook ernstig in zonden. Wellicht zelfs publiekelijk. De Heere laat in de
situatie rond Petrus zien dat Hij geen punt zet. Hij zet een komma. Wie met een verbroken hart tot
Hem vlucht, vindt genade in Zijn offer. Daar leer je wat Christus’ Zelfopofferende liefde Hem kostte.
Aan Zijn voeten leer je belijden, rusten en liefhebben. Vriend, blijf niet langer in de zonden liggen.
Koester je hart niet langer met de leugen dat het voor jou te laat is. Vlucht tot Christus, bij Wie zelfs
voor Petrus een nieuw begin mogelijk was!

Zaterdag

Petrus preekt

Lezen: Hand. 2: 14-21
Psalm: 145: 5

Een mensenmassa verzamelt zich op het tempelplein. Het is Pinksteren, het Loofhuttenfeest doet
Jeruzalem bruisen van vreugde. Jaarlijks herdenken de Joden op die manier de bevrijdende uittocht
uit Egypte. Zo ook dit jaar. Te midden van de opeengepakte menigte ontstaat beweging zodra een
krachtige wind opsteekt. Boven de mensenmassa uit ziet men vurige tongen op de hoofden van een
groep mensen in de verte. Dan horen alle aanwezigen krachtige stemmen in hun eigen taal spreken.
Er ontstaat verwarring. Wat gebeurt hier? Op dat moment verheft Petrus zijn stem. Schallend klinkt
zijn stemgeluid over het tempelplein: “Gij Joodse mannen...!” De krachtige figuur van Petrus trekt de
aandacht. Al snel hangt de menigte aan zijn lippen. “En het zal zijn in de laatste dagen, (zegt God) Ik
zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, en uw
jongelingen zullen gezichten zien, en uw ouden zullen dromen dromen.” Petrus citeert woorden van
de profeet Joél. De langverwachte profetie van deze oudtestamentische profeet gaat in vervulling.
Confronterend laat Petrus zien dat de Man die zij doodden in werkelijkheid de Messias was. “Deze
Jezus heeft God opgewekt; waarvan wij allen getuigen zijn.” Petrus’ woorden komen vandaag op jou
af. Jij en ik, wij hebben de Zoon van God gekruist. Niet de Joden, niet de Romeinen, maar wij staan
schuldig. Kijk nog eens goed naar Petrus, de man van tegenstellingen. De man van grote woorden en
zondige daden. In hem zien we iets van Gods onbaatzuchtige genade. Voor Petrus was uitkomst, zou
de Heere dan aan jou voorbijgaan?



