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Thema: Christus 

Dinsdag 10 december 

Christus - De Messias 

Lezen: Psalm 45 

Als wij naar een feest gaan kleden wij ons in de regel feestelijk. Dat geldt zeker van 

een bruid en bruidegom. De kleding die ze op hun bruiloft gaan dragen is vaak al 

heel lang het onderwerp van het gesprek. Psalm 45 vertelt ons ook over een bruid. 

Ze ziet er schitterend uit. Ze gaat trouwen met de koning en draagt gouden 

borduursel en gestikte kleding. Ze heeft haar vaders huis verlaten en begint vol 

verwachting aan een nieuwe periode in haar leven. In vol ornaat wordt ze tot de 

bruidegom geleid. Wat betekent dit voor ons? Je weet misschien wel wie de bruid 

is. Dat is de kerk van de Heere Jezus. Hij is de bruidegom van de kerk. Wie naar 

deze Bruidegom gaat moet zich wel op die ontmoeting voorbereiden. Zo iemand 

heeft ook geschikte kleding nodig. Van nature (onszelf) hebben we die niet. Wie 

kan in zijn daagse plunje deze Bruidegom ontmoeten? Niemand, wil hij blijven 

leven. Een mens zonder feestkleed wordt uit de feestzaal geworpen. In onze vuile 

kleren van eigenzinnigheid kunnen wij niet verschijnen voor Koning Jezus. Hoe 

kom je dan wel aan gepaste kleding? Het feestkleed is te ontvangen uit handen van 

de Koning. Hij heeft die kleding verdiend. Hij ging naakt aan het kruis. Zijn kleren 

werden Hem van het lichaam getrokken. Hij kleedt Zijn kinderen met de kleren van 

het heil (behoud). En de mantel van gerechtigheid heeft Hij hun aangedaan. 

Woensdag 11 december 

Christus - De Zoon van God 

Lezen: Hebreeën 1:1-9 

Het Oude en Nieuwe Testament heeft alles met elkaar te maken. De HEERE heeft 

heel vaak en op heel veel verschillende manieren gesproken. We kunnen daar tot op 

de dag van vandaag over lezen in het Oude Testament. Maar nu heeft Hij ook 

gesproken in de Zoon. Jezus Christus is het zegel der profeten. Ik noem Hem 

bewust zo. Moslims noemen Mohammed namelijk ‘het zegel der profeten’. Dat 

betekent: Mohammed is de laatste profeet. De Bijbel leert ons iets anders. Na Jezus 

Christus hoeven we niemand anders meer te verwachten. Jezus’ heerlijkheid gaat 

boven alles. Over deze Jezus wil de schrijver van Hebreeën het graag hebben. Kijk 

nog maar even terug naar wat hij over Hem vertelt in de eerste drie verzen. Schrijf 

maar eens puntsgewijs op wat in dit korte stukje over de Heere Jezus wordt verteld. 



Welke dingen wist jij al? Welke dingen zijn nieuw? Neem even de tijd om deze 

woorden op jou in te laten werken. Overdenk ze of praat er even over met elkaar. 

Donderdag 12 december 

Christus - De Priesterkoning 

Lezen: Psalm 110 

Deze psalm spreekt van de Priesterkoning. Er was immers onder het Oude 

Testament geen koning die tegelijk priester was. Toen Saul, de koning, een 

priesterlijke daad verrichtte – hij ging offeren – werd hij door de Heere als koning 

verworpen. Er is maar één Priesterkoning: Jezus Christus. Hij als Enige wat net als 

Adam in het paradijs bekleed met het drievoudig ambt: profeet, priester en koning. 

Psalm 110 laat ons die koning zien: verslagen vijanden liggen voor Hem op de 

knieën en in het stof. Wie denkt hier niet aan de vervulling van Gods beloften in 

Jezus Christus? Hij is de Overwinnaar van Pasen, maar met Gods vijanden voert 

Hij nog steeds een guerrillaoorlog. Maar Christus’ koningschap breidt zich 

langzaam maar zeker uit. Hij heeft de scepter, de rijksstaf in handen gekregen. 

Vijanden worden met God verzoend Christus raakt onverschillige vijandige mensen 

aan met Zijn scepter en de vijandschap wordt gebroken. Hij is groot in Zijn liefde 

en vol van kracht. Het gevolg daarvan is dan ook dat er een volk opstaat dat zelf 

bereidwilligheid uitstraalt op de dag van Christus’ overwinning. Het staat gereed 

om te dienen in het vrijwilligerskorps van deze Koning. Dien jij Hem vrijwillig en 

hartelijk? 

Vrijdag 13 december 

Christus - De Gezalfde 

Lezen: Jesaja 61:1-2 en Lukas 4:16-21 

Nazareth heeft de eer gehad om Jezus tot zijn inwoners te mogen rekenen. In deze 

stad had Jezus als jongen gespeeld met andere kinderen. Hier was Hij volwassen 

geworden. Op een gegeven moment was Hij uit de stad vertrokken. Berichten over 

Zijn optreden kwamen daarop de stad binnen. Hij zou wonderen verricht hebben. 

Hij zou in de synagogen onderwijs gegeven hebben. Zijn openbare optreden 

ontlokte overal bewondering. Men twijfelde er niet aan of Jezus zou ook in zijn 

vaderstad grootse dingen komen doen. Wanneer Jezus in Nazareth terugkeert, gaat 

Hij op de sabbat volgens Zijn gewoonte naar de Synagoge. Daar lees Hij, midden 

tussen zijn stadsgenoten, een gedeelte uit Jesaja voor, waar gesproken wordt over 

het toekomstige werk van de Messias. Het is een goede gewoonte om op zondag 

naar de kerk te gaan. Daar wil Jezus door Zijn Geest een ontmoeting met ons 

hebben, wanneer het Woord verkondigd wordt. 



Zaterdag 14 december 

Christus - De Profeet 

Lezen: Deuteronomium 18:15 en Handelingen 3:12-23 

Alsof je in de hitte loopt en een frisse wind komt verkoeling brengen. Dat mooie 

beeld gebruikt Petrus voor Gods genade. Verkwikking door de Heere Jezus 

Christus. Door hun overtredingen ligt de hete toorn van God op de mensen tot wie 

Petrus zich richt. Hij doet een dringende oproep, opdat zij een ander idee over hun 

daden krijgen en zich bekeren tot God. Dan mogen de zonden uitgewist worden. 

Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Hoe krijg je een ander begrip 

van je eigen situatie? Ken je zonden en besef dat God geen andere Christus geeft 

dan de Heere Jezus om ons de zegen van het nieuwe leven te geven. het nieuwe 

leven begint hier als we op een nieuwe weg komen, weg van onze boosheid. Het 

nieuwe leven wordt voltooid als de Heere terugkomt en alles hersteld wordt. 

Daarom moet Petrus getuigen. Erken de Heere jezus dan als je Zaligmaker. 

Verkwikking en verademing mogen nu al beginnen. Heerlijk! Maar als we Hem 

verwerpen zullen wij verworpen zijn, niet gerekend bij het volk van God. Willen 

we het daarop laten aankomen? 

Zondag 15 december 

Christus - De Lijdende 

Lezen: Jesaja 53:1-12 

Hoe is het mogelijk? Daar wordt de komst van de Knecht van de HEERE 

aangekondigd. En als Hij verschijnt, accepteert niemand Hem. Hij is gekomen tot 

het Zijne, maar de Zijnen hebben hem niet aangenomen. Hoe dat kan? Vanwege 

Zijn afstotelijke verschijning voor het natuurlijk oog. Zijn nietig begin was al niet 

om aan te zien. Een loot, een klein twijgje, uit een afgehouwen tronk (boomstronk), 

een wortel, voortgekomen uit een dorre aarde. Er was geen glans en heerlijkheid 

aan Hem te bespeuren. Men zag niets aantrekkelijks en beminnelijks in Hem. Een 

Man van Smarten, gebukt onder de last van de zonden, en geplaagd door ziekte en 

ellende. Men durfde en wilde niet naar Hem kijken vanwege Zijn afschuwelijke 

aanblik. En het ergste is wel dat Hij werd veracht. Vanuit allerlei gezichtspunten 

worden we met deze verachte Man van Smarten, de lijdende Christus, 

geconfronteerd. Veracht door de mensen, veracht aan het kruis door zijn Vader, 

veracht door mij. Maar ben jij, met verlichte ogen door de Heilige Geest, ook gaan 

zien: deze Man heb ik nodig. Zijn vernedering is de weg voor mijn verhoging. Blijf 

dan goed naar Hem kijken. 

 



Maandag 16 december 

Christus - De Overwinnaar 

Lezen: Openbaring 12:7-11 

Kom jij de duivel (nog) wel eens tegen? Voor veel mensen is de duivel opgelost. 

Opgelost in verhalen van een sprookjeswereld. Of hij is opgezét. De draak als een 

uitgestorven dinosaurus in een natuurhistorisch museum. In elk geval geen levende 

werkelijkheid meer. Maar als de Openbaring aan Johannes waarheid is, kan dat 

niet. Sinds de hemelvaart van de Heere Jezus is de aarde nog meer zijn werkterrein. 

Voordien kon hij nog in de hemel komen. Om als een openbare aanklager God te 

wijzen op onze zonden. Maar nu de grote Advocaat voor ons pleit, is er voor de 

duivel geen plaats meer in de hemel. Daarom wordt daar al van de grote 

overwinning gezongen. De duivel verliet de hemel niet vrijwillig. Hij is er met 

geweld uitgezet. En nu gaat hij woedend rond om de wereld te misleiden en de 

gelovigen te verleiden. En dan hoef je niet achter elke boom een demon te zien, 

maar de duivel nooit tegenkomen? Dan leef óf nog onbekeerd óf al te argeloos. Hoe 

dan ook, stampend of sluipend, hij gaat onder ons rond. Daarom is het zo belangrijk 

te zien op de grote Overwinnaar. Hij die voor jou en mij, als een advocaat wil 

optreden. Om ook jouw zaligmaker te zijn. 

 


