
Dinsdag 
Subthema ‘Gods trouwe zorg’ 
 
Lezen: Psalm 104:1-18 
 
Psalm 104:17 
Alwaar de vogeltjes nestelen; des ooievaars huis zijn de dennenbomen. 
 
Deze Psalm begint met een indringende oproep: ‘Loof den HEERE, mijn ziel!’ Waarom doet de Heere 
dat? Hij wil aan jou laten zien dat Hij almachtig is. Hij wil iedere dag voor jou zorgen als jouw God. De 
Heere is machtiger dan de zwaarste storm. Hij wil altijd bij jou zijn, ook in de stormen van jouw leven. 
Hoe Hij voor ons zorgt laat Hij zien door herkenbare voorbeelden uit de natuur. In vers 16 wijst hij ons 
op bomen van de Heere. Daarmee laat hij zien dat alles van de Heere is. Tot het kleinste blaadje en 
takje van een boom. Deze bomen worden verzadigd. Dit betekent dat ze volop water hebben. Waarom 
doet de Heere dat? Deze bomen zijn een plaats voor de vogels. Opnieuw laat de Heere Zijn zorgende 
hand zien. Doet de Heere dat ook niet in jouw leven? Een huis om in te wonen. Een tafel met eten en 
drinken. Een bed om in te slapen. Het is eigendom van de Heere, maar Hij geeft dit allemaal aan jou. 
Niet om alles voor jezelf te houden, maar juist om uit te delen. 
 
Zingen: Psalm 104:8 
 
Vraag: Hoeveel van jouw overvloed geef jij aan je naaste? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Woensdag 
Subthema ‘De rust van de HEERE’ 
 
Lezen: Psalm 104:19-30 
 
Psalm 104:17 
Alwaar de vogeltjes nestelen; des ooievaars huis zijn de dennenbomen. 
 
In deze Psalm lees je over Gods trouwe zorg. De dichter gebruikt ook hiervoor een beeld uit de natuur. 
In de winter hebben ooievaars voedsel nodig. Dit voedsel vinden ze in landen waar ze overwinteren, 
zoals Israël en Libanon. Dit tekent de trouwe zorg van de Heere. Het huis voor de ooievaars zijn de 
dennenbomen. Het Woord zegt dat de Heere voor deze ooievaars een plaats heeft gemaakt om op 
krachten te komen, in de hoge dennenbomen. Is de reis van deze ooievaars geen beeld van jouw leven? 
Niet altijd schijnt de zon in je leven. Het kan winter zijn of worden. Met rouw en verdriet. Maar de 
Heere zegt in deze psalmwoorden dat Hij voor je zorgt. Zoals de Heere een rustplaats geeft voor de 
ooievaar, zo doet de Heere dat ook voor jou. Die rustplaats is bijvoorbeeld de zondag. Op die dag mag 
je naar de kerk. Daar gaat de Bijbel open. Hij wil je op die dag net als de ooievaar Zijn Woord geven om 
te rusten. 
 
Zingen: Psalm 104:9 
 
Stelling: In de HEERE vind ik iedere keer weer rust. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Donderdag 
Subthema: Gods wonderen gedenken 
 
Lezen: Psalm 105:1-7 
 
Psalm 105: 5 
Gedenkt Zijner wonderen, die Hij gedaan heeft, Zijner wondertekenen, en der oordelen Zijns monds. 
 
Psalm 105 is een lofpsalm. Het volk Israël dankt de Heere. En wij met hen! Als je de Psalm leest, zie je 
dat het gaat om de verlossing van Israël in Egypte. Die geschiedenis ken je wel. De Israëlieten zijn in 
Egypte en werken hard. Als slaven, in dienst van de Farao. Hun zonen worden in de Nijl geworpen. 
Israël bidt de Heere om verlossing. En de Heere hoort het gebed. Het volk wordt door Hem verlost. 
Begrijp je nu waarom er in deze Psalm gevraagd wordt om de wonderen van de Heere te gedenken? 
Gedenken betekent dat je in gedachten teruggaat. Dit vraagt de Heere ook van jou. Misschien zeg je: 
‘Heeft de Heere in mijn leven een wonder gedaan?’ Begin met het grootste wonder, dat de Heere Jezus 
naar deze wereld is gekomen. Daar mag je iedere dag van lezen in je Bijbel. Dit wonder zegt tot jou dat 
Hij al je zonden wil vergeven. Omdat Hij de zonde gedragen heeft. De Heere vraagt van ons dat wij 
Hem op Zijn Woord geloven.  
 
Zingen: Psalm 105:5 
 
Vraag: Wat wil het zeggen om de Heere op Zijn Woord te geloven? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vrijdag 
Subthema ‘De oordelen van Zijn mond’ 
 
Psalm 105: 5 
Gedenkt Zijner wonderen, die Hij gedaan heeft, Zijner wondertekenen, en der oordelen Zijns monds. 
 
Lezen: Psalm 105:8-24 
 
Zoals je gisteren hebt gelezen, wijst deze Psalm ons op wat de Heere allemaal deed in Egypte. Het 
laatste deel van dit vers is best moeilijk. Er wordt gesproken over de oordelen van de mond van de 
Heere. We weten dat de Heere het volk verlost. Hij gebruikt de plagen om Farao op te roepen Hem te 
gehoorzamen en het volk Israël te laten gaan. We weten dat de Farao niet luistert. Iedere keer weer 
sluit hij zijn hart voor de Heere. Na de vierde plaag lees je dat de Heere het hart van de Farao verhardt 
of verzwaart. Nu kan de Farao niet meer luisteren. De Heere heeft hem genoeg gewaarschuwd. Begrijp 
je wat de Heere aan jou duidelijk wil maken? Ga niet door met het weglopen bij de Heere vandaan. De 
Heere roept jou vandaag. Luister naar Hem! Geloof Zijn heil- en troostrijk Woord. Verhard je niet, maar 
laat je leiden.  
 
Zingen: Psalm 105:6 
 
Stelling: Wij moeten ons zondige hart bij de HEERE brengen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zaterdag 
Subthema ‘Belijden van onze zonden’ 
 
Psalm 106:4 
Gedenk mijner, o HEERE! naar het welbehagen tot Uw volk, bezoek mij met Uw heil. 
 
Lezen: Psalm 106:1-5 
 
Psalm 106 doet denken aan de Psalm van gisteren. Ook daarin gebruikte de dichter van de Psalm het 
woord ‘gedenken’. Gedenken heeft te maken met herinneren. Met je gedachten teruggaan. Je kunt 
aan mooie dingen denken, maar ook aan verdrietige dingen. In de vorige Psalm dacht het volk aan de 
verlossing uit Egypte. De inhoud van Psalm 106 is anders. Hier belijdt de dichter de zonde van het volk. 
Dat doet hij omdat er vergeving nodig is voor deze zonde. Dat geldt ook voor jou. Iedere keer weer 
zondig jij en doe je de Heere verdriet. Je bent ondankbaar. Net als vele anderen. Je weet dat Israël een 
gouden kalf maakte. In de plaats van de Heere te eren, knielen ze voor een afgodsbeeld. Wij hebben 
ook zoveel afgoden. Dingen die we belangrijker vinden dan de Heere. De Heere heeft Zijn knecht Mozes 
gestuurd om Zijn volk te verlossen. Je leest in de Bijbel dat God Zijn Zoon gegeven heeft om ons te 
verlossen. Bij Hem moeten alle zonden beleden worden. Zo alleen kan er vergeving zijn.  
 
Zingen: Psalm 106:3 
 
Opdracht: Belijd in het gebed aan de Heere jouw zonden en vraag om geloof in de Heere Jezus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zondag 



Subthema ‘Gods heil in Christus’ 
 
Lezen: Psalm 106:6-12 
 
Psalm 106:4 
Gedenk mijner, o HEERE! naar het welbehagen tot Uw volk, bezoek mij met Uw heil. 
 
Psalm 106 is een Psalm waar de zonde wordt beleden voor de HEERE. Maar daar blijft het niet bij. Als 
jij tegen een vriend of vriendin zegt dat je niet eerlijk bent geweest, vraag je om vergeving. Dat doet 
deze Psalmdichter ook. Hij vraagt aan de Heere of Hij hem wil bezoeken met Zijn heil. Met andere 
woorden: de Heere moet hem opzoeken. Hij kan niet zonder de Heere. De Heere alleen kan hem weer 
terugbrengen. In het middelste deel van dit vers staat geschreven waarom de dichter dit aan de Heere 
kan vragen. Hij bidt tot de Heere op grond van het welbehagen van de Heere voor Zijn volk. Het woord 
‘welbehagen’ is geen eenvoudig woord. Wat betekent het? Laat ik het zo zeggen: het wijst naar Gods 
onverdiende liefde voor ons. De Heere alleen is de bron van ons heil. Daarom mag ook jij met al je 
zonden vragen of de Heere jou wil bezoeken met Zijn heil. Ook op deze zondag.  
 
Zingen: Psalm 106:4 
 
Vraag: Kun jij de dag beginnen en eindigen zonder de liefde van de HEERE? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maandag 



Subthema ‘Gods goedheid’ 
 
Lezen: Psalm 107:1-16 
 
Psalm 107:15 
Laat hen voor den HEERE Zijn goedertierenheid loven, en Zijn wonderwerken voor de kinderen der 
mensen. 
 
Opnieuw een Psalm die terugwijst naar de woestijnreis van de Israëlieten op weg naar het beloofde 
land. Ook nu is het een Psalm, waarin de Heere geloofd en gedankt wordt. De Heere redt het volk 
steeds opnieuw. Als het volk verdwaalt in de woestijn en als de Israëlieten honger of dorst hebben. De 
Heere neemt het volk bij de hand, zoals een vader of moeder dat met een kind doet als de weg moeilijk 
of gevaarlijk is. Daarbij geeft Hij ze eten en drinken.  
Hoe was jouw dag? Heb jij tijd voor de Heere gehad? Of moet je eerlijk zeggen dat je heel weinig of 
helemaal niet aan de Heere hebt gedacht? Toch heeft de Heere voor jou gezorgd. Dat is de goedheid 
van de Heere. En daarom roept deze Psalm jou op om de Heere daarvoor te loven. Ieder moment van 
de dag. In alle omstandigheden. In tijden dat je gezond bent en veel vriend(inn)en hebt. Maar ook in 
tijden van ziekte en als je alleen bent. De Heere is goed voor jou. Loof Hem daarom!  
 
Zingen: Psalm 107:10 
 
Stelling: Het is onmogelijk om de Heere te loven als je je alleen voelt in je verdriet. 
 


