Ben jij zalig?

Dinsdag — Jezus’ preek

Dagtekst: Matthels 5:1,2: ‘En Jezus de scharen ziende, is geklommen op een berg; en als Hij
nedergezeten was, kwamen Zijn discipelen tot Hem. En Zijn mond geopend hebbende,
leerde Hij hen.’

Lezen: Mattheis 5:1-6

Hoe ziet de kerkdienst er in jouw gemeente uit? In de meeste kerken wordt er samen gezongen,
gebeden, geld verzameld, de Bijbel gelezen, maar vooral... naar de preek geluisterd.

Hoe ging dat in de tijd dat de Heere Jezus preekte? Waar en hoe preekte de Zoon van God? Luther
zegt daar het volgende over.

‘In Matthels 5 tot en met 7 staat een lange preek van de Heere Jezus. Dit noemen we wel: de
Bergrede. De Bergrede begint met de zaligsprekingen. Voordat Matthels de zaligsprekingen van de
Heere Jezus opschrijft, begint hij met een inleiding. Daarin vertelt hij uitgebreid hoe Christus Zich
voorbereidt op de preek die Hij gaat houden.

Matthels vertelt dat Christus op een berg klimt, daar gaat zitten en begint te spreken. Op die manier
wordt duidelijk dat Hij de woorden die Hij gaat uitspreken heel belangrijk vindt.’

En over die woorden van de Heere Jezus denken we de komende dagen na.

Vraag: Hoe kun je jouw dominee helpen bij het vrijmoedig preken van Gods Woord?

Woensdag — Arm van geest

Dagtekst: Matthels 5:3: Zalig zijn de armen van geest; want hunner is het Koninkrijk der
hemelen.’
Lezen: Psalm 40:14-18

‘Wat een mooi, aangenaam en vriendelijk begin van Christus’ onderwijs en prediking!

Hij begint niet zoals Mozes of een wetgeleerde met geboden, dreigementen en verschrikkingen,
maar is bijzonder vriendelijk. Hij trekt en lokt met heerlijke beloften. (...)

Een mens is niet zalig, omdat hij een bedelaar is en geen bezittingen heeft. Het komt erop aan
geestelijk arm te zijn. Het heeft geen zin om in materiéle zin arm te zijn [laag banksaldo te hebben].
Er zijn ook genoeg bedelaars die het brood dat ze bij de deur krijgen trotser en verwaander
aannemen dan een rijke zou doen.

Daarom, wees net zo arm of rijk als je toebedeeld is, want daar vraagt God niet naar. En weet, dat
iedereen voor God arm moet zijn, maar dan wel geestelijk en met het hart. Dat betekent dat hij zijn
vertrouwen en troost niet zoekt in tijdelijke bezittingen of zijn hart eraan geeft en de Mammon [god
van het geld] dient. (...)

De tijdelijke spullen die je hebt, heeft God je gegeven voor dit leven en mag je gebruiken. Maar je
mag je hart er niet aan hechten, alsof je hier het eeuwige leven hebt! Nee, het is juist andersom! Je
moet verdergaan op de weg en aan een andere, hogere en betere schat denken, die jouw eigendom
is en eeuwig zal blijven.’

Vraag: Wat is de hogere schat, die Luther hier bedoelt? (Het antwoord staat in Matthes 6:33.)



Donderdag — Bedroefd én vertroost
Dagtekst: Matthels 5:4: ‘Zalig zijn die treuren [bedroefd zijn]; want zij zullen vertroost worden.’
Lezen: Psalm 30:9-13

Ben jij verdrietig? Heb je een moeilijk leven? Of ben je altijd vrolijk en gaat het je altijd voor de wind?
‘Een christen moet erop voorbereid zijn dat hij bedroefd zal zijn en zal lijden in de wereld. Wie dat
niet wil, kan hier wel goede dagen hebben en naar zijn eigen goedvinden leven, maar daarna zal hij
eeuwig bedroefd zijn. (...)

Christus wil Zijn christenen dit leren: als het slecht met hen gaat en ze bedroefd zijn, moeten ze
weten dat dat God Zich erin verheugt. Ze moeten het over zich heen laten komen en niet vlioeken,
tieren of wanhopig worden, alsof hun God geen genade heeft. (...)

Bovendien worden de christenen in dit leven ook getroost. Verder wordt het leed hierna helemaal
van hen weggenomen. Laten de wereld en allen die ons verdriet doen dan maar hun gang gaan in de
naam van hun heer, de duivel.

En laten wij dit lied zingen en vrolijk zijn in de Naam van God en Christus. Want het zal toch niet
aflopen zoals zij willen. Zij verheugen zich nu in ons ongeluk en doen ons veel verdriet, maar wij
hebben goede moed. Want wij weten dat zij ten slotte jammeren en huilen moeten als wij getroost
worden en vrolijk zijn.’

Stelling: Als de Heere jouw God is, dan helpt Hij je door alle moeilijkheden heen.

Vrijdag — Téch bezittingen

Dagtekst: Matthels 5:5: “Zalig zijn de zachtmoedigen; want zij zullen het aardrijk beérven
[bezitten].’
Lezen: Psalm 37:18-22

‘Deze tekst sluit goed aan bij het eerste vers van Matthets 5, waarin Christus zegt: ‘Zalig zijn de
armen van geest’ [zie woensdag]. Daarin belooft Hij het Koninkrijk der hemelen en eeuwige
bezittingen. In deze tekst doet Hij een belofte over het tijdelijke leven en de bezittingen hier op
aarde.
Maar hoe valt dat met elkaar te rijmen: arm zijn én land bezitten? Het lijkt erop dat de Prediker, de
Heere Jezus, vergeten is waar Hij mee begonnen is. Wie land en bezittingen heeft, kan niet arm zijn.
Met ‘het land bezitten’ bedoelt Christus hier: allerlei bezittingen hier op aarde hebben. Het betekent
niet dat iedereen een heel land heeft, want dan zou God nog meer werelden moeten scheppen.
Maar het betekent volgens de Bijbel meestal:

- God geeft ieder mens bezittingen;

- God geeft iemand een vrouw, kinderen, vee, huis en tuin en alles wat erbij hoort;

- God geeft je een land waar je kunt blijven wonen;

- God geeft dat je kan beslissen wat er met je bezittingen gebeurt.
Zo staat het ook in Psalm 37: ‘Die de HEERE verwachten, die zullen de aarde erfelijk bezitten’ en ‘Want
Zijn gezegenden zullen de aarde erfelijk bezitten’ (Psalm 37:9 en 22).’

Opdracht: Zoek in een woordenboek (of op http://www.woorden.org/woord/zachtmoedig) op wat
zachtmoedig is. Ben jij zachtmoedig?

Zaterdag — Honger en dorst

Dagtekst: Matthels 5:6: “Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid; want zij
zullen verzadigd worden.’

Lezen: Psalm 65:1-5


http://www.woorden.org/woord/zachtmoedig

Elke dag heb je meerdere keren trek: honger of dorst. Maar wat bedoelt de Heere Jezus met deze
dagtekst? ‘Kort en eenvoudig is dit de betekenis van deze tekst: een rechtvaardig, zalig mens is
iemand die er altijd en met al zijn krachten naar streeft om alles in goede orde te laten verlopen. Zo
iemand doet iedereen recht. Hij probeert het recht met alles wat hij zegt en doet in stand te houden
en te bevorderen. (...)

Hier staat een troostrijke, zekere belofte, waarmee Christus Zijn christenen lokt en trekt: wie zo
hongert en dorst naar de gerechtigheid, die zal verzadigd worden. Dat wil zeggen: ze zullen het loon
voor hun honger en dorst ontvangen, zodat ze niet voor niets gewerkt hebben.

Er zullen ten slotte toch enkele mensen tot die gerechtigheid gebracht worden. Zij zullen vrucht
dragen. Dat zal niet alleen hier op aarde, maar veel meer in het toekomstige leven zichtbaar worden.
Dan zal iedereen zien welke vrucht zulke mensen hebben voortgebracht door hun ijver en
voortdurend het goede blijven doen.’

Opdracht: Neem iemand uit jouw omgeving in gedachten die niet eerlijk behandeld wordt. Hoe ga jij
hem/haar de komende tijd helpen?

Zondag — Andere mensen helpen
Dagtekst: Mattheus 5:7: “Zalig zijn de barmhartigen; want hun zal barmhartigheid geschieden.’
Lezen: Matthels 5:7-12

Hoe ga jij om met je vrienden? En met jongens of meiden die niet aardig tegen jou doen? Vandaag
lezen we over barmhartigheid. ‘Barmhartigheid is een waardevolle vrucht van het geloof en past
goed bij de vorige zaligspreking: ‘hongeren naar de gerechtigheid’ [zie zaterdag]. De Bijbel zegt dat je
andere mensen moet helpen. Dan moet je ervoor zorgen dat alles met orde gebeurt. Daarvoor moet
je ook zachtaardig en barmhartig zijn. Je moet niet snel tekeergaan als ergens nog iets aan mankeert.
Je moet ook niet snel boos worden als het niet gaat zoals het zou moeten, terwijl er hoop op
verbetering is. (...)

Voor leerlingen van Christus geldt: jij die barmhartig bent, jou zal het goed gaan. Je zult volledige
barmhartigheid vinden, zowel hier als in de hemel. En deze barmhartigheid overtreft al het goede
handelen van mensen en hun barmhartigheid. Want onze barmhartigheid is niet met Gods
barmhartigheid te vergelijken. Net zoals onze bezittingen niet te vergelijken zijn met het eeuwige
goed in het Koninkrijk der hemelen.’

Vraag: Leg uit waarom de Heere Jezus de barmhartigen zalig spreekt. Wat vind je daarvan?

Maandag — Blij
Dagtekst: Mattheus 5:12: ‘Verblijdt en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen...”
Lezen: Mattheis 5:1-12

De afgelopen week heb je elke dag een tekst gelezen die begint met: ‘Zalig zijn...”. Wanneer ben je
zalig, wanneer ben je werkelijk gelukkig? Als de Heere Jezus jou zalig spreekt. Dan ben je echt
gelukkig en blij. In Matthels 5:12 lezen we tenslotte nog iets moois.

‘Jezus belooft mij een heerlijk loon: ik zal het Koninkrijk der hemelen ontvangen. Alles wat Christus
en Zijn kinderen bezitten, zal ook van mij zijn. Dat is zo’n schat en troost dat ik het nergens voor zou
willen inruilen. Zelfs niet voor de bezittingen, de blijdschap en het snarenspel van de hele wereld.
Ook niet als de hele natuur mij prees. Het is hier immers geen christen, zelfs geen engel die mij zalig
spreekt, maar de Heere van alle engelen. Zij en alle schepselen moeten Hem te voet vallen en
aanbidden.’

Een week lang heb je gehoord wie de Heere Jezus zalig spreekt. Het weekthema is: ‘Ben jij zalig?’
Vandaag mag je een antwoord geven op deze vraag. Wat is jouw antwoord? Als je zalig bent, dank de
Heere daarvoor. Ben je nog niet zalig? Bid de Heere om vergeving en Zijn Geest. Hij wil Zijn Heilige



Geest geven (Lukas 11:13), zodat je je zaligheid nergens anders zoekt, dan alleen in het offer van de
Heere Jezus.

Gebed: Heere, leer mij om elke dag te leven zoals U dat wilt. Leer mij om door Uw Heilige Geest U in
alles te eren en te dienen. Om Jezus’ wil, Amen.



