
Kruisleven 

Jesaja 53: 1-3 

Lijden 

Jesaja 53 is een heel bekend hoofdstuk. Tegelijk zo diep en rijk dat je er in kunt blijven studeren. Elke 

keer valt je oog op iets anders en zie je meer hoe het vervult is in het leven van de Heere Jezus.  

Daarom willen we over dit thema, kruisleven, een paar dagen nadenken vanuit dit hoofdstuk.  

We horen de apostolische geloofsbelijdenis vaak. Daar staat: Jezus is geboren, heeft geleden onder 

Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven. Dan zou je kunnen denken dat de Heere Jezus 

in de periode tussen Zijn geboorte en het einde van Zijn leven een gewoon menselijk leven heeft 

gehad. Alsof het lijden Hem pas aan het einde van Zijn leven is overkomen. Dat is niet waar.  Hij 

kwam in een door de zonde verzwakte menselijke natuur. Wat was dat een vernedering voor Hem. 

Zijn hele leven was lijden. De grondtoon van Zijn leven was lijden. Wij mogen wel met diepe eerbied, 

ontzetting en verwondering zien wat een prijs er betaald moest worden voor onze zonde. 

De eerste paar verzen van dit hoofdstuk doen je al duizelen. Hij nam onze natuur aan, zoals die aan 

de dood onderworpen was, verzwakt en vervloekt, in een wereld vol zonde en verderf. Dat was voor 

Christus een vreselijk lijden vanaf het allereerste begin van Zijn leven. Er wordt wel gezegd: over de 

kribbe valt de schaduw van het kruis. Al toen Hij werd geboren was er kruislijden. Hij was veracht! En 

ik heb Hem niet geacht…. Jij wel?  

 

Openbaring 3: 14-22 (kerntekst: 18d) 

Verachting 

 

De joden verachten Hem. Zij verwachten een Koning! Iemand van hoge en edele afkomst, want de 

Messias komt uit het geslacht van koning David. Inmiddels is er van dat geslacht weinig over wat aan 

een koning doet denken: Jozef is een gewone, arme timmerman. Hij komt uit een arm en veracht 

geslacht, uit Galilea, waar je ook niets goeds van kan verwachten. Men verwachtte iemand die knap 

was om te zien, zoals we lezen over Mozes en David. Maar Jezus had geen gedaante vol heerlijkheid. 

Zijn preken waren duidelijk, maar niet vleiend. Hij had geen vaste woonplaats en leefde van 

aalmoezen. Hij kende droefheid, want Hij trok zich het verdriet van anderen aan en leefde met hen 

mee. Hij was als iemand voor wie je het gezicht verbergt. Er was wel schoonheid in Hem: van 

heiligheid en van goedheid, maar de meeste mensen zagen er niets van. Je zou het ook zo kunnen 

lezen: Hij verborg als het ware Zijn aangezicht. Hij trok een sluier over Zijn gezicht waar ze niet 

doorheen zagen. Alleen door het geloof zie je Zijn schoonheid. Als je ogen ervoor geopend worden. 

Ja, zeg je, dat is het punt: mijn ogen moeten geopend worden, dat kan ik niet zelf. Het is waar, en 

toch ook niet. Daarom lezen we vandaag in de brief aan de Laodicenzen. Zalf je blinde ogen met 

ogenzalf, zodat je ziende zult worden. Dat doe je door je te verdiepen in Gods Woord, en te vragen of 

de Heilige Geest dat wil gebruiken om je hart te openen, je ogen. De Heere biedt het aan in deze 

verzen. Alles is bij Hem te krijgen.  

 

 

 

 

 



Jesaja 53 : 4-6 (kerntekst 5a) 

Waarom droeg Hij een kruis? 

 

We hebben de afgelopen twee dagen overdacht dat de Heere Jezus op deze aarde geleden heeft, en 

veracht was. Waarom deed Hij dat? Dat lees je in deze verzen. Om ziekten en leed, overtredingen en 

ongerechtigheden, als straf. Lees er niet overheen! Dat kleine woord: onze, ons. Wat staat het er 

vaak. Niet Zijn zonde en ongerechtigheid. Om onze zonde. En wij? Wij denken dat Hij door God 

geslagen, geplaagd en verdrukt werd. Dat is ook zo, maar niet omdat God Zijn Zoon haatte, zoals zij 

Hem toen haatten. Hij deed het om ons vrede te brengen, om ons te kunnen genezen van onze 

dodelijke ziekte. Heb je daar al iets van gezien in je eigen leven? Dat Hij moest komen omdat jij jezelf 

niet kunt redden? Als je niet ziek bent heb je geen Arts nodig. Als je niet verloren bent, heb je geen 

Redder nodig. Als je jezelf kunt redden zoek je niet naar een Herder die je leven wil leiden. Het thema 

van deze week is kruisleven. Zo’n leven, met een kruis, leeft alleen een mens die achter de Heiland 

aan loopt, in Zijn voetsporen. Alleen als je geleerd hebt dat je jezelf niet kunt verlossen ga je Zijn 

schoonheid zien, Zijn liefde voor zondaren. Dan ga je Hem zoeken en naar Hem vragen. En Hij zal je 

horen, op Zijn tijd. Hij laat vaak wachten, om te kijken of je Hem echt nodig hebt. Daarom gaat het 

ook regelmatig over volharding in de Bijbel. Volharding in het zoeken van de Heere, en in het volgen 

als je Hem hebt gevonden. Daarom zijn deze verzen zo goed om tot je hart te laten doordringen: 

door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Zie je Hem staan? Gegeseld worden, een 

doornenkroon opgedrukt krijgen, geslagen worden? Om mij te genezen?  Is er in je hart nu ook enkel 

liefde, aanbidding en verwondering?  

 

Lukas 14: 25-35 (kerntekst: 28) 

 

Draag jij een kruis?  

 

In 2 Tim. 3 : 12 staat: Iedereen die godvruchtig wil leven in Christus Jezus zal vervolgd worden.  

Dat gaat over mensen die verbonden zijn met Christus. Ze weten dat ze op Zijn kosten leven. Daarom 

willen ze vrucht dragen voor Hem.  

Als je alleen lid bent van een kerk, en met je mond belijdt een christen te zijn, zal het je weinig 

kosten. Dat is een goedkope godsdienst. Iemand die volgeling van Christus is geworden, is ook kruis 

drager. De Bijbel waarschuwt ons ervoor dat we eerst moeten bedenken wat iets kost voor we eraan 

beginnen. Als je op kamers wilt, je ouderlijk huis wilt verlaten, moet je goed bedenken of je dat kunt 

betalen en of je het gaat redden om op eigen benen te staan. Als je een volgeling van Christus wilt 

worden moet je er rekening mee houden dat het je wat gaat kosten.  Er zullen mensen in je 

omgeving zijn die je niet begrijpen, maar ook die vijandig staan tegenover alles wat met het geloof te 

maken heeft. Misschien word je uitgelachen, omdat verstandige mensen toch niet kunnen geloven 

dat zo’n oud boek zo veel waarde heeft? In onze tijd merken we duidelijk dat er op christenen gelet 

wordt. Dat is niet alleen nu zo, maar altijd. In Johannes 15 lezen we over haat en vervolging. De 

discipelen hebben dat ervaren. Velen zijn in die tijd gemarteld en vervolgd om hun geloof. Als je 

weleens wat leest of hoort over landen waar christenen vervolgd worden, zul je niet snel durven 

zeggen dat wij dat herkennen.  

Dat andere zinnetje misschien wel: ze hebben Mijn woord in acht genomen, ze zullen ook het uwe in 

acht nemen. Ze zullen goed luisteren wat je zegt en wat je doet: er wordt extra op je gelet. En als er 

iets niet goed is, krijg je dat terug. Het geeft niet, als dat je dicht bij de Heere houdt. Je zult meer 



beseffen dat je Hem in alles nodig hebt, om te kunnen leven zodat anderen geen aanstoot aan je 

nemen.  

 

 

Johannes 15:18-25 (kerntekst : 19) 

 

Waarom draag jij een kruis? 

 

De Heere Jezus heeft geleden zodat wij genezen kunnen worden van onze dodelijke ziekte die zonde 

is. Hij droeg de straf van God zodat er voor ons vrede mogelijk is.  

Toch dragen ook Zijn volgelingen nog een kruis. Waarom is dat nodig?  Er is al betaald, dus dat hoeft 

niet meer. God eist maar één keer betaling.  

De Heere Jezus zegt hier Zelf wat over in het gedeelte dat we vandaag lezen. De wereld heeft Hem 

ook gehaat. Hij leefde volmaakt, was nooit kortaf of chagrijnig. Hij was altijd druk om goed te doen, 

Hij leefde voor anderen. Toch werd niemand zo gehaat als Hij. Ze rustten niet voor Hij dood was. Als 

wij wandelen in Zijn voetstappen verdienen we niet beter.  

Ze zullen ons tegenstaan om Zijn Naam, die zij haten, omdat ze Hem niet kennen.  

Je kunt ook merken aan je kruis dat je een volgeling van Hem geworden bent. Als de wereld jou 

liefheeft, vraag je dan af hoe dat komt. Doe je in alles met ze mee? Geef je nooit eens je mening zoals 

je ouders die meegaven vanuit het woord van God? Dode vissen drijven met de stroom mee. Dode 

christenen laten geen weerstand zien tegen alle dingen die tegen Gods woord in gaan.  Vervolgde 

christenen danken, met Petrus, dat ze waardig geacht worden om voor Zijn Naam smaadheid te 

dragen. Ze worden erdoor bevestigd dat ze een kind van de Heere zijn. Als je nooit tegenstand 

ervaart, kom je dan weleens uit voor Zijn naam? Ben je dan wel een christen?  

Valt je ook op wat er in vers 24 staat? Als je weet van de werken van de Heere heb je meer 

verantwoordelijkheid dan mensen die niet van Hem horen, die geen Bijbel hebben. Een kerkmens die 

ongelovig blijft zondigt tegen een helder licht.  

 

Jesaja 53:7-9 (kerntekst: 7a) 

 

Hoe draag je het kruis? 

 

Toen Hij verdrukt werd, deed Hij Zijn mond niet open. Hij was als een lam, een schaap. Hij sprak niet 

tegen. Hij rechtvaardigde Zich niet tegenover mensen. In de hof van Gethsemané bood Hij geen 

tegenstand. Voor Kajafas antwoordde Hij niets op Zijn beschuldigingen. Voor Pilatus en Herodes 

bleef Hij het zwijgende Lam. Toen Hij aan het kruis hing, en bespot werd, zweeg Hij.  

Jezus zweeg niet alleen tegenover mensen. Ook tegen God. Hij had Zich kunnen beroepen op Zijn 

rechtvaardigheid, Zijn zondeloosheid. Tijdens de donkerste uren aan het kruis kwam er geen woord 

van protest over Zijn lippen. Hij zweeg omdat Hij wist dat Zijn lijden rechtvaardig was. Want Hem Die 

geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt. (2 Kor. 5:21) 

De heilige Zoon van God is een vloek geworden voor ons. Hij stond in de plaats van wetsovertreders. 

Als je Christus hebt leren kennen als jouw Zaligmaker is dat een troost. Omdat Hij is gestraft hoeft 

iemand die het eigendom van Christus is geworden niet meer gestraft te worden. Want Jezus had 

een verbond gesloten met Zijn Vader. Hij wilde Zelf komen om de hitte van Gods gramschap te 

blussen. Zoveel liefde…. Wat is jouw antwoord daarop?  



Als je Hem hebt lief gekregen, en je ervaart iets van het kruisdragen in je leven, wat is dan je reactie?  

Vraag of je ook hierin op Hem mag lijken, die als Hij leed niet dreigde, en als Hij gescholden werd niet 

terugschold. Hij bad voor de mensen die Hem bespotten. Hij riep niet om wraak, maar om genade. 

Laat dat ook onze reactie zijn.  

 

Jesaja 53: 10-12 (kerntekst: 10b) 

 

Uitzicht in lijden 

 

Hij zal nageslacht zien! Er is uitzicht in Zijn lijden. Er zal iets uit voortkomen. We lezen dit ook in 

Psalm 22. Daar staat:” Het nageslacht zal Hem dienen… want Hij heeft het gedaan”. Het was toen al 

zo zeker dat Hij zou komen, en dat Hij het werk zou volbrengen. En ook dat er vrucht op Zijn werk zou 

zijn. Christus zal eeuwig leven, lezen we in Jesaja. Hij zal ervoor zorgen dat Zijn werk doorgaat. Dat 

het welbehagen van God uitgevoerd wordt. En dat is dat zondaren, door het werk van Christus, 

verlost worden. Dat ze eeuwig zullen mogen leven met Hem. Ook vandaag gaat Zijn werk nog door.  

Er staat: om de moeitevolle inspanning van Zijn ziel zal Hij het zien en verzadigd worden. Iemand legt 

dit zo uit: Als Jezus Zijn lijdensweg overziet, zal Hij ook uitzicht hebben op de vruchten. Hij doet het 

om de eer van Zijn Vader, en om de zaligheid van zondaren. Daar lezen we van in Psalm 2: God zal 

Zijn Zoon de heidenvolken geven als eigendom, en de einden der aarde als Zijn bezit. Christus weet 

waarom Hij Zijn kruis moet en wil dragen. Wat is jouw uitzicht? Heb je uitzicht, is er hoop? Ik probeer 

me wel eens een leven voor te stellen zonder de wetenschap dat God bestaat. Dan weet ik me geen 

raad met al het lijden wat ik om me heen en op wereldschaal zie gebeuren. Dan vraag ik me af 

waarom ik leef, wat de zin is van dit alles. Dan is er geen uitzicht. Dood is dan dood.  Wat is het een 

voorrecht om in God te mogen geloven. Dan mag je alles in Zijn hand leggen, in de wetenschap dat 

Hij het wel weet, dat Hij regeert. Misschien geeft Hij je dan weleens uitzicht op de toekomt. Paulus 

zegt het zo in Romeinen : want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet 

opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Wat een uitzicht!  


