Bijbelrooster zondag 16 tim
zaterdag 22 december

Elke week besteedt Puntuit aandacht aan Bijbelstudie rond een bepaald onderwerp. Komende week is het
thema "Heil”, in samenwerking met de Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten (JBGG).

Zondag 16 december

Hijj is een Heiland. {Zacharia 9 vers 9 tot 17#http:/lwww.statenvertaling.net/bijbel/zach/9.html}

Eén van de bekendste adventliederen die Maarten Luther heeft gedicht is Nun komm, der Heiden Heiland.
Heiland, een bekend woord. Maar wat betekent Heiland? Je herkent het woordje ‘heil’. Heiland is een oud woord
en betekent redder of verlosser.

Wie is deze Heiland? Dat is Christus. Hij is het Die Zijn volk verlossing zond. De Heere Jezus is de beloofde
Messias. De Heiland, waar de gelovigen in het Oude Testament naar uit hebben gezien. Hij is de Verlosser.
Eigenlijk ligt er in dit woord alles wat de Heere Jezus zo bijzonder maakt. Deze Heiland is gekomen om zondaren
zalig te maken. Ken je Hem al? Heb je door Gods genade leren zien dat je een Heiland nodig hebt? Of zoek jij een
andere heiland?

Maandag 17 december

Voorloper van de Heiland. {Lukas 1 vers 1 tot 14#http://www.statenvertaling.net/bijbel/luka/1.html}

Wat weet jij over Johannes de Doper? Hij was maar een stem. Hij heeft maar een paar maanden gepreekt. Laat
dit op je in werken. Een paar maanden en toen zat zijn ambtstermijn erop. Slechts een roep in de woestijn (Jesaja
40). Toch was Hij de vriend van de Bruidegom. De wegbereider voor de Koning der koningen. Johannes heeft
gepreekt. Wat hij zei was scherp: De bijl ligt al aan de wortel van de boom! Maar hij heeft vooral van zichzelf
afgewezen. Hij moest steeds kleiner worden. Van Johannes bleef uiteindelijk niets over, want zo zei hij zelf: Hij
moet wassen (groeien) en ik minder worden. Hij wees naar Christus: Zie het Lam, dat de zonde der wereld
wegneemt. Heel even klonk in de geschiedenis de stem van Johannes, maar wat was het indringend. Hij bereidde
de komst van de Heere Jezus voor.

Dinsdag 18 december

Ongeloof. Lukas 1:15-25

De engel heeft de geboorte van Johannes aangekondigd. Het gebeurde in de tempel, waar priester Zacharias zijn
werk deed. De Bijbel spreekt altijd heel eerlijk over mensen, zo ook over Zacahrias en Elisabet. Ze worden
rechtvaardig voor God genoemd. Net als Job. Maar er was ook verdriet in hun leven. Ze hadden geen kinderen. En
nu komt de engel met een hele bijzondere boodschap: ze zullen een kind krijgen. Zacharias vraagt: Waarbij zal ik
dat weten? Op het eerste gezicht lijkt dat op de reactie van Maria: Hoe zal dat wezen? Er is tussen deze twee een
groot verschil. Een verschil tussen ongeloof en geloof. Zacharias wil bevestiging. Maria ging ervan uit dat het zou
gebeuren, omdat ze het woord van de engel geloofde. Ze vroeg alleen om meer uitleg. Zacharias twijfelt, want hij
gaat uit van zijn eigen situatie. De Heere werkt altijd door de onmogelijkheid heen. Dat is eigen aan het werk van
Gods Geest. De Bijbel is eerlijk. Gods kinderen zijn geen superhelden. Ze moeten leven van wat de Heere geeft. Ze
moeten leren Hem op Zijn Woord te geloven. En ondanks het ongeloof van Zacharias maakt God Zijn woord toch
waar!

Woensdag 19 december

De Heiland aangekondigd. Lukas 1:26-38

Wat zegt het jou dat er meer dan tweeduizend jaar geleden, in een onbeduidende uithoek van het Romeinse
Rijk, een meisje zwanger werd. Een jong meisje werd op een wonderlijke manier bevrucht door de Heilige Geest.
Geloof je het? De meeste mensen vinden dit een sprookje. Een meisje zwanger, zonder dat daar een man aan te



pas komt? Onmogelijk. Ja, dat is ook onmogelijk. Maar, bij God zijn alle dingen mogelijk (vers 37). Maria gelooft
het wel: Zie, de dienstmaagd des Heeren; mij geschiede naar uw woord.

De belangrijkste die jij je moet stellen bij het lezen van dit stukje is: wat betekent het voor mij? De engel noemt
de naam van het Kind: Jezus - De HEERE redt. Hij is de Heiland over wie de profeten gesproken hebben. Hij heet
Jezus, omdat Hij Zijn volk zalig zal maken van hun zonden (Mattheiis 1: 21). Hij is de verlosser die naar deze
aarde kwam om in de kloof tussen God en de gevallen mens te gaan staan. Ken je Hem al? Weet je wie jezelf
bent? Heb je geleerd waarom je deze Heiland nodig hebt? Voel je in je hart dat je zonder deze Immanuél nooit tot
God kunt terugkeren? Deze Jezus leeft. Zoek bedekking voor al je zondeschuld bij Hem.

Donderdag 20 december

Maria zingt van haar Heiland. Lukas 1:39-48

De Bijbel is een boek dat je laat delen in de hoogtepunten en dieptepunten van het leven van de gelovigen. In de
Psalmen kom je het allebei tegen. Dieptepunten zijn er als de zonde scheiding maakt tussen God en de dichter
van een Psalm. Het is een dieptepunt als God zijn vriendelijk Aangezicht verbergt. Er zijn ook hoogtepunten. Deze
hoogtepunten hebben altijd betrekking op God. Als God van zich doet horen dan is dat een hoogtepunt. Als de
Heere Zijn verlossingswerk toont, dan is er vreugde. Denk maar aan Psalm 103 en 116. Maria zingt ook: Mijn ziel
maakt groot den Heere, En mijn geest verheugt zich in God mijn Zaligmaker. Dat is de taal van het hart van een
kind van de Heere die ervaart wie de Heere is. Ze zingt van redding. Ze ziet door het geloof dat haar Kind ook haar
Heiland, haar Verlosser is. Dit is een vreugde in God. Je mag zien Wie Hijj is en wat Hij doet. De Heere is niet goed
voor hen die goed zijn. Nee, de Heere schenkt Zijn genade weg aan ‘wederhorigen’ - weglopers.

Vrijdag 21 december

Heil, van geslacht tot geslacht. Lukas 1:49-56

Als de Heere in je leven de stralen van Zijn genade laat schijnen dan geeft dat een heel diepe blijdschap. Dat is te
lezen in de Lofzang van Maria. Uit heel haar lied spreekt de verwondering: de Heere heeft omgezien naar haar! Er
is nog iets dat opvalt. Maria is een jong meisje uit Nazareth, maar ze kent de Bijbel. Ze zingt in haar Psalm de
Psalmen en profeten uit de Oude Testament na. Let maar eens op de verwijsteksten die bij dit stukje staan. Ze is
een echte Bijbelse christin. Haar geloofsleven wordt niet ingegeven door wat losse ideeén waar ze zichzelf goed bij
voelt. Nee, ze uit haar blijdschap door middel van de woorden van de Heilige Schrift. Wat is het belangrijk dat je
de Bijbel kent!

In haar lied mag ze ook profeteren. Ze blikt vooruit. Wat is het waar geworden wat ze zegt: Van nu aan zullen
mij zalig spreken al de geslachten. Dat is ook gebeurd. Ze is de moeder des Heeren. Wat neemt ze een bijzondere
positie in, als moeder van de Heere Jezus.

In vers 50 lees je iets van de ‘gemeenschap der heiligen’. Ze beseft dat de barmhartigheid van de Heere zich
uitstrekt over alle eeuwen. Hij ziet in gunst op die Hem vrezen.

Zaterdag 22 december

Zacharias zingt van heil. Lukas 1:67-80

Wat van Maria geldt, geldt ook van Zacharias: hij kent de Bijbel. Hij kent de heilsgeschiedenis vanuit het Oude
Testament. De Heilige Geest vervulde Zacharias. Eerder was hij vol ongeloof, maar nu opent de Geest zijn mond.
Hij profeteert. Een profeet is niet alleen iemand die iets van Gods verborgen wil openbaart, maar ook iemand die
ons iets wil leren over wie de Heere is. Dat doet Zacharias. Hij citeert de profeten en psalmen, om erop te wijzen
dat het werk van de Heere doorgaat. Heel de lofzang is erop gericht dat God tot Zijn volk komt. God gaat Israél
bezoeken met Zijn heil. God bezoekt Zijn kerk met Zijn zegen. Van beneden naar boven is nooit meer een weg om
tot God te komen. Maar het wonder is dat de Heere van boven naar beneden een Weg heeft gelegd. Ken jij die
Weg? Zacharias noemt Hem de Opgang uit de hoogte. Dat is bijzonder. Vind je niet? De zon komt op, maar dat
begint aan de horizon. De Zon der gerechtigheid die hier aan de horizon van de wereldgeschiedenis opkomt,
komt bij God vandaan. Zijn naam is Jezus, want hij is een Heiland - een Verlosser - voor mensen die in het donker
wandelen, vanwege hun eigen schuld.

Zie ook jbgg.nl/daniel/bijbelrooster



