
April 2019 

Weekthema: Gemeenteleven (vanuit de zeven gemeenten uit Openbaring 2 en 3) 

 

Maandag 29 april 

Lezen: Openbaring 2:1-7 

Efeze, kandelaar van Gods Licht! 

De stad Efeze werd in Azië, zoals Parijs vandaag bij ons, ‘de lichtstad’ genoemd. Het was een centrum 
van handel, wetenschap en cultuur. Het was ook een stad van lichtzinnig genot, vanuit de verering 
van de godin Diana. Wat de wereld echter ‘licht’ noemt, heet in Gods Woord ‘diepe duisternis’. De 
zonde maakt blind voor de werkelijkheid! Want ongerechtigheid en losbandigheid verspreiden geen 
licht, maar maken het mooie juist stuk. Dat ontdek je pas goed als het licht van Gods genade 
doorbreekt. Dat was in de stad Efeze gelukkig toch ook gebeurd. Het volle licht van het Evangelie ging 
schijnen. En door de oproep tot bekering werden mensen losgemaakt van deze duisternis. Eerst nog 
maar een paar discipelen; een kleine gemeente ontstond. Maar toch was ze een gouden kandelaar 
die het echte licht van God ging verspreiden. Zo is onze roeping vandaag ook. Zowel van je 
gemeente, als van iedere gelovige: Wees een lichtdrager van God! Onze wereld heeft dat echte licht 
zo hard nodig, ook al vraagt ze er niet om. Zul je daar vandaag aan denken? 
 
Dinsdag 30 april 
 
Lezen: Openbaring 2: 8-11 
 
Smyrna, gemeente onder het kruis 
 
In de brief aan de gemeente van Smyrna worden twee lijnen zichtbaar. De eerste leidt naar beneden. 
Dat is die van armoede, verdrukking en lastering. Daar weet Christus Zelf alles vanaf. Maar Hij zegt: 
Wees daar niet bang voor, want er is tegelijk een lijn naar boven. U bent dan ook rijk in God. 
Bovendien duurt de verdrukking maar tien dagen. Hij is dus maar tijdelijk. Want Ik zal u geven de 
kroon des levens. Delen in mijn lijden betekent ook delen in Mijn glorie. Smyrna betekent ‘mirre’, in 
de Bijbel het voorbeeld van lijden en offeren. Moet jij ook lijden en tegenslag meemaken? Ga die 
weg met Christus en achter Hem aan. Daan laat God ons in onze ziekte, nood en eenzaamheid Zijn 
rijkdom zien. In Smyrna was het lijden heel duidelijk om Christus’ wil. Maar elk opgelegd kruis wil 
God gebruiken om ons dicht bij Hem te houden en bij Zijn rijkdom. Je kunt hieraan toetsen of je uit 
het geloof leeft. Kort gezegd kan dan alles je gestolen worden als je Christus maar overhoudt! Als je 
dát leven kent is er altijd toekomst voor jou en voor je gemeente! 
 
Woensdag 1 mei 
 
Lezen: Openbaring 2: 12-17 
 
Pergamus, het verborgen manna 
 
Hoewel het lang niet iedereen gold, vond Christus in de gemeente van Pergamus veel trouw aan Hem 
en standvastigheid in het geloof. Voor gemeenteleden die trouw zijn aan Christus, staan geweldige 
beloften. Vandaag richten we onze aandacht op de eerste van de twee genoemde beloften. Die is 
gericht aan strijders onderweg; de belofte van het verborgen manna. Tijdens de woestijnreis van 
Israël was er brood uit de hemel, het dagelijkse manna. Dat was hun levenskracht. Dat wijst op 
Christus Zelf. Hij is het Manna, hel levende Brood. Dat is verborgen voor wie Hem niet kent. Maar 



voor wie gelooft is Hij het voedsel voor elke dag. Wat eet jij? Waar put jij je levenskracht uit? Is 
Christus jouw leven? Buiten Hem is toch de dood? Gods pelgrims krijgen te eten. Het wordt hun door 
de Heere Jezus gegeven, zodat ze niet bezwijken, maar juist verder kunnen. Daar ligt de kracht van 
de kerk onderweg. Dat is verborgen manna. Dat is Christus Zelf, die de wereld overwonnen heeft! 
 
Donderdag 2 mei 
 
Lezen: Openbaring 2: 18-29 
 
Thyatira, groeien in de genade 
 
Het onderzoek van hart en nieren door Christus levert heel wat op. Wat komt er aan het licht? 
Gelukkig veel goeds: de vruchten van de Heilige Geest in Thyatira. Hij vindt er liefde, dienstbaarheid 
en geloof. En dat dat allemaal echt is, wordt bevestigd door de groei en de volharding hierin. Leg 
daar Zondag 21, antwoord 55 van de Heidelberger Catechismus eens naast. Thyatira is een echte 
gemeenschap van geloof! Hoe nodig hebben we dat ook in onze tijd. Die gemeenschap bouwt de 
kerk op, van binnenuit. De Heilige Geest maakt bereid om te dienen uit het geloof. Dat is liefde tot 
God en voor elkaar in de praktijk van elke dag. Leef jij zo ook in jouw gemeente? Wat doe je met je 
gaven? Besteedt je ze wel in dienst van de HEERE? Bouw je anderen op? En laat je je ook 
bemoedigen door de liefdedienst van anderen uit de gemeente? Daar word je geestelijk rijk van. Dan 
ben je geen lid van de ‘ideale gemeente’, want die bestaat echt niet. Maar wel van een gemeente die 
gezegend is als woonplaats van de Heilige Geest. Waar liefde, geloof en volharding woont, daar 
gebiedt de HEERE Zijn zegen. Psalm 133 : 3 zegt dankzij Pinksteren niets teveel! 
 
 
Vrijdag 3 mei 
 
Lezen: Openbaring 3: 1-6 
 
Sardis, gebrek aan goede werken? 
 
 
Waar Christus leeft en harten beheerst, blijft dat nooit verborgen. Het wordt merkbaar in de liefde 
tot Christus, trouw, volharding, het dienen van God vanuit het hart. Is het je opgevallen? Bij Sardis 
horen we Christus niets van dat alles noemen. Zelfs niet over een beetje ervan. Helemaal niets. In de 
vele activiteiten van de gemeente proeft Hij namelijk deze dingen niet. Daarom: ‘Ik heb uw weken 
niet vol gevonden voor God.’ Hoeveel dingen ook op te noemen zijn, de liefde tot Christus zit er niet 
in. De ootmoed en het heilige enthousiasme ontbreken. Daarom wel veel geschreeuw, maar weinig 
wol. Toets jezelf eens in deze spiegel, is het een ontdekkend woord? Is jouw dienen van God vervuld? 
Het zal alleen vol en overvloedig worden als Christus is ons is. Johannes 15 zegt het: ‘Wie in Mij blijft 
kent geen gebrek aan goede werken, maar die draagt veel vrucht. Dat is tot verheerlijking van Mijn 
Vader.’ Is dat ook jouw verlangen geworden? Worden we in de gemeente daardoor gedreven? 
Zoeken we in onze gemeenteactiviteiten Hem te verheerlijken en te dienen? Dan is het niet leeg, 
integendeel. Hoe klein ook in de ogen van mensen, wat gedaan wordt uit liefde tot Jezus, behoudt 
zijn waarde en zal blijven bestaan! 
 
 
 
 
 
 
 



Zaterdag 4 mei 
 
Lezen: Openbaring 3: 7-13 
 
Philadelphia, broederliefde 
 
Naar wereldse maatstaven gemeente gemeten was Philadelphia de minste in de kring van 
zusterkerken. Klein in getal. Maatschappelijk telden ze niet mee. Het waren veelal slaven of 
eenvoudige mensen. Geen status om prat op te gaan. Maar Christus roemt deze gemeente juist wel. 
Ze heeft de meeste genade ontvangen. Waarom? Ze kenden de kracht van Gods Woord. En daarom 
hebben ze dat Woord bewaard. Niet als conserven in een blik, luchtdicht afgesloten. Maar open. Ze 
leefden naar dat Woord te midden van de vele verleidingen van hun weelderige stad met hun cultuur 
en afgodenfeesten. Ze leefden tegen de stroom in vanuit Gods Woord. Daarom wordt ook deze 
gemeente geprezen om haar trouw aan Christus. Echte geloofsmoed vindt Hij in haar. En daarom ook 
zendingsdrang. Dat hangt altijd nauw met elkaar samen. Geldt dat ook van jou en je gemeente? Als 
we het Woord bewaren, komt er ruimte om de gelegenheden, gaven en talenten te gebruiken tot eer 
van God en tot behoud van anderen. Dan alleen gaat er werkelijk iets van ons uit. Daarom krijgt deze 
gemeente een open deur om de reuk van Christus te zijn!            
 

Zondag 5 mei 

Lezen: Openbaring 3: 14-22 

Laodicea, de klopper op de deur 

Aan de gemeente van Laodicea wordt Christus voorgesteld als een koopman, die Zijn waren 

aanprijst. Hij biedt aan wat nodig is om de armoede, blindheid en naaktheid die Hij heeft 

geconstateerd te verhelpen. Zo komt Hij ook naar ons toe en staat voor onze deur. ‘Ik klop, wat is uw 

antwoord? Nee, niets nodig? Blijft de deur dicht? Uw hart gesloten? ‘ Wat denk je: dan gaat Hij 

vanzelf wel weg? Niets daarvan! Zo makkelijk kom je niet van Hem af. Hij blijft aandringen. Doet je 

dat niets? Krijg je de schuld niet naar je toe dat je Hem maar laat kloppen aan je deur? De deur kan 

open! De scharnieren van de deur hebben twee platen. Een op de deur met ‘bekeert u’ en de ander 

op de deurpost met ‘geloof in Christus en u zult zalig worden.’ De pin in het midden is de Heilige 

Geest. Die maakt dat de scharnier kan draaien. Door de Heilige Geest draait hij ook echt. ‘Indien 

iemand Mijn stem zal horen en de deur open doet, Ik zal tot hem inkomen’, zegt de Heere Jezus. Heb 

je zo ook je plaats gekregen in de gemeente, om levend lid te zijn? Of staat Hij nog buiten en heb je 

geen echte gemeenschap met Hem? Hij wil bij je binnenkomen en in je zondige hart wonen en 

werken. Verhard je dan niet, maar laat je leiden!  

 

 

 

 


