
Augustus (vakantie ) 2018  

Weekthema: Geestelijke groei 

Maandag  

Fris en groen  

Lezen: Psalm 92 

De geestelijke groei omvat al de jaren van ons geloofsleven. De vrucht ervan gaat mee tot in 

de ouderdom. Op hoge leeftijd zijn de rechtvaardigen nog fris en groen. Dat ziet niet op hun 

gezondheid. Ook een gelovige kan ziekten krijgen, ook ziekten van de eigen geest. Het punt is 

dat het goed en groot spreken van de Heere fris en groen doet blijven. Er is geen verwelking; 

geen verdorring. De Heere is waarachtig; Hij is een rots, in Wie geen onrecht is. God houdt 

Zijn Woord. Zijn beloften zijn betrouwbaar. Op God is te bouwen. Aan deze innige vreze des 

Heeren is de rechtvaardige te kennen. Hij en zij hebben groei doorgemaakt; ze groeiden als 

een palmboom en als ceder. En dat deden ze in het huis van de Heere en in de voorhoven van 

hun God. Dat is voor ons: in het midden van de gemeente, levend met een open Bijbel, thuis 

in de Psalmen allereerst en daarna in allerlei geestelijke liederen. En in dit alles de doorgaande 

gebedsomgang met de Heere. Christus glanst in en over het ouder worden. Gezegend de 

mens, die zich hierin herkent. Dat gaat naar de eeuwige lofprijzing toe! 

 

Dinsdag  

Het geheim van de bloei 

Lezen: Psalm 1 

Het bezig zijn met het Woord van God heeft een gezegende uitwerking. We gaan bloeien en 

groeien. We dragen vruchten. Er zijn allerlei tijden in ons leven, maar het vrucht dragen blijft 

aanwezig. Het geheim? De wortels moeten reiken in levend water. De vraag is : waar zijn wij 

geplant? Waar halen jouw wortels van je dagelijkse leven hun water en voeding vandaan? Bij 

de Heere is de Levensbron. Christus is levend water. De Heilige Geest laat een fontein van 

levend water uit ons binnenste voortkomen. Dan dragen we vrucht. Je bent een groene boom, 

tot in de ouderdom toe. Verlangen we ernaar dat er een gezegende invloed van ons uitgaat? 

Dat anderen merken, dat je een levensgeheim kent? Wandel niet in de raad van de 

goddelozen, sta en ga niet op de weg van de zondaren en verblijf niet in de buurt van de 

spotters. Je min of meer verborgen domein is het Woord van God en de God van Zijn Woord. 

De wortels zitten onder de grond, maar de bloei is bovengronds. Dat mag iedereen opmerken.  

 

Woensdag  



In Christus 

Lezen: 1 Korinthe 2: 10-3:9 

Paulus noemt de gemeente in Korinthe vleselijke mensen. Ze zijn nog onmondig. Kleine 

kinderen, terwijl ze de volwassen leeftijd hebben bereikt. Hoe kun je in Christus zijn en tegelijk 

vleselijk en onmondig? Dat kan ook niet en toch kan het een werkelijkheid zijn. Groepsvorming 

in de gemeente belemmert de geestelijke groei. De één blaast zich op tegenover de ander. 

Men vindt de eigen kennis meer waard dan die van de ander. Er ontstaat nijd en twist. Daarom 

moet Paulus hen aanspreken met de beschamende woorden: u bent nog onmondig, u bent 

vleselijk. En toch: in Christus. Toch zijn deze mensen geroepen heiligen; geheiligden in Christus 

Jezus. Bij zo goed als iedere gelovige komen momenten voor dat er storingen optreden in hun 

volwassenheid in Christus. Dat ligt nooit aan Christus, altijd aan onszelf. Geestelijke 

volwassenheid is een dynamisch begrip. Volwassenen zijn is ook steeds volwassen worden. 

Daarvoor is groei in de kennis van Christus nodig. We moeten Hem ontdekken in de veelheid 

van Zijn rijkdom, door een intensieve omgang met het ons geschonken evangelie. Het is heel 

belangrijk om de vrede voor onze ziel te zoeken en te bewaren. Dan kunnen we mondig zijn 

in Christus.  

Donderdag  

Stilstand is achteruitgang 

Lezen: Openbaring 22: 12-21 

Wanneer heb jij voor het laatst oprecht gebeden om de wederkomst van de Heere Jezus? 

Misschien sta je er wel helemaal niet bij stil of wil je het zelfs niet, omdat er nog zoveel is in 

de dit leven wat je wilt. Toch is dat een aanwijzing van stilstand in onze geestelijke groei. Of 

nog erger: er is sprake van achteruitgang. Bij het toenemen van de kennis van Christus hoort 

ook het meer en meer uitzien naar Zijn komst in heerlijkheid. De werking van de liefde van 

Christus in ons maakt verlangen wakker naar de volledige vereniging in liefde met Hem. De 

laatste woorden van Jezus in de Bijbel zijn, dat Hij spoedig komt. Hij stuurt vanuit de hemel 

alle dingen naar Zijn wederkomst. Voor de gelovigen is iedere dag een eigensoortig begin van 

de eeuwige bruiloft. Wie deze woorden van Jezus in het hart vol liefde hoort, begint te 

antwoorden: Ja, kom Heere Jezus! We beginnen te leren om alle dingen uit ons dagelijkse 

leven in een verband te brengen met de wederkomst van Christus. We gaan er ook naar leven: 

in geloof, hoop en liefde. Ons leven van nu is voorwaarts gericht.  

 

Vrijdag  

God geeft de wasdom 

Lezen: 1 Korinthe 3: 1-9 



Met al onze kennis kunnen wij niets laten groeien. We kunnen wel gunstige omstandigheden 

scheppen voor groei. We zaaien, planten, bevloeien, veredelen, maar laten groeien ligt niet in 

onze macht. Paulus en anderen hebben veel werk in en voor de gemeenten van Christus 

verzet. Maar ze konden de wasdom niet geven. Dat kan alleen God. God bouwt, wij zijn op zijn 

best slechts medearbeiders. In het geestelijke leven is de groei het eigen werk van God. Wij 

kunnen wel werken aan gunstige omstandigheden voor de groei. God geeft middelen om 

verder te komen. Daar zijn de Bijbel, het gebed, de prediking, het zingen en nog wel meer 

voor. Dat de voortgang Gods zaak is, werkt in ons een diepe afhankelijkheid uit naar Christus. 

En een groeiend besef van eigen verantwoordelijkheid. Wij kunnen wel bezig zijn met het 

thema ‘geestelijke groei’, maar de groei organiseren kunnen we niet. Kun en wil je eens 

vertellen hoe de Heer in jouw leven heeft gewerkt? Leven we zo dat de Heere ook in ons kan 

doorwerken? Weet je wie de Heere voor jou is geworden? Jouw groei is uit God!  

 

Zaterdag  

Volle melk nodig om te groeien  

Lezen: 1 Petrus 2: 1-10 

Een baby heeft melk nodig. Moedermelk is nog steeds het beste voor een zuigeling. Petrus 

vergelijkt het zuivere Woord van God met zulke melk. De melk moet onvervalst zijn. Er mogen 

niet allerlei verdunningen en bijmengselen in zitten. Een pasgeboren kind begint te huilen als 

het melk nodig heeft. Het verlangen ernaar is sterk. Zo moet het ook bij ons zijn. We moeten 

een sterk verlangen ontwikkelen naar het volle Woord van God. Niet naar alleen mooie 

teksten, maar naar het hele Woord. Dat Woord is hét middel om geestelijk te groeien. Zo 

wassen we op tot zaligheid. Zo ontvangen we een krachtig bestrijdingsmiddel van alle soorten 

zonden; ook van die heel persoonlijke zonde. Een baby moet die melk drinken. Zo moeten wij 

het Woord ‘indrinken’. We hebben niets aan het middel als we er geen gebruik van maken. 

Het Woord is van levensbelang. Net als het geestelijk groeien. Gebruik het middel dat God 

gegeven heeft. Zo komen we tot het antwoord van geloof, hoop en liefde: een antwoord dat 

heel ons leven kenmerkt. Heb jij ‘geproefd’ dat de Heere vol van goedheid is? Die smaak 

verveelt nooit.  

 

Zondag  

Opwassen in de genade  

Lezen: 2 Petrus 3: 8-18 

Op de weg naar ons levenseinde én naar de wederkomst krijgen we de oproep: Wast op in de 

genade en kennis van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus. Hét kenmerk van de 

geestelijke groei in het Nieuwe Testament is, dat we altijd meerdere kennis verkrijgen van 

Christus. Het is kennis van Zijn genade. Steeds dieper verstaan hoe groot en alles omvattend 



de genade is. Hoe volkomen toereikend Zijn offer, aan het kruis gebracht, is voor zondaren. 

Hoe Hij precies past bij mij, de zondaar, en hoe ik precies pas bij Hem, de Zaligmaker. Genade 

en kennis: twee woorden, die bij elkaar oren. We gaan inzien wat genade is en waarom genade 

nodig is. We gaan verstaan dat genade altijd onverdiende gunst is. God is aan ons niets 

verplicht, zelfs niet om ons genade te schenken. Maar Hij wil het doen, uit vrije gunst die 

eeuwig Hem bewoog. Hij heeft u de Zaligmaker geschonken. Daar krijgen we kennis van. En 

we gaan in die kennis de genade als genade beleven. Steeds weer nieuw, en toch in een zekere 

groei. Er komt een opwassen in deze hemelse zaken, die door ons gekend worden.  

 


