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ONZE VADER - dinsdag 

 

Aanhef en slot 

 

Lezen: Mattheüs 6:5-15 

 

Deze week denk jij na over het gebed des Heeren. Jij kent dit gebed 

waarschijnlijk als het ‘Onze Vader’. De Heere Jezus geeft dit gebed aan Zijn 

discipelen, als zij Hem vragen hoe ze moeten bidden. 

Heb je op de volgorde in dit gebed gelet? Het begint met de aanhef: ‘Onze 

Vader, Die in de hemelen zijt’. Met deze woorden wil de Heere jou leren dat Hij 

de hoge en heilige God is én dat Hij uit genade ook de Vader is van iedereen die 

in Zijn Zoon Jezus Christus gelooft. 

Nu volgen er drie (ge)beden die gericht zijn op Gods eer, en daarna drie 

(ge)beden die gericht zijn op het heil en welzijn van jou als mens. Daar denk je 

de komende dagen over na. 

Het gebed loopt uit op de lofprijzing: ‘Want van U is het Koninkrijk, en de 

kracht, en de heerlijkheid, tot in alle eeuwigheid.’ De Heere wil jou daarmee 

leren dat Hij in jouw gebed gedankt wil worden voor alles wat Hij jou geeft. 

Het gebed eindigt met het woordje ‘amen’, dat betekent: het zal waar en zeker 

zijn. Het is een belijdenis van vertrouwen op de Heere, omdat Hij Zelf beloofd 

heeft dat Hij dit alles willen geven. 

Wat een wonder dat Christus Zelf zondaren leert bidden door Zijn Geest. Hij 

wil het ook jou leren, uit genade. 

 

Vraag: 

Wat kun jij leren voor jouw gebed uit de structuur van het volmaakte gebed? 
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ONZE VADER - woensdag 

 

De eerste bede 

 

Lezen: Ezechiël 36:22-32 

 

Wat is het eerste waar jij elke dag om bidt? De Heere Jezus leert je in het Onze 

Vader als eerste te bidden om de heiliging van Gods Naam. In de Bijbel lees je 

veel verschillende namen van de Heere. Al die namen leren jou Wie en hoe de 

Heere is: heilig, barmhartig, rechtvaardig en genadig. 

Wie nog leeft zoals hij of zij geboren is, kent geen liefde voor Gods Naam. Maar 

wie door de Heilige Geest opnieuw geboren is, krijgt diepe eerbied en liefde 

voor de Naam van God. Het wordt je hoogste verlangen dat Gods Naam niet 

gelasterd, maar juist geprezen wordt. 

Weet je wat zo’n wonder is? De heiliging van Gods Naam sluit de redding van 

verloren mensen niet uit, maar juist in! De Naam van God wordt verheerlijkt 

wanneer Hij als volmaakt rechtvaardige God zondaren voor eeuwig straft. 

Maar de Naam van God wordt nog veel meer verheerlijkt wanneer Hij als 

volmaakt rechtvaardige én volmaakt barmhartige God verloren mensen redt. 

Dat doet Hij alleen op grond van Christus’ offer, uit genade. Heb jij dat ook 

ontdekt in Ezechiël 36? 

 

Opdracht:  

Zoek vier Namen van de Heere op in de Bijbel die laten horen Wie en hoe Hij 

is. 
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ONZE VADER - donderdag 

 

De tweede bede 

 

Lezen: Psalm 72:1-8 

 

Elk mens op deze aarde hoort bij een koninkrijk en dient een koning. Jij, ik, wij 

allemaal. 

Ook al zijn er veel landen op deze aarde, toch zijn er ten diepste maar twee 

koninkrijken. Óf je hoort bij het rijk van de duisternis óf je hoort bij het rijk van 

Christus. Als je bij het eerste koninkrijk hoort, regeert de vorst van de 

duisternis over jouw leven. Als je bij het tweede Koninkrijk hoort, dien je 

Koning Jezus met alle liefde van je hart. Wie is er koning in jouw leven? 

Van nature luister je naar de vorst van de duisternis. Als het nog niet gebeurd 

is, kun je nu nog van koning veranderen, omdat het nog genadetijd is. Bid daar 

elke dag om! 

Als je bidt om de komst van Gods Koninkrijk, vraag je in de eerste plaats aan 

de Heere om persoonlijk een onderdaan van Zijn Koninkrijk te worden, of om 

dat steeds meer te zijn. Maar je vraagt dan ook om de uitbreiding van Gods 

Koninkrijk in deze wereld. De Heere breidt Zijn Koninkrijk uit tijdens preken 

in de kerken, door het zendingswerk onder heidenen, met behulp van het 

evangelisatiewerk onder mensen dichterbij en door de evangelieverkondiging 

onder het Joodse volk. 

Zo wil Christus het Koninkrijk van God op deze aarde bewaren en uitbouwen. 

Bid jij ook mee, uit liefde voor de Koning en Zijn rijk? 

 

Vraag: 

Over welk Koninkrijk gaat het ten diepste in Psalm 72? 
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ONZE VADER - vrijdag 

 

De derde bede 

 

Lezen: Lukas 22:39-46 

 

De Heere Jezus worstelt met Zijn Vader in de hof van Gethsémané. Aan het 

kruis moet hij straks de volle toorn van God over de zonde dragen. En Hij weet 

ook hoe vreselijk dat is. De toorn van God voelen is werkelijk rampzalig. Toch 

buigt de Heere Jezus onder de wil van Zijn Vader. Hij zegt: ‘Uw wil geschiede...’ 

Jezus geeft Zich onvoorwaardelijk over aan de wil van Zijn Vader. Uit liefde 

voor Zijn Vader én uit liefde voor de zaligheid van zondaren. Is Gods wil voor 

jou ook het allerbelangrijkste? 

Van nature leven we zoals wij het zelf willen. Misschien denk of zeg je weleens: 

‘Ik maak zelf uit wat ik doe en niet doe!’ Onze wil gaat lijnrecht in tegen Gods 

heilige wil. 

Wat een wonder dat de Geest van Christus zondaren leert bidden. Dat doet Hij 

in navolging van Jezus Zelf: ‘Uw wil geschiede...’ Als je dat van harte bidt, 

verlang je ernaar om in alle dingen van je leven te leven naar de wil van God. 

Dat betekent ook dat je dicht bij Gods Woord leeft, want daarin maakt God Zijn 

wil aan jou bekend. 

Vind je het onmogelijk om dit gebed te bidden? Vraag dan om Gods genade om 

het te leren bidden: ‘O Zoon, maak mij Uw beeld gelijk.’ 

 

Vraag: 

Welke belangrijke aanwijzing rondom Gods wil lees je in Deuteronomium 

29:29? 
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ONZE VADER - zaterdag 

 

De vierde bede 

 

Lezen: Psalm 104:13-24 

 

Toen jij vanmorgen wakker werd, was het lekker warm in huis. Toen jij uit bed 

stapte, had je kleren om aan te trekken. Toen jij naar beneden ging, was er eten 

en drinken om te ontbijten. Denk je er wel eens aan van Wie je dit allemaal 

krijgt? Het zijn gaven van de Heere! 

Als de Heere Jezus in de vierde bede spreekt over ‘ons dagelijks brood’, bedoelt 

Hij daarmee niet alleen jouw dagelijks eten en drinken. Hij bedoelt eenvoudig 

alles wat jij nodig hebt voor jouw leven hier op aarde. Eten en drinken, 

gezondheid, kleding, een huis, bewaring, enzovoort. 

De Heere wil dat jij Hem elke dag hier om bidden, zodat jij je vertrouwen voor 

alle dingen van jouw leven niet stelt op jezelf of op andere mensen, maar op 

Hem alléén. 

Wat een wonder van Gods goedheid, dat jij alles wat je nodig hebt ook van Hem 

krijgt. Terwijl er op deze aarde zoveel mensen zijn die dat dagelijkse brood 

elke dag missen. 

Jij bent niets beter dan hen, want ook jij doet de Heere elke dag verdriet met al 

jouw zonden. Toch overlaadt de Heere je elke dag met Zijn gunstbewijzen. Heb 

jij de smaak van het dagelijks brood al herkend als de smaak van genadebrood? 

 

Vraag: 

Wat leert 1 Timotheüs 4:8b jou over het dagelijks brood van Gods kinderen? 



 

 
6 

ONZE VADER - zondag 

 

De vijfde bede 

 

Lezen: Mattheüs 18:23-35 

 

Begrijp jij de boodschap van Christus in deze gelijkenis van de onbarmhartige 

dienstknecht? Jij en ik, allebei hebben we schulden. Door onze zonden staan 

wij in de schuld de Heere. Nooit kunnen wij door iets van onszelf die hoge 

schuld afbetalen. Heb je dat al ontdekt? Wat is het een wonder als de Heilige 

Geest je laat zien dat God Zelf één middel geeft om al je zonden en schuld af te 

betalen: het offer van de Heere Jezus Christus. 

Hoe groot je schuld ook is, God is gewillig om deze schuld te vergeven om Jezus’ 

wil. Wie zijn schuld belijdt en Hem smeekt om vergeving, zal vergeving van 

zonden ontvangen. Omdat Christus Zelf de schuld betaalde, van allen die door 

het geloof tot Hem vluchten. 

Heb je Hem al leren kennen door het geloof? Zo niet, dan is het echt 

levensnoodzakelijk dat je bidt: ‘En vergeef ons onze schulden.’ Maar ook als je 

Hem kent, blijft dat gebed elke dag nodig, omdat je iedere dag opnieuw 

zondigt. Juist daarom word je ook mild voor andere mensen die jou iets 

schuldig zijn. Want de Geest van de Heere Jezus laat allen, die in Hem geloven, 

steeds meer op Hem lijken. 

 

Om over na te denken: 

Andere mensen van harte vergeven kan alleen als je zelf Gods vergeving kent! 
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ONZE VADER - maandag 

 

De zesde bede 

 

Lezen: Mattheüs 4:1-11 

 

Heb jij er ook last van? Of begrijp je echt niet waar het over gaat als je hoort 

over verzoeking door de duivel?  

Zolang je in satans macht bent, laat hij je met rust. Het is zijn bedoeling om je 

stilletjes mee te slepen in het eeuwig verderf. Maar wie door Koning Jezus 

wordt verlost uit de macht van de duivel, krijgt hem als levenslange vijand. Met 

allerlei listen probeert satan telkens opnieuw te verleiden tot de zonde. Zo wil 

hij de onderdanen van Jezus losmaken van deze Koning. Maar het zal hem 

nooit lukken. 

In deze strijd geeft de Koning wapens aan Zijn onderdanen. Een wapen in dit 

gevecht is het Woord. Dit wapen gebruikt de Koning Zelf in Mattheüs 4. Een 

ander wapen is het volmaakte gebed: ‘Leid ons niet in verzoeking, maar verlos 

ons van de boze.’ Is dat ook jouw wapen? 

Koning Jezus is nog steeds machtig en gewillig om onderdanen van de duivel, 

de vorst van de duisternis, te maken tot onderdanen van Zichzelf. Ook jou, 

zodat je dit wapen van het gebed leert te hanteren. 

Iedereen die strijdt met het wapen van dit gebed, zal eenmaal de overwinning 

behalen. Omdat Koning Jezus voor hen overwonnen heeft. 

 

Opdracht: 

Lees vraag en antwoord 127 van de Heidelbergse Catechismus. 


