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Weekthema: Hoe je een betere vriend kunt zijn 

Maandag  

Behandel anderen zoals je wilt dat ze jou behandelen 

Lezen: Lucas 6: 27-36 (31) 

Het kan niet zo zijn dat een volgeling van de Heere Jezus dezelfde omgangsvormen heeft als 

ieder ander: goed doen aan wie jou goed doet, over de brug komen als de ander ook (of 

liefst eerst) over de brug komt. Zo zit de wereld in elkaar. Je valt je er geen buil aan. Je bent 

best bereid een ander te helpen door bijvoorbeeld iets uit te lenen, want het komt toch naar 

je terug. Binnen het Koninkrijk van God gaan de dingen anders. Daar is de liefde geen 

kwestie van geven en nemen, maar van onvoorwaardelijke zelfverloochening voor de ander. 

Of je die liefde kent, weet je als je mensen op je weg krijgt die als ‘vijanden’ voor je zijn. Ze 

maken je het leven zuur. Heb jij ze lief? Kun je echt hartelijk bidden voor je vijanden? Hoe 

onbaatzuchtig is onze liefde? Wij zijn zelf tot deze liefde niet in staat. Het zit werkelijk niet in 

ons. Maar het wordt er wel in gelegd, als we God leren kennen, Die Zijn Zoon gaf voor 

vijanden. De Heere Jezus bad voor degenen die Hem naar het kruis brachten. Echte liefde 

ontspringt aan Gods liefde in Christus. 

Echte vrienden behandelen elkaar zoals ze zelf ook behandeld willen worden. Behandel 

elkaar met respect en heb elkaar lief. 

 

Dinsdag  

Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden 

Lezen: Johannes 15: 9-17 (13) 

Wat is meest kenmerkende van de wereldwijde Kerk met een grote K? Leven uit de liefde 

van God. Jezus werkt in dit gedeelte het beeld van de Wijnstok verder uit. Het is de 

Wijngaardenier, de Vader in de hemel die de Wijnstok, zijn Zoon in deze wereld gepland 

heeft. Het is een wijnstok in de vorm van een kruis. Juist door Zijn leven te geven aan een 

kruis heeft Jezus Zijn liefde voor zondige mensen in al zijn grootheid laten zien. Die Wijnstok, 

dat Kruis staat als een Boom des levens in de wereld door de verkondiging van het Evangelie. 

Voel jij je daartoe aangetrokken? Dan weet je dat de Heere met je bezig is en dat je deel uit 

mag maken van die nieuwe  gemeenschap die Jezus aan Zich verbindt. Dat overstijgt 

kerkmuren. De Heere vraagt van ons gehoorzaamheid aan Zijn geboden, maar Hij geeft ook 

de middelen voor die gehoorzaamheid geeft om Zijn werk voort te zetten, nadat Hij weer 

naar de hemel is gegaan. Hij doet vrucht vragen. Elkaar liefhebben met de liefde van Christus 

en vertellen wat het Evangelie inhoudt, dat is vrucht dragen, blijvend in Zijn liefde. 



Een vriend is iemand op wie je kan bouwen, iemand die altijd voor je klaar staat wat er ook 

gebeurt. Echte vrienden gaan tot het uiterste voor elkaar. 

 

 

Woensdag  

(Leer) elkaar vergeven  

Lezen: Johannes 11:  41-44 en Kolossenzen 3: 12-14 

Het oude bestaan van een christen is te typeren als een leven in grafdoeken – denk aan de 

manier waarop Lazarus het graf uitkwam. Paulus zegt: heb dat bestaan nu afgelegd, in 

Christus. Doe dat ook elke dag weer, in de kracht van de Heilige Geest. Maar in de echte 

bekering blijft het daar niet bij. De keerzijde is: trek het nieuwe kleed aan. Dat is ten diepste: 

bekeer je met de Heere Jezus Christus (Rom. 13:14). Hoe ziet die nieuwe mens er dan uit? 

Daarvan geeft de apostel in de gelezen verzen het een en ander door. Opmerkelijk is dat het 

daarbij stuk voor stuk om dingen gaat die zich diep in ons hart gaan nestelen. Let wel: Paulus 

heeft het hier niet over bepaalde karaktertrekken die je nu eenmaal al dan niet hebt. Wij 

kunnen soms al te gemakkelijk zeggen: een karakter verander je niet. Nu is het zeker waar 

dat een kind van God een strijdt houdt, ook tegen kwalijke karaktertrekken. Maar tegelijk 

klinkt de evangelische opdracht: trek dit nieuwe kleed aan waarin de liefde het 

samenbindende element is. Hoe dat kan? Door ook vandaag leerling te zijn op de school van 

Christus. ‘Leert van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart’ (Matt. 11:29). Laat het 

ons gebed zijn: ‘O Zoon, maak mij Uw beeld gelijk.’ 

Een ruzie of meningsverschil? Het kan de beste vrienden overkomen. In zo'n situatie is het 

echter belangrijk dat je, net zoals in Kolossenzen staat, elkaar leert te vergeven. Probeer je in 

te leven in de ander en vergeef diegene voor zijn fouten. 

 

Donderdag  

In de nood leer je je vrienden kennen 

Lezen: Spreuken 17: 15-22 (17) 

Er is een groot verschil in vrienden. Hoeveel zijn er niet die ons op den duur zo maar kunnen 

vergeten? Vooral als we onze positie en ons aangenaam zijn. Plotseling lijkt men ons niet 

meer te kennen. De liefde is van de ene dag op de andere dag opgehouden. Vrienden zijn er 

genoeg, maar ‘echte vrienden’ helaas niet. In vers 17 wordt van de echte vriend gezegd, dat 

hij ‘te aller tijd’ lief heeft. Een echte vriend blijft liefhebben, ook in tijden van armoede, van 

ziekte, van rouw, van eenzaamheid. Heb jij ‘echte vrienden’? Of voel je je op dit moment 

verlaten? Ja, een broeder, een echte vriend, wordt in de nood geboren. Dan zijn ze er. Soms 



mensen van wie we het niet hadden verwacht. Ze worden ‘geboren’, dat wil zeggen ze 

ontpoppen zich als echte vrienden. Zijn jij en ik zulke ‘echte vrienden’ voor anderen? Dat 

mag men toch van ons verwachten, als wij zingen: ‘Welk een vriend is onze Jezus, die in onze 

plaats wil staan.’ Wat een troost, dat deze echte vriend blijft, als soms vrienden ons verlaten. 

 

Vrijdag  

Twee is beter dan één 

Lezen: Prediker 4: 7-12 

De mens is ‘twee-zaam’ geschapen. Als medemensen. We zijn geen hoop stenen of een 

hoop los zand. Gemeenzaamheid is beter dan eenzaamheid. In huwelijk, vriendschap en 

onder gemeenteleden is gemeenschap voelbaar. Ook de vraag: ‘voor wie tob ik mij dan af en 

ontzeg ik mij het goede’ komt boven. Waarom doe ik alles? En de depressie ligt op de loer 

met een diepe bromstem: waarom leef ik? Als er twee zijn kunnen ze elkaar helpen en 

bijstaan. Elkaar warmte geven. voor elkaar in de bres springen. Samen bereik je meer. 

Gedeelde vreugde is dubbele vreugd. Gedeelde smart is halve smart. ‘Twee is beter dan 

één.’ Zeker om elkaar te troosten! Hartelijk te bemoedigen! En heel gewoon gezegd: je eet 

lekkerder en je slaapt beter! Je zit gezelliger in de kamer. Dit betekent niet, dat de Bijbel 

ervan uitgaat dat we als mensen bij en in elkaar de zin van het leven vinden. En dat één 

alleen zielig en zinloos voortzeult! ‘Eenzaam maar niet alleen’. En dit omdat de zin van het 

menselijkheid, maar in God onze Schepper. In Hem ligt het allerbeste. Bij Hem is de troost 

door de Geest van Christus.  

Het is vrij logisch, samen sta je sterker dan alleen. Vrienden kunnen elkaar helpen in tijden 

van verdriet en moeilijkheden, wanneer helemaal alleen staat zijn deze periodes veel 

zwaarder. 

 

 

Zaterdag  

Elkaar liefhebben als broeders en zusters 

Lezen: Romeinen 12: 9-12 (10) 

In de verzen 9 – 21 vinden we allerlei aanwijzingen voor een christelijke levenswandel. Zo 
voor het oog is er weinig verband in te ontdekken. Toch is er een rode draad die alle 
vermaningen met elkaar verbindt: de liefde. Nu is dat in onze cultuur veelal een flets woord 
geworden. Onder de koepel van de liefde wordt heel wat gevangen wat er niet onder 
thuishoort. Paulus bedoelt hier de nieuwe gezindheid die de Heilige Geest in mensenharten 
bewerkt. De liefde die uit God is, en vervolgens naar God en de naaste uitgaat. Maar moet 
daar nog over geschreven worden aan christenen? Blijkbaar wel. De liefde functioneert in 



het leven van Gods kinderen niet vanzelf. De tegenkrachten van de oude Adam van binnen 
weren zich geducht. Daarom die oproep tot ongeveinsde liefde. Alleen oprechte liefde stelt 
zich teweer tegen het kwade. De liefde wil de naaste immers geen kwaad doen. In vers 10 
gebruikt de apostel het woord ‘filadelfia’: liefde binnen de kring van de broeders en zusters 
Echte liefde toont zich allereerst ‘thuis’: in Gods huisgezin, de gemeente. Met hartelijke inzet 
voor de ander, gericht op het welzijn van de ander. De liefde trekt ook door in andere 
verhoudingen, maar hier begint het. Laat dan al het onheilig vuur geblust worden en het 
vuur van de liefde gevoed. Hoe dichter we bij de Heere leven, hoe vuriger van geest we zijn. 
 
Vrienden zijn ontzettend waardevol. Laat ze daarom ook merken hoeveel je hen waardeert 

en heb ze lief. 

 

 

Zondag   

Een echte vriend is meer dan een broer 

Lezen: Spreuken 18: 19-24 (24) 

Wat kan een vriendelijk woord veel doen. Vooral in situaties dat we onzeker en angstig zijn. 

Wie wel eens in een ziekenhuis heeft gelegen, zal dat weten. Een vriendelijk woord van een 

arts of een verpleegkundige is een weldaad. Daar kun je van opknappen. De Spreukendichter 

vergelijkt lieflijke woorden met een honingraat, zoet voor de ziel en medicijn voor het 

gebeente (vs. 24). In het oude Oosten, waar suiker nog niet bestond, was honing de bron 

voor alle zoetigheid. Een lekkernij eerste klas. Ook werd het gebruikt tot genezing bij 

sommige aandoeningen. Hier ontvangen we een aanwijzing voor de omgang met elkaar. Zul 

je vandaag een vriendelijk woord spreken tegen iemand? Heb je oog voor mensen die dat 

nodig hebben? Aan wie deel jij vandaag een beetje van zulke honing uit? Er is vast wel 

iemand in jou omgeving die daar behoefte aan heeft. In bijzondere zin zijn zulke woorden bij 

de HEERE. Hij heeft milde handen, vriendelijke ogen, maar Hij spreekt ook lieflijke, 

vriendelijke woorden. En juist wie neergedrukt wordt, gaat ze verstaan: woorden van 

vergeving, vrijspraak, bemoediging. Zoet voor de ziel, een medicijn voor het gebeente. Ben jij 

wel eens door opgebeurd? Dan wil je het ook aan anderen doorgeven. 

Echte vriendschap is soms lastig te vinden, maar wanneer je een echte vriend hebt is dit 

zoveel meer waard dan wanneer je een hele groep oppervlakkige vrienden om je heen hebt. 


