Lukas 24: 25-35
Het Boek der boeken

Hoewel het een oud gedicht is, sprak het mij als jongere aan.
Isaac da Costa schreef het een kleine 200 jaar geleden al. En het is nog steeds zo waar.

Bij 't openslaan van 't Boek der boeken
gedenk, o Christen! dag aan dag,

dat wie dat Woord wil onderzoeken,
geen eigen licht vertrouwen mag.
Geen mensenwijsheid zou hier baten,
geen vlijtige arbeid hier volstaan;

alle eigenwijsheid dient verlaten —
een ander oog moet opengaan.

Voor dat ge u dan begeeft tot lezen,
val, Christen! val uw God te voet!

en dat een heilig, heilzaam vrezen
zich meester maak’ van uw gemoed!
Vraag, eer ge verder gaat, een zegen!
Vraag ogen, oren en een hart!

En — Jesus-zelve kome u tegen

in dit Zijn woord bij vreugd en smart.

Hier komt goed naar voren dat bidden en Bijbellezen bij elkaar horen. Het is Gods woord, en
zonder Zijn hulp zegt het ons niks. Zoals de Emmaltisgangers er niets van begrepen tot Jezus
het hen uitlegde, begrijpen wij het niet zonder de Heilige Geest. Bid daarom voordat je
begint met bijbellezen of Hij je hart wil openen voor Zijn Woord.

Psalm 119: 9-16
Een jongere met een zuiver leven.... Kan dat?

Volgens de encyclopedie betekent zuiver: niet vermengd met iets dat er niet bij of in hoort.
Het is geen namaak, maar helemaal zoals het hoort. Als ik dit lees en mijn eigen hart en
leven er naast leg, voel ik dat het niet voor mij geldt. Leven zoals God het bedoeld heeft? Dat
kan ik toch helemaal niet!? Toch lees ik in deze psalm: waarmee houdt een jongere zijn pad
zuiver? Als hij dat bewaart overeenkomstig Uw woord. Dat geldt uiteraard niet alleen voor
jongeren. Als Gods woord onze leefregel is, kunnen we zuiver leven. Je ziet in dit stukje van
de psalm dat de dichter daar de Heere voor nodig heeft. Ik zoek U met mijn hele hart, laat
mij van Uw geboden niet afdwalen. Ook hier zie je dat het bidden en lezen bij elkaar hoort.
Het is de ervaring van iedereen die het probeert dat je in eigen kracht niet kunt leven zoals



het goed is in Gods oog. Niet zuiver en echt, zoals God het wil. Laat die ervaring je bij de
Heere brengen, met het gebed: leer mij Uw wil te doen.
Het maakt je afhankelijk van Hem. Alleen Hij kan ons leven zuiver maken.

Psalm 119:17-24
Open mijn ogen.

We lezen hier het woord wet omdat het toen gebruikelijk was de Bijbel zo te noemen. De vijf
boeken van Mozes, de wet, vormde het grootste deel van de Bijbel in die tijd. David was er
achter gekomen dat hij blind was voor Gods woord. Hij wilde God leren kennen in Zijn
genade en majesteit. Er zijn veel prachtige dingen op deze wereld. De natuur, de kunst,
relaties. Maar alles valt in het niet bij het wonder van de wet en van het evangelie.

Dat zie je nooit uit jezelf. Je gaat op in de tijdelijke dingen. Nu is er een virus dat alles even
stil zet. Misschien wel om jou te laten zien dat het niet draait om alles wat je zo belangrijk
vindt. Wat mensen van je vinden, hoe je zo snel mogelijk carriere maakt, je uiterlijk, geld,
reizen en vrienden. David vroeg of God zijn ogen wilde openen. Zodat hij de waarde van
Gods wonderen zou gaan zien. Je kunt elke dag de Bijbel lezen zonder het te zien. Onze ogen
moeten geopend worden. Elke keer opnieuw. Want hoe meer God onze ogen opent, hoe
meer wonderen we zien in dat Woord. Daarom raak je nooit uitgelezen en uitgestudeerd in
dat Boek. Er ligt zoveel meer in dan je op het eerste gezicht denkt. Maar daar kom je nooit
achter zonder dat gebed: open mijn ogen! Dan pas ervaar je wat in vers 24 staat: Uw
getuigenissen zijn mijn bron van blijdschap.

1 Korinthe 2 : 9-16
We zijn dwazen.

We lezen hier over mensen die Gods woord voor dwaasheid houden. Zolang onze ogen, ons
verstand en ons hart niet geopend zijn, geloven wij het niet. Hierover lees je op meer
plaatsen in de Bijbel. Er staat dat Noach een prediker der gerechtigheid was, maar niemand
geloofde zijn woord. Jesaja horen we klagen: wie heeft onze prediking geloofd? Volgens
Jeremia was er in heel Jeruzalem niemand die de waarheid zocht. Paulus heeft veel
gepreekt, en heel veel mensen spotten met hem.

Wat zijn er veel predikanten geweest en nog, die Gods woord trouw prediken. Wat doe jij
met het Woord van God dat elke dag tot je komt? Geloof je?

Ook predikanten zien maar iets van de diepte van Gods Woord. lets van zonde en schuld,
een beetje van Gods liefde. Boeken zijn ook zo onvolmaakt. Daar is zoveel menselijkheid in.
Bij God is volmaakte kennis. Van onze schuld, ons leven en de kortheid daarvan. Dat
beseffen we zelf zo weinig. Daarom leven we vaak maar door.

Wij moeten wijs gemaakt worden tot zaligheid.



Niemand weet wie de Zoon is, dan de Vader, en wie de Vader is dan de Zoon. God peilt
alleen werkelijk Zijn liefde voor zondaren. Als je op de school van de Heilige Geest komt, leer
je daar iets van.

Johannes 15:18-27
Toch naar school!

We kunnen op dit moment niet naar school. Misschien mis je het. De lessen, of je
klasgenoten. Waarschijnlijk heb je meer vrije tijd. Vraag of je naar school mag bij de Heilige
Geest. Gebruik je tijd om te bidden of je de Heere mag leren kennen of beter mag leren
kennen door Zijn Woord. Lees dat woord!

God is de enige Leraar die echt je hart kan bereiken. Mensen kunnen tot je oor en verstand
spreken over geestelijke dingen. Maar zij kunnen je hart niet bereiken omdat het dood is.
Gods onderwijs verbreekt je hart. Hij maakt dat je graag naar Zijn Woord wil luisteren.
Omdat je gaat beseffen dat je Hem nodig hebt. Voor Hem maakt het niet uit hoe oud je bent,
en ook niet of je een groot verstand hebt of niet. Hem staat niets in de weg. Hij breekt door
onze drukte heen, zet ons met één woord stil. Wat houdt dat onderwijs van God in? Het is
niet hetzelfde als met je verstand de bijbel kennen. Dat is goed. Maar je kunt de Bijbel
kennen zonder God te kennen.

Pas heeft het weken aan een stuk geregend. Toen de zon eindelijk weer kwam, was je
verwonderd over haar heerlijkheid. Zo kan jouw hart vervult worden met de heerlijkheid van
Christus. God wil ons leren om heerlijkheid in Hem te zien. Hij is het antwoord op alles wat
wij nodig hebben. Dat ga je zien als God je ogen ervoor opent. De Geest van de waarheid zal
van Christus getuigen.

Als je nog geen heerlijkheid in deze opgestane Paasvorst ziet, zijn je ogen nog niet geopend.
Vandaag kan het nog!

1 Korinthe 1 :18-31
Als je Mijn woord bewaart...

De Heere zegt tegen de gemeente van Filadelfia dat ze het woord van Zijn lijdzaamheid
bewaard hebben. Wat betekent dit? Het wijst op het evangelie van het kruis. Jezus heeft
volhardend, met lijdzaamheid, geleden. Een dominee zei eens: Heilige lijdzaamheid is
lijdzaamheid met ingespannen krachten. Dat is wat anders dan lijdelijkheid. Lijdzaamheid
vraagt een krachtsinspanning. Dat vroeg het ook van onze Heere Jezus Christus.

Hij was trouw en gehoorzaam tot de dood aan het kruis. Dat evangelie heeft deze gemeente
bewaard in de verzoekingen. Het evangelie wordt overal verdraaid of veracht. In de kerk en
daarbuiten. Maar de Heere heeft een belofte voor hen die Zijn woord trouw bewaren.

Het was toen al een ergernis voor de jood, om te geloven in een Man die zich liet kruisigen.
Zij verwachten een Koning. En het was een dwaasheid voor de Griek. Het evangelie voldoet
niet aan onze verwachtingen. Gered worden door een Gekruisigde? Door lemand die met



Zich laat spotten? God werkt zo anders dan wij zouden willen. We kunnen Zijn wegen niet
begrijpen. Want Hij is God. Met onze menselijke overwegingen kunnen we Hem niet volgen.
Het komt aan op geloof. Blijf bij het Woord, blijf bij het evangelie van het kruis. Want het is
een kracht van God tot zaligheid.

Openbaring 3: 7-13
Dan zal Ik jou bewaren.

Als deze gemeente Gods woord bewaard, zullen zij bewaard worden voor de verzoeking en
beproeving. Het betekent niet dat een christen, die aan Gods woord vasthoudt, geen
moeilijkheden overkomen. Maar de Heere zal je in die beproeving en verzoeking bewaren.
Hij zal bij je zijn. Hij zal, als de goede Herder, zorgen dat je ziel geen schade lijdt in alles wat
je overkomt. In Johannes 17, wat wij het Hogepriesterlijk gebed noemen, lezen we iets
vergelijkbaars. De Heere Jezus bidt tot Zijn Vader. Hij vraagt niet dat God Zijn kinderen
wegneemt uit de wereld, maar vraagt of Hij hen wil bewaren van de boze. Hij bidt of de
gelovigen bewaart worden voor de zonde, de duivel. De Heere wil ons bewaren in alle
kwaad; we leven er midden in. Dat kwaad zal, bij het voortgaan van de wereldgeschiedenis,
toenemen. In ons land lijkt dat heel geleidelijk te gaan. We hebben er soms nauwelijks erg
in. Dat maakt het des te gevaarlijker, en ook heel nodig dat we waken. Want Hij komt
spoedig, wordt in Openbaring meerdere keren gezegd. In hetzelfde Hogepriesterlijk gebed
zegt de Heere: Heilig hen in Uw waarheid, Uw woord is de waarheid. Ben jij het daarmee
eens? Je hebt de allerbeste bescherming in alle gevaren, als je door genade mag rekenen op
Zijn bewarende hand. Geloof daarom Zijn heil- en troostrijk Woord.



