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Juli (vakantie 1) 2018  

Weekthema: Zoeken naar rust 

Maandag  

Rust bij de Herder van Israël 

Lezen: Marcus 6: 30-34 

De twaalf apostelen zijn terug van hun zendingsreis en ze brengen rapport uit aan hun 

Zender. Daarvoor en voor de nodige rust trekt de Heere Jezus Zich met hen terug op het 

schip om naar een afgelegen plaats te gaan. Al varend op het meer is er gelegenheid om bij 

te komen en met elkaar te praten. Een heerlijke tijd wacht hen… Maar zodra ze op deze 

plaats aan land gaan, blijkt de mensenmenigte al gearriveerd. Ze wachten de Heere Jezus al 

op bij een berg (die Hij vaker gebruikte voor Zijn onderwijs). En al zoekt de Heiland met Zijn 

discipelen de afzondering, Zijn hart gaat zo naar hen uit. Wat er staat (vs. 34) is één van de 

mooiste teksten van het Nieuwe Testament: de Heiland is innerlijk met ontferming bewogen 

over de schare, want zij zijn als schapen die geen herder hebben. Hier toont de Heere Jezus 

Zijn hart dat klopt voor liefde voor verloren zondaren, voor jou! Hier staat de goede Herder 

Die de ware Rust geeft: Kom tot Mij die vermoeid en belast zijt. Ken je de Heere Jezus zo? 

Ben jij al ‘beherderd’ of nog steeds herderloos? De Heiland is innerlijk met ontferming 

bewogen over jou. Rust wat uit, in deze rusteloze tijd. Vindt de ware rust die eeuwig rente 

geeft. 

 

Dinsdag  

Van ‘moeten’ word je moe…  

Lezen: Mattheüs 11: 27-30 

Doodmoe word je ervan. Ook vandaag weer: je moet! Je moet presteren. Je moet bijblijven, 

scoren, mee kunnen doen. Overal word je opgejaagd door het moeten. Zelfs op geestelijk 

gebied! De één zegt: ‘Je moet werken aan jezelf.’ En de ander: ‘Je moet bij zijn!’ en een 

derde: ‘Je moet diepgang krijgen.’ Maar je voelt bij al dat moeten: ik red het niet. Waar vind 

ik rust? Bij God? Maar hoe vind ik God? De Bijbel zegt: bij Jezus, de Zoon van God. Ik klop bij 

Jezus aan… maar hoor: Hij bidt! Wat zegt Hij? ‘…niemand kent de Vader, alleen de Zoon…’ 

Dan kan ik het dus wel vergeten. Maar wacht, Jezus zegt nog iets ‘… en wie het de Zoon wil 
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openbaren’. Er zijn dus mensen waar Jezus Zijn band met God wil delen! Maar welke elite 

mag dat zijn? Luister: ‘Kom bij Mij, allen die vermoeid en belast zijt, Ik geef u rust.’ Als een 

doodmoe mensenkind mag ik bij Hem de liefde van de vader vinden. En daaruit dan ook 

leren leven! Maar dan is het niet meer: ik die van alles moet, maar: Hij die me alles geeft. 

Dat juk is zacht, die last is licht.  

 

Woensdag  

Rusten en luisteren aan Jezus voeten  

Lezen: Lucas 10: 38-42 

In het bijzonder op zondag, maar zeker ook de andere dagen, mogen we van tijd tot tijd tot 

rust komen om zo Gods Geest in ons te laten werken. Juist een vakantieperiode kan nog 

meer in het teken staan van zulke rustmomenten. De echte rust wordt namelijk gevonden 

aan de voeten van Jezus, luisterend naar Zijn stem. Dat had Maria beter begrepen dan haar 

zus Martha. Maria vergeet alles om haar heen en drinkt de woorden van Jezus als water in. 

Maria zit, Martha staat. Zij begrijpt haar zus niet. Waarom doet ze niets, helpt ze niet? Zijn er 

geen belangrijker dingen te doen dan naar Jezus woorden luisteren? Blijkbaar niet. Wij 

denken misschien net als Martha veel voor de Heere te moeten doen. Er is ook veel werk te 

verzetten in het Koninkrijk van God. Maar het allerbelangrijkste is eerst de verborgen 

omgang met God te zoeken en stil worden voor Zijn Aangezicht. De Heere is gekomen om te 

dienen en wil door Zijn Geest zoveel goeds aan ons kwijt. Sta je er open voor? Spreek, Heere, 

want uw knecht hoort. Om dan toegerust door Zijn Geest in afhankelijkheid God te dienen: 

in kerk en maatschappij. Het gevaar dat kerkmensen bedreigt is dat de handen uit de 

mouwen gaan voordat ze echt werkelijk gevouwen werden. ‘Het gebed is de hoogste 

activiteit van een christen’ (M. Lloyd-Jones). 

Donderdag  

Het geheim van rusten  

Lezen: Psalm 4 

Psalm 4 begint met een gebed. David is er diep van overtuigd dat hij God aan zijn zijde heeft 

en dat deze Getrouwe hem zal helpen uit de moeilijke situatie waarin hij zich bevindt. David 

leeft uit het geheim dat God hem op de troon heeft geplaatst. Dat is een daad van Gods 
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verkiezende genade. De Heere heeft hem afgezonderd. Aan Zijn trouw heeft David die plaats 

te danken; dat geeft hem rust, vertrouwen en zelfs uitzicht. Verhef ons het licht van Uw 

aanschijn en buig U neer over een zondig mensenkind. David beleeft het: er is er Eén op Wie 

ik kan vertrouwen. Daarom kan hij rustig gaan slapen; de Heere zal hem veilig doen wonen in 

een vertrouwd en veilig huis. Ten diepste kan David rustig slapen omdat er Eén gekomen is 

die de rust geeft verdiend. Davids grote Zoon heeft veel meer tegenstand ondervonden dan 

David, maar ook Hij kon rustig zijn toen de grootste stormen woedden op Golgotha. Daar 

heeft Hij het uitgeroepen: ‘Het is volbracht’. In Hem geborgen kunnen we leven, vakantie 

houden, pijn lijden of slapen. Waar verlangt jouw hart naar?  

 

Vrijdag  

Een plek om te rusten 

Lezen: Ezechiël 34: 11-16 

De kerk mag bij uitstek zo’n plaats zijn, waarvan de Heere zegt: ‘Ik zal…’ Wat dat inhoudt, 

hebben we gelezen. Hij zal Zijn schapen opzoeken. God is dus bezig onder de preek om jou 

en mij op te zoeken. Maar Hij doet meer. Hij zegt ook: Ik zal mijn schapen redden. Zoals Hij 

de verloren schapen uit Babel beloofde te verlossen, zo belooft de Heere ook ons te 

verlossen uit de macht van de zonde, de satan en de wereld. Het Evangelie is immers een 

kracht Gods tot verlossing voor een ieder, die gelooft? En ook daar blijft het niet bij, want de 

Heere voegt er iets aan toe: ‘Ik zal mijn verloste schapen verzorgen. Op een goede weide zal 

Ik ze weiden’. De Heere geeft degene die van Hem zijn ook voedsel voor de groei. Wat heb je 

het bij Hem goed. Doe je mond vandaag maar wijd open. We nemen Gods ‘Ik zal’ toch wel 

serieus?  

 

Zaterdag  

‘Werken’ om te rusten 

Lezen: Hebreeën 4: 1-11 

De Heere belooft eeuwige rust voor wie Hem gelooft en gehoorzaamt. Maar het geloof is 

geen glijbaan naar de hemel. Om te rusten moet er zogezegd eerst gewerkt worden. Dat 

deed de Heere Zelf immers ook? Eerst kwamen er zes dagen scheppingswerk, voordat Hij op 

de zevende dag rustte. Ook voor ons zal de hemelse rust niet bereikbaar zijn zonder 
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inspanning. Niet de inspanning waarmee je de hemel verdient. Die inspanning heeft de 

Heere Jezus voor ons geleverd, terwijl Zijn zweet tot bloed werd. Maar ook bij ons mogen 

zweetdruppeltjes te zien zijn voordat er gerust kan worden. Welke arbeid wordt dan van ons 

verlangd? De levenslange worsteling om de Heere te blijven volgen. We dwalen net zo 

makkelijk af als Israël in de woestijn. Dan blijven we achter, zoals vers 1 zegt. Je maakt 

minder ernst leeft onder de maat. Het Woord drinkt niet diep door. Je gaat je eigen gang. Je 

wordt geestelijk lui en leeft zonder God dat is levensgevaarlijk! Alleen in de wildernis kom je 

om. Niet achterblijven! Dichtbij de Heere blijven! Niet op eigen richtingsgevoel koersen, 

maar op het kompas van Zijn Woord. Grote ernst, want alles, letterlijk alles staat op het spel. 

Wie hier op deze manier niet werkt, zal in eeuwigheid niet rusten.   

 

Zondag  

Eeuwige (sabbats)rust 

Lezen: Hebreeën 4: 1-13 

Voor veel mensen is deze zomertijd  een tijd om rust te zoeken. Heb jij ook vakantieplannen? 

Of probeer je gewoon thuis ‘bij te tanken’? Hoe het ook zij: ieder mens heeft op zijn tijd 

behoefte aan rust! Het is ons zelfs ‘ingeschapen’. Zoals God aan het eind van de schepping 

op de zevende dag heeft gerust van Zijn werk, zo gunt Hij dat jou en mij ook. Dat blijkt niet 

alleen uit de wekelijkse gave van de rustdag. Aan het eind van het leven mag Gods kind ook 

rust verwachten! Te vergelijken met Israëls intocht in Kanaän. Wie hier op aarde een 

geestelijke pelgrim werd, komt eens thuis. Wie hier te maken kreeg met de vermoeienissen 

van de geestelijke strijd – tegen de duivel, de wereld en tegen jezelf! – mag eenmaal 

‘uitblazen’ in het hemels Kanaän. Ook wanneer de schrijver de eeuwige Sabbat in het 

vooruitzicht stelt, blijft zijn toon ernstig: niet allen die uit Egypte vertrokken zijn, komen ook 

aan in het Beloofde Land. Het komt aan op volhardend vertrouwen op Gods beloften. Of 

zoals de Catechismus zegt: ‘Dat ik al de dagen van mijn leven van mijn boze werken ruste, de 

Heere door Zijn Geest in mij werken late, en alzo de eeuwige Sabbat in dit leven aanvangt’ 

(Zondag 38).  

 


