
GOD KIEST UIT 
 
DAG 1: GODS ZOON ZOEKT 
 
Lukas 19:1-10 
 
In de Heilige Schrift lezen wij over Gods belangrijkste werk, namelijk uit pure liefde 
zondaren, die niet naar Hem zoeken, op te zoeken en zalig te maken. Wat is de reden, dat 
Hij mensen die Hem vijandig gezind zijn, niet verdelgt, maar behoudt? De Schrift leert 
ons dat het zonder enige reden in ons is, maar alleen omdat God het wenst. Omdat Hij 
zeer genadig is. Wat een wonder! 
Wat is de reden dat Zacheüs zalig wordt? In vers 10 lezen we: omdat Gods Zoon kwam 
om het verlorene te zoeken en te behouden. 
Deze week gaan we het hebben over ‘Gods verkiezing’ en ook over ‘de verwerping’. De 
Bijbel heeft het er vaak over dat God mensen uitkiest. De volgende dagen zien we daar 
een paar voorbeelden van en ook een voorbeeld van twee mensen die zich ergerden aan 
wat de Bijbel zegt over vrije genade en onverdiende zaligheid. 
Wanneer Wilhelmus à Brakel het over de verkiezing heeft, schrijft hij onder andere: 

Zoek Christus, geloof in Hem, bid en strijd tegen de zonde en geloof, dat u zalig 
zult worden als u zo doet volgens Gods Woord. Dit is de vaste en veilige weg. 

 
Vraag: Als Gods Zoon ons zoekt, moeten wij dan ook nog wat doen? – Zie Zacheüs. 
 
DAG 2: ISRAËL DOOR GOD UITGEKOZEN 
 
Deuteronomium 7:1-11 
 
In Deuteronomium 7 vers 6 lezen we een van de eerste voorbeelden van ‘uitgekozen zijn 
door God’: “U bent een heilig volk voor de HEERE, uw God. De HEERE, uw God, heeft u 
verkoren, dat u voor Hem tot een volk des eigendoms zou zijn uit alle volken, die op de 
aardbodem zijn.” 
God heeft Israël apart gezet. Hij had ook een ander volk kunnen kiezen, maar Hij koos de 
nakomelingen van Abraham, Izak en Jakob. Dit is een groot en onverdiend voorrecht. 
Israël krijgt daardoor een taak: heilig zijn voor de Heere. Dat is: toegewijd zijn aan Hem, 
luisteren naar Zijn stem. In alles wat ze doen en zeggen, denken en willen gericht zijn op 
de eer van hun Verbondsgod. Verder schrijft Mozes er bij dat deze verkiezing door God, 
betekent dat Israël een volk ‘des eigendoms’ zou zijn voor de Heere. Het Hebreeuwse 
woord betekent: een sieraad, een juweel. God kiest Zelf Zijn juwelen uit. Wie zijn dat 
dan? Let er op wat er over Israël in de dagen van Mozes geschreven staat… Geen enkel 
positief woord, maar alleen negatieve dingen. Zo genadig is de verkiezende God! 
 
Stelling: Jij hoort bij het uitverkoren volk, de gemeente die in Israël is ingelijfd. 
Vraag: Wat doet dit je, als je hierover peinst? 
 
DAG 3: GOD DOOR ISRAËL UITGEKOZEN 
 
Jozua 24:14-24 
 



Omdat God ons heeft uitgekozen om bij Zijn gemeente te horen, wil Hij ook dat wij Hem 
uitkiezen. Daarom roept Hij ons door Jozua op om Hem te dienen: “Vrees de HEERE en 
dien Hem in oprechtheid en in waarheid.” Deze oproep klinkt ook in de belijdenis van 
Jozua: “Aangaande mij en mijn huis, wij zullen de HEERE dienen.” 
Het volk dat bij Jozua is, reageert met: “Wij zullen ook de HEERE dienen, want Hij is onze 
God.” Om te voorkomen dat ze dit al te gemakkelijk zeggen, zegt Jozua: “U zult de HEERE 
niet kunnen dienen, want Hij is een heilig God. Hij zal uw overtredingen en uw zonden 
niet vergeven.” Als het volk opnieuw zegt toch de HEERE te willen dienen, zegt Jozua in 
vers 22: “U bent getuigen over uzelf, dat u de HEERE verkoren hebt, om Hem te dienen.” 
Kom, kies toch de HEERE als je God en “neig je hart tot de HEERE.” 
Wat zeg je? Is Jozua 24 vers 24 jouw keus? “En het volk zei tegen Jozua: wij zullen de 
HEERE, onze God, dienen, en wij zullen Zijn stem gehoorzamen.” 
 
Stelling: God dienen lukt je nooit. 
 
DAG 4: NÓG VERKIEST GOD VUILE ZONDAREN 
 
Zacharia 3:1-7 
 
Hogepriester Jozua (een andere Jozua dan over wie we het gisteren hadden) staat voor 
de Hemelse Rechter. Hij heeft vuile kleren aan – beeld van zonde en schuld. Is het met 
jou anders? Heb je er ook erg in? 
De satan staat naast hem om hem te beschuldigen. Heb jij hier ook ervaring van? 
Hoe verdedigt Jozua zich? We lezen niet dat hij iets zegt. En geen wonder, want hij is 
strafwaardig. Herinner jij je ook nog dat gericht, toen je schuldig stond en geen woord 
ter verdediging kon vinden? 
Maar dan neemt Christus het woord. Hij zegt: “De HEERE schelde u, satan! Ja, de HEERE 
schelde u!” 
De duivel moet wijken, niet omdat Jozua zondeloos was, niet omdat jij goed bent, niet 
omdat ik heilig ben. Maar waarom wel? De Heere Jezus zegt het zo: omdat de Heere 
Jeruzalem verkiest. Het is dus enkel Gods keus, Zijn onverdiende genade. Hoe zwaar wij 
het ook verzondigd hebben en steeds verzondigen, en hoe vreselijk onze helwaardigheid 
ook was en nog steeds is, toch wil God uit verkiezend welbehagen met zondige Joden – 
en met ons – te maken hebben. 
En zo kan de slechtste Puntuit-lezer opgelucht adem halen: het kan nog, zelfs voor mij! 
 
Vraag: Wat denk je: waarom staat er niet: “Die Jeruzalem verkoos”, maar “Die Jeruzalem 
verkiest”? 
 
DAG 5: HAAT! 
 
Johannes 15:19-26 
 
Jezus vertelt ons wat een kenmerk is van ‘uitgekozen zijn’ en ‘bij Gods kinderen horen’. 
Hij zegt tegen Zijn discipelen: “Als jullie van de wereld waren, zou de wereld jullie 
liefhebben, maar omdat jullie niet van de wereld zijn, maar Ik jullie uit de wereld heb 
uitverkoren, daarom haat de wereld jullie.” 
Heb jij dit er voor over om een uitverkorene te zijn? Of wil je liever vriendjespolitiek met 
de wereld bedrijven? Je kunt niet tegelijk bij de uitgekozen volgelingen van Jezus horen 



én bij de wereld in de gunst staan. Weet je wat Jakobus daarover schrijft? In hoofdstuk 4 
vers 4 roept hij ons toe: “Overspelers en overspeleressen, weten jullie niet, dat de 
vriendschap met de wereld vijandschap met God is? Dus, wie een vriend van de wereld 
wil zijn, die wordt een vijand van God gesteld.” 
Door God uitgekozen te zijn om eeuwig met Hem te leven, om de hemelse vreugde met 
Jezus Christus te genieten, betekent ook een radicale en totale breuk met de wereld-
zonder-Hem en het leven-zonder-Hem. 
Maar wie Zijn liefde heeft geproefd, kiest van ganser harte tegen alles-zonder-Jezus en 
voor een levenswandel-met-Jezus. 
 
Denk na: Een ander doel van uitgekozen zijn, vind je in Efeze 1 vers 4: dat wij heilig en 
onberispelijk zijn voor Hem in de liefde. 
 
DAG 6: NIET DE UPPER-TEN, MAAR DE UNDERDOGS 
 
1 Korinthe 1:17-26 
 
In de meest gore stad van heel Griekenland stichtte God een gemeente van christenen, 
gelovigen in Zijn Zoon Jezus Christus. Hoe kwam het zo ver, dat eigenwijze Grieken en 
hardnekkige Joden Jezus aanvaardden als hun Heere en Heiland, terwijl Hij toch de 
kruisdood was gestorven? De kruisdood was het meest ergerlijke punt van de prediking 
van Paulus, zowel voor Joden als Grieken. Toch bogen er heel veel Korinthiërs voor de 
Kruiskoning. Hoewel de upper-ten er niets voor voelden, was het evangelie precies 
geschikt voor de underdogs. Hoe dat gebeurde, vertelt Paulus in 1 Korinthiërs 1 vers 27-
28: het dwaze der wereld heeft God uitverkoren en het zwakke der wereld heeft God 
uitverkoren en het onedele der wereld en het verachte heeft God uitverkoren, en wat 
niets is. 
Had God gewacht totdat de mensen in Korinthe naar Hem hadden gevraagd, dan zou Hij 
nu nog steeds hebben moeten wachten. En met jou en mij is het echt niet anders! 
 
Stelling: wat de Bijbel ons vertelt over Gods keus, opent een poort van hoop. 
 
DAG 7: ERGERNIS OF TROOST 
 
Lukas 18:9-14 
 
Voor wie is deze leer van de vrijmachtige en onverdiende verkiezing een ergernis? Voor 
de man uit Lukas 15 vers 29: de oudste zoon die tegen zijn vader zei: “Ik dien u zoveel 
jaren, en heb nooit uw gebod overtreden, en u hebt mij nooit een bokje gegeven om met 
mijn vrienden vrolijk te zijn”! 
Voor wie nog meer? Voor de man uit Lukas 18 vers 11-12, die bij zichzelf bad: “O God, ik 
dank U, dat ik niet ben zoals de andere mensen: rovers, onrechtvaardigen, overspelers, 
of ook zoals deze tollenaar. Ik vast tweemaal per week; ik geef tienden van alles wat ik 
bezit”! 
Voor wie echter is deze leer van de onverdiende verkiezing een troost? Voor de man uit 
Lukas 15 vers 21 die met de varkenslucht nog aan zijn kleren zei: “Vader, ik heb 
gezondigd tegen de Hemel, en voor u, en ik ben niet meer waardig uw zoon genoemd te 
worden.” 



Voor wie nog meer? Voor de man uit Lukas 18 vers 13, die van verre stond, ook zelfs zijn 
ogen niet wilde opheffen naar de hemel, maar op zijn borst sloeg en zei: “O God, wees 
mij de zondaar genadig!” 
 
Vraag: In wie van deze beiden herken jij je? 


