Puntuit Bijbelstudie: De vervolgde kerk

Het thema van deze week is ‘de vervolgde kerk’. Op vele plaatsen in de wereld worden
christen vervolgd. Ook in de Bijbel worden christenen vervolgd. Het zou ons niet moeten
verbazen, want Christus heeft het voorzegd.

Dinsdag — Als je niet meer kan zwijgen
Lezen:  Mat. 9: 32-38
Zingen: Ps.119:88

Een man uit Iran vertelde hoe hij elke avond op zijn brommer langs de deuren gingen. Overal
belde hij aan en verkondigde hij het evangelie. Achter elke deur kon een verrader wonen, die
hem zou aangeven. Hij kon gevangengenomen worden of erger. Waarom gaat zo iemand
door? Is het niet veiliger om thuis te blijven? Jezus geeft het antwoord in Matthels 9 vers 36.
Als Jezus de menigte om zich heen ziet, ziet Hij mensen die vermoeid en verstrooid zijn. Ze zijn
als schapen zonder herder. Jezus weet: zonder de Goede Herder zijn zij verloren. Daarom is
Jezus met innerlijke ontferming over hen bewogen. Hun verlorenheid raakt Hem diep van
binnen. Dit is de reden dat Hij Zijn discipelen er voor het eerst op uit stuurt om het evangelie
te verkondigen. Dit is waarom vele christenen het evangelie verkondigen, ondanks het grote
gevaar. Als je ziet dat mensen om je heen verloren gaan, dan kan je toch niet zwijgen? Als je
weet dat Jezus Christus gekomen is om zondaren te redden van de ondergang, dan kan je toch
niet zwijgen? Ik las ooit een gedicht dat als volgt eindigt: ‘Mijn rechterbuurman is vannacht
gestorven, en ik, ik heb nooit één woord tot zijn behoud gezegd!’

Woensdag — Wat kunnen we verwachten
Lezen: Mat. 10: 16-22
Zingen: Ps.2:1

Een Marokkaanse christen kreeg een celstraf van 2,5 jaar omdat hij aan het evangeliseren was.
De 34-jarige man moet ook een boete van meer dan 450 euro betalen omdat hij ‘het geloof
van een moslim aan het wankelen heeft gebracht.” Een dergelijk bericht zou ons eigenlijk niet
moeten verbazen. Jezus heeft het voorzegd. In Matthelis 10 lezen we de toespraak die Jezus
houdt voordat Hij Zijn discipelen er voor het eerst op uit stuurt om te evangeliseren. Ze gaan
als schapen te midden van verscheurende wolven. Jezus zegt dat ze gevangengenomen zullen
worden. Ze zullen gegeseld worden en voor rechtbanken moeten verschijnen. Het zal
scheiding brengen in families en gezinnen. ledereen zal hen haten. Daar kan je bang van
worden. Tegelijk geeft Jezus ook rijke beloften. Als zoiets gebeurt, dan zal de Heilige Geest de
woorden in je mond leggen die je spreken moet. Op zo’n moment gaat het niet om jouw
kracht, maar om de kracht van God. God is sterker dan de grootste vijanden. Wie volhoudt en
niet opgeeft, die zal zalig worden. Hoeveel heb jij ervoor over om aan anderen het evangelie
te verkondigen?



Donderdag — De eerste martelaar
Lezen:  Hand. 6:8-15 en Hand. 7:54-60
Zingen: Ps.25:9

De voorzegging van de Heere Jezus in Matthels 10 wordt al snel waarheid. Na de uitstorting
van de Heilige Geest met Pinksteren komen velen tot geloof. Tegelijk groeit ook de weerstand
tegen het evangelie van de gestorven en opgestane Jezus Christus. De satan doet er alles aan
om het evangelie het zwijgen op te leggen. In Handelingen 6 lezen we hoe Stéfanus
gevangengenomen wordt. Hij wordt gebracht voor de Joodse raad, alle godsdienstige leiders
uit Jeruzalem. Als Stéfanus hen verwijt dat zij de Messias hebben gedood (Hand. 7:52), kunnen
ze het niet langer aanhoren. Schreeuwend vallen ze op hem aan, slepen hem buiten de stad
en stenigen hem. Stéfanus is de eerste martelaar. Na hem volgen vele duizenden, die ook
gedood zijn vanwege het evangelie. Voor al die martelaren is het bemoedigend om te zien dat
Stéfanus daar niet alleen staat. Hij is vervuld met de Heilige Geest en Hij ziet Jezus Christus
staande aan Gods rechterhand. Stéfanus houdt daarom de ogen gericht op de hemel, roept
de Heere Jezus aan en bidt om vergeving voor zijn moordenaars. Ook vandaag geeft de Heere
die kracht aan velen die vervolgd worden. Vergeet niet om voor de vervolgde kerk te bidden!

Vrijdag — Kan een terrorist bekeerd worden?
Lezen:  Hand 16:22-34
Zingen: Ps.22:14

Begin januari heeft de terreurorganisatie Boko Haram vreselijk huisgehouden in de
Nigeriaanse stad Baga. Mogelijk vielen er meer dan 2000 doden. Heeft het eigenlijk wel zin
om het evangelie te verkondigen aan dit soort geharde terroristen? In Handelingen 16 lezen
van de opmerkelijke bekering van de stokbewaarder. Deze man is een heiden van het ruwste
soort, een man die niet naar God vraagt. Als Paulus en Silas gevangengenomen worden, kent
deze man geen medelijden. Zonder verder nog naar hen om te kijken, zonder hun wonden te
verbinden worden ze in één van zijn donkere cellen gegooid. De voeten vastgeklonken in een
blok. Deze man slaapt er ’s nachts geen minuut minder om. Het is de laatste persoon van wie
je verwacht dat hij tot geloof komt. Toch is de Heere naar Hem opzoek. We lezen hoe hij tot
geloof komt. We zien hoe dit zijn hele leven verandert. Hij wast en verzorgt de wonden van
Paulus en Silas. Hij brengt hen naar zijn huis en geeft hen te eten. Dit laat zien dat God machtig
is om ook de meest geharde terrorist te bekeren. Geloof jij dat?

Zaterdag — Christus navolgen
Lezen: 1 Petr. 2:18-25
Zingen: Ps.17:3

Hoe moeten we ons gedragen wanneer we vanwege de naam van Christus verdrukt worden?
Petrus geeft in dit gedeelte een antwoord op deze vraag. Hij spreekt de slaven aan. Slaven
hebben het in die tijd niet makkelijk. Ze zijn overgeleverd aan de willekeur van hun meester.
Dat geldt nog meer voor slaven die christen zijn geworden. Hoe moeten zij zich gedragen als
ze ten onrechte gestraft en onderdrukt worden? Ten eerste zegt Petrus dat ze onderdanig
moeten zijn. Ten tweede moeten ze die verdrukking beschouwen als genade van God. Ten
derde moeten ze in hun lijden Christus navolgen. Het is de roeping van elke christen om
Christus na te volgen. Als een christen wordt verdrukt, overkomt hem of haar niets anders dan



wat ook de Heere Jezus overkwam. Zijn omgang met het lijden is een voorbeeld voor hoe wij
ermee om moeten gaan. Als Hij uitgescholden werd, schold Hij niet terug. Als Hij leed, dreigde
Hij niet om wraak te nemen. De Heere Jezus gaf het over aan Zijn Vader in de hemel. Hij
onderging het lijden vrijwillig. Via die weg deed Hij verzoening voor zondaren. Wie die grote
liefde van God persoonlijk kent, wil niet anders dan Hem gehoorzamen.

Zondag — Gebed om Gods rechtvaardig oordeel
Lezen:  Op.6:1-11
Zingen: Ps.35:1

Twee christelijke leiders uit India zijn vals beschuldigd van seksueel misbruik. Een
overheidsfunctionaris die vijandig staat tegenover christenen vervalste het bewijs. Als
niemand de onschuld van de mannen bewijst, lopen ze het risico om een levenslange
gevangenisstraf te krijgen. Christenen over heel de wereld krijgen te maken met onrecht. Vaak
is er niets tegen te beginnen, omdat ook de rechters hen vijandig gezind zijn. In Openbaring
mag Johannes een blik werpen in de hemel. Daar ziet hij onder het altaar de zielen van de
martelaren, die gestorven zijn. Met luide stem roepen ze om Gods oordeel over al het kwaad
dat de gelovigen wordt aangedaan. Ze bidden of de Heere een einde wil maken aan al het
schrijnende onrecht dat hen wordt aangedaan. Dit is geen wraakzuchtig gebed, maar een
gebed waarin het oordeel in de handen van een rechtvaardig God wordt gelegd. Er wordt
tegen hen gezegd dat ze nog een korte tijd geduld moeten hebben, totdat ook de andere
martelaren, die nog moeten sterven, gedood zijn. Daarna zal Christus terugkeren naar de
aarde en rechtvaardig oordelen. Een christen die onrecht wordt aangedaan, mag daarnaar
uitzien.

Maandag — Sterven is winst
Lezen: Op.7:9-17
Zingen: Ps.147:1

Een voorganger uit Nigeria lag te slapen toen er plots een aantal mannen van de Islamitische
terreurorganisatie Boko Haram zijn huis binnendrongen. Voor het oog van zijn vrouw en
zoontje moest hij knielen. Toen hij zei dat hij christen was, zeiden de mannen: ‘We geven je
een kans om te blijven leven, en zelfs om een beter leven te krijgen.’ Het enige wat hij moest
doen was de islamitische geloofsbelijdenis uitspreken. De man antwoordde: ‘lk ben christen
en zal dat blijven, zelfs al wordt het mijn dood.” Tegen zijn vrouw zei hij: ‘De dood van een
christen is geen verlies, maar grote winst!’ Geloof jij dat deze man gelijk heeft? In Openbaring
7 ziet Johannes een juichende menigte voor de troon van God. De engel vertelt hem dat dit
de gelovigen zijn die uit de grote verdrukking komen. Hun klederen zijn gewassen in het bloed
van het Lam. Samen met al de anderen in de hemel, loven en prijzen ze God. Ze loven God om
de overwinning die Hij heeft behaald. Ze mogen voor altijd bij de Heere zijn. Hij zal hen
beschermen. Ze hebben geen honger meer, geen dorst, geen pijn en verdriet. Dit is de
heerlijke toekomst die elke gelovige wacht.



