
HHJO BIJBELROOSTER 24 T/M 30 MAART  

 

DANIËL WORDT GEDEPORTEERD 

 

Daniël 1:1-7 

 

Hoe oud Daniël is, als hij in Jeruzalem op transport wordt gesteld en in 

ballingschap wordt gevoerd, weten we niet. Over het algemeen denkt men dat hij 

een jaar of veertien is geweest. Het leger van de Babyloniërs verovert de stad 

Jeruzalem en deporteert de upper-ten naar Babel. Nu is hij daar, samen met andere 

jongens van koninklijke komaf, aan het hof van Nebukadnezar. Zij moeten zo 

opgevoed en geïndoctrineerd worden dat ze helemaal verbabyloniseren. 

Jouw maatschappelijke en politieke situatie is totaal anders dan van Daniël en zijn 

drie vrienden. Toch kun je, als je aandachtig dit stukje uit de Bijbel leest, best wat 

overeenkomsten zien: in ieder geval is het ook in 2015 nog steeds de tactiek van de 

anti-goddelijke macht om jou, kerkelijke jongere, los te weken van je geestelijke en 

godsdienstige wortels, zodat je ‘verbabyloniseert’. 

Hoe stel jij je op als dat soort invloeden op je af komt? 

 

Zingen: Psalm 25:6 

 

DANIËL IS VAST BESLOTEN 

 

Daniël 1:8-16 

 

Omdat je nu eenmaal meer vliegen vangt met honing, dan met azijn, gebruikt de 

duivel – om Gods verbondskinderen van de Heere en Zijn dienst los te weken – 

liever de stroop- of honingpot, dan bittere dingen. Zo krijgt Daniël het lekkerste eten 

en drinken dat hij zich als balling maar wensen kan – alleen…, hij moet daarvoor 

wel de spijswetten van Mozes aan de kant zetten. 

En dat doet hij niet! Daniël weet dat God deze wetten juist daarom heeft gegeven om 

het onderscheid tussen Zijn verbondsvolk en de heidenvolken te accentueren. 

Spijswetten functioneren als grensvlaggetjes. Daniël weet het: hij hoort bij God en 

niet bij de afgoden. Hij wi het eigendom van de HEERE en dus heeft hij geen enkele 

band met de goden-in-naam, die alleen maar verschijningen van de duivel zijn. 

Daarom neemt deze jonge balling-hoveling het vaste besluit om – als het maar 

enigszins mogelijk is – niet mee te werken aan de ‘verbabylonisering’. 

Maar, let op: omdat je als verbondskind apart staat, hoef je nog niet onvriendelijk te 

doen. Nee, Daniël vraagt heel beleefd aan zijn persoonlijke verzorger om niet mee te 

hoeven doen… 

En de test slaagt! Daar zorgt in Babel de God van Jeruzalem voor. 

 

Zingen: Psalm 25:7 

 

 

 

  



DANIËL ONTVANGT GODS ZEGEN 

 

Daniël 1:17-21 

 

Het boek Daniël staat in de Bijbel tot bemoediging voor alle jongeren, tot in de 21ste 

eeuw toe, die heen en weer worden geslingerd tussen loyaal zijn en verraad plegen, 

tussen trouw zijn aan God en toegeven aan verleiding. Het is zo gemakkelijk en voor 

je vlees zo aangenaam om aan de stem van verlokking en avontuur toe te geven, 

maar de zegen – nee, die durf je niet te vragen. Je weet het: die kan ik er niet op 

verwachten. Daarom dus het boek Daniël: om stand te houden in de weg die God 

wijst en die Hij goedkeurt en zegent. 

Als je ook maar enigszins beseft dat alles gelegen is aan de zegen van God, en dat al 

je (zelfzuchtige) plannen faliekant zullen mislukken, als God er geen zegen aan 

verbindt, dan is het gewoon verstandiger om niets te doen waarvan je weet dat God 

het verbiedt. 

Hoewel Nebukadnezar wil dat Daniël Beltsazar zal heten (naar de god van Babel), 

toch eindigt hoofdstuk 1 met de veelzeggende woorden: “Daniel bleef tot het eerste 

jaar van koning Kores toe.” Dit is lang nadat Nebukadnezar gestorven is… 

 

Zingen: Psalm 1:1 

 

DANIËL BIDT TOT GOD 

 

Daniël 2:14-23 

 

In levensgevaar verkeert Daniël opeens door een dwaze gril van de machtigste 

koning die er in die tijd op aarde is. Omdat zijn hof-wijzen geen raad weten met de 

droom van hun koning, hangt hun leven aan een zijden draad. En-passant moet 

ook Daniël eraan geloven. Hij zal als hof-wijze geëxecuteerd worden, net als de 

anderen. 

Zo grillig is voorspoed en succes, glamour en positie… Verwacht er maar niets van 

en wees er ook maar niet jaloers op! Nee, leef met God, Die Zijn kinderen en 

onderdanen bewaart, dwars door nood en dood heen: ‘al gaat het nóg zo hoog’. 

Volg Daniël naar zijn ‘bidvertrek’. Heb jij een plekje waar je steeds met God in 

contact staat of zoekt te komen? Heb jij – net als Daniël – misschien ook een 

vriendengroep met wie je samen bidt? In vers 18 lezen we immers dat ook zij 

smeken om Gods hulp. 

Helpt bidden? Het boek Daniël wil na eeuwen en eeuwen jou ervan overtuigen en 

erin bemoedigen dat Psalm 65 vers 3 terecht over God zegt: “Gij hoort het gebed.” 

En daarop volgt: “tot U zal alle vlees komen.” Kom maar met al je vragen en zorgen, 

noden en zonden – tot Zijn genadetroon! 

 

Zingen: Psalm 65:1 

 

  



DANIËL LOOFT GOD 

 

Daniël 2:24-30 

 

In het tweede deel van dit tweede hoofdstuk lezen we over de droom van 

Nebukadnezar en Gods bedoeling ermee. We gaan het niet hebben over dromen – al 

zou daar een hele week vanuit de Heilige Schrift over geschreven kunnen worden. 

Maar we letten op het evangelie in deze droom. Het gaat hierbij niet over de vraag of 

we in de geschiedenis van de Bijbel en daarna precies kunnen aanwijzen welke 

wereldmacht door welk deel van het beeld wordt aangeduid: goud, zilver, koper, 

ijzer en leem of klei. Het gaat eigenlijk over de mysterieuze Steen, Die zonder 

handen werd afgehouwen. 

Deze Steen rolt tegen die supermachten aan. Toen: de rijken van de Chaldeeën, van 

de Meden en Perzen, van de Grieken en de Romeinen. Nu: de rijken van Rusland, 

Amerika of IS. En wat gebeurt er? Hij vermorzelt alles. Wát een troost, in de wereld 

van nu, die siddert bij al het oorlogsrumoer! En veel meer: wát een troost, wanneer 

jij in dit beeld van goud-zilver-koper-ijzer-leem jezelf herkent. 

En dat is de diepste bedoeling van heel de Bijbel, van elke preek en meditatie, ook 

op Puntuit. 

Lees in deze droom Gods evangelie voor een verbrijzeld beeld, een verbroken hart. 

 

Zingen: Psalm 118:11 

 

DANIËL VERTROUWT OP GODS STEEN 

 

Daniël 2:31-36 

 

Een eeuwig Koninkrijk is God bezig te bouwen. Hij doet dit op de puinhoop van 

jouw leven. Je hoeft Hem hier niet bij te helpen. Hij overmeestert je hart en overwint 

je begeerten. Hij triomfeert over je ongeloof, je afweer, je zondeliefde en al je twijfels. 

De Steen Die zelfs door joodse leidslieden niet werd herkend en dus door hen werd 

afgekeurd, blijkt Gods uitgekozen Steen te zijn op Wie de Almachtige Zijn gemeente 

grondt. Daartegen kan geen vijand het uithouden. Tegen deze Bouwer en tegen deze 

Steen is geen macht bestand. Daarom roep ik je in Zijn Naam op: “Laat je wapen 

vallen en geef je over!” 

Imponerend zijn de grootmachten ondertussen wel en bedreigend ook. Maar de 

Heere lacht ze ‘vierkant’ uit. Hij raakt niet in paniek, zelfs niet van de geallieerde 

hellemachten. Al ben jij er niet tegen opgewassen en al ben jij wanhopig in de strijd 

tegen de ‘supermacht’ van zonde en wereld, God weet raad! Zoek het bij Hem, zoals 

ik deze week las in Psalm 115 vers 9: “Vertrouw op de HEERE. Hij is hun Hulp en 

hun Schild.” En vers 13: “Hij zal zegenen, die de HEERE vrezen, de kleinen met de 

groten.” 

 

Zingen: Psalm 115:6 

 

  



DANIËL PREEKT 

 

Daniël 2:37-45 

 

Hoe doet God dat nou: het beeld van onze verbeelding, het beeld van onze 

zelfontplooiing vernietigen, en Zijn Koninkrijk in ons innerlijk opbouwen? De 

statenvertalers – mannen niet alleen van grote talenkennis, maar ook van diepe 

geestelijke wijsheid – schrijven bij vers 44: dat geestelijke Koninkrijk wordt 

voortgeplant door de prediking van het heilig evangelie. Het ‘geweld’ van de Steen en 

de puinhoop van het beeld hebben niets te maken met wapengekletter, zoals bij de 

kruistochten of de islam. Het zwaard van de Geest is Gods Woord, dat Hij in je hart 

plant en dat je inwint door de grote liefde van Deze Steen, Jezus Christus, uit te 

stallen. 

Van deze Steen droomt Nebukadnezar dat Hij de hele aarde vervult. Daniël legt uit 

dat het Koninkrijk van zijn God, de God van Israël, de hele aarde zal vervullen. 

Vervult deze Koning ook jouw hele leven? Heb jij je hele denken, willen en verlangen 

aan Hem onderworpen en aan Hem toegewijd? 

Wil jij al je geld, al je tijd, al je denkkracht en al je lichaamskracht geven aan de 

doorwerking van dit Koninkrijk? 

Wat is Zijn dienst een gelukkig makende en rijk belonende dienst! 

 

Zingen: Psalm 108:1 


