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September 2018 

Weekthema: Leven met God 

Maandag  

God is aanwezig 

Lezen: Psalm 73: 23-28 (28) 

De rijkdom van het geloofsleven wordt op een onnavolgbare wijze in de laatste verzen van 

deze psalm uitgedrukt. Eerst was God afwezig; toen sprak Asaf over ‘ik’ en ‘mijn’. Hij stond in 

het middelpunt en had medelijden met zichzelf. Maar nu is het anders, want God is 

aanwezig. Er is geen veiliger plaats en geen heerlijker ervaring dan dichtbij God te zijn. Nu is 

het ‘U’. Ik zal gedurig bij U zijn. U hebt mijn rechterhand gevat en nu word ik vastgehouden 

door U, terwijl ik U zou logelaten hebben. U zult mij leiden door Uw raad en daarna zult U 

mij in heerlijkheid opnemen. Altijd maar weer ‘U’. En daarom is het nu zijn hartgrondige 

belijdenis: “Wie heb ik nevens U omhoog?” Er is geen rijker bezit, geen groter geluk, geen 

heerlijker vrede dan God te kennen en voor Zijn rekening te liggen. Het kan nog wel 

stormen, kraken, kreunen, maar deze God is mijn God, mijn Rotssteen, mijn Deel in 

eeuwigheid. Dat is de blijvende kracht van het geloof in de moeilijkste omstandigheden van 

het leven. Ik mag ondergaan, maar U houdt me vast. Mijn kruis mag zwaar zijn, mijn lijden 

ondragelijk, mijn lichaam mag uitteren en ik mag haast geen gelegenheid meer hebben om 

aan U te denken, maar U blijft mij altijd over. Ik vertrouw op Hem geheel en al. Ik werkte 

tegen, maar Hij werkt mee en door. Leef jij uit dat geloof?  

 

Dinsdag  

Aanwezig door Zijn Woord 

Lezen: 2 Timotheüs 3: 14-17 

Wie gaat kamperen moet zorgen dat hij goed toegerust is. Alle voorbereidingen zijn 

getroffen en de kampeerspullen zijn in orde. Ook voor je werk moet je toegerust zijn. 

Daarvoor volg je een opleiding, of heb je een opleiding gevolgd. Om als mens van God Hem 

te dienen, is goede toerusting noodzakelijk. Daarvoor is de Bijbel onmisbaar. Timotheüs kent 

van jongs af de Schriften. Daarin zullen zijn moeder en oma een grote rol gespeeld hebben. 

Het is rijk al je als kind ouders had die je vertrouwd wilden maken met de Bijbel. Echte 
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kennis van de Bijbel is overigens meer dan alleen feitenkennis. Wanneer je in Christus 

gelooft, ga je zien dat de Bijbel ‘wijs’ wil maken tot zaligheid; tot je geluk. Elk Bijbelwoord is 

door God ingegeven. Daarom is het nuttig. Al wordt de Bijbel soms betiteld als een ‘oud’ 

boek, hij heeft niets van zijn betekenis verloren. Durf jij je er door te laten onderwijzen, 

corrigeren, opvoeden en verbeteren? Niet alleen omdat een christen niet zonder Gods 

Woord kan, maar ook omdat God zelf door dat Woord aanwezig wil zijn en er Zichzelf 

bekend maakt! Dat betekent als je iedere dag tijd inruimt om uit je Bijbel te lezen er 

ontmoetingen plaatsvinden met de levende God. En zo wil Hij aanwezig zijn in jouw leven!  

 

Woensdag  

Verzegeld met de Heilige Geest 

Lezen: Efeze 1: 11-14 (13b) 

De drie-enige God is actief tot verlossing van zondaren. In dat kader komt aan het slot van 

deze lange ‘zin’ (vers 3-14) nu ook het werk van de Heilige Geest aan de orde. Wie tot geloof 

komt, is op datzelfde moment verzegeld met de Heilige Geest. De gelovige ontvangt de 

Geest als een zegel, als een bewijs dat hem stempelt tot Gods wettig eigendom. Een zegel 

werd vroeger wel op een schriftelijke mededeling gedrukt of eraan gehangen als een 

bevestiging dat de inhoud betrouwbaar was. Wat doet de HEERE nu tot bemoediging van 

een ‘onzeker en aangevochten’ geloof? Hij gaat Zijn Woord vastmaken in mijn hart door Zijn 

Geest. De Geest gaat me volkomen zeker maken van de betrouwbaarheid van het Evangelie 

dat ik gehoord en geloofd heb. Hij bevestigt in mijn hart wat God door Zijn Woord beloofd 

heeft. Zo mag ik weten het eigendom van de HEERE te zijn. Tegelijk geldt: het beste komt 

nog. De Heilige Geest is namelijk ook ‘het onderpand van onze erfenis’. De Geest is een 

eerste aanbetaling van de volle erfenis die eens zal worden ontvangen. Zo word ik niet alleen 

verzekerd van mij deelhebben aan Christus nu, maar ook van het ontvangen van de eeuwige 

heerlijkheid straks.  

 

Donderdag  

God als schuilplaats 

Lezen: Psalm 32: 6-11 (8) 
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In psalm 32 gaat het hart van het Evangelie open: God is een God die vergeeft. Vergeven is 

wegdoen wat wij nooit meer ongedaan kunnen krijgen. De Heere vergeeft; Hij haalt er een 

streep door. Die zonden staan niet meer tussen God en ons in. Die God is ook een 

Verberging, een schuilplaats. David wist uit eigen ervaring wat het betekende een 

schuilplaats te hebben. Jarenlang zwierf hij door de woestijn, rusteloos achtervolgd door zijn 

aartsvijand Saul. Is dat niet de rijkdom voor een schuldig mens te mogen belijden: ik heb een 

Schuilplaats; ik ben aan het  altijd loerend gevaar ontkomen. Er komt rust, na alle onrust. 

Veel heerlijker dan die schuilplaats voor de zwervende David is de Schuilplaats die de Heere 

biedt en dat alleen vanwege de schuldvergeving; alleen vanwege het enige offer van Jezus 

Christus. Een veiliger en solider Schuilplaats is er niet dan deze getrouwe God en Zaligmaker 

Jezus Christus. Dan sta je er niet alleen voor. Hij wil je leren, de weg die je moet gaan. Hij 

geeft raad en het allerintiemste is: Zijn oog is op jou!  

 

Vrijdag  

Ondergeschikt aan Zijn wil 

Lezen: Mattheüs 16: 24-26  

Wie achter mij wil komen, zegt de Heere, moet het kruis opnemen. Dat bekende woord 

klinkt voor ons misschien niet schokkend meer. Voor de discipelen moet dat wel anders zijn 

geweest. Het klonk niet anders dan: wie Mij volgen wil moet zich ter dood laten 

veroordelen. Dat laat niets aan duidelijkheid te wensen over. Op de weg van de wereld is 

niets te verkrijgen. Al zou je de hele wereld bezitten, maar Christus niet hebben; het is van 

geen enkele betekenis. Hij moet álles voor ons zijn. Dat zet ons op onze plaats. We staan niet 

graag aan de kant van de verliezers. Maar wie altijd wil winnen, zal alles verliezen. Die is 

Christus kwijt, en heel het leven gaat verloren. Wie de ander altijd voor wil zijn raakt die 

ander kwijt als vriend. En ook voor de eeuwigheid is er geen hoop. Maar wie vervuld is van 

Hem is naaste in plaats van eerste of voorste. Dan komt de Heere aan Zijn eer en het leven 

met de naaste tot Zijn bedoeling. En voor ons ligt… de onverwelkelijke erekrans. Niet de prijs 

voor onze dienstbaarheid, wel de verdienste van de weg die Christus ging. Wie zichzelf aan 

Hem verliest is meer dan overwinnaar, door Hem die ons tot de dood toe liefhad.  

 

 

Zaterdag  
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Vaders zorg 

Lezen: Mattheüs 6: 25-34 

Het leven van mensen op aarde is vol zorg. Nu verbiedt Jezus niet om te zorgen. Jezus brengt 

ons niet de zorgeloosheid van zwervers bij, al hebben zelfs zij nog hun zorgen. Een mens mag 

ook wel bezorgd zijn. De grote vraag bij dit alles: Waar zijn we in ons zorgen en in onze 

bezorgdheid op gericht? Willen we door ons zorgen ons leven veilig stellen? Een zekerheid 

krijgen die we in eigen hand kunnen houden? Dan zijn we volstrekt verkeerd en zondig bezig. 

Het zoeken van de heidenen gaat uit naar voeding en kleding. Ze kennen niet anders. Dat is 

de kwaliteit van het bezigzijn van de heidenen. Laten we in dit licht eens de economie zien: 

gezamenlijke bezorgdheid in het groot! Dan wordt de economie een afgod die ons opslokt. 

Ons leven is in Gods hand. Een christen mag zeggen: ik ben geheel en al in de handen van de 

hemelse Vader. Hij heeft mij geschapen en Hij weet volmaakt wat ik nodig heb. Ik vertrouw 

helemaal op Hem. Mijn zorg is: eerst het Koninkrijk van God zoeken en Zijn gerechtigheid. 

Dat is nummer één in mijn leven. Alle dagen. Eerst, eerst, eerst… Mag dat klinken in jou als 

een refrein?  

 

Zondag  

De Heilige Geest tot hulp 

Lezen: Johannes 14: 25-26 

Het directe onderwijs aan de discipelen loop ten einde. Jezus zal weggaan. Maar als we 

letten op de vragen die tijdens deze afscheidsrede gesteld worden, valt er door de discipelen 

nog heel wat te leren. Het is te vergelijken met een perioden waarin je belijdeniscatechisatie 

volgt. Er komt een einde aan een aantal jaren van direct catechisatieonderwijs. In deze 

periode heb je een flinke bagage kennis opgedaan. En toch blijft er nog veel te leren. Daar 

zendt de Vader in Jezus’ Naam de Heilig Geest voor. Die zal alles leren en in gedachten 

brengen alles wat Jezus gezegd heeft. Zijn werk bestaat uit meer dan dingen uit het 

geheugen opdiepen. Je kunt wel veel weten, maar als je het niet beleeft, zeg het niet zo veel. 

De andere Trooster (Heilige Geest) wil nu leren verstaan wat de komst en het werk van Jezus 

Christus voor jou persoonlijk betekent. Deze kennis is onuitputtelijk en de grootste schat die 

een mens krijgen kan.   

 


