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Maart 2019 

Weekthema: Wedergeboorte 

Maandag  

Jezus’ spreken over een nieuwe geboorte 

Lezen: Johannes 3:1-15 

Het is nacht en rabbi’s zijn met elkaar in gesprek. Om hen heen zitten hun leerlingen. Rabbi 

Nicodemus opent het gesprek met de woorden: ‘Rabbi, wij weten…’ Wat menen rabbi 

Nicodemus en zijn leerlingen veel over Jezus te weten. Maar al snel zal blijken dat ze niets 

weten. Jezus geeft een hemels getuigenis. Hij onderstreept dat met ‘voorwaar, voorwaar’. In 

dit getuigenis benadrukt Jezus dat zonder wedergeboorte niemand het Koninkrijk van God 

kan binnengaan. Dit levert veel vragen op bij Nicodemus. Hij kan Jezus’ woorden niet volgen 

net zoals hij Jezus’ tekenen niet begrepen heeft. Tegenover het ‘wij weten’ van Nicodemus 

komt nu het ‘wij weten’ van Jezus te staan. De wijsheid van rabbi Nicodemus schiet te kort. 

Daarmee wordt bevestigd wat Jezus net gezegd heeft. Ware wijsheid komt van God. Het is 

de Heilige Geest Die ware wijsheid schenkt. De mens kan het heil, het Koninkrijk van God, 

het eeuwige leven niet zelf bereiken, maar het moet hem door God geschonken worden. 

Iemand die geboren is uit de Geest wordt gedreven door de Geest zoals de wind dingen 

voortdrijft en naar plaatsen voert. De Geest is het Die iemand beweegt, nieuw leven geeft. 

Hij is voor ons niet te doorgronden, maar wat hij teweegbrengt is voor ons herkenbaar.  

Wat zegt de Heere Jezus over de noodzaak van wedergeboorte? En hoe kún je wederom 
geboren worden?  
 

Dinsdag  

Belofte 

Lezen: Ezechiël 36: 16-27 

De Heere zal er voor zorgen dat Zijn Naam geheiligd wordt, dat heeft hij beloofd. Hoe doet 

Hij dat? Door een geweldig wonder te verrichten. Hij zal Zijn volk tot een heilig volk maken. 

Niet maar wat aan de buitenkant, maar van binnen uit. Hij – let op, dat doen ze zelf niet – 
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verandert hun stenen hart, dat ongevoelig voor Hem is, in een vlesen hart, dat ontvankelijk 

is voor Zijn Woord. Daarvoor geeft Hij Zijn Geest in hun binnenste. Is dat dan geen machtig 

wonder? En moeten ook wij het niet van dit wonder hebben? Dat de Heere Zijn Geest, de 

Geest van Pinksteren, dat is de Geest van Christus, zendt in jouw hart, zodat je uit het oude 

leven buiten God opstaat in het nieuwe leven voor God? Hartvernieuwing leidt tot heiliging 

van Gods Naam. Want wat is het doel van dit werk van de Heere? Opdat Zijn volk naar Zijn 

wil zal wandelen en Zijn rechten zal bewaren en doen. In feite hetzelfde wat Paulus in 1 

Korinthe 3 bedoelt met die brief van Christus, kenbaar en leesbaar voor alle mensen. 

Geschreven door de Heilige Geest, niet op stenen tafelen, maar op de vlezen tafelen van ons 

hart. Zijn wij zo’n brief door de bediening van de Geest?  

Maak vers 26 tot je gebed.  
 

Woensdag  

Bad van de wedergeboorte 

Lezen: Titus 3:1-7  

Heb jij ook in de spiegel gekeken die ons in vers 3 wordt voorgehouden? Toch niet vergeten? 

Lees het anders nog eens. Zo waren wij. Door het geloof in Christus mogen we weten: God 

heeft ons op grond van Zijn barmhartigheid gered. Maar wat kunnen we nog last hebben van 

die zondige neigingen. We kunnen ons nog zo vuil voelen. Het Evangelie gaat verder open: 

we zijn gered door het bad van de wedergeboorte. Je gaat in bad als je vies bent. We zijn 

geestelijk in bad geweest. Er werkelijk herboren uitgekomen, als vernieuwde mensen. Bij het 

bad denken we aan de doop. Niet dat het doopwater op zichzelf ons schoonwast. Het water 

van de doop is teken van de vernieuwende kracht van de Heilige Geest. Christus heeft op het 

Pinksterfeest de Heilige Geest in overvloed uitgestort over Zijn gemeente. Wij mogen leven 

in het krachtenveld van de Geest. Zijn wij vernieuwde mensen? De Heilige Geest kan en wil 

ook ons tot nieuwe mensen maken, de zonde steeds meer in ons overwinnen en ons steeds 

meer stimuleren om het goede te doen. Dat is ons al bij de doop gegarandeerd, 

hoogstpersoonlijk.  

Met het bad van de wedergeboorte wordt verwezen naar de doop. Zoals water ons 
schoonwast, reinigt het bloed van Jezus van alle zonden. Wat betekent jouw doop voor je?   
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Donderdag  

Nieuw leven 

Lezen: 2 Korinthe 5:11-21 

De zelfopofferende liefde van Christus is de diepste reden voor de prediking van het 

Evangelie. Het is een wonder dat geen mens klein krijgt. Eén is gestorven voor allen die Hem 

toebehoren. Die allen kunnen we alleen maar typeren voor allen die Hem toebehoren. Die 

allen kunnen we alleen maar typeren als ‘oud’ in zichzelf. Niet in leeftijd, maar in kwaliteit. 

Oud in de zin van: behorende bij de eerste Adam en daarom onderworpen aan vloek en 

dood. Maar de Geest die Christus verheerlijkt maakt zulke ‘oude’ mensen ‘nieuw’. Hoe? 

Door hen aan Christus te verbinden. Zo komt wat met Hem gebeurde, op mijn rekening te 

staan. Sterker nog: ik word gerekend als ‘in Christus’. Toen Hij stierf en begraven werd, nam 

Hij mij mee. Zo werden mijn zonden uitgedelgd, begraven in een diepe oceaan. Toen Hij 

opstond nam Hij me wéér mee, het nieuwe leven in. Zijn Geest past dat zó toe aan mijn hart, 

dat ik die wending van oud naar nieuw ook heel persoonlijk beleef, door het geloof. De 

morgenglans van de nieuwe schepping legt zich nu al over mijn leven. O ja, de taaiheid van 

het oude bestaan merk ik nog iedere dag. Tot mijn verdriet. Maar de lach van het geloof 

breekt door de tranen heen: Nochtans, alles wordt nieuw! Want Christus doet geen half 

werk.  

Zeg in je eigen woorden wat de wedergeboorte volgens vers 17 inhoudt.   
 

Vrijdag  

Een geschenk en erfenis 

Lezen: 1 Petrus 1:3-12 

Wat een grote woorden gebruikt Petrus aan het begin van deze brief! Hij zingt een uitbundig 

loflied op de barmhartigheid van de God en Vader van onze Heere Jezus. Weet de apostel 

niet van de moeiten waarin de lezers verkeren? Zeker, die moeiten kent hij. Ze komen 

verderop in de brief ook aan de orde: het lijden om Christus’ wil, de lastige positie van de 

slaven en de zorgen binnen sommige huwelijken. Maar voorop staat voor Petrus het heil dat 

de Heere werkte in de opstanding van Christus. Wat dat heil is? Het machtige wonder dat 

zondaren wedergeboren worden tot een levende hoop. Op de aarde hebben ze misschien 

nauwelijks rechten. Maar in de hemel wordt een heerlijke erfenis voor hen bewaard. En 
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onderweg naar die grote zaligheid zullen zij in de kracht van God bewaard worden. Kijk, als 

Petrus daar gelovig op ziet dan zet hij inderdaad hoog in. Dan zingt hij met heel zijn hart: 

‘Loof de Heere!’ Zullen we vandaag met Petrus meezingen? Misschien is er veel zorg die jij in 

het gebed aan de Heere gaat voorleggen. Maar kijk dan eerst omhoog en weet wie de Heere 

is! Dan is er altijd reden om te zingen.   

Kun jij het dankgebed van vers 3 meebidden?  
 

 

Zaterdag  

Liefde voor God en Zijn geboden 

Lezen: 1 Johannes 5:1-5 

Gods liefde geeft vrijmoedigheid – zowel in het gebed, als onderweg naar het oordeel. Maar 

liefde doet meer. Als we ervaren dat God van ons houdt, willen we ook van Hem houden. De 

psalmdichters zijn ons voorgegaan in het uiten van liefde voor de Vader (ps. 18: 2, ps. 116: 

1). Zeg het maar tegen Hem! Zing het maar uit naar Hem. Houden van God: hoe kun je dat 

nog meer in praktijk brengen? Door Zijn geboden te doen. Geloven is niet alleen iets van ons 

hoofd en hart, maar ook van onze handel en wandel. Hoe laat je dat zien aan je naaste? Hoe 

laat je dat merken aan de wereld? Liefde voor God is ook liefde voor Gods wet. Gods liefde 

maakt ons dankbaar en gehoorzaam. Is het dan een zware last om Gods geboden na te 

leven? Nee, Gods regels en richtlijnen zijn heilzaam en goed! Wie God liefheeft, gaat dat 

steeds beter zien (ps. 119). Wanneer er een zware last over een wankele brug vervoerd 

moet worden, zijn er twee oplossingen denkbaar: de vracht verminderen of de brug 

versterken. God maakt de last van Zijn geboden niet lichter, maar versterkt de draagkracht 

van zijn kinderen. Door Gods Geest leidt het geloof tot de overwinning! Zijn Gods geboden 

voor jou een last of een ‘lust’?   

 

Wie kunnen volgens vers 4 de wereld overwinnen?  
 

Zondag  

Liefde als genadevrucht  

Lezen: 1 Johannes 4:7-12 
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In onze tijd en maatschappij verwachten velen veel goeds van de mens – van menselijke 

kennis en wijsheid, kracht en macht, goedheid en hulp. Het humanisme heeft z’n duizenden 

verslagen. Ondanks een record aan bloedvergieten in de afgelopen eeuw is het geloof in het 

goede van de mens nog springlevend. Wordt de mens dan niets wijzer? Meer dan eens is 

gebleken dat het voor de mens erg lastig is om zijn naaste lief te hebben. Naastenliefde lijkt 

nauwelijks aan de mens besteed. Johannes zegt dat wie liefheeft, uit God geboren is en God 

kent. Hij zegt ook: ‘Wie niet liefheeft, kent God niet.’ Waar komt de liefde in Gods kinderen 

dan vandaan? Die komt uit God! Hij is de bron van zuiver gevende liefde. Bij mensen moet 

de liefde van twee kanten komen, maar Gods liefde komt van één kant. God gaf namelijk het 

beste en mooiste dat Hij had: Zijn eigen Zoon. Hij zond Zijn eniggeboren Zoon in onze wereld 

(Joh. 3:16). Wij zijn niet de bron van liefde. Wij hebben God niet liefgehad. Hij kwam vol 

genade en trouw naar ons toe – legde Zijn liefde in ons hart. De verzoening van onze zonden 

komt helemaal voor Zijn rekening. God is goed! Leren wij Gods liefde en onszelf steeds beter 

kennen? 

Hoe kun je weten of je wederom geboren bent?  
 

 


