
Echte wijsheid 
 
Zoek naar wijsheid. 
Job 28 : 1-13 
 
Je bent misschien heel druk op zoek naar wijsheid op school. Je volgt de lessen, leert de stof, of hebt 
misschien net je diploma gehaald. In theorie of praktijk ben je aan het leren. En zo wordt je elke dag 
een beetje wijzer, toch?  
De Bijbel leert ons veel over wijsheid. Daar willen we deze week naar kijken.  
Dan wordt snel duidelijk dat met wijsheid in de Bijbel iets heel anders bedoeld wordt dan 
geleerdheid of kennis. Bijbelse wijsheid houdt in dat we in ons leven rekening houden met Gods 
Woord. Job beschrijft hier hoe mensen altijd op zoek zijn naar kostbaarheden. We graven in de aarde 
naar metalen, we breken de rotsen open om er edelstenen uit te halen en bewerken de aarde voor 
eten en drinken. Zo zijn we altijd op zoek naar schatten van de aarde. De Heere Jezus waarschuwt 
ons daartegen in Matt. 6.  Verzamel geen schatten op de aarde, want ze hebben geen blijvende 
waarde. Het verroest, wordt waardeloos en het kan gestolen worden. Verzamel schatten in de 
hemel. Dat zijn blijvende kostbaarheden. Maar dan moet je wel leren de waarde van die wijsheid in 
te zien. Want Job zegt: ‘De mens weet niet hoeveel ze waard is.’ Hij noemt veel kostbare edelstenen 
en edelmetalen. Maar de wijsheid is zoveel meer waard dan al die robijnen en al dat goud. 
En we kunnen haar op deze aarde ook niet vinden.  
Denk er vandaag eens over na waar jouw tijd aan opgaat. Zoek je naar hemelse of naar aardse 
schatten? 
 
Waar vind je wijsheid? 
Job 28: 20-28 
Als je door genade op zoek ging naar de hemelse schatten, kom je erachter dat je zo dwaas bent dat 
je ze niet kunt vinden. Job kwam erachter dat alleen God weet waar we wijsheid kunnen vinden. 
Namelijk in Hem. Alleen bij de Heere is de echte wijsheid te vinden. Als we ons vol eerbied voor Hem 
mogen buigen, omdat we weten dat wat Hij doet goed is. Ook al is het geen makkelijke weg, zoals 
Job’s weg door een diep dal ging. Als je je aan Hem mag toevertrouwen zoals een kind aan zijn vader. 
Omdat je geleerd hebt dat Hij te vertrouwen is. Omdat je uit ervaring weet: Hij heeft het beste met 
mij voor. Dat is de echte wijsheid: het vrezen van de Heere. Dan ga je de wijsheid zoeken die van 
boven is. Dat doe je door biddend de Bijbel te lezen en te luisteren naar Gods stem in de kerk. Maar 
ook door op te letten hoe God spreekt in je dagelijks leven. Zijn hand is in de dingen die gebeuren. Er 
gebeurt niets voor niets. De Heere wil dat je leert van dingen die je overkomen. Hij gebruikt soms 
mensen, gesprekken en ontmoetingen om jou iets te leren. In psalm 85 staat: ik zal horen wat God 
de Heere spreken zal. De kanttekening legt uit dat het hier gaat om Gods stem door Zijn woord, maar 
ook door Zijn werken. Vraag om open ogen en oren en een open hart. We leven zo snel aan Gods 
stem voorbij. Als je eenmaal iets van deze wijsheid hebt geproefd, wil je er altijd meer van. En er is bij 
Hem zo veel te krijgen, dat je elke dag wijzer kunt worden.  
 
 
 
 
Lukas 13: 22-30 



Wees ijverig in het zoeken 
Behalve van mensen kunnen we ook van dieren wat leren. Daar gaan de komende vier dagen over.  
Mieren zijn ons een voorbeeld in wijsheid. Waarom? Ze zijn niet sterk, zegt Agur, maar ze bereiden 
hun voedsel in de zomer. Een miertje stelt weinig voor. Je trapt ze zo dood. Maar doe dat niet, kijk er 
eens goed naar. Zeker als je lui bent, zegt de wijze Salomo, kun je veel leren door naar de mieren te 
kijken. Wat zijn ze ijverig.  
Instinctief weten deze diertjes dat de winter eraan komt. Dan kunnen ze geen voedsel vinden. 
Daarom zijn ze in de zomer zo druk. Ze zijn hierin met elkaar bezig. Ze werken goed samen. En het 
bijzondere hiervan is, dat er niemand is die hen opdrachten geeft. Ze doen het uit zichzelf. God gaf 
deze dieren wijsheid, zodat ze weten wanneer ze hun voorraad moeten gaan aanleggen, hoe ze dat 
moeten doen, en hoe ze samen moeten werken. We kunnen van hen leren om ijverig bezig te zijn 
met het oog op onze toekomst.  Maar Agur doelt hier vooral op de geestelijke lessen die we kunnen 
leren van de mier. Voorbereid zijn op de eeuwige toekomst. Straks wordt het winter. Dan kunnen we 
geen voedsel voor onze ziel meer krijgen. Als je jong bent, kun je die jaren vergelijken met de zomer. 
Je hebt energie. Je kunt voedsel tot je nemen door te lezen, naar de kerk te gaan. Je te verdiepen in 
Gods Woord. Je kunt bekeerd worden! Als de dood komt is het winter. Ga daarom net als de mier, nu 
aan het werk. Strijd om in te gaan. Bid zonder ophouden. Het leven gaat snel, zeggen de ouderen. 
Geloof maar dat ze gelijk hebben.  
 

Spreuken 30 : 24-28 
Vluchten is wijsheid. 
In onze vertaling gaat het over konijnen of klipdassen. Ze lijken er op konijnen, maar leven in 
rotsachtige gebieden. Ze zijn machteloos, maar maken hun huis in de rotssteen. Daaruit blijkt hun 
wijsheid en wij kunnen dus ook van deze dieren leren. Ze leven in groepen en voelen zich 
verantwoordelijk voor elkaar. Ze waarschuwen elkaar als er gevaar nadert. Dan zoeken ze snel de 
bescherming van de rots, hun schuilplaats, hun woning op. Ze zijn machteloos, kunnen zichzelf niet 
beschermen. Ze kunnen alleen vluchten. Wat een wijze les leren deze dieren ons. Want wat zijn wij 
ook machteloos. We denken vaak dat we sterk zijn. Dat we heel wat aankunnen. Zeker als je jong 
bent. Maar als er dan een epidemie komt? Als alles om ons heen onzeker wordt? Dan blijkt ook jouw 
kwetsbaarheid. Er zijn veel gevaren om ons heen die ons bestaan bedreigen. Maar ook in ons. De 
zonde vindt zo makkelijk aansluiting bij ons hart. Ben je je daarvan bewust? Je bent ongetwijfeld wel 
eens gestruikeld. Je hebt vast al gemerkt dat je niet altijd of vaak niet bestand bent tegen de 
verleidingen. Soms is er maar een optie: vluchten. Naar de Rots. Net als het konijn. In Jesaja 33 staat 
dat de sterkte van de steenrots een hoog vertrek is voor de rechtvaardige. De Heere wordt in de 
Bijbel vaker vergeleken met een Rotssteen. Als de verleiding je te sterk dreigt te worden, als het 
leven zwaar is, als je geen uitkomst ziet…. Vlucht naar Rotssteen. Schuil bij de Heere. Dan ben je geen 
zwakkeling. Het is een teken van wijsheid. Want je weet dat je geen kracht hebt om staande te 
blijven. Van het konijn kunnen we leren dat wij als zwakke zondaren altijd mogen vluchten naar onze 
sterke God.  

1 Kor 1:10-17 

Eenheid is wijsheid. 
Nog zo’n klein dier waar we veel van kunnen leren. Het zijn steeds de kleine dieren. Valt je dat op? 
Het gaat niet over de machtige, indrukwekkende dieren. De olifant of de walvis. De dieren die hier 



genoemd worden maken weinig indruk. Je loopt zo over ze heen. Maar let eens op ze. Zo is het ook 
in het geestelijk leven. God heeft het dwaze en het zwakke van de wereld uitgekozen. Het onedele en 
het verachte. Niet de edelen en de machtigen.  
Nu weer de sprinkhaan. Ze hebben geen koning en geen leider, maar toch is er orde bij hen. We 
horen ook nu over grote sprinkhanenplagen. Ze komen in grote donkere wolken aanvliegen. Ze 
strijken ergens neer, en bedekken de aarde. Er is orde, ze kruipen in colonnes over de grond. 
Daardoor is er een eenheid en dat maakt hen sterk. Dat horen en zien we op het nieuws. Ze kunnen 
moeilijk bestreden worden. Ze verwoesten alles. Welke wijsheid kunnen wij hiervan leren? We zien 
bij de eerste christengemeenten eenheid en rust. Die periode wordt gebruikt om gemeenten te 
stichten en het geloof te verbreiden. Er was onderlinge vrede en broederlijke liefde. Al deze dingen 
maakten de kerk vruchtbaar. Ze groeide. Wat is het beschamend dat onze kerken zo verdeeld zijn. 
Wat hebben we veel kritiek op elkaar. En in de gemeente is ook regelmatig onenigheid. Laten we 
leren van de eendracht van de sprinkhanen. Dat is tot eer van God, en zal de uitbreiding van Zijn 
Koninkrijk bevorderen.  
 

Markus 10: 46-52 
Wijsheid is doorzetten. 
Het laatste dier dat hier genoemd wordt is niet zo’n aaibaar dier. We griezelen er nog wel eens van. 
Toch is ook hier wijsheid te vinden. De spin of hagedis kun je met je hand pakken, zo weerloos is hij, 
en toch is hij zelfs in paleizen. Hij wordt steeds naar buiten gezet, maar komt elke keer weer naar 
binnen. Wat een volharding! Wat een doorzetter. Kijk er goed naar. Zowel voor je dagelijkse leven als 
voor je geestelijk leven. Hoe vaak heb jij je al voorgenomen om meer in je Bijbel te lezen? Elke dag 
stille tijd te houden?  Toen iemand overleed, toen er meer vrije tijd kwam door een crisis. Je voelde 
misschien een klop op de deur van je hart. Maar wat kwam ervan terecht? Volharden kost 
inspanning. Strijden tegen de zonde en ermee breken vraagt om doorzettingsvermogen. God gaf 
dieren die volharding. Elke keer zijn ze er weer, hoe vaak je ze ook wegjaagt. Barthimeus bleef 
roepen. Anderen zeggen dat hij zijn mond moet houden. Maar hij riep alleen maar luider. Zo moeten 
wij ook doen. Houd aan, grijp moed, je hart zal vrolijk leven. Al lijkt het er nu niet op. Maar 
Barthimeus kreeg waar hij naar verlangde. Zo lezen we meer voorbeelden van aanhouden in de 
Bijbel.  
Houd aan in het gebed: Zoon van David, ontferm U over mij! 
 
Jakobus 3 : 13-18 
De wijsheid van boven. 
In het boek Spreuken gaat het over de wijsheid. Salomo, die van God veel wijsheid kreeg, wil ons 
daar wat over meegeven. Dat deze wijsheid niet het resultaat is van hard nadenken. Dat is de 
wijsheid van beneden. Die ook heel nuttig kan zijn. Maar belangrijker is de wijsheid van boven. 
Zachtmoedigheid is hiervan een kenmerk. Lees eens rustig  wat het verschil is tussen de wijsheid van 
beneden en van boven. Is het herkenbaar?! De wijsheid van boven is een praktische levenswijsheid. 
Ik hoop dat je in je omgeving mensen ontmoet, die iets kennen van de hemelse wijsheid. Met wie je 
daarover kunt praten. Die je de weg wijzen. Je advies kunnen geven hoe je de weg naar de hemel 
kunt gaan. Hoe je met de Heere kunt wandelen. Mensen die uit eigen ervaring daarover kunnen 
vertellen. Dan hoor je waarom een leven met de Heere te verkiezen is boven alle aardse wijsheid. 
Paulus gaf hierover dingen door aan Timotheüs. In die brief lees je bijvoorbeeld dat de Bijbel wijs kan 



maken tot zaligheid. Daar lees je hoe je zalig kunt worden. Je leest over de Zaligmaker, die niets 
liever wil dan dat jij Zijn onderdaan wordt. Aan Zijn voeten word je wijs tot zaligheid.  
 


