Bijbelrooster Punt Uit - 12 t/m 18 juni
Thema: Ezechiél
Dinsdag 12 juni — Harttransplantatie

... en lk zal het stenen hart uit hun vlees wegnemen, en zal hun een vlesen hart geven. — Ezechiél
11:19b

Ezechiél is een door de Heere geroepen profeet. Hij moet Gods Woord brengen in Babel. Daar
verkeert het vol van Israél in ballingschap. Het is hun eigen schuld. Ze hebben de afgoden gediend en
hebben daarmee het rechtvaardig oordeel van God over zich afgeroepen. Maar wat is de Heere goed
dat Hij zelfs in Babel Zijn Woord laat brengen. Maar helaas stuit het af op de onwil en de afkeer van
het hart. Onze tekst zegt: het stenen hart. Zo’n hart had Israél en zo’n hart heb jij, zoals je geboren
bent. Zo'n stenen hart is hard en ongevoelig voor het Woord van God. Zelfs de meest lieflijke
nodigingen van het Evangelie en de ernstigste waarschuwingen laten zo’n hart koud. Hoe zal het ooit
anders worden? Is dat jouw nood al voor God geworden? Of heb je er nog nooit vijf minuten van
wakker gelegen? Weet je wat er in je leven gebeuren moet? Er moet een wonder gebeuren! En dat
kan ook gebeuren. Want onze tekst zegt: Ik zal het stenen hart (...) wegnemen, en zal hun een vlesen
hart geven.

Wat een rijke boodschap! Wat jij niet kunt en uiteindelijk ook niet wilt, dat kan en wil de Heere doen.
De Heere zegt: ‘Ik zal het doen!’ Dat is dus een werk waar geen mensenhand aan te pas komt, maar
een werk van God alleen. Wat een blijde boodschap voor mensen die zichzelf geen nieuw hart
kunnen geven. De Heere zal het doen! Smeek Hem daarom!

Lezen: Ezechiél 11: 13-20

Woendag 13 juni — Nieuw leven

Als Ik bij u voorbijging, zo zag Ik u, vertreden zijnde in uw bloed, en Ik zeide tot u in uw bloed: Leef... -
Ezechiél 16: 6a

De profeet Ezechiél tekent ons hier een huiveringwekkend beeld. Hij spreekt over een pasgeboren
meisje. En dat kindje is door haar ouders direct na de geboorte verstoten. Het is weggeworpen. Het
ligt daar te trappelen in het geboortebloed in de woestijnsteppe onder de brandende oosterse zon.
Het was bestemd om te sterven. Een goddeloos en afschuwelijk gebruik. Zoals dat in het oude oosten
wel gebeurde onder de heidense bedoeienenstammen. Zonen waren alleen belangrijk. En als er nu
steeds maar weer een meisje geboren werd en geen jongen, dan gebeurde het wel dat zo’n meisje
werd weggeworpen in het open veld. Aar de profeet vertelt hier dat op een wonderlijke wijze dat
kindje gered wordt. Er komt een Voorbijganger langs en Die ontfermt Zich erover, zodat het blijft
leven.

Het beeld dat de profeet gebruik, laat ook jouw geboorte zien. Wij worden geboren als kinderen des
toorns met zonden bevlekt, walgelijk in de ogen van de Heilige God. Wij zijn verloren vanaf het
allereerste begin van ons leven. Maar wat een wonder van Goddelijke barmhartigheid in de Heere
Jezus Christus. De Heere zoekt nog steeds zondaren en zegt: Leef, ja, leef! Hij zal Zijn aam
voortplanten van geslacht tot geslacht.

God komt nog steeds voorbij in de prediking van Zijn Woord. In Zijn Woord roept de Heere tot iedere
zondaaar die nog niet in de hel ligt en dus ook tot jou: Wendt u naar Mij toe, wordt behouden, alle gij
einden van de aarde, want Ik ben God, en niemand meer!

Lezen: Ezechiél 16: 1-14




Donderdag 14 juni — Vrije genade
En Ik zal ulieden onder de roede doen doorgaan... - Ezechiél 20: 37a

We zien een herder bij de ingang van de stal staan met een roede in zijn hand. Wij zouden zeggen:
een stok. Naast e herder stond een groot vat met een roodachtige kleurstof en daar doopte hij zijn
stok in. Die natte stok hield hij in zijn hand en dan telde hij een, twee, drie tot hij bij de tiende kwam.
Op het tiende dier legde hij dan zijn stok neer. Die werd dus door de stok aangeraakt. De tiende was
afgezonderd voor de dienst des Heeren. Of dat nu een mooi, sterk dier was of een ziek en zwak dier,
dat deed niet terzake. Elk tiende dier moest worden afgezonderd voor de dienst des Heeren.

Dit beeld wijst ons op de vrijmacht van Gods genade. Er is bij de Heere nooit sprake van het
voortrekken van de ene mens voor de andere. Wij hebben allen gezondigd. Er is niemand die iets kan
aanwijzen in zijn of haar leven, waarom de Heere naar hem of haar zou moeten omzien. De Bijbel
zegt: er is niemand die God zoekt, ook niet tot één toe. Maar dit is het wonder: God ziet in Zijn vrije
gunst en in de rijkdom van Zijn ontferming naar verloren zondaren om. Daarom is er hoop. Want de
Heere raakt nog jongeren aan. Hij doet dat door Zijn Woord en Geest. Zijn aanraking is
levenwekkend! Als je nog nooit door het Woord geraakt bent, ga dan op je knieén en vraag of de
Heere je uit enkel genade zou willen aanraken.

Lezen: Ezechiél 20: 33-44

Vrijdag 15 juni — Alleen de Heere Jezus
Ik zal die kroon omgekeerd, omgekeerd, omgekeerd stellen. — Ezechiél 21: 27a

Al de oproepen tot bekering en de waarschuwingen voor het dreigende oordeel zijn door Zedekia en
door het volk van Juda in de wind geslagen. Nu is de maat van de zonde vol en het oordeel
onafwendbaar. De Heere zal de kroon van Zedekia totaal en volkomen omkeren. Zijn koningschap zal
radicaal beéindigd worden. Daarom gebruikt de Heere tot driemaal toe in deze tekst het woord
omgekeerd. Hij heeft het in dit Woord niet alleen over Zedekia, maar ook over jou. God schiep de
mens naar Zijn beeld als onderkoning over de schepping. Maar ons kroon, de kroon van de
heerlijkheid van God hebben wij door onze zonde verspeeld. Wij zijn eigenlijk allemaal gevallen
koningen. Maar het erge is dat wij onszélf een kroon op het hoofd gezet hebben. Wij zitten van
nature op de troon van onze hoogmoed. Hoe zal daar nu ooit verandering in kunnen komen? Een
koning doet immers niet vrijwillig afstand van de troon. Maar nu zegt de Heere dat Hij de kroon zal
omkeren. Ben jij al koning af geworden? Heb jij al gezien door het licht van de Heilige Geest dat je
een zondeslaaf bent geworden?

Wat heeft dit woord dan een rijke boodschap voor jou. Want er staat in de tekst ook: Totdat Hij
kome, Die daartoe recht heeft.

Dit woord wijst op de komst van de Heere Jezus. Hem zullen de volken gehoorzaam zijn. Van de
Heere Jezus zingt de dichter: Maar eeuwig bloeit de gloriekroon op ‘t hoofd van Davids grote Zoon. |s
Hij al jouw Koning?

Lezen: Ezechiél 21: 19-27

Zaterdag 16 juni — Om Gods heilige Naam



Ik doe het niet om uwentwil (...) maar om Mijn heilige Naam, die gijlieden ontheiligd hebt... - Ezechiél
36:22

God wil Zich over het volk in Babel ontfermen. En waarom wil de Heere dat? Hebben ze het ernaar
gemaakt? Nee, want zelfs de vreselijke deportatie naar het Tweestromenland heeft het volk niet tot
bekering gebracht. Er wordt weleens gezegd: ‘Nood leert bidden’. Maar dat is niet waar. Alleen de
Heilige Geest leert ons bidden. Toch kan de Heere de nood wel eens gebruiken om ons op de knieén
te brengen. De Heere ontfermt Zich over verloren zondaren omdat Hij hen liefgehad heeft met een
eeuwige liefde. Daarom zegt de Heere tot Zijn volk: Ik doe het niet om uwentwil. Als de Heere het om
ons zou moeten doen, dan was het eeuwig onmogelijk. Wij hebben met alle kinderen van Adam door
onze zonde de eeuwige dood verdiend. Ben je dat in je leven al waard geworden? Heb je met David
weleens ingestemd toe hij zong: ‘k Erken mijn schuld, die U tot straf bewoog, Uw doen is rein, Uw
vonnis gans rechtvaardig. Wat wort het dan een wonder dat de Heere zegt: Ik doe het om Mijn
heilige Naam. God vindt in de verheerlijking van Zijn heilige Naam redenen om zondaren genadig te
zijn.

Op de hele wereld is er maar Eén geweest, Die de heilige Naam van God verheerlijkt heeft. Dat is de
Heere Jezus Christus. Hij alleen kon zeggen: Vader, Ik heb Uw Naam op aarde verheerlijkt.

Deze Zaligmaker hebben wij nodig. Heb jij al voor de Heere op je knieén beleden: ‘Schoon mijn
zonden vele zijn’, en heb je gebeden: ‘Maak om Jezus’ wil mij rein.’?

Lezen: Ezechiél 36: 16-28

Zondag 17 juni — Verzoek om gratie

... daarenboven zal Ik hierom van het huis Israéls verzocht worden, dat Ik het hun doe... - Ezechiél 36:
37a

Als de Heere van Zijn verbond spreekt tot Israél in Babel, dan zegt Hij telkens: Ik zal. We lezen onder
andere: Ik zal rein water sprengen. En: Ik zal het stenen hart (...) wegnemen, en zal hun een vlesen
hart geven. En ook: Ik zal een nieuwe geest in het binnenste van u geven. Als het gaat over de
bekering van zondaren, dan spreekt de Bijbel over het eenzijdige werk van God. Dat wil zeggen dat
God de bekering zonder ons in ons werkt. Gelukkig, want anders zou het nooit gebeuren. Jezus is een
volkomen Zaligmaker. Hij heeft de zaligheid verdiend en Hij past de zaligheid ook toe. Dat opent een
eeuwige ruimte voor verloren mensen. Is dat ook voor jou een blijde boodschap geworden? De
Heere zegt: Ik zal het doen. En wat moeten wij dan doen? Dat staat in deze tekst. Handen vouwen en
knieén buigen. De Heere wil niet dat wij met de armen over elkaar afwachten en denken: nou ja, als
de Heere wil dat ik zalig word, dan zal het toch wel gebeuren. De Heere wil er om gevraagd zijn en
Zijn wil moet voor ons wet zijn. Toen je nog heel jong was, heeft de Heere al tegen je gezegd: ‘Opent
uw mond, eist van Mij vrijmoedig, op Mijn trouwverbond; al wat u ontbreekt, schenk Ik zo gij 't
smeekt.’

Misschien zegt je: ‘Maar zou de Heere naar zo’n ellendige zondaar als ik ben nog willen horen? Ja!
Dat wil Hij! Hij hoort zelfs de jonge raven als zij tot Hem roepen. Zou Hij jou dan niet horen?

Lezen: Ezechiél 36: 29-38

Maandag 18 juni — Leven door de Geest

En Ik zal Mijn Geest in u geven, en gij zult leven... - Ezechiél 37: 14a



De profeet Ezechiél krijgt van de Heere een visioen. Hij wordt midden in een vallei gezet. Hij iet dan
een schokkend en huiveringwekkend beeld. Heel de vallei is bezaaid et doodsbeenderen van mensen
die al heel lang geleden gestorven zijn. Overal waar hij kijkt liggen ze op de grond, uitgedroogd en
witgeblakerd door de oosterse zon. Het lijkt wel één groot slagveld waar talloze soldaten gesneuveld
zijn en niemand heeft de moeite genomen om ze te begraven. Dit aangrijpende beeld ziet op jou en
alle mensen op deze wereld. De Bijbel zegt dat wij allen dood zijn door de zonden en de misdaden.
Hoe zal dat anders kunnen worden? De Heere stelt een vraag aan de profeet: Mensenkind, zullen
deze beenden levend worden? Als je naar de beenderen kijken, kan dat nooit. Maar de profeet weet
ook dat de almachtige God een God van wonderen is. Daarom geeft hij dit antwoord: Heere, Gij weet
het. Dan krijgt de profeet een opdracht. Hij moet midden in die vallei het Evangelie gaat preken en
vragen om de komst van de Heilige Geest. Dan voltrekt zich voor de ogen van de profeet een groot
wonder. De Heilige Geest maakt de doden levend. Niet zomaar een paar, maar er staat: Een gans
zeer groot heir. Bij God zal geen ding onmogelijk zijn. Wij denken veel te klein van de Heere en we
denken veel te groot van mensen. De Heere doet wonderen van genade in zondaarsharten.

Heb jij Zijn stem al gehoord?

Lezen: Ezechiél 37: 1-14



