
Bijbelrooster  
Thema: Jij in 2020 
Het thema van de Jongerendag is ‘Jij in 2020’. Naar aanleiding van dit thema zijn een aantal 
dagboekstukjes samengesteld rondom dit thema. 
 
Dinsdag 8 november – Jij en bezorgd zijn 
Wie toch van u kan, met bezorgd te zijn één el tot zijn lengte toedoen? – Mattheüs 6:27 
In de zorgsector kunnen ze heel wat mensen gebruiken. Ziekenhuizen en verpleeghuizen 
hebben moeite om de personeelsbezetting rond te krijgen. Aan de ene kant is er niet genoeg 
geld om meer personeel in de zorg aan te stellen en aan de andere kant zijn er geen mensen 
te vinden die in de zorg willen gaan werken. 
De Heere Jezus heeft het ook over de zorg. Veel mensen hebben zorg over van alles en nog 
wat. Ze zijn bezorgd over wat ze zullen eten en drinken, over hun lichaam en waarmee ze 
zich zullen kleden. ‘Maar’, zegt de Heere Jezus, ‘het leven is meer dan voedsel, het lichaam is 
meer dan kleding.’ Hij wijst op de vogels in de lucht: ‘Zij zaaien en maaien niet, zij 
verzamelen niet in schuren’, en toch komen ze niets te kort, want de Schepper zorgt voor 
hen. Daarom leert Jezus dat we niet te bezorgd mogen zijn. Afhankelijk van de Heere is beter 
dan overbezorgdheid. Want niemand zal door bezorgd te zijn het leven kunnen verlengen. 
Onze tijd is in Gods hand. Dat geeft rust. 
Lezen: Mattheüs 6:27-34 
 
Woensdag 9 november – Jij en zoeken 
Maar zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u 
toegeworpen worden. – Mattheus 6: 33 
Er is een spel met allerlei zoekopdrachten. Je kent het misschien wel. Vandaag gaat het niet 
over een spel, maar over de hoogste ernst. Het gaat over de grote zoekopdracht, die de 
Heere Jezus geeft. Hij zegt dat het Koninkrijk van God het eerste is wat gezocht moet 
worden. De andere dingen, zoals eten, drinken, wonen, werken en al die dingen die we 
nodig hebben voor dit leven, zullen ons dan toegeworpen worden. 
De eerste zoemopdracht geldt Gods Koninkrijk. God en Zijn Koninkrijk is alles waar. Het 
verdient op de eerste plaats te staan. Is dat ook zo in jouw leven? Gaat jouw hart, jouw 
aandacht eerst uit naar het hemelse en eeuwige Koninkrijk? Dat werkt de Heilige Geest in je 
hart. Dan zoek je ook naar gerechtigheid; dan kun je met het kromme van de zonden niet 
meer verder. Aardse dingen komen dan echt op de tweede plaats. En nu belooft de Heere 
dat, wanneer wij Hem eerst zoeken, Hij ook voor al het andere zal zorgen. 
Lezen: Lukas 12:31-34 
 
Donderdag 10 november – Jij en de gemeente 
Want gelijk het lichaam één is en vele leden heeft, en al de leden van dit éne lichaam vele 
zijnde, maar een lichaam zijn, alzo ook Christus. – 1 Korinthe 12:12 
De gemeente is een lichaam. Een lichaam heeft verschillende organen en ledematen. Ieder 
heeft een eigen functie. Je kunt geen lever missen. Je wilt geen oog missen. Wat wil de 
apostel Paulus met dit beeld zeggen? Dat de leden van de gemeente elkaar nodig hebben. Je 
mag afhankelijk zijn van elkaar. De een kan goed spreken over de Heere en Zijn dienst. Die is 
als een mond. Een ander doorziet de gevaren van de tijd waarin we leven. Zo iemand is net 
als een oog. Een volgende is als de voet. Die is erg hulpvaardig. In de gemeente heb je elkaar 
nodig. Ieder heeft zijn eigen gave gekregen. Van God. Om de ander te helpen. Tot nut en tot 



zaligheid. Hoe is jouw opstelling in de gemeente? Laat jij je leiden door Gods kinderen, met 
het oog op je zaligheid? En je vrienden, breng je die op de brede weg van de wereld? Of je 
hen voor op het smalle pad ten leven? 
Lezen: 1 Korinthe 12: 1-11 
 
Vrijdag 11 november – Jij en christen zijn 
Daniël nu nam voor in zijn hart, dat hij zich niet zou ontreinigen met de stukken van de spijs 
des konings, noch met de wijn zijns dranks – Daniël 1:8 
Jongens zeggen het weleens tegen elkaar: ‘Durf jij...?’ Vaak gaat het dan om dingen die 
eigenlijk niet mogen. Hier bij Daniël gaat het ook over dingen die niet mogen. Daniël en zijn 
vrienden krijgen eten voorgezet dat ze van de Heere niet mogen eten. Wat te doen? Niet 
eten van ‘de spijs des konings’ betekent nog al wat. Daniël durft echter aan het hof van 
koning Nebukadnezar anders te zijn dan de rest. Gedrongen door de liefde tot de Heere 
durft hij niet van de tafel van de koning te eten en te drinken. Daniël en zijn vrienden passen 
zich niet aan de leefwereld van Babel aan. Ze durven anders te zijn. En jij? Leeft de liefde tot 
God en Zijn geboden ook in jouw hart? Net als Daniël sta je in een wereld vol van zondige 
verleidingen en gevaren. Durf jij anders te zijn? Daar heb je een ander, een nieuw hart voor 
nodig. Bid de Heere om een nieuw hart een hart dat tegen de stroom in durft te gaan. 
Lezen: Daniël 1: 1-8 
 
Zaterdag 12 november – Jij en je beroep 
Want wij hebben niet in de wereld gebracht; het is openbaar dat wij ook niet kunnen iets 
daaruit dragen. -  1 Timotheüs 6:7 
Ook jij hebt van de Heere gaven gekregen. Misschien ben je erg handig of kun je goed met 
andere mensen omgaan. Misschien heb je een goed verstand of veel doorzettingsvermogen. 
Met die gaven kun je later misschien huizen bouwen, gehandicapten verzorgen, een 
organisatie leiden en wat al niet. Twee dingen mag je echter nooit vergeten. Het eerst is dat 
wij niets in de wereld hebben gebracht. Alles wat we hebben, hebben we gekregen. De eer 
ervan komt niet ons, maar de Heere toe! Het tweede is dat wij uit deze wereld niet kunnen 
meenemen. Alles wat we hier bereiken, zullen we eens moeten achterlaten. En als je dan op 
aarde niet meer hebt dan het aardse, al is het misschien in overvloed, dan ben je alles kwijt. 
Dan sta je zonder Borg voor de Rechter van hemel en aarde. Dan zal het vreselijk zijn om te 
vallen in de handen van de levende God. Daarom: Zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn 
gerechtigheid! De Heere laat Zich ook vandaag nog vinden! 
Lezen: 1 Timotheüs 6: 3-10 
 
Zondag 13 november – Jij en jouw muziek 
Ten tijde als gij horen zult het geluid des hoorns, der pijp, der citer, der vedel, der psalteren, 
des akkoordgezangs en allerlei soorten van muziek, zo zult gijlieden nedervallen en 
aanbidden het gouden beeld, hetwelk de koning Nebukadnezar heeft opgericht. En wie niet 
nedervalt en aanbidt, die zal te dierzelver ure in het midden van de oven des brandenden 
vuurs geworpen worden. – Daniël 3: 5 en 6 
Muziek is een scheppingsgave die veel invloed heeft. De duivel wil evenwel ook dit middel 
gebruiken. Hij gebruikt muziek als aanjager voor zondige begeerten. Veel moderne muziek is 
als het ware in de hel gecomponeerd! De zangers leven zondig en de mensen die naar 
disco’s gaan, gebruiken drugs en bezondigen zich op allerlei manieren. Misschien ga jij daar 
niet heen, maar ‘geniet’ je wel van zulke muziek. Buig je thuis voor de afgod van deze tijd, op 



je kamer? Als je in gedachten meegaat naar het dal Dura, waar Nebukadnezat zijn gouden 
beeld heeft opgericht, let dan eens op die drie vrienden van Daniël en hun standvastigheid. 
Zij knielen niet! Het kan hun het leven kosten als ze zich niet gedragen zoals de massa en 
toch willen ze hun God eren, zoals ze tegen Nebukadnezar zeggen. Hun liefde tot God maakt 
het hun onmogelijk zich door de zondige muziek te laten verleiden om voor het beeld te 
buigen. De massa buigt zich nu voor de moderne afgoden. Veel jongeren worden er door 
meegezogen. En jij? 
Lezen: Daniël 3: 1-6 
 
Maandag 14 november – Jij en de eeuwige toekomst 
Zie, Hij komt met de wolken – Openbaring 1:7 
Hij komt! Dat is eigenlijk in het kort de inhoud van het wonderlijke boek Openbaring. De 
Heere Jezus zal wederkomen naar de aarde. Natuurlijk staat er nog meer in, maar dit is wel 
het belangrijkste. Net als bij Zijn eerste komst, die we met Kerst herdenken, zullen er aan 
Zijn tweede komst ook vele dingen voorafgaan. Hij komt met de wolken. De Zoon des 
mensen zal komen op de wolken des hemels met grote kracht en heerlijkheid (Matth. 
24:30). Bij Zijn hemelvaart getuigden de engelen ervan: ‘Deze Jezus zal alzo wederkomen.’ Er 
staat eigenlijk: ‘Hij is komende!’ Dat wil zeggen dat Hij al onderweg is. Hij is bezig te komen. 
Zie! Dat betekend: Let op! Wees op je hoede! Zien jouw ogen al verlangend uit naar Hem? 
Want plotseling zal Hij er zijn. Als Koning Jezus morgen komt, dan heb je nog één dag! En 
ben jij dan bereid? 
Lezen: Openbaring 1: 1-8 
 


