
Bijbelrooster 15-21 mei 2018 Thema: Welk beroep kies je 

Dinsdag 15 mei - Bouwen en bewaren 

Zo nam de HEERE God de mens en zette hem in de hof van Eden om die te bouwen en die te bewaren 

– Genesis 2:15 

Nadat de Heere de hemel en de aarde geschapen had, zag Hij op alles wat Hij gemaakt had. En zie, 

het was zeer goed. Er was geen enkel gebrek aan. Alles getuigde van de grootheid, de majesteit, de 

almacht, de wijsheid en de goedheid van de Schepper. Op aarde had de Heere een hof gemaakt, de 

hof van Eden, het paradijs. Hierin gaf Hij de mens een plaats. Adam en Eva mochten daar wonen en 

de vruchten ervan genieten. Maar dat niet alleen! God af hun ook een opdracht, namelijk deze hof te 

bouwen en te bewaren. Deze taak was voor hen geen last, integendeel, het was hun begeerte om 

God ook hierin te eren en te dienen. Je ziet hier dat de Heere Zelf ons de opdracht gegeven heeft om 

niet nutteloos te zijn op de aarde, maar te werken. Hij deed dat nog vóór de zondeval, dus toen de 

zonde zijn verwoestende werking nog niet had gedaan. Werken is een opgave, maar ook een gave 

van God. 

Wat vind je van de uitdrukking: Je moet werken om te leven, maar niet leven om te werken? 

Lezen: Genesis 2: 15-17 

Woensdag 16 mei – In het zweet des aanschijns 

In het zweet uws aanschijns zult gij brood eten, totdat gij tot de aarde wederkeert, dewijl gij daaruit 

genomen zijt; want gij zijt stof, en gij zult tot stof wederkeren – Genesis 3:19 

God heeft de mens de opdracht gegeven om de aarde te bouwen en die te bewaren. Je moet dan 

niet alleen denken aan het werk op het land. Je mag hier al het werk onder verstaan dat in deze 

wereld nuttig en nodig is. Vóór de zondeval ging de arbeid niet gepaard met moeite. Er was geen 

sprake van ‘móéten’, maar van ‘mógen’ werken. Dat is echter radicaal anders geworden. De mens 

(Adam, Eva, jij en ik!) wilde God niet langer dienen, maar zelf heer en meester zijn. De zonde is in de 

wereld gekomen, en met de zonde de dood! Al het goede dat de Heere gemaakt heeft, ligt 

verbroken. In heel de schepping zien we de verwoestende uitwerking van de zonde. In het werk dat 

eerst alleen vreugde gaf, ligt nu ook smart en moeite. In het zweet van ons aanschijn zullen we brood 

eten. Daarbij komt dat we uit onszelf niet meer begeren met ons werk de Heere te dienen. Wat is de 

zonde een ontzaglijk groot kwaam. 

Heb je weleens moeite met je schoolwerk? Mopper je weleens als je iets in het huishouden doen 

moet? Ben je weleens boos, teleurgesteld of moedeloos als een karwei niet lukken wil? Zie je waar de 

oorzaak ligt? 

Lezen: Genesis 3: 14-19 

 

Donderdag 17 mei – Voldoening in het werk 

Is het dan niet goed voor de mense, dat hij ete en drinke, en dat hij zijn ziel het goede doe genieten in 

zijn arbeid? Ik heb ook gezien, dat zulks de hand Gods is. – Prediker 2: 24 

Door de zonde ligt alles op deze aarde verbroken. Is er wel iets in deze wereld waar je de gevolgen 

van de zonde niet in ziet? Door de zonde ervaren we in ons werk vaak moeite, tegenzin, teleurstelling 

en verdriet. Als Salomo aan het einde van zijn leven terugkijkt op zijn eigen werken en op de 



bezigheden van andere mensen, dan ziet hij het. Wat is er veel ijdelheid en kwelling des geestes in! 

Wat doen mensen veel vergeefse moeite! Wat sloven ze toch voor zaken die uiteindelijke geen enkel 

nut hebben! Hiermee is echter niet alles gezegd. De Heere heeft ons ook na de zondeval nog zoveel 

goeds gegeven. Ook dat heeft de wijze koning Salomo, verlicht door de Heilige Geest, gezien. Er is 

naast moeite en verdriet ook veel vreugde en voldoening in ons werk. Je kent dat toch wel, dat 

tevreden gevoel als je een moeilijke klus hebt afgerond? Als je hard gewerkt hebt voor je overgang, 

met succes? Onverdiende gaven van de Heere! 

Koning Nebukadnezar had ook vreugde van zijn werk. Hij zei: ‘Is dit niet het grote Babel, dat ik 

gebouwd heb tot een huis des koninkrijks, door de sterkte mijner macht en ter ere mijner 

heerlijkheid!’ (Dan 4: 30). Wat die vreugde ook een gave van God? Waarom (niet)?  

Lezen: Prediker 2: 18-26 

 

Vrijdag 18 mei – Een beroep tot Gods eer 

Hetzij dan dat gijlieden eet, hetzij dat gij drinkt, hetzij dat gij iets anders doet, doet het al ter ere 

Gods. – 1 Korinthe 10: 31 

God heeft ons geschapen om tot Zijn eer te leven. Maar door de zondeval is er zoveel verwoest. We 

streven alleen onze eigen eer na. Is dat je al tot verdriet geworden? Wat is het nodig dat ons hart 

vernieuwd wordt! Is dat jouw verlangen? God eist van ons dat we in ons denken, spreken, doen en 

laten Zijn eer op het oog hebben. Dus ook in de keuze van je toekomstig beroep. Het is niet on alle 

beroepen mogelijk Gods eer te bedoelen! Een piloot of stewardess moet op zondag werk doen wat 

niet nodig is. Een schoonheidsspecialiste is vrijwel altijd bezig voor de ijdelheid van de mensen. Een 

programmeur van computerspelletjes besteedt zijn tijd uitsluitend om nutteloos vermaak te creëren. 

Dergelijke beroepen kunnen niet samengaan met de begeert om de Heere te dienen. Gelukkig zijn er 

honderden beroepen waarin we God wél kunnen dienen. Denk je daaraan bij je beroepskeuze? 

Het huwelijksformulier zegt dat we ‘getrouw en naarstig’ in ons Goddelijk beroep zullen werken. 

Probeer eens twee redenen te bedenken waarom hier van een ‘Goddelijk beroep’ gesproken wordt. 

Lezen: 1 Korinthe 10: 23-33 

 

Zaterdag 19 mei – Naastenliefde 

En Petrus stond op en ging met hen; welke zij, als hij daar gekomen was, in de opperzaal leidden. En 

al de weduwen stonden bij hem, wenende en tonende de rokken en klederen die Dorkas gemaakt 

had, als zij bij haar was – Handelingen 9: 39 

In het dorpje Lydda is een vrouw gestorven met de naam Dorkas. Ze stond er bekend als een 

godvrezende vrouw. Als Petrus erbij geroepen wordt, staan daar weduwen met een groot verdriet. 

Ze laten aan Petrus zien wie Dorkas was geweest. Ze was ijverig. Ze verspilde haar rijd niet, maar was 

bezig met nuttige dingen, zoals het maken van kleding. Daar was ze goed in. De Heere had haar 

daarvoor de vaardigheid en het verstand gegeven. Daarbij was ze vol liefde tot haar naasten. Niet 

alles wat ze maakte was nodig voor haar en haar gezin. Wat over was, verhandelde ze niet, maar ze 

gaf het aan de weduwen die gebrek hadden. Haar godsvreze kwam ook openbaar in het gebruik van 

haar talenten tot nut van haar naasten. Bij de keuze van je toekomstige beroep is het natuurlijk van 



belang na te gaan waar je goed in bent, en wat je graag doet. Maar vind je het ook belangrijk om iets 

voor je naaste te betekenen? 

In dit verband denk je wellicht aan het werken in verpleging en verzorgen en dat is terecht. Maar wat 

denk je van het werken in bijvoorbeeld de handel, de techniek of bij de overheid? Of als moeder in het 

gezin! Merkt je moeder (als je die nog hebben mag) het weleens dat je haar in haar dagelijkse werk 

voor het gezien waardeert? 

Lezen: Handelingen 9:  

Zondag 20 mei – Precies genoeg! 

En gij zelf weet, dat deze handen tot mijn nooddruft en degenen die met mij waren, gediend hebben – 

Handelingen 20: 34 

Op de terugweg van de derde zendingsreis neemt Paulus afscheid van de ouderlingen van de 

gemeente van Efeze. De Heilige Geest heeft hem laten zien dat hij in Jeruzalem gevangengenomen 

zal worden en daardoor weet Paulus dat hij hen op aarde niet meer ontmoeten zal. Gedurende twee 

jaar heeft Paulus onder hen het Evangelie verkondigd. Hoewel het niet onredelijk zou zijn dat de 

gemeente hem daarvoor in zijn levensonderhoud zou voorzien, heeft Paulus dat niet gewild. Hij heeft 

al die tijd als tentenmaker de kost verdiend. Hij zegt hier dat hij tot zijn nooddruft gediend heeft. Dat 

wil zeggen dat hij gewerkt heeft voor wat hij nodig had. Dat zal niet zoveel geweest zijn. Ergens 

anders schrijft Paulus immer: Maar als wij voedsel en deksel (kleding) hebben, wij zullen daarmede 

vergenoegd (tevreden) zijn (1 Tim. 6:8). Als je nadenkt over wat je later wilt gaan doen, laat je dan 

niet leiden door hebzucht en grootsheid. Vraag steeds de Heere om licht en leiding bij deze 

belangrijke keuze! 

Over het algemeen kun je met een hogere opleiding een beter betaalde baan krijgen. Maar: hebzucht, 

verlangen naar geld en goed, is zonde tegen God. Zou je daarom niet beter kunnen kiezen voor een 

lagere opleiding? Hoe moet hierin je houding zijn, denk je? 

Lezen: Handelingen 20: 32-38 

Maandag 21 mei – Alles van God 

Want wij hebben niet in de wereld gebracht; het is openbaar dat wij ook niet kunnen iets daaruit 

dragen. – 1 Timotheüs 6: 7 

Ook jij hebt van de Heere gaven gekregen. Misschien ben je erg handig of kun je goed met andere 

mensen omgaan. Misschien heb je een goed verstan of veel doorzettingsvermogen. Met die gaven 

kun je laten misschien huizen bouwen, gehandicapten verzorgen, een organisatie leiden en wat al 

niet. Twee dingen mag je echter nooit vergeten. Het eerste is dat wíj niets in de wereld hebben 

gebracht. Alles wat we hebben, hebben we gekregen. De eer ervan komt niet ons, maar de Heere 

toe! Het tweede is dat wij uit deze wereld niet kunnen meenemen. Alles wat we hier bereiken, zullen 

we eens moeten achterlaten. En als je dan op aarde niets meer hebt dan het aardse, als is het 

misschien in overvloed, dan ben je alles kwijt. Dan sta je zonder Borg voor de Rechter van hemel en 

aarde. Dan zal het vreselijk zijn te vallen in de handen van de levende God. Daarom: Zoek eerst het 

Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid! De Heere wil Zich nu nog laten vinden! 

Kijk eens terug naar de afgelopen dag. Hoeveel tijd heb je besteed aan jezelf? Aan je schoolwerk? Aan 

je vrienden? Aan je plezier? En hoeveel aan je onsterfelijke ziel? 

Lezen: 1 Timotheüs 6: 3-10 


