REIN HET HUWELLK IN ds. J. Joppe

TOT EEN VLEES
Lezen: Genesis 2:18-25

Dagtekst: Genesis 2:24
‘Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten, en zijn vrouw aankleven, en zij zullen
tot één vlees zijn.’

Deze week staan we samen stil bij het thema ‘Rein het huwelijk in’. Hoe ga je met elkaar om
als je verkering hebt, maar ook als je nog geen verkering hebt? Velen vinden dat
geslachtsgemeenschap voor het huwelijk moet kunnen.

In de Bijbel vind je niet rechtstreeks een verbod op geslachtsgemeenschap voor het
huwelijk. Maar indirect vind je genoeg aanwijzingen die duidelijk maken dat God de seksuele
gemeenschap bedoelt voor binnen het huwelijk. Seksualiteit heeft van God een plaats
gekregen binnen het huwelijk van man en vrouw.

We zien dat in Genesis 2:24. De volgorde van de woorden in deze tekst is erg belangrijk.

‘De man zal zijn vader en zijn moeder verlaten, en zijn vrouw aankleven, en zij zullen tot één
vlees zijn.” Eerst is er het verlaten van het ouderlijk huis en dan het aankleven van de vrouw.
Dat is zijn wettige, erkende vrouw aankleven of aanhangen. Het element van trouw, van
‘samen’. Als laatste wordt genoemd het tot één vlees zijn. Hiervan is de
geslachtsgemeenschap een belangrijk onderdeel.

Met het uitpakken van je verjaardagscadeau wacht je tot je jarig bent. Wacht zo met de
geslachtsgemeenschap tot je getrouwd bent. Ware liefde wacht.

Spreek bij een relatie duidelijke grenzen af en houd je daaraan.



NOG NIET SAMENGEKOMEN
Lezen: Matthels 1:18-25

Dagtekst: Mattheiis 1:18

‘De geboorte van Jezus Christus was nu aldus; want als Maria, Zijn moeder, met Jozef
ondertrouwd was, eer zij samengekomen waren, werd zij zwanger bevonden uit den Heilige
Geest.’

We zien in dit Bijbelgedeelte hoe de godvrezende Jozef voor zichzelf in grote moeilijkheden
komt als Maria hem vertelt dat ze zwanger is. Ze waren wel ondertrouwd, wij zouden zeggen
verloofd, hadden een stabiele relatie, waren van plan om te trouwen, maar ze waren nog
niet samengekomen. De seksuele gemeenschap bewaarden ze tot na de officiéle
huwelijksvoltrekking.

Vanuit Deuteronomium 22 wordt ons duidelijk waarom Jozef het er zo moeilijk mee heeft.
Volgens de verzen 13-21 mag een man verwachten dat zijn bruid als maagd het huwelijk
binnengaat. Dat wil zeggen, dat niemand, dus ook haar vriend of verloofde niet, met haar
mocht omgaan op een manier alsof zij al getrouwd waren. Gods voorschriften hebben altijd
ons bestwil en geluk op het oog. God heeft Zijn regels gegeven om seksualiteit zuiver te
houden. Wie Gods regels overtreedt, zondigt en maakt brokken.

Laat er schroom zijn voor elkaars lichaam. Houd de kleren aan. Ga in je verkeringstijd niet
samen op vakantie. Zoals bij de benzinepomp de waarschuwing hangt: ‘Geen vuur,
ontploffingsgevaar’, zo mag deze waarschuwing hangen bij ons zondige hart. Geen vuur.
Neem Gods grenzen in acht. Je helpt de ander en jezelf en bovendien eer en gehoorzaam je
God.

Als je in je relatie toch te ver bent gegaan, stop er radicaal mee. Belijdt deze zonde voor de
Heere en smeek om vergeving.



EEN KEER UITGAAN
Lezen: Genesis 34 : 1-18

Dagtekst: Genesis 34 :1
‘En Dina, de dochter van Lea, die zij Jakob gebaard had, ging uit, om de dochteren van dat
land te bezien.’

Wie in een onbekende omgeving is, gaat op verkenning uit. Zo zal ook Dina gedacht hebben.
Haar vader Jakob heeft de tenten opgeslagen vlak bij de heidense stad Sichem. Op een dag
gaat Dina - waarschijnlijk zo’n 14 jaar oud - op weg om de dochters van dat land te bezien. Ze
is benieuwd hoe zij zich kleden en versieren.

Als ze de stad Sichem binnenloopt, kijkt ze nieuwsgierig om zich heen. Maar net zo
nieuwsgierig kijken de mensen van Sichem naar Dina. Als de zoon van koning Hemor haar
ziet, is hij gelijk verliefd. Hij neemt haar mee en verkracht haar. De zonde begint vaak met
zien. Uit het slot van Genesis 34 weten we dat deze ene zonde verschrikkelijke gevolgen
heeft.

Eén avondje uitgaan kan verschrikkelijke gevolgen hebben en ervoor zorgen dat je niet meer
rein het huwelijk in kan. Zoek de plaatsen niet op waar je met je gedoopte voorhoofd niet
hoort. Durf ook nee te zeggen als vrienden met jou iets willen, wat Gods Woord verbiedt.
Bedenk overal waar je bent en ook bij alles wat je doet, kan ik hier de Heere ontmoeten?
Vraag bovenal om Gods bescherming en bewaring. Misschien was Dina dat gebed vergeten.

Waarom worden de woorden uit 1 Thessalonicenzen 5 : 21 ‘Beproeft alle dingen; behoudt
het goede’ vaak misbruikt en hoe worden ze goed gebruikt? Zie de kanttekeningen.



EEN GROOT KWAAD
Lezen: Genesis 39

Dagtekst: Genesis 39:9b
‘Hoe zoude ik dan dit een zo groot kwaad doen en zondigen tegen God?’

Jozef is een knappe jongen om te zien en daar krijgt hij veel last mee. De vrouw van Potifar
wordt verliefd op hem. Nu was in die dagen in Egypte overspel iets heel gewoons. Het land
was berucht om zijn trouwbreuk. Maar het oog op iemand hebben als je getrouwd bent, is
zondig.

Deze vrouw neemt het niet zo nauw met liefde en huwelijkstrouw en probeert Jozef te
verleiden. ‘Lig bij mij’, zegt de vrouw. Ze eist Jozef op, wil overspel met hem doen en haar
wettige man ontrouw worden. Maar Jozef weigert. Ondanks alles wat ze hem voor ogen
houdt. Hij wil dit zijn heer niet aandoen. Hij heeft alle macht van hem gekregen. Alleen zijn
vrouw heeft hij niet gekregen. Jozef wil het vertrouwen dat hij geniet bij zijn heer, niet
beschamen.

Maar bovenal kan hij dit de Heere niet aandoen. ‘Hoe zou ik dan dit een zo groot kwaad
doen en zondigen tegen God?’ Als Jozef aan de vrouw zou toegeven en gemeenschap met
haar hebben, zou dit een groot kwaad zijn en zonde tegen God. Door Gods genade wordt
Jozef hiervoor bewaard en staande gehouden.

Op zeker moment vlucht Jozef weg. Wat kunnen we daarvan leren?



JE LICHAAM ALS TEMPEL
Lezen: 1 Korinthe 6:12-20

Dagtekst: 1 Korinthe 6:19a
‘Of weet gij niet, dat ulieder lichaam een tempel is van den Heiligen Geest.’

Paulus schrijft deze woorden aan de gemeente van Korinthe, waar veel ontucht bedreven
werd. Hij zegt dat lichaam en ziel onbesmet moeten blijven in deze wereld, omdat onze
lichamen tempelen zijn van de Heilige Geest.

Je lichaam dient geen hotel te zijn waar iedereen wonen kan of een goot waar van alles
doorheen gaat, maar een tempel. Dat is een prachtig beeld. Zoals een tempel bestemd is
voor de dienst aan God, zo moet het ook met ons lichaam zijn. Zo heeft de Heere ons
geschapen. Door de zonde is ons lichaam een afgodstempel geworden. Door
hartvernieuwende genade gaat ons lichaam weer aan zijn doel beantwoorden.

Als jouw lichaam een tempel van de Heilige Geest is, dan zul je daar zorgvuldig mee omgaan.
Dan bied je je lichaam niet aan iedereen aan of doe je ermee waar je zelf zin in hebt. Dan wil
je dat rein bewaren ook op weg naar het huwelijk en daarna. Dan is het je dagelijkse gebed,
ook met het ook op je lichaam: Heere, wat wilt gij dat ik doen zal?’

Is jouw lichaam een tempel van de Heilige Geest?



GOD ZIET ALLES
Lezen: Psalm 139

Dagtekst: Psalm 139:2
‘Gij weet mijn zitten en mijn opstaan, gij verstaat van verre mijn gedachten.’

Veel zonden op seksueel gebied gebeuren in het verborgen. Niemand ziet het. Maar bedenk
dat God alles ziet. De dichter van Psalm 139 was daar diep van doordrongen. In vers 2 zegt
hij: ‘Gij weet mijn zitten en mijn opstaan, gij verstaat van verre mijn gedachten.’

Een jongen wilde zijn vriendin eens bijna dwingen om met hem naar bed te gaan. Dat meisje
mocht de Heere vrezen. Ze verzette zich lang. Maar op een gegeven ogenblik zei ze: ‘Goed
dan, als je me kunt brengen naar een plaats waar niemand ons ziet.” Nu, dat was niet
moeilijk, dacht de jongen. Toen ze samen op die plaats waren die hij had uitgezocht, begon
het meisje te huilen en ze zei: ‘Kees, ziet God ons hier ook niet?’ Toen begon de jongen ook
te huilen en ze hebben niet gedaan wat hij wilde. De vreze des HEEREN is te haten het
kwade. In Christus is een volheid van genade en kracht tegen elke verzoeking, omdat Hij in
elke verzoeking staande is gebleven. Zijn macht is sterker dan de macht van de satan.
Verwacht het dan alleen van Hem!

Neem vandaag de laatste twee verzen van Psalm 139 in je gebed mee.



ZUIVER HOUDEN
Lezen: Psalm 119:1-16

Dagtekst: Psalm 119:9
‘Waarmede zal de jongeling zijn pad zuiver houden? Al hij dat houdt naar Uw woord.’

Het valt niet mee om juist ook in onze tijd rein het huwelijk in te gaan. De verleidingen zijn
groot en veel. Via de moderne media komt er van alles op ons af. Ook in de tijd van de Bijbel
was het moeilijk. De dichter van Psalm 119 stelt de vraag: ‘Waarmede zal de jongeling zijn
pad zuiver houden?’ Waarom noemt hij juist de jongeling? Ook een oudere dient zijn pad
toch zuiver te houden? Jazeker, maar de kanttekeningen leggen uit: Hij spreekt uitdrukkelijk
van een jongeling (hoewel dit alle mensen aangaat), omdat jongelieden meest geneigd zijn
zich te laten afleiden van de rechte weg, door de kwade bewegingen van het vlees. De jeugd
is een mooie, maar ook een gevaarlijke tijd.

‘Waarmede zal de jongeling zijn pad zuiver houden?’ Is dat ook jouw worsteling? Hoe kan ik
het pad naar het huwelijk rein houden? Het antwoord lijkt zo eenvoudig. De jongeling moet
zich houden aan Gods Woord om zijn pad zuiver te houden. Dat is de enige veilige Gids op
ons levenspad. Hierbij is ook het gebed om de leiding van de Heilige Geest onmisbaar: ‘Maak
in Uw Woord mijn gang en treden vast.’

Zing Psalm 25 vers 2.



