Dinsdag Wijdt Hem uw kunst! Psalm 33

Psalm 33 begint ermee dat we de naam van de HEERE lof moeten brengen door te zingen. Maar ook
met de harp, de luit en het tiensnarig instrument. Zingen en spelen voor de HEERE. Omdat Hij het
waard is. Dat beschrijven de volgende verzen: om Zijn trouw, gerechtigheid en goedertierenheid, om
Zijn almacht die tot uiting komt in de schepping en nu nog in de regering van de wereld.

In de berijmde psalm 33:2 staat het zo:

Het speeltuig moet die toon vervangen,

heft vrolijk aan, wijdt Hem uw kunst,

alles moet Hem eren!

Dat moet het doel van het maken van kunst zijn. Gods eer, het groot maken van Zijn Naam.

Dan kan kunst vele vormen aannemen. Muziek en zang, beeldhouwwerk en schilderijen. Kathedralen
en kerken. Maar dat geldt tenslotte voor alles: leef tot eer van God!

Wijd je leven aan Hem, dan volgt de kunst vanzelf. Bid maar met de psalmdichter: Leer mij, o God
van zaligheden, mijn leven in Uw dienst besteden.

Woensdag Wat is het doel? Matt. 11:7-15

We kunnen de Christenreis ook een kunstwerk noemen. Het leven van een christen wordt
geschilderd als een pelgrimstocht. Het staat vol met beelden en taferelen. Het wordt een creatieve
allegorie genoemd: een beeldverhaal waarin een diepe betekenis verborgen ligt. Bunyan waarschuwt
ons ervoor om je niet te veel te concentreren op de beelden, maar de boodschap te zoeken. Hij heeft
bij het schrijven van zijn werk de eer van God op het oog. Hij zegt: dit boek verlangt u een reiziger te
maken. Ben jij al een reiziger geworden, op weg naar de Hemelstad?

Dat is uiteindelijk de bedoeling van Bunyan. Hij wil mensen nieuwsgierig maken en opwekken om te
gaan zoeken en te strijden om het Koninkrijk van God met geweld in te nemen. Bunyan doelt op
iemand die worstelt en zich tot het uiterste inspant om de Hemelstad te bereiken.

Uit dit tekstgedeelte blijkt dat degenen die Johannes hoorden preken met kracht, vurigheid en ernst
de Heere zochten. Als je in wilt gaan in het Koninkrijk der hemelen moet je strijden om in te gaan.
Zoals Jakob worstelde met God; ik laat U niet gaan tenzij U mij zegent.

Donderdag Openbaring 5: 13 en 14 Hem Dienen met lofgezang

In het laatste hoofdstuk van de Christenreis lezen we over het bereiken van de hemelpoort door de
pelgrims. De engelen verwelkomen hen voor ze de poort bereikt hebben. De pelgrims vragen de
engelen wat ze moeten doen in die heilige plaats. Jullie zullen Hem onafgebroken dienen met
lofgezang, gejuich en dankzegging is het antwoord. Er komen bazuinblazers van de Koning naar
buiten. Door de welluidende, luide muziek, weergalmde zelfs de hemel van hun geschal. De
bazuinblazers wilden door hun blijde klanken en muziek de pelgrims laten weten hoe welkom ze
waren. Geen tong en pen is in staat om de heerlijke vreugde van de pelgrims uit te drukken. Ze
kregen harpen om daarmee te loven, en de klokken luidden van vreugde. Er wordt gezongen: Hem
die op de troon zit zij de dankzegging en de eer en de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid.
We weten dat er twee wegen zijn, en ook twee poorten. Als je leest hoe heerlijk het bij de
hemelpoort is, dan huiver je hoe het bij die andere poort moet zijn.

Nog is het tijd, de Heer geeft gena,

de toegang is vrij, door Golgothal!



Wend je naar Hem toe, en word behouden.

Vrijdag Ezra 3 :8-13 Trompetten en cimbalen

Dat had ik bij de ingebruikname van onze nieuwe kerk ook wel mee willen maken! Eén groot feest.
Dat uitbundige kennen wij zo niet. De priesters, in hun officiéle kleding, nemen de trompetten, en de
Levieten de cimbalen. Ze zingen in beurtzang. Om zo de HEERE te loven en te danken omdat Hij goed
is. En het hele volk juichte met groot gejuich. Ervaar je wel eens dat je hart te klein lijkt om Gods
goedheid en genade te bevatten? Dat je het liefst wilt juichen? Niet iedereen heeft de gave om
muziek te maken, maar het is ook geweldig om van te kunnen genieten.

Je hoeft niet zuiver te kunnen zingen om de naam van God groot te maken met je lied.

Mensen kunnen prachtig zingen, maar als je alleen met je mond en lippen Gods Naam looft is het
niet tot Zijn eer. Het gaat om je hart. Soms merk je dat je hart er niet bij is, maar onder het zingen
komt je hart met de woorden mee. Daarom is zingen zo goed. Het kan je hart meenemen in het loven
van God en in het klagen over je zonde.

Zaterdag Jesaja 45:15-20 Een god die niet verlossen kan

We zijn in de ban van het virus. Het komt zo dichtbij. Morgen zal het in veel kerken genoemd
worden. Ook de gemeente waar jij bij hoort zal misschien maatregelen genomen hebben. De beelden
en verhalen kunnen ons bang maken. Zorgwekkende berichten komen van alle kanten op ons af.

We lezen in dit gedeelte van Jesaja over mensen die afgoden maken. Zij zullen daarmee beschaamd
uitkomen. Zij aanbidden een god die niet verlossen kan. Onze tijd heeft ook zijn afgoden. We hebben
toch een geweldige gezondheidszorg? De wetenschap is tot een hoog niveau gekomen! De welvaart
stijgt...... Een afgod is alles waarop je vertrouwt naast of in plaats van de Heere. Bijvoorbeeld
verstand, gezondheid en geld.

Maar nu komt er een onzichtbare bedreiging en moeten we constateren dat de afgoden ons niet
verlossen kunnen. Waarop stel jij je vertrouwen? Het is goed om maatregelen te nemen. We hebben
daarvoor ons verstand gekregen. Maar als je echt vertrouwt dat het daarmee wel goed komt, zul je
beschaamd staan. Er is er maar Een die ons vertrouwen echt waard is. Ken je Hem?

Zondag |k ben de HEERE, en niemand anders

Jesaja 45: 21-25

Je hoort het elke zondag vanaf de preekstoel: Ik ben de HEERE, uw God. In dit hoofdstuk staat erbij:
Die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Daaruit blijkt Zijn almacht. We lezen ook over Zijn trouw;
Hij houdt Zijn woord. Zoek je echte bescherming, een veilige schuilplaats in deze onrustige wereld?
HEERE betekent: Ik ben erbij! Ik regeer deze wereld. In vers 15 gaat het over een God die Zich
verborgen houdt. Wij merken Zijn regering van alle dingen niet op. Dat komt omdat Hij werkt op Zijn
manier, die zo heel anders is dan wij kunnen bedenken.

Als het ons uit de hand lijkt te lopen zegt Hij: Ik ben de HEERE. Dat staat meerdere keren in dit stuk.
En die HEERE heeft nooit gezegd “Zoek Mij tevergeefs”. Maar Hij breidt Zijn armen uit naar de hele
wereld, ook naar jou, als Hij zegt: Wend je naar Mij, word behouden, alle einden van de aarde, want
Ik ben God, en niemand meer. Bij Hem is bescherming, veiligheid en rust. Zoek, en je zult vinden.



Maandag Psalm 22 De lofzangen van Israel

We leven in de lijdenstijd. Deze psalm spreekt over de Godsverlating. Die moest de Heere Jezus
doormaken. Opdat, zegt het avondmaalsformulier, wij nooit meer van God verlaten hoeven te
worden. We lazen gisteren dat God ons allemaal vraagt om bij Hem te komen, Hem te geloven. Dat
kan alleen omdat de Heere Jezus riep, en God niet antwoordde. Zo droeg Hij de toorn van God voor
onze zonden.

Dan volgt vers 4: Maar U bent heilig, wonende onder de lofzangen van Israel. Toch bent U heilig, hoe
U het ook leidt. Ook al verlost U niet gelijk, U blijft de Getrouwe. En daar waar U woont, in de tempel,
wilt U de lofzangen van Uw volk horen. En daar hebt U recht op, want we lezen in vers 5 en 6: onze
vaders vertrouwden op U, en zijn geholpen, ze riepen, en zijn gered, ze vertrouwden U en zijn niet
beschaamd geworden. Daarom is Hij het waard om geloofd en geprezen te worden met onze lofzang
en muziek.

Nochtans is God het doel van onze lof,

Hij onze God Hij woont in’ t hemelhof,

en doet al Zijn behagen.

Ps 115:2



