
JEZUS IN GESPREK MET DE RIJKE JONGELING 

 

DAG 1: DE ‘RIJKE JONGELING’ 

 

Mattheüs 19:16-20 

 

De Bijbel op een goede manier toepassen op je eigen leven is niet altijd zo 

gemakkelijk. Er staan beloften in de Bijbel. Maar ja, zijn die wel voor jou? Er staan 

ook bevelen in de Bijbel. En misschien denk je dat die in ieder geval wel voor jou 

zijn. Maar dat is de vraag nog maar. Denk aan het bevel dat God aan Abram geeft in 

Genesis 12: “Ga uit uw land en uit uw familiekring en uit uws vaders huis, naar het 

land, dat Ik u wijzen zal.” 

Maar al is het bevel van God aan Abram, toen in Ur der Chaldeeën, niet voor jou; 

toch betekent dit niet dat je er ‘niets mee kunt’. Er is iets van te leren, er is een 

toepassing op jouw leven te maken. 

Zo is het ook met het bevel van Jezus aan de jonge man die alles moet verkopen wat 

hij bezit en het geld moet verdelen onder de arme mensen. Wat moet je met dit 

bevel? Geldt het ook nu en voor jou? 

Bijbel lezen en begrijpen wat er staat is niet eenvoudig. Bijbel lezen en weten hoe je 

het in praktijk moet brengen, is zeker niet gemakkelijker. 

 

Zingen: Psalm 19:4 

 

DAG 2: “GOEDE MEESTER” 

 

Markus 10:17-21 

 

Beleefd komt deze ernstige jongeman naar Jezus en spreekt Hem aan met ‘Goede 

Meester’. Jezus vraagt: “Waarom noem je Mij goed?” 

De bedoeling van deze vraag is: “Besef je wat je zegt, jongeman? Je noemt Mij goed, 

maar bedoel je écht goed? Er is immers niemand goed, dan God!” 

Zou het verkeerd zijn om dit woord van Jezus op je in te laten werken? Hij zegt twee 

dingen: ‘niemand is goed’ en: ‘God is goed’. 

Geloof jij dat Jezus gelijk heeft, wanneer Hij zegt dat jij niet goed bent? Maak jij er 

ernst mee dat je in Gods oog niet deugd? Of denk je stiekem: “Er zijn er meer…”? 

Wat de jongeman bedoelt wanneer hij Jezus ‘Goede Meester’ noemt, laten we even 

in het midden. Maar dat onze Heere en Zaligmaker een goede Meester of 

Onderwijzer is, is wel zeker. Daarom raad ik je aan om de goede God te vragen om 

de goede Jezus te mogen leren kennen als jouw goede Onderwijzer en als jouw 

goede Herder. Dát alleen biedt oplossing! Dan beeld jij je niet meer in dat jij goed 

bent, maar steun je voor tijd en eeuwigheid op Hem Die goed is. 

 

Zingen: Psalm 23:1 

 

DAG 3: NIEMAND IS GOED 

 

Lukas 18:18-23 



 

Laten we wat verder in gaan op wat Jezus zegt: “Niemand is goed.” Als iemand hier 

eerlijk over denkt, kan hij verschillend reageren: hij legt het naast zich neer, wordt 

moedeloos of kribbig. Maar deze reacties zijn niet goed. De goede reactie is: als 

Jezus zegt dat ook die jongeman die alle geboden heeft onderhouden, niet deugt…, 

dan moeten wij ons haasten en Hem smeken om vergeving en genade! We deugen 

immers niet! We zijn dus schuldig en strafwaardig. 

Deze werkelijkheid is jou al heel wat keren voorgehouden, denk ik. Maar ik kan me 

goed voorstellen dat je evenzovele malen die gedachten hebt verdrongen, of hebt 

geprobeerd ze te verdringen. Heel begrijpelijk. Wie wil nu erkennen dat hij nergens 

voor deugt? En toch: Jezus zegt dit niet zomaar en Mattheüs en Markus en Lukas 

schrijven dit niet zonder bedoeling in hun evangelie-levensbeschrijving. Gods 

bedoeling is dat je niet langer probeert het eeuwige leven te verdienen; een 

doodlopende weg. Maar dat je de goede weg gaat, die Johannes ons wijst in 

hoofdstuk 3 vers 15 en 16: … dat een ieder die in Hem gelooft, niet zal verderven, 

maar het eeuwige leven zal hebben. 

 

Zingen: Psalm 6:1 

 

DAG 4: JE WEET DE GEBODEN 

 

Romeinen 13:8-10 

 

Ben je geïnteresseerd in het eeuwige leven? Hoeveel moeite doe jij om daar te 

komen? Weet je de weg ernaartoe? Wat mag het je kosten om dit leven te 

ontvangen? Jezus wijst de ‘rijke jongeling’ de weg. Op zijn vraag wat hij moet doen 

om het eeuwige leven te beërven, zegt Jezus (en wij luisteren mee): “Wilt u in het 

leven ingaan? Onderhoud de geboden.” 

Waarom wijst Jezus hem op de Geboden? In het stukje van gisteren schreef ik dat 

je niet moet proberen het eeuwige leven te verdienen, maar dat je in Christus moet 

geloven. Dan zal je niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. 

Span ik nu niet het ‘paard achter de wagen’, door samen met jou na te denken over 

dit antwoord? Het is toch een doodlopende weg?! Ja, de weg van de gehoorzaamheid 

aan Gods Geboden loopt niet uit op het eeuwige leven. 

Toch zegt Jezus van wel. Hoe zit dat? Heel eenvoudig: de weg van gehoorzaamheid 

aan Gods geboden leidt wél tot het eeuwige leven. Maar, dan moet je ook wel echt 

gehoorzamen – niet zoals die jongeman. Hij meende de geboden te hebben 

gehouden, maar dat was alleen buitenkant. Wát een vergissing! 

 

Zingen: Psalm 119:1 

 

DAG 5: VERKOOP ALLES WAT JE HEBT! 

 

Mattheüs 19:16-22 

 

Volgens de statenvertalers zei Jezus tegen de ernstige jongeman dat hij de geboden 

moest houden, niet omdat het ook werkelijk ooit iemand is gelukt of zal lukken dit 



te doen, maar (en nu citeer ik de kanttekening op Mattheüs 19 vers 17): “Christus 

antwoordt hier naar de vraag en mening van deze jongeling, die door zijn eigen 

goede werken meende de zaligheid te kunnen verkrijgen, en daarom wijst Hij hem 

op de wet, om hem daardoor tot erkentenis van zijn onvolmaaktheid, en daarna tot 

het geloof in Hem te brengen.” 

In hoeverre ben jij eerlijk ervan overtuigd dat je langs de weg van de 

gehoorzaamheid nooit het eeuwige leven zult beërven? Rechtzinnig zal iedere lezer 

van Puntuit het wel beamen, maar er ook uit ervaring mee eens zijn … is een heel 

andere zaak. En dát is nodig. Daarom komt nu ook het bevel (geen advies), om alle 

bezittingen te verkopen en de opbrengst aan arme mensen uit te delen. Hij moest 

leren, jij moet leren en ik moet leren, dat onze zaligheid alleen genade is. En om dit 

te leren moest hij voelen dat hij zijn behoud niet op Jezus alleen durfde te gronden. 

En wij? 

 

Zingen: Psalm 18:1a 

 

DAG 6: DIEPBEDROEFD 

 

Lukas 18:18-24 

 

Was de zoekende jongeman een gierigaard, een vrek? Was hij een kapitalist? Diende 

hij de mammon? Allemaal: nee. De jongen wilde zijn bezittingen niet verkopen, 

omdat die voor zijn besef het bewijs waren dat hij bij God in een goed blaadje stond. 

Juist omdat God hem zo goed gezind was, had Hij hem zo rijk gemaakt. Zo staat het 

toch in Psalm 112: “Welgelukzalig is de man, die de HEERE vreest. In zijn huis zal 

bezit en rijkdom wezen en zijn gerechtigheid bestaat in eeuwigheid.” 

Dus, alles verkopen en weggeven was voor zijn beleving hetzelfde als zijn 

entreekaartje voor de hemel weggooien. En dan Jezus volgen hield in: zijn 

entreebewijs voor de hemel te verwachten van deze Rabbi-wonderdoener. Is dat 

geen doodlopende weg? 

Wij kunnen ons dit niet goed meer voorstellen, maar onder de Joden was het een 

algemeen verbreidde gedachte dat Gods gunst aan je portemonnee af te meten was. 

Een bedelaar leek helemaal niet op weg te zijn naar het eeuwige leven, maar iemand 

die als een koning gekleed kon gaan, wel. Denk aan de rijke man en de arme 

Lazarus. 

De vraag is: welke zekerheid / verzekering wens jij? 

 

Zingen: Psalm 19:6 

 

DAG 7: VOLG MIJ 

 

Markus 10:17-27 

 

We zijn nog lang niet klaar met na te denken over het wonderlijke gesprek tussen 

Jezus en de rijke jongeling. Misschien ga ik er een andere keer mee verder. Maar nu 

wil ik je aandacht vragen voor het bevel: “Kom hierheen, neem het kruis op, en volg 

Mij.” Jezus roept ons op, wie we ook zijn, om tot Hem te komen, en Hem te volgen. 



Niet zonder het kruis op ons te nemen. Wat dit allemaal inhoudt, kan ik niet in een 

paar woorden uitleggen, maar zoveel is wel duidelijk dat je alles ervoor over moet 

hebben om Jezus te kunnen volgen, en ook is duidelijk dat dit de enige weg is naar 

het eeuwige leven. 

Hoe volg je Jezus? Het ging natuurlijk ook toen om meer dan alleen je voeten in een 

bepaalde richting te plaatsen. Ook toen kwam het aan op de gezindheid van het 

hart. Maar zeker is dat nu de bedoeling: Jezus volgen = aan alles van jezelf minder 

waarde toekennen dan aan wat Hij zegt: 

 Hij bepaalt je levensrichting; 

 Hij beheerst je keuzes; 

 Hij regeert je geld en je tijd. 

Hem zo te volgen is het eeuwige leven te beërven. 

 

Zingen: Psalm 118:10 


