
WIJSHEID 

Lezen: Spreuken 1:1-19 

Begin van echte wijsheid 

Misschien heb je wel net je examens of toetsen achter de rug. Iedereen weet dat je daar wat voor 

moet doen. Er moet geleerd worden. De één doet dat makkelijker dan de ander. Toch leert iedereen 

elke dag. Je weet meer dan toen je nog niet op de basisschool zat. Alle kennis die je verzamelt is 

nuttig en noodzakelijk. 

Toch is er een wijsheid die verder gaat. Je bent pas echt wijs als je de Heere mag kennen, dienen en 

vrezen, als je naar Zijn geboden leeft. Als Hij je heeft geleerd wie je zelf bent. Dan ben je een van God 

geleerde. Niet dat je wijs bent in eigen oog. Maar dan ben je wijs gemaakt tot de zaligheid. Dan mag 

je delen in de wijsheid van Christus. Dat kunnen andere mensen dan ook aan je zien. Lees dat maar in 

Jakobus 3:13 “Wie is wijs en verstandig onder u? Die bewijze uit zijn goede wandel zijn werken in 

zachtmoedige wijsheid.” 

Zien anderen al aan jou dat je wijs bent? 

Zingen: Psalm 1:1 

Lezen: Spreuken 2:1-17 

De Heere geeft wijsheid 

Er veel wijsheid op deze aarde. Maar echte wijsheid komt van boven. Het is een wijsheid die uit de 

Bron van alle wijsheid komt, de Heere Jezus zelf. Dat lezen we vandaag in vers 6.   

God laat Zijn wijsheid zien in de schepping, Hij laat Zijn wijsheid horen in Zijn Woord. De Heere wil 

door de Heilige Geest in Christus Zijn wijsheid delen met zondige mensen. Want door de Heere Jezus 

mogen mensen de wijsheid van God ervaren. 1 Korinthe 1:30 zegt dat heel mooi: “Maar uit Hem zijt 

gij in Christus Jezus, Die ons geworden is wijsheid van God.” 

Daar mag je om vragen met de woorden van psalm 119:  

‘Geef mij verstand met Goddelijk licht bestraald,  

dan zal mijn oog op Uwe wetten staren;  

Dan houd ik die, hoe licht mijn ziel ook dwaalt; 

Dan zal zich ’t hart met mijne daden paren.’ 

Zingen: Psalm 119: 17 

Lezen: Spreuken 3:1-15 

Zegen van de wijsheid 

Heb je wel eens een geslepen diamant gezien? Die kan prachtig glinsteren in het zonlicht. Je ziet dan 

de mooiste kleuren in die diamant. 

Salomo zegt in het bijbelgedeelte van vandaag dat wijsheid nog veel mooier is dan een edelsteen. 

Het is kostbaarder dan de opbrengst van zilver en goud. Hij noemt de mensen die wijsheid vinden 

welgelukzalig. 

Het is een zegen als je goed kan leren, als je veel kennis hebt. Maar het is een grotere zegen als je de 

Heere mag kennen, dienen en vrezen. Dan heb je de Heere aan je zij, dan mag je op Hem 

vertrouwen. Dan mag je leven met de Heere en bij alles wat je doet, spreekt en jezelf voorneemt de 

Heere erbij betrekken. Dan zal Hij je ook leiden, waar Hij weet dat het goed voor je is. Als je zo mag 

leven, zegt Salomo, dan zal het goed gaan, want zegt hij in vers 10: ‘Zo zullen uw schuren met 

overvloed vervuld worden.’ 

 

Zingen: Psalm  23:1 

Lezen: Spreuken 4:1-15 

Lessen in wijsheid 

Wat vind jij er van als je terechtgewezen wordt door iemand? Als iemand je wijst op dingen die je 

verkeerd hebt gedaan, is dat nooit fijn.  Je voelt dat je dingen hebt gedaan die niet kunnen, je voelt je 

ongemakkelijk. 

Maar als je ouders je preventief waarschuwen om dingen niet te doen? Hoe reageer jij dan? Wordt je 

boos? Of luister je juist naar wat ze te zeggen hebben?  

Salomo geeft ons vandaag allemaal goede raadgevingen, die hij ook van zijn ouders heeft 

meegekregen. Hij heeft er goed naar geluisterd en vooral ervaren dat ze goed waren. Daarom wil hij 

de raadgevingen ook aan ons doorgeven.  

Als we alle raadgevingen samen zouden moeten vatten, dan zegt hij: Wijkt van de paden van de 

goddelozen en bewaar de woorden van de wijsheid. Hoe reageer jij daar op?  

 

Zingen: Psalm 78:1 

Lezen: Spreuken 10:13-27 

Tegenstelling 

De spreuken die we vandaag lezen hebben vrijwel allemaal twee gedeelten in zich. Telkens worden 

er wijsheid en dwaasheid tegenover elkaar gezet. Op deze manier wordt het geluk van de vromen 

getekend, maar daar tegenover ook het ongeluk van de goddelozen.  

Deze spreuken maken duidelijk dat er maar twee wegen zijn. Een weg naar het leven en een weg 

naar de dood. Daarom zijn er ook maar twee soorten mensen: goeden en slechten, wijzen en 

dwazen, rechtvaardigen en goddelozen, oprechten en huichelaars. ‘Want de HEERE kent de weg der 

rechtvaardigen, maar de weg der goddelozen zal vergaan.’ (Psalm 1:6)  

Bij welke soort mensen hoor jij? 

Zingen: Psalm 1:4 

Lezen: Spreuken 18:1-14 

Zoek… wijsheid 

Er wordt wel eens gevraagd of je nog een stil plekje hebt waar je de Heere kan zoeken. Dat is ook 

vandaag de vraag die aan ons gesteld wordt. Salomo zegt dat het goed is om je af te zonderen in de 

stilte en de eenzaamheid om de Heere te zoeken. Dan mag je biddend Zijn Woord onderzoeken en 

vragen: ‘Spreek Heere, want Uw knecht hoort.’ Dan mag je zoeken en graven in het Woord. De Heere 

zegt Zelf dat de Schriften van Hem getuigen. En door Hem te leren kennen, te dienen en te vrezen, 

dan vind je ook wijsheid. 

Heb je gelezen wat Salomo in vers 10 zegt? ‘De Naam des HEEREN is een sterke Toren’. Wat is het 

dan goed om de Heere te zoeken in stilte zoeken! Want hoe het dan ook zal gaan, dan ben je veilig 

voor de tijd, maar ook voor de eeuwigheid! 

Zingen: Psalm 62:1 

  



 

Lezen: Spreuken 23:22-35 

Praktische wijsheid 

Deze hele week hebben we gelezen uit de Spreuken. Het is een Bijbelboek wat niet altijd even 

makkelijk is. Je zou er elke dag een Bijbelstudie van kunnen maken, om te ontdekken wat Salomo te 

zeggen heeft.  

Als je de Spreuken van vandaag gelezen hebt, dan merk je hoe praktisch ze zijn. Als je tussen de 

regels door leest, merk je ook dat de spreuken praktische toepassingen zijn van de Tien Geboden. 

Voor elk terrein van het leven heeft Salomo wel een wijze les. Lees ze nog eens rustig door. 

En tussen dit alles door klinkt ook vandaag weer de oproep: ‘Mijn zoon (mijn dochter) geef Mij uw 

hart!’ Heb jij al gehoor gegeven aan die oproep? Dan leef je tot Zijn eer, naar Zijn geboden! 

Zingen: Tien geboden des Heeren: 9 


