
Bijbelrooster HHJO: De eerste christenen 
 

Dinsdag 23 augustus: Levende gemeente 

Lezen: Handelingen 2:41-47 

 

Rijen lang stonden ze tot aan het water om gedoopt te worden.  Drieduizend mensen waren door de 

preek van Petrus in het hart getroffen. Ze waren door schuld verslagen en komen tot bekering. Ze 

mochten Gods genade ‘aannemen’. En ze worden gedoopt. In het water gaan ze onder. In het 

watergraf. Een beeld van het sterven van de oude mens, de zonde, ons eigen vlees. Een ‘nieuwe’ 

mens staat op het water.  Door de kracht van Christus krijgen deze mensen een ‘nieuw’ leven. 

Verbonden aan de Heere Jezus en aan elkaar. Een gemeente. De Handelingen schetst ons een 

indrukwekkend ‘plaatje’ van deze eerste kerkelijke gemeente. Ze volharden in vier dingen: het 

onderwijs over de redding in Christus,  de onderlinge gemeenschap,  de viering van het avondmaal 

en het gezamenlijke gebed. Het geheim? Ze hadden elkaar lief! En ze lieten dat ook duidelijk blijken. 

Er is in die tijd zonder mopperen geofferd,  zodat er geen armoede en gebrek bestond in de 

gemeente.  Ze hadden alle dingen gemeenschappelijk. Ook vandaag ben je nooit christen in je eentje. 

Samen met aanderen vorm je de gemeente. Je hebt elkaar nodig. En jullie gemeente? Gaat daar ook 

aantrekkingskracht van uit? Zijn de burgers uit onze woonplaats ook jaloers op ons? Of is er geen 

echt leven uit Christus? Dan is alles dood. 

 

Zingen: Psalm 133:1 

 

Woensdag 24 augustus: Genezing 

Lezen: Handelingen 3:1-10 

 

Wanneer Petrus en Johannes naar de tempel gaan om te bidden, zien zij een verlamde liggen. Met 

vragende ogen kijkt hij de mannen aan. Het is wat als je nooit hebt kunnen lopen. Om totaal 

afhankelijk van anderen te zijn. En de invaliden in Israel werden sociaal en religieus verstoten. Je was 

veroordeeld tot de bedelstaf. Een wat vreemd antwoord krijgt  deze bedelaar als hij vraagt om een 

aalmoes. ‘Nee, ik heb geen zilver en goud.’ Petrus heeft iets anders te geven. Of beter: Hij mag 

‘Iemand’ geven: Jezus Christus. Petrus zal vast wel wat geld gehad hebben, maar hij kende de nood 

van deze man die met geen geld te betalen is. En zo staat hij even later te springen van vreugde op 

zijn benen. Een onbegrijpelijk wonder.  Wonderlijke gebeurtenissen vinden plaats, daar waar de 

Heere werkt. Het is een voortdurend refrein in de Handelingen: ‘en vele wonderen en tekenen 

geschiedde door de apostelen.’ Maar die wonderen stonden niet op zich. Zij zijn in de Bijbel altijd 

ondersteunend aan het Evangelie. Ze laten de kracht van God zien. De Heere maakt alles ‘heel’. 

Lichamelijk en geestelijk. Het zijn, zeg maar de ‘plaatjes’ bij de boodschap.  Hij die kreupelen laat 

lopen, zou Hij geen macht hebben de zonden te vergeven? Zo is er hoop. Ook als jij zelf niet tot de 

Heere kan gaan.  

 

Zingen: Psalm 147:6 

 

  



Donderdag 25 augustus: Tegenstand 

Lezen: Handelingen 4:1-12 

Ontevreden en vol jaloezie loopt hij door de tempel. Waarom kwamen er nu wel zoveel mensen naar 

de tempel? Hij kon het niet zetten, dat ze voor de dwaze boodschap van deze Galilese vissers 

kwamen. Iemand die dood is, kan toch weer niet opstaan? Onzin! En hoe durven ze dit te illustreren 

door in de naam van Jezus een verlamde te genezen? En zo komt de eerste tegenstand. Het was te 

verwachten.  We lezen deze week  prachtige dingen over de eerste gemeenten. Men was één van 

hart en ziel, de gemeente groeide en het Evangelie verspreidde zich als een lopend vuurtje. Maar dat 

was voor de satan reden zijn aanval direct in te zetten. Hij verliest immers terrein. Petrus en 

Johannes komen in de gevangenis terecht. Maar ze blijven maar doorpreken. Als de Heilige Geest 

werkt, dan kun je je mond niet houden om over de Heere te vertellen. Maar die kan ook reactie 

verwachten. Het Woord van God moest en moet tegengehouden worden. Maar wat een 

troost … Gods Woord is niet te binden!   

Maar hoe ook de satan probeert de kerk te vernietigen, het zal hem nooit gelukken. De poorten van 

de hel zullen zijn gemeente niet overweldigen (zie Mattheüs 16:18).  Het Evangelie gaat door! 

 

Zingen: Psalm 199:86 

 

Vrijdag 26 augustus: Leugens 

Lezen: Handelingen 5:1-11 

 

Als het niet linksom gaat, dan maar rechtsom. De duivel heeft meer pijlen op zijn boog dan geweld. 

Hij wordt wel genoemd: de vader van de leugen (zie Johannes 8:44). Om van binnenuit de gemeente 

te vernietigen is eigenlijk veel makkelijker. Niemand heeft het door. Je moet niet op klompen de kerk 

binnenstappen, maar op je kousen! En zo heeft de al snel een paar mensen gevonden: Ananias en 

Saffira. Het leek zo mooi allemaal. Net alsof ze vol liefde al hun geld gaven aan de armen. Maar het 

was maar een deel.  We kunnen de Heere niet bedriegen. Al is de leugen nog zo snel, de waarheid 

achterhaald haar wel! Verlicht door de Heilige Geest heeft Petrus ze ontmaskerd. Beiden vallen dood 

neer als straf van God. Wat een afschrikwekkend voorbeeld!  Met grote vrees horen mensen binnen 

en buiten de gemeente over Gods straffend ingrijpen.  Zowel binnen als buiten de gemeente. De 

Heere is een heilig God. Hij vraagt ons hele hart!  Als de Heere ons ‘buitenkant-christendom’ zo zou 

straffen, wat zou er dan gebeuren in jouw leven? Hij kent onze diepste motieven. Bidt je mee? 

Heere, zie of er bij mij een schadelijke weg is en breng me op de eeuwige! 

 

Zingen: Psalm 139:14 

 

  



Zaterdag 27 augustus: Opmerkelijke groei 

Lezen: Handelingen 5:11-16  

Drieduizend op de eerste pinksterdag (Handelingen 2:41). Rondom de tempel weer vijfduizend 

(Handelingen 4:4). Wat een opmerkelijke groei kende die eerste christengemeente! Het stukje van 

vandaag zegt het ook:  ‘er werden er meer en meer toegedaan.’  Ook de ingrijpende gebeurtenis rond 

Ananias en Saffira, zorgden niet voor een afschrikwekkende werking, maar juist het 

tegenovergestelde: steeds meer voegen zich er bij. Niet door het werk van mensen, maar door 

Christus die daarbij de apostelen gebruikt als instrumenten. Niet door gemeenteopbouw plannen, 

maar door de krachtige werking van Gods Geest. Door die Geest vermeerderd de kerk vandaag de 

dag nog steeds. Niet in Nederland, maar wel in Azië en Afrika. Maar ook hier gaat de Heere door, 

misschien in minder grote aantallen. Maar er is ook vreugde in de hemel over één zondaar die zich 

bekeert (Lukas 15:7). Elke ziel telt voor de Heere.  En nog altijd zullen er meer toegedaan worden, 

totdat het getal der uitverkorenen vervuld zal zijn. 

Verlang je er wel eens naar de uitbreiding van Gods Koninkrijk? Bidt je wel eens voor die jongen die 

de kerk niet meer bezoekt. Waarom zou je hem niet eens meenemen naar de jeugdvereniging? Kom 

ga met ons en doe als wij! 

 

Zingen: Psalm 122:1  

 

Zondag 28 augustus: Ambtsdragers gezocht!  

Lezen: Handelingen 6:1-7 

 

Iedere kerk is een kerk buiten het paradijs. Misschien ken je deze uitspraak. We moeten de eerste 

christengemeente echt niet idealiseren. Als snel is er ook hier de gebrokenheid door de zonde te zien.  

Als de gemeente in Jeruzalem blijft groeien, kunnen de discipelen al het werk niet meer aan.  

Er was zeer veel geld bijeengebracht ter ondersteuning der armen, maar de verdeling verloopt niet 

goed. De Griekse weduwen worden niet goed verzorgd. Wel opvallend dat de eerste twist in de 

Christelijke kerk geldzaken betrof! Mensen voelden zich achtergesteld. Er komen klachten. 

Daarom besluiten de apostelen dat er mannen gekozen moeten worden, om die zaak te behartigen. 

Diakenen, mannen  die er meer tijd aan konden besteden dan de apostelen, en meer geschikt waren 

voor dat werk. En zodat alles er ordelijk aan toe gaat. Hier lezen we van diakenen, later van ouderlingen 

(Handelingen 14:23). Om zo de kerk de leiden, onder de leiding van de grote Herder: de Heere Jezus 

zelf. En dat zijn geen mensen die het zomaar leuk vinden om een ‘baantje’ te hebben. Nee, ze worden 

gekozen door de gemeente en zo door God. Mannen die vol van de Heilige Geest zijn en wijsheid. Ben 

jij, jongen, later zo’n ambtsdrager? En meiden, zie jij jezelf al leidinggeven op de vereniging? Waarom 

niet?  

 

Zingen: Psalm 72:1 

 

  



Maandag 29 augustus: Scheldwoord?  

Lezen: Handelingen 11:19-26 

 

Overal heen waren ze uitgeweken, vooral in noordelijke richting, tot in Antiochië, de hoofdstad van 

de Romeinse provincie Syrië, toe.  Als een lopend vuurtje breidt het Evangelie zich uit. En juist de 

verdrukking en vervolging (lees: Handelingen 8: 1,4) werken als olie op dit vuur. Hoewel sommigen 

dachten dat het Evangelie alleen voor de Joden was (vers 19), preken Cyprische en Cyrenische 

mannen ook tot Grieken. Ze worden tot grote zegen. Er komt een grote opwekking (vers 21). Al snel 

moet Barnabas erbij komen om als zendingswerker te helpen. En ook Paulus wordt gehaald om daar 

een heel jaar te werken (vers 25,26). De oogst is groot, tot eer van de Heere.  Het wordt blijkbaar 

duidelijk in de stad: deze mensen zijn anders. Zij dienen Christus. Ze worden daar voor het eerst 

‘christenen’ genoemd.  Een scheldnaam. ‘chrestianoi’;  slaven van Christus. En het Griekse woord 

chrèstos betekent ‘nuttig’, ‘braaf’.  Men vond hen ‘brave zielen’.   Misschien heb je het zelf wel 

meegemaakt, dat je voor een vrome werd uitgescholden  Maar het is juist een ‘eer’ om christen te 

zijn. Een geuzennaam. Een christen is van Christus, gekocht door zijn bloed. Omdat ik door het geloof 

een lidmaat van Christus ,en alzo Zijner zalving deelachtig ben, opdat ik Zijn Naam belijde.(HC vraag 

en antwoord 32). Draag jij zo al een nieuwe naam?  

 

Zingen: Psalm 67:2 en 3 


