
Bijbelrooster 13 november t/m 19 november 

Thema: Zalig zijn 

Dinsdag 13 november – De armen van geest 

Zalig zijn de armen van geest; want hunner is het Koninkrijk der hemelen. 

Mattheüs 5:3  

Dat het koninkrijk van God anders is dan de koninkrijken van de wereld, blijkt wel 

heel duidelijk uit de zaligsprekingen. De Heere Jezus zegt wie tot Zijn Koninkrijk 

behoren. Hij tekent het karakter van Zijn onderdanen. In de dagtekst noemt Hij 

hen de armen van geest. Zij die geestelijk arm zijn, dat wil zeggen die tegenover 

de Heere hun armoede en ellende gevoelen vanwege hun zonde, spreekt Jezus hier 

zalig. Weet jij wat het is om arm en blind en naakt te zijn tegenover de Heere? Ken 

je de bitterheid van de zonde? Dat zijn de armen van geest. En waarom spreekt Hij 

hen welgelukzalig? Waarom zijn degenen die nederig en gebroken van hart naar de 

Heere vragen de gelukkigste mensen? Omdat ze bij het Koninkrijk van de hemel 

horen. In Christus, hun Koning, zijn ze rijk, eeuwig rijk. Terwijl de koninkrijken van 

de wereld allemaal voorbijgaan, houdt het Koninkrijk waar zij toe behoren eeuwig 

stand. Ja, op zulke mensen kun je jaloers zijn. 

 

Lezen: Mattheüs 5:1-5  

 

 

 

 

 

 

 

 



Woensdag 14 november – Die treuren     

Zalig zijn die treuren; want zij zullen vertroost worden. Mattheüs 5:4 

Hoe kunnen verdrietige mensen nu toch gelukkig zijn? Je hebt weleens gezien dat 

Gods kinderen tot tranen toe bewogen kunnen zijn onder de preek of aan het Heilig 

Avondmaal. Misschien riep dat bij jou wel de vraag op: Gods kinderen zijn toch 

gelukkig; hoe komt het dan dat ze nog treuren? In de eerste plaats moet je bedenken 

dat alle tranen niet hetzelfde zijn. Gods kinderen treuren op een andere manier dan 

de mensen van de wereld. Ze zijn naar God bedroefd over de zonde. Zo begint het 

in de bekering, maar zo blijft het ook. Tegenover treuren plaatst de Heere Jezus de 

vertroosting… en daarom spreekt Hij de treurenden zalig. Terwijl veel mensen zich 

laten troosten door de dingen van de wereld, kunnen de mensen die in de tekst 

bedoeld worden alleen door de Heere en door Zijn Woord getroost worden. Vooral 

wanneer ze door het geloof op de Heere Jezus mogen zien als hun Zaligmaker en 

Verlosser, zijn ze getroost. 

 

Lezen: Lukas 16:19-31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Donderdag 15 november – De zachtmoedigen 

Zalig zijn de zachtmoedigen; want zij zullen het aardrijk beërven. Mattheüs 5:5 

Voor de derde keer klinkt er een zaligspreking uit de mond van de Heere Jezus. Over 

wie zal Hij het nu hebben? Zal het gaan over mensen die goed weten hoe ze vooruit 

moeten komen in de wereld? Of over degenen die van zich af weten te slaan als 

anderen te dichtbij komen? Nee, het gaat deze keer over de zachtmoedigen. Dat 

betekent zacht van gemoed. Mensen die in hun hart niet meer koud, hard en 

ongevoelig zijn. God heeft door de kracht van Zijn Geest hun harde hart gebroken, 

hun stenen hart weggenomen en hen een nieuw hart gegeven. Het verzet, de onwil 

is gebroken. Hun houding is zo heel anders geworden. Ze buigen nu onder de wil van 

God. Hun hoogste vermaak is om de Heere te dienen en zichzelf te verloochenen. Zo 

wordt Mozes de meest zachtmoedige mens op de hele wereld genoemd. Maar vooral 

de Heere Jezus was zachtmoedig en nederig van hart. En weet je wat er straks gaat 

gebeuren? Dan geeft God aan de mensen die op de Heere Jezus lijken de hele wereld. 

 

Lezen: Mattheüs 11:25-30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vrijdag 16 november – Die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid 

Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid; want zij zullen verzadigd 

worden. Mattheüs 5:6 

Het je weleens echt honger of dorst gehad? Zo erg dat het pijn deed, dat je niet 

meer verder kon? Daarover gaat het vandaag. Mensen met honger en dorst zijn niet 

bepaald de meest gelukkigen. Wonderlijk genoeg spreekt de Heere Jezus zulke 

mensen zalig. Je moet daarbij niet denken aan honger en dorst die je voelt in je 

maag en in je keel, maar in je hart. Het gaat over honger en dorst naar de ware 

gerechtigheid in Christus. Gerechtigheid betekent wat recht is. De zonde is niet 

recht. De zonde is krom. Daarom heet de zonde in de Bijbel ook ongerechtigheid. In 

de bekering laat God je zien dat de zonde krom is. Zo krom dat je in de hel terecht 

moet komen. Wie dat gezien heeft, gaat hongeren en dorsten naar gerechtigheid. 

Dan verlang je er hartstochtelijk naar dat het weer goed komt tussen de Heere en 

jou. De Heere belooft hier dat deze honger en dorst niet leidt tot de dood, maar tot 

verzadiging. 

 

Lezen: Johannes 6:25-37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zaterdag 17 november – De barmhartigen 

Zalig zijn de barmhartigen; want hun zal barmhartigheid geschieden. Mattheüs 5:7 

Als het gaat over barmhartigheid, moet je niet bij de mensen zijn, maar bij de 

levende God. God is rijk in barmhartigheid. Hij is de Vader der barmhartigheden. 

Daarom kan het niet anders of degenen die uit God geboren zijn, zijn de 

barmhartigen uit deze zaligspreking. De genade van God zet een stempel op mensen. 

Wanneer je beleeft hoe Gods genade roemt tegen een welverdiend oordeel, maakt 

dit wonder je een barmhartige. De liefde van God gaat je dan dringen om het goede 

voor je naaste te zoeken. Scherp ga je de ellende van deze verloren wereld zien. 

Tijdelijke nood, maar vooral eeuwige nood. Je wordt bewogen. Je gaat bidden om 

het behoud van verloren zondaren. Het werk van zending en evangelisatie gaat 

betekenis voor je krijgen. Christus zal straks, als de barmhartigen voor Zijn troon 

staan, barmhartigheid aan hen doen. Ze zullen horen: ‘Komt in… beërft het 

Koninkrijk dat voor u is weggelegd.’ Dan zullen ze God eeuwig roemen, omdat zijn 

barmhartigheid hen uit hun ellende in de hemel heeft gebracht. 

 

Lezen: Lukas 6:35-40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zondag 18 november – De reinen van hart 

Zalig zijn de reinen van hart; want zij zullen God zien. Mattheüs 5:8 

Vandaag lees je een woord uit de mond van de Heere Jezus waar je eigenlijk van 

moet schrikken. Want hoe is het met de reinheid van je hart? Als we eerlijk zijn, dan 

maken wij niet zoveel ernst met de reinheid van ons hart. Dikwijls kunnen we zo 

makkelijk leven met het vuil van de zonde. Toch staat het er wel: alleen de reinen 

van hart zijn zalig! Dus als je hart niet rein, niet puur, niet zuiver is, ben je 

rampzalig! Hoe ernstig is dat? Om rein van hart te zijn, hebben we het vernieuwende 

en heiligende werk van Gods Geest nodig. Zoals zeep nodig is om vuil weg te wassen, 

zo hebben wij het bloed van Christus nodig om van de zonde gereinigd te worden. 

Vraag jij daarom? Opmerkelijk is de belofte: want zij zullen God zien. God is rein en 

heilig. Hij woont in de hemel, waar het ook rein en heilig is. Grotere zaligheid is niet 

denkbaar. God zien… en leven! 

 

Lezen: Johannes 15:1-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Maandag 19 november – De vreedzamen 

Zalig zijn de vreedzamen; want zij zullen Gods kinderen genaamd worden. Mattheüs 

5:9 

Je zult vast weleens van de vredesbeweging gehoord hebben. De mensen die zich 

daarvoor inzetten, noemen zich pacifisten. Bewapening en militair oorlogsmateriaal 

worden afgewezen. In de Bergrede spreekt de Heere Jezus ook over mensen die de 

vrede liefhebben. Je zult begrijpen dat je daarbij aan heel wat anders moet denken 

dan aan de vredesbeweging en de Verenigde Naties. De vreedzamen die hier 

genoemd worden, zijn zij die vrede hebben met God. Heb jij vrede met God? Of ben 

je nog in oorlog met God? Dat laatste geldt van nature ieder mens zoals hij uit het 

verloren paradijs komt. Vrede met God wordt alleen ons deel door het bloed van het 

kruis. God is de Vredestichter! Hij komt eerst. Laat dat verwachting geven. In het 

Evangelie wordt de witte vlag van de vrede opgeheven. Bid om een hart dat buigt 

onder deze vlag. Zo krijg je deel aan die grote genade om een kind van God genaamd 

te worden. 

 

Lezen: Mattheüs 5:6-12 

 


