
Veel jongelui doen rond deze tijd examen. In de Bijbelstudies van deze week staan we daarom stil bij 

het thema ‘examens.’ Gemaakt door de Hersteld Hervormde Jongeren Organisatie (HHJO). 

 

Dinsdag 24 mei – Ben je voorbereid? 

Lezen:  Mat. 25: 1-13 

Zingen: Ps. 96:6 

 

Examen doe je niet zomaar. Daar gaat een lange tijd aan voorbereiding aan vooraf.  Al vier, vijf of 

misschien zelfs zes jaar, werk je toe naar dat ene moment. Het wel of niet halen van je diploma bepaalt 

een groot deel van je leven. Je moet daarom goed voorbereid zijn en dat mag best wel wat inspanning 

kosten. In de Bijbel lees je dat je ook op iets anders voorbereid moet zijn. Een moment dat nog 

belangrijker is dan je examen. Dat is het moment dat je God zal ontmoeten. In tegenstelling tot de 

datum van je examen, weet je niet wanneer dit is. Maar eens, na je sterven, sta je voor God. De 

uitkomst van die ontmoeting bepaalt jouw eeuwige bestemming. Het is belangrijk om daarop 

voorbereid te zijn. Vijf van de tien maagden waren niet goed voorbereid. Op het beslissende 

momenten waren ze niet gereed. Ze worden buitengesloten. Ben jij voorbereid op de ontmoeting met 

God? De HEERE vraagt dat jij je zonden belijdt, je neerbuigt voor God en gelooft in de Heere Jezus 

Christus. Zorg dat je niet buitengesloten wordt! 

 

Woensdag 25 mei – Gebruik jij je talenten? 

Lezen:  Mat. 25:14-30 

Zingen:  Ps. 19:7 

 

‘Je moet woekeren met je talenten’, misschien heb je dat wel tot vervelends toe gehoord. Lui zijn is 

vaak veel makkelijker, maar de Heere wil dat we ijverig zijn. Dat geldt op school, maar ook in het dienen 

van de Heere. Iedereen heeft talenten van de Heere gekregen. In Zijn wijsheid heeft God iedereen 

verschillende talenten gegeven. De een denkt graag na, de ander is het liefst met zijn handen bezig. 

Welke talenten heb jij gekregen? Voor de Heere zijn alle talenten even belangrijk. Wij denken daar 

vaak anders over. Misschien dat jij wel stiekem op iemand neerkijkt die minder goed kan leren. 

Misschien voel jij je dom omdat je minder hoge cijfers haalt dan je broer of zus. Wie zo denkt, vergeet 

dat God heel bewust elk mens uniek gemaakt heeft. God wil dat jij jouw bijzondere talenten inzet om 

de Heere te dienen. Voor God is de dominee niet belangrijker dan de koster of degene die de koffie 

zet. Je wordt niet geoordeeld over talenten die je niet hebt. Als je voor God staat, zal Hij wel vragen 

wat je met de talenten gedaan hebt die Hij je heeft gegeven. Heb je ze gebruikt om God de eer te 

geven of niet? Wat mooi als jij op jouw manier de Heere mag dienen!  

 

Donderdag 26 mei – Het beslissende moment 

Lezen:   Mat. 25: 31-46 

Zingen: Ps. 119:69 

 

En dan is eindelijk het moment gekomen: de dag van het examen. De boeken moeten dicht, de deur 

van de zaal sluit en nu moet het gebeuren… Misschien ben je zenuwachtig of misschien ga je het 

examen vol vertrouwen tegemoet. Maar nu is het beslissende moment gekomen! Ben je voldoende 

voorbereid of niet? Als je eens voor God staat, wordt er ook een examen afgelegd. De boeken worden 

geopend met daarin al je daden en al je gedachten. Alles wat je gezegd hebt, alle plaatsen waar je 



geweest bent, al je berichten op Facebook, Instagram en Snapchat, je hele internetgeschiedenis, ligt 

dan open voor God. Het gaat dan niet om wat je geleerd hebt, maar om hoe je geleefd hebt. Dit 

betekent niet dat je zalig kan worden door goede werken. Het betekent wel dat in de dingen die je 

doet zichtbaar wordt wat er in je hart leeft. Als je de Heere kent, dan is dat zichtbaar in je leven. Is 

jouw hart al door de Heere vernieuwt, of leef jij nog voor jezelf?  

 

Vrijdag 27 mei – Geslaagd! 

Lezen:  Ps. 127: 1-5 

Zingen: Ps. 127:1 

 

Nog even en je weet het zeker: geslaagd! Misschien sta je er zo goed voor dat je het nu al wel weet: ik 

ben geslaagd! Misschien klop je jezelf wel op de borst: dat heb ik goed gedaan! Als je er hard voor 

gewerkt hebt, dan mag ook zeker wel trots zijn. Maar pas op, dat je niet jezelf alle eer geeft. De Bijbel 

leert dat alles wat jij doet een gave van God is. In Psalm 127 belijdt de grote koning Salomo dat hij 

zonder Gods hulp niets kan. Al het menselijk zwoegen is zinloos als God er niet Zijn zegen aan verbindt. 

Salomo dankt daarom de HEERE. Hoe is dat bij jou? Ga je op je knieën en dank je God, als je hoort dat 

je geslaagd bent? Vergeet dat niet! Juist als het goed gaat, vergeet je vaak om God te danken. Je kan 

nog zo hard je best doen, maar zonder de hulp van de Heere ben je tot niets in staat. In het koninkrijk 

van God gaat niet om eigen prestatie, maar leeft iedereen van genade. Elke burger van dat koninkrijk 

weet: ik ben hier alleen vanwege Gods genade. Ik ben hier alleen omdat Jezus voor mij Zijn leven wilde 

geven. Dat maakt je klein en bescheiden.  

 

Zaterdag 28 mei – Gezakt! 

Lezen: Ps. 73: 1-28 

Zingen: Ps. 121:2 

 

Misschien dat je binnenkort wel het bericht krijgt: je bent gezakt. Je hebt er hard voor gewerkt, maar 

het is niet gelukt. In plaats van een nieuwe studie moet je misschien nog een jaar op dezelfde school 

blijven. Wat een teleurstelling zal dat zijn! Je toekomstplannen vallen in duigen. Hoe kan je omgaan 

met zo’n teleurstelling? Sommigen worden boos en geven anderen de schuld. Anderen geven de moed 

op en zien het niet meer zitten. Als christen mag je weten dat God over alle dingen regeert. Hij stuurt 

en leidt jouw leven, ook als dat een kant opgaat die je niet wil. Je mag met je teleurstelling en boosheid 

naar God gaan. Je mag vragen: ‘Heere wilt u laten zien, wat u mij hiermee wilt leren?’ In Psalm 73 lezen 

we dat Asaf ook teleurgesteld is. Hij ziet hoe het mensen die God niet dienen voor de wind gaat en hoe 

hij alleen maar tegenslagen kent. Hij vraagt zich af: zou God wel naar mij omzien? Pas als Asaf in de 

tempel komt, gaat hij het begrijpen (vers 17). Hij beseft dat ook in moeilijke tijden de Heere bij hem 

was. Asaf leert te vertrouwen op God. Wat mooi als de teleurstelling jou dichter bij God mag brengen!  

 

Zondag 29 mei – Even rust… 

Lezen:  Hebr. 4: 1-11 

Zingen: Ps. 92:1 

 

Vandaag is het zondag. Even rust. Misschien zit je vol stress voor de examens die nog moeten komen. 

Misschien ben je druk met alles wat je nog moet doen. Juist dan is het belangrijk om een dag rust te 

nemen. Ook later zal je het vaak druk hebben, ook dan is het belangrijk om rust te nemen. De rustdag 



is een dag die we van de HEERE hebben gekregen. Midden in de drukte van het leven mogen we van 

Hem één dag rusten. We zien hierin de enorme wijsheid van de Heere. De satan wil graag dat jij altijd 

maar doorrent en nooit nadenkt over de eeuwigheid, tot het te laat is. De rustdag is gegeven om na te 

denken over wat echt belangrijk is. Als je rust van alle aardse dingen, heb je tijd om na te denken over 

de eeuwige dingen. De zondag is een dag waarop God jou opzoekt met Zijn evangelie. Hij wil niet dat 

jij verloren gaat, maar dat je zalig wordt. Wat heb je aan een glanzende carrière en een dikke 

bankrekening, wanneer je sterft en je zonden zijn niet vergeven? Als je de Heere Jezus kent als jouw 

Verlosser en Zaligmaker heb je echte rust! 

 

Maandag 30 mei – De toekomst in… 

Lezen:  1 Tim. 6:6-16  

Zingen: Ps. 119:5 

 

Wanneer je geslaagd bent verandert er veel. Je begint aan een nieuwe studie, of gaat werken. 

Misschien verlaat je het ouderlijk huis. Ineens kom je in een nieuwe omgeving. Een omgeving waar 

velen God niet kennen en niet dienen. De verleiding is groot om mee te gaan in een leven dat alleen 

maar draait om geld, geluk en genot. Het is belangrijk om juist dan de HEERE vast te houden. Het zal 

moed kosten om Zijn naam te belijden te midden van velen die dat niet doen. Het zal moed kosten om 

anders te zijn dan de massa. Toch vraagt de Heere dat van jou. Hij wil je ook de kracht geven die nodig 

is. Timotheüs had ook te maken met veel tegenstand. Paulus spoort hem aan om de goede strijd van 

het geloof te strijden. Paulus heeft het hier niet over de strijd van een soldaat, maar van een sporter 

in een stadion. Een topsporter moet vooral zichzelf overwinnen en alles geven om het doel te bereiken. 

Zo moet ook jij elke keer weer strijden tegen zondige begeerten en tegen alle verleidingen die er zijn. 

Paulus wijst op de Heere Jezus. Hij heeft de strijd getreden en Hij heeft overwonnen. Hij wil jou de 

kracht geven die je nodig hebt. 

 

 


