
 

 

Bijbelrooster 12 t/m 18 december 
 
Dinsdag 12 november:  Nodig? De geestelijke wapenrusting 
Lezen: Efeze 6: 10-20 
Zingen: Psalm 3: 2 
 
Efeze 6 is een bekend gedeelte. Het gaat over de geestelijke wapenrusting. Een wapenrusting heb je nodig 
in de strijd. Die strijd duurt al 6000 jaar. Johan Bunyan heeft er een boek over geschreven. ‘de Heilige 
Oorlog’. In deze vakantietijd moet je dat boek maar eens lezen. 
Het is niet zomaar een strijd die er gevoerd wordt. Nee, het is een oorlog die al duurt vanaf het moment 
dat de mens gevallen is in het paradijs. Wie is onze vijand dan? Dat is onze Schepper. Door de zonden 
vechten we tegen Hem, terwijl Hij ons goed geschapen heeft.  
Of heb je door genade al geleerd om te strijden in het leger van Koning Jezus? Dan gaan we strijden tegen 
de duivel en de zonden. Het is een hevige strijd, want de duivel wil ons echt niet kwijt hoor! Juist voor die 
strijd wil Hij kracht en steun geven, daar wil Hij ook de wapenrusting voor geven. Je kunt het lezen in Efeze, 
het zijn de waarheid, het borstwapen der gerechtigheid, de bereidheid van het Evangelie des vredes, het 
schild des geloofs, de helm der zaligheid en als laatste ook het gebed. Kun je dan strijden? Alleen in Zijn 
kracht! 
Maar trouwe God, Gij zijt 
Het schild dat mij bevrijdt 
 
 

 
Woensdag 13 november - Waken, bidden, strijden 
Lezen: Mattheüs 26: 36-46 
Zingen: Psalm 42: 7 
 
We staan midden in de zomer stil bij het lijden en sterven van de Heere. Wellicht dat je het wat vreemd 
vond toen je het las. Maar zo maar op een zomerdag stilstaan bij het verzoenende werk van Christus kan 
heel rijk zijn. 
Petrus was vol vuur. Hij zou zelfs voor de Heere sterven. Natuurlijk kon dat niet. Het was dwaas dat hij het 
zei, maar toch zei Petrus het uit liefde en met hem alle andere discipelen. Maar wat zien we gebeuren? Ze 
vallen in slaap. Ze zouden toch mee vechten? De Heere Jezus moest alles alleen doen, niemand kon daarbij 
helpen. Omdat de prijs door Hem alleen betaald is, kan je genade krijgen. Stel je voor dat de discipelen de 
Heere Jezus geholpen hadden. Dan was alles tevergeefs geweest. Jezus heeft de prijs alleen betaald! Was 
het dan goed wat de discipelen deden? Nee, ze kregen een van hun Meester een opdracht. Het is een 
opdracht die ook voor ons klinkt: ‘Waakt en bidt’. Blijf waakzaam! De vijand kan ongemerkt heel dicht bij 
komen! 
 
 

 
Donderdag 14 november - Voorbeeld in de strijd  
Lezen: Mattheüs 4: 1-4 
Zingen: Psalm 91:5 
 
De duivel komt om de Heere Jezus verzoeken. Hij doet dat heel listig, want elke keer gebruikt de duivel een 
gedeelte uit de Bijbel. Maar lees eens goed. Telkens verdraait hij de woorden. Hij zegt het net even anders. 
De Heere Jezus weet dat en geeft hem antwoord met een tekst uit de Bijbel. Daar heeft de duivel geen 
antwoord meer op. Beschaamd moet hij afdruipen. De Heere Jezus haalt hier de overwinning.  
Wat een voorbeeld voor ons. Kun jij de duivel weerstaan, door het Woord van de Heere na te spreken? 
Zoals de Heere Jezus Zijn Woord gebruikte om de duivel te verslaan, zo mag ook jij het Woord van God 
gebruiken in de strijd te gen de duivel. Neem daarom elke dag je Bijbel en lees er in.  Kun je staande 



 

 

blijven? Nee toch zeker! Nooit, want we zijn zwakke mensen, maar Christus heeft alle verzoekingen wel 
doorstaan. Hij is niet bezweken voor de duivel. Laat Hij dan zo ons Voorbeeld zijn.   
 

 
Vrijdag 15 november - Een onmisbare Strijder  
Lezen: 1 Johannes 3: 8-17 
Zingen: Psalm 133: 1 
 
Op deze wereld zijn maar twee koninkrijken die tegen elkaar strijden. In het Bijbelgedeelten van vandaag 
zie je de twee kampen tegenover elkaar staan. De kinderen van God en de kinderen van de duivel. Er staat 
van allebei beschreven wat ze doen. Bij wie hoor jij? Ben je een kind van God of van de duivel? Nee, een 
kind van de duivel willen we niet zijn. Dat klinkt zo naar. Maar ben je dan een kind van God? Dat kunnen we 
ook niet zo maar zeggen, toch? Vandaag word je een spiegel voor gehouden. Bij wie hoor jij? Er zijn maar 
twee mogelijheden! 
Hoe kunnen we veranderen van koninkrijk? Lees vers 16 nog eens. Alleen omdat Hij Zijn leven gesteld heeft 
voor zondaren. Hij heeft de prijs al betaald! Die prijs was hoog, het hoogste wat gegeven kon worden. Hij 
heeft betaald met Zijn eigen leven. Hij wilde Zijn leven niet behouden, maar Hij wilde de wil van de Vader 
doen. Helemaal vrijwillig. Daarom kan Hij nu tussentreden als Borg en Middelaar. Ken jij Hem zo? Kan je 
Hem daarom niet meer missen? 
 

 
Zaterdag 16 november - Satan gaat tekeer  
Lezen: 1 Petrus 5: 1-9 
Zingen: Psalm 138:4 
 
De duivel is altijd aanwezig. Er is een spreekwoord, dat luidt: “Waar de Heere Zijn kerk bouwt, bouwt de 
satan zijn kapel." Hij is er altijd bij. Natuurlijk! Het gaat om zijn onderdanen. Die wil het echt niet verliezen 
hoor. Je mag van hem best naar de kerk en in je Bijbel lezen. Maar hij wil niet dat je teveel over je zonden 
gaat nadenken of te veel last hebt van je zonden. Dat probeert hij heel snel uit je hoofd te praten. Soms 
zelfs met Bijbelteksten. Daarom is het belangrijk om wakker te zijn en te waken. De duivel is dichtbij en 
komt nog dichterbij als je niet waakzaam bent. Er is maar een ding waar hij op uit is. Hij wil je alleen maar 
verslinden. Volgens de kanttekening is dat tot verderf brengen, vernietigen. Wat een vreselijke boodschap. 
De duivel die zegt dat je moet genieten van de wereld wil ten diepste niets anders dan je in de afgrond te 
laten storten.  
Wees daarom nuchter en wordt niet dronken van de zonden, maar blijf door genade staan en waakt! Dan 
alleen kan je in Christus de overwinning behalen! 
 

 
Zondag 17 november - Jezus is Overwinnaar 
Lezen: Kolossenzen 2:6-15 
Zingen: Psalm 89:8 
 
Er kan er maar één de winnaar zijn. Er is maar een eerste plek. In het Bijbelgedeelte van vandaag lees je in 
vers 15 wie de grote Overwinnaar is. Dat is Christus Jezus, de Heere. 
Kijk je zo wel eens om je heen? Lees je zo het nieuws? De machtigen van deze wereld zijn beperkt in hun 
macht. Hij staat erboven. Hoe machtig een land, een president of een dictator ook lijkt, uiteindelijk zal Hij 
de overwinning behalen. Hij is uit op de uitbreiding van Zijn Koninkrijk. Hij heeft de overwinning behaalt op 
Golgotha. Hij wil zelfs zondaren laten delen in die overwinning om straks voor eeuwig met Hem te regeren.  
Jezus is Overwinnaar! Ken jij Hem zo? Mag jij al door genade delen in Zijn overwinning? Dan kan je met 
Paulus het uitroepen: ‘Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door Hem Die ons heeft liefgehad.” 
 

 
 



 

 

Maandag 18 november - Waarschuwing 
Lezen: Johannes 8: 37-47 
Zingen: Psalm 119: 3 
 
De Joden beroemen zich op hun afkomst. Zij zijn immers kinderen van Abraham. De Heere Jezus laat hen 
echter zien dat ze niet doen, zoals Abraham deed. Ze proberen Hem zelfs te doden. De Heere Jezus is heel 
scherp. Hij zegt zelfs dat ze kinderen van de duivel zijn, omdat ze niet in Hem geloven. Hij wijst precies aan 
waarom ze kinderen van de duivel zijn. Ze doen de werken van de duivel. Wat zou jij er van zeggen als 
vandaag tegen jou gezegd wordt dat je een kind van de duivel bent? Dat je de werken van de duivel doet? 
Toch is het van nature zo met ons gesteld. Alleen door genade zullen we naar de waarheid van God gaan 
luisteren. Alleen als je zo naar de woorden van God luistert, zal je uit God zijn. Dan hoor je bij Hem! 
Daarom klinkt vandaag de oproep: ‘Geloof Zijn heil- en troostrijk Woord, verhard u niet, maar laat u leiden.’ 
 


