
VREUGDE MET GOD! 

 

HOE LIEF HEB IK UW HUIS 

 

Psalm 84:1-7 

 

Het is heerlijk om de ervaringen van Gods kinderen te lezen. Het is nog heerlijker 

wanneer ze overeenstemmen met je eigen ervaringen. Ik zou er niet verbaasd van 

opkijken als de mensen om je heen Gods kinderen overdreven vinden. Dat ze het 

absurd vinden wat kinderen van God zeggen. Ze begrijpen er immers helemaal niets 

van, hoe het kan dat iemand alle plezier in het zondigen kwijtraakt en al zijn geluk 

vindt in de dingen van God. Die dingen van God zijn volgens de wereldse mensen 

alleen maar een inperking van je vrijheid en het tegendeel van echt blij zijn. 

Maar er is werkelijk genot in geloofsomgang met God. En dit ervaar je door het 

verzoenende werk van Christus. Dit genot is onuitsprekelijk, maar wie dit niet 

beleeft, kan er totaal niet in komen. 

Zo is het nu in Psalm 84. 

Hier zie je hoe je Gods instellingen, zoals de kerkdienst, hoort te waarderen. Het 

licht dat deze Psalm erop laat vallen, is heel sterk. De uitdrukkingen die je in de 

eerste verzen leest, lijken erg overdreven: “Hoe liefelijk zijn Uw woningen, o HEERE 

der legerscharen!” 

 

Zingen: Psalm 84:1



WOONT JEZUS BIJ MIJ? 

 

Johannes 14:19-24 

 

Is hier iemand aan het woord die nog bij zijn gezond verstand is? Hij zegt: “Mijn ziel 

is begerig, en bezwijkt ook van verlangen, naar de voorhoven des HEEREN.” Hij 

vervolgt: “…mijn hart en mijn vlees roepen uit tot de levende God.” Toch is deze taal 

geen millimeter te sterk, als je bedenkt waarover het hier gaat. Je lichaam en je ziel 

zullen dan helemaal overeenstemmen met de gevoelens die hierdoor worden 

uitgesproken. Intens verlangen, waardoor je – net als de dichter van deze Psalm – 

jaloers zou worden op vogeltjes wanneer die wél het voorrecht hebben om dicht bij 

God te zijn (bij wijze van spreken): “Zelfs vindt de mus een huis, en de zwaluw een 

nest voor zich, waar zij haar jongen legt, bij Uw altaren.” 

De tabernakel van de allerhoogste God wordt voor jou lieflijk als je bedenkt dat daar 

de nabijheid van God wordt geschonken. 

Heb jij geloofsogen en geestelijk onderscheidingsvermogen? Dan zie je, dan voel je, 

daar Gods aanwezigheid. Jezus Zelf zei in Johannes 14 vers 23 “Als iemand Mij 

liefheeft, zal Mijn Vader hem liefhebben, en Wij zullen tot hem komen, en woning bij 

hem maken.” 

 

Zingen: Psalm 84:2



IN DE KERKDIENST DEELT GOD UIT 

 

Mattheüs 18:15-20 

 

Werkelijk, God openbaart Zich aan Zijn gelovige kinderen, zoals Hij het niet doet 

aan de ongelovige wereld. Op een heel bijzondere manier zal God dichtbij je komen, 

als jij dicht bij Hem komt. Zo belooft Jakobus het in zijn brief (hoofdstuk 4 vers 8). 

Daar lees je de Oudnederlandse omschrijving: “Naakt tot God, en Hij zal tot u 

naken”, wat in alledaags Nederlands betekent: “Als jij dichter bij God komt, komt 

God dichter bij jou.” Zo zegt Jezus in Mattheüs 18 vers 20: “Waar twee of drie 

vergaderd zijn in Mijn Naam, daar ben Ik in het midden van hen.” 

In Zijn huis worden Zijn zegeningen uitgedeeld. Ben je neergedrukt door moeite? Ga 

tot de Hemelse Majesteit en giet voor Hem je smekingen uit. En ontvang dan van 

Hem, wat je in al je zorgen en verdriet nodig hebt. 

Bid, als zwaarbeladen zondaar, om vergeving en vrede. Smeek, als hevig verzochte 

jongere, om kracht dat je je grote tegenstander zult weerstaan en Gods wil zult 

gehoorzamen. Wat je probleem of nood ook is, breng alles bij de Heere. Kijk naar 

Hem om hulp. Door de prediking van het Woord krijg je barmhartigheid en genade 

om in tijd van nood geholpen te worden. 

 

Zingen: Psalm 84:3



MEER DAN OVERVLOEDIG 

 

Efeziërs 3:14-21 

 

God stemt Zijn speciale hulp af op elk bijzonder geval. En wat Hij je geeft, blijkt 

precies goed te zijn voor jou. Zo hebben al duizenden vóór jou getuigd en zullen 

duizenden mét jou getuigen: “Toen ik hongerig en dorstig naar zaligmakende 

zegeningen kwam, stuurde Hij mij niet leeg weg, maar vervulde Hij mij met de 

overvloed van Zijn huis. Zo veranderde Hij al mijn verdriet in vreugde.” 

Iedereen die in dit vertrouwen in de kerkdienst komt, merkt dat hij een Vader en 

Vriend ontmoet. Een Vriend Die oneindig méér gewillig is om te geven dan de meest 

verdrukte smekeling kan verlangen om te krijgen. Zo omschrijft Paulus het in 

Efeziërs 3 vers 20: “Hij is machtig meer dan overvloedig te doen, boven al wat wij 

bidden of denken.” 

Elk moment komen er, in allerlei streken van de aarde, vele duizenden aan Gods 

genadetroon. Hiermee eren zij God als de Alomtegenwoordige, Die hun gebeden 

hoort. En als de Almachtige, Die in hun noden voorziet. 

En al die duizenden die zo worden geholpen, hebben maar één drang: dankbaarheid 

tot God als hun almachtige en genadige Weldoener. 

 

Zingen: Psalm 81:12



STROMEN VAN BLOED EN VLAMMEN VAN VUUR 

 

Psalm 84:8-13 

 

In het voorhof van de tabernakel stond het koperen brandofferaltaar. Daar werd 

elke morgen, wanneer de dag nog maar nét was begonnen, een offer gebracht. En 

elke avond, nét voordat de zon onderging, weer. Wat is er nu toch aangenaam en 

begeerlijk aan het zien van al die stervende dieren en al die stromen van bloed? Wat 

is er nu toch aangenaam en begeerlijk aan het ruiken van al dat brandende vlees 

van al die geslachte dieren? Zonder geloofsogen en geestelijk inzicht is er niets aan. 

Zo zien, helaas, honderden in de gereformeerde gezindte niets in de wekelijkse 

erediensten. En velen uit reformatorische kring horen niets bijzonders in de 

verkondiging van Gods heilig evangelie. Maar met geloofsogen en -oren weet je hoe 

in elke kerkdienst, net zoals vroeger in het voorhof van de tabernakel, de Persoon 

en het werk van Jezus Christus worden uitgestald. Ja, dat elke keer weer aan jou 

persoonlijk de belofte van Handelingen 13 vers 38 wordt gericht: “Door deze Jezus 

wordt aan jou vergeving van de zonden verkondigd.” 

Op die manier wordt het waar wat de berijming van Psalm 84 vers 1 er bij voegt: 

“En aan mijn ziel het leven geeft.” 

 

Zingen: Psalm 84:4



EÉN DAG IS MEER DAN DUIZEND 

 

Psalm 84:1-7 

 

Als ik lees hoe de schrijver van deze Psalm de dienst van God in de 

oudtestamentische verordeningen waardeert, kan ik me goede voorstellen dat 

weinig jongeren dit hartgrondig mee-belijden: “Eén dag in Uw voorhoven is beter 

dan duizend…” Op de drie puntjes mag je zelf invullen wat je maar wilt. En dan 

moet jij je de vraag stellen: wat heb ik liever, duizend dagen alle aards genot of één 

dag dicht bij God? Als jouw keus niet gelijk is aan de keus van de psalmdichter, 

moet je jezelf niet voor een christen houden; en moet je jezelf niets inbeelden wat 

betreft het zalig hemelleven. Aan de andere kant: geniet jouw ziel intens van de 

liefde van God de Vader, de genade van God de Zoon en de troost van God de 

Heilige Geest? Dan weet je heel zeker dat de dichter niet overdrijft, maar precies tot 

uiting brengt hoe het in het geloof is: het genot van God is oneindig meer waard dan 

de vriendschap der wereld. 

Liever bij God ‘op de stoep’, dan het beste plekje daar waar Gods liefde niet is. Wat 

wordt het dan hemels rijk! 

 

Zingen: Psalm 84:5



NIET ZICHTBAAR, MAAR TOCH… 

 

Psalm 84:8-13 

 

De keus die echt ware christen maakt, verbaast de onheilige wereld. Hij heeft liever 

een leven aan God gewijd met alle negatieve dingen die daarbij kunnen komen, dan 

al de pleziertjes en eerbewijzen die hij in de weg van zondigen maar zou kunnen 

krijgen. Wie niet verder kijkt dan naar het zicht- en tastbare, staat stomverbaasd 

hoe iemand er toch toe kan komen om zoveel opofferingen ervoor over te hebben, 

terwijl er schijnbaar niets tegenover staat. Geloof maar dat de keus van Mozes 

absurd leek voor alle paleisbewoners in Egypte. Maar wat God aan je ziel geeft, 

vergoedt en verzoet méér dan genoeg alles wat je om Zijn Naam zou moeten lijden: 

“God, de HEERE, is een Zon en Schild. De HEERE zal genade en eer geven. Hij zal 

het goede niet weigeren aan degenen die in oprechtheid wandelen.” 

Daarom is en blijft het waar wat tot drie keer in Psalm 84 staat (vers 5, 6 en 13): 

Welgelukzalig… die in Gods huis wonen. 

Welgelukzalig… die sterkte in God hebben. 

Welgelukzalig… die op de HEERE der legerscharen vertrouwen. 

Wat ben je nameloos arm en ellendig als Psalm 84 voor jou vreemd is en de taal van 

deze dichter je overdreven voorkomt! Wat ben je rijk als je jezelf in Psalm 84 

herkent. 

 

Zingen: Psalm 84:6 


