
Bijbelrooster | De toekomst van de Kerk  
 

De wederkomst van Christus  
Zie, Hij komt met de wolken. Openbaring 1: 7 
 
Lezen: Openbaring 1: 1-8 
Hij komt. Dat is eigenlijk in het kort de inhoud van het wonderlijke boek Openbaring. De Heere Jezus 
zal wederkomen naar de aarde. Natuurlijk staat er nog meer in, maar dit is het voornaamste! Net als 
bij Zijn eerst komst, die we met Kerst gedenken, zullen er aan tweede komst ook vele dingen 
voorafgaan. Hij komt met de wolken. Daarvan heeft de Heere Jezus ook Zelf gesproken. De Zoon des 
mensen zal komen op de wolken des hemels met grote kracht en heerlijkheid (Matth. 24: 30). Bij Zijn 
hemelvaart getuigden de engelen ervan: ‘Deze Jezus zal alzo wederkomen!’ Er staat eigenlijk: ‘Hij is 
komende.’ Dat wil zeggen, dat Hij al onderweg is. Hij is bezig om te komen. Zie! Dat betekent: let op! 
Wees op je hoede! Zien jouw ogen ook al verlangend uit naar Hem? Want plotseling zal Hij er zijn. Als 
Koning Jezus morgen komt, dan heb je nog één dag. En ben jij dan bereid?  
 
Kun je enkele tekenen nemen die aan de komst van de Heere Jezus voorafgaan? Wat zien we daarvan 
vandaag?  
 

Kerstfeest in de hemel 
En zij baarde een mannelijke Zoon. Openbaring 12:5 
 
Lezen: Openbaring 12: 1-6 
Er is kerstfeest in de hemel De Heere toont aan  Johannes een groot teken in de hemel (vers 1). Het is 
een indrukwekkend tafereel. Hij ziet een vrouw, bekleed met de zon. Die vrouw is in barensnood en 
baar een mannelijke zoon. Dan ziet hij een ander gezicht: een grote rode draak. Dat is de duivel. Deze 
draak staat klaar om het pasgeboren kind te verslinden. Wat betekenen deze dingen? Het gaat hier 
niet om een herhaling, maar om een verklaring van de geboorte van Christus. De Heere wil de grote 
betekenis aan Johannes en aan al de lezers van het boek Openbaring uitleggen. Bij de geboorte van 
de Heere Jezus barst een strijd los. Een strijd tussen God en de duivel (de grote rode draak). Het is de 
strijd, die reeds in het paradijs begonnen is na de zondeval. Deze strijd wordt ook gestreden in het 
hart van een kind van God. Maar de Heere Jezus heeft de overwinning behaald. Hij heeft Zijn werk 
volbracht op aarde. Hij is opgenomen in de hemel en is gezeten aan ’s Vaders rechterhand. Hij 
schenkt de overwinning aan alle strijders, die het allen van deze Overwinnaar verwachten.  
 
Het gaat in dit gedeelte om de strijd tussen God en de satan. Zoek in het Evangelie van Mattheüs naar 
gebeurtenissen die wijzen op deze strijd na de geboorte van Christus.  
 

Een regenboog bij God 
En een regenboog was rondom de troon, in het aanzien de steen Smaragd gelijk. Openbaring 4: 3    
 
Lezen: Openbaring 4: 1-11 
Het gebeurt niet elke dag dat je de regenboog ziet. Wat een prachtig gezicht. Een schitterend 
kleurenspectrum. Een samenspel van zon en regen. Een weerkaatsing aan de hemel. Soms een 
gedeelte. Soms een halve boon van het einde naar het andere. Johannes ziet ook een regenboog. 
Niet aan de hemel, maar in de hemel. Het is geen halve boog, maar een cirkel. Geheel rondom de 
troon van God! En deze regenboog heeft niet verschillende kleuren, maar deze regenboog is in het 
aanzien de steen smaragd gelijk. Smaragd is groen. Groen is de kleur van de trouw van God. Zo is 
deze regenboog een zichtbare prediking. Toen de Heere aan Noach de regenboog toonde, beloofde 



Hij dat de wereld nooit meer door het water zou ondergaan. Zo wil de Heere, als de trouwe 
Verbondsgod, ook Zijn trouw tonen aan Zijn kerk. Dwars door de oordelen heen zal God Zijn Kerk 
bewaren. Hij zal Zijn uitverkorenen vergaderen, maar ook beschermen tegen alle vijanden vanbuiten 
en vanbinnen.  
 
Wat zijn de verschillen en de overeenkomsten tussen de gewone regenboog en de regenboog van 
Openbaring 4? Wat is de troost?  
 

De Leeuw uit Juda’s stam  
Zie, de Leeuw Die uit de stam van Juda is, de Wortel Davids, heeft overwonnen. Openbaring 5: 5 
 
Lezen: Openbaring 5: 1-5 
Niet voor niets wordt de leeuw genoemd de koning der dieren. Een leeuw is een prachtig dier. Het 
mannetje heeft prachtige gouden manen, die wijd verspreid om zijn kop hangen. Dit geeft een 
schitterende uitstraling. Een leeuw is ook een sterk dier. Een leeuw zal voor geen enkel ander dier uit 
de weg gaan. Onoverwinnelijk en voor niemand bang. De Heere Jezus wordt nu bij een leeuw 
vergeleken door een ouderling, die tot Johannes spreekt. Waarom spreekt deze ouderling zo? 
Johannes weende, omdat er niemand was die het gesloten boek met de zeven zegelen kon openen. 
Een boek waarin de besluiten van God staan. Belangrijke beslissingen over de gang van de 
geschiedenis van deze wereld. Johannes moest daarom wenen. Maar nu komt een ouderling hem 
vertroosten. De Heere Jezus is de machtige Leeuw uit de stam van Juda. Tegenover onze zwakheid 
staat Zijn macht. Waar wij onze zwakheid en zondigheid gaan zien, krijgt deze Leeuw uit Juda’s stam 
oneindige waarde. Hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Dat geeft moed en troost voor 
de toekomst. Heb je Zijn kracht ook nodig in je leven?  
 
Wat lees je in Genesis 49 over de stam van Juda?  
 

De toorn van het Lam  
Want de grote dag Zijn toorn is gekomen, en wie kan bestaan? Openbaring 6: 17 
 
Lezen: Openbaring 6: 12-17 
Johannes ziet nu de oordeelsdag voor ogen. Deze dag wordt genoegd de dag van de toorn van het 
Lam. Er zijn drie dagen van Gods toorn. De eerste dag  van Gods toorn was de dag waarop de mens 
viel in het paradijs. De tweede dag van Gods toorn was de dag waarop de Heere Jezus werd 
gekruisigd. Dat was de dag van Golgotha. Het Lam Gods werd geslacht op het altaar van het kruis. 
Toen moest de Heere Jezus de last van de toorn van God dragen. Het Lam heeft Gods toorn gedragen 
tot verlossing van Zijn volk. Maar hier in Openbaring 6 wordt de derde dag van Gods toorn 
beschreven. Het is de laatste uitstorting van de toorn van God over deze wereld. Het is de toorn van 
het Lam. Het Lam moet van deze wereld getuigen: ‘Hoe vaak heb Ik u willen bijeenvergaderen, en gij 
hebt niet gewild!’ Wie zou niet vrezen? Wie zal bestaan? Hoe zal iemand het op de oordeelsdag 
uithouden? Dat kan alleen als we verlost zijn door het bloed van dit lam.  
 
Lees Psalm 130 erbij. Welk vers past bij dit gedeelte uit Openbaring 6? 
 

Een ontelbare menigte 
Na dezen zag ik, en zie, een grote schare, die niemand tellen kon. Openbaring 7: 9 
 
Lezen: Openbaring 7: 9-17 
Er vroeg eens iemand aan de Heere Jezus: ‘Zijn er ook weinigen die zalig worden?’ Het was een 
nieuwsgierige vraag. Op die vraag krijgen we hier eigenlijk antwoord. Het is een menigte die niet te 
tellen is. Zoals Abraham de sterren aan de hemel niet kon tellen. Zo kan Johannes deze schare 



mensen niet tellen, die hij nu ziet in de hemel bij de troon van God. Het zijn de mensen die verlost 
zijn van hun zonden. Johannes ziet een menigte van mensen, kleinen, groten, jongeren en ouden. Uit 
welke volgen zijn ze? Uit welke geslachten? Welke talen spreken ze? Ze komen overal vandaag. Ze 
zijn van alle geslachten, talen en natiën. Alle soorten huidskleur hebben ze. Het zijn de uitverkorenen 
van alle eeuwen. Ze komen uit de grote verdrukking. Ze werden op aarde gehaat en vervolgd. Het is 
de strijdende Kerk. Van nature waren ze  zonderaren en zondaressen. Maar ze hebben hun lange 
klederen win gemaakt in het bloed van het Lam. Zullen we daar eenmaal bij mogen zijn? De Heere 
Jezus zei: ‘Strijdt om in te gaan!’ 
 
Waarom is het nieuwsgierig om te weten hoeveel mensen zalig worden?  
 

Geen tijd meer 
… dat er geen tijd meer zal zijn. Openbaring 10: 6 
 
Lezen: Openbaring 10: 1-6 
Hoe gebruiken we de tijd? Er is overal tijd voor. Tijd om te eten. Tijd om naar school te gaan. Tijd om 
plezier te hebben. Tijd om.. Zo gaat het elke dag. Zondag is de tijd dat we onder Gods Woord komen. 
We horen dat de tijd genadetijd is, waarin de Heere ons roept tot bekering. Gebruiken we deze tijd? 
Als je jong bent, dan denk je misschien dat er nog tijd genoeg is. Maar voordat je het weet, is je tijd 
voorbij en is de dag weer voorbij. Hoe vaak zeggen we niet: ‘Vandaag heb ik geen tijd meer, maar 
goed, morgen is er toch weer een dag’? Tijd genoeg.. Tijd genoeg? Johannes heeft een engel gezien 
op Patmos, die gezegd heeft dat straks de tijd voorbij zal zijn. Wanneer dat zal zijn, weten we niet 
Maar we moeten erop voorbereid zijn. Straks is er geen tijd meer om te eten, te drinken of vrolijk te 
zijn. Dan is er geen tijd meer om Gods Woord te onderzoeken.. Dan is er geen tijd meer om te 
bidden. Daarom: gebruik je tijd, die je van God gekregen hebt. De tijd zal overgaan in de eeuwigheid. 
Haast je dan, want straks is de tijd voorbij!  
 
Wie wordt bedoeld met de sterke Engel in Openbaring 10?  
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