In contact.

Dinsdag - in contact als 12-jarige Jongen...
Lezen: Lukas 2:41-52
Zingen: Psalm 84:1 (Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen, mijn hart roept uit tot God)

Het zal je maar gebeuren. Opeens je kind kwijt. Dit overkomt Jozef en Maria op de terugweg
van het Pascha in Jeruzalem, dat ze samen met hun 12-jarige Kind Jezus hebben gevierd.
En daarom moeten ze weer terug naar Jeruzalem. Daar op zoek naar hun Kind. En daar
vinden ze Hem, in de tempel. Midden tussen de rabbi's. Waarom? Omdat Hij in contact is
met Zijn hemelse Vader. Wist u niet, dat Ik moest zijn in de 'dingen’ van Mijn Vader? Niet in
contact met moeder, maar met Vader. Hij is immers de Zoon van de Allerhoogste.
Uitzonderlijke wijsheid laat Hij zien. De rabbi's zijn verbijsterd. Zo maakt deze 12-jarige
Jongen contact met de rabbi's in de tempel. Vanuit het contact met Zijn Vader. Ze zitten
immers in het Huis van de Vader. Een les voor Maria en Jozef. Bij u ben Ik niet thuis, maar
het Heiligdom van de Vader is Mijn Huis. En toch gaat het 12-jarige Kind weer gehoorzaam
mee naar Nazareth. Hij is zo Zijn ouders onderdanig. Hij blijft immers ook in contact met hen,
want het uur van Zijn bediening is nog niet aangebroken.

Verwerking: Sta jij in contact met dit Kind?
Dagtekst: Lukas 2:49

Woensdag - in contact met God bij de doop...
Lezen: Lukas 3:21-22
Zingen: Psalm 105:5 (maar eeuwig Zijn verbond gedenken)

Het belangrijke moment is aangebroken. En daar staat ‘ie, de prediker van de bekering tot
vergeving der zonden: Johannes de Doper. Dopend bij de Jordaan. En de ene na de andere
gaat kopje onder. Met Christus begraven door de doop in de dood om met Hem op te staan
in een nieuw godzalig leven. Maar kijk, daar komt het Lam Gods Zelf aan. Naar Johannes
om te worden gedoopt. En daar staat Hij, in contact met Zijn voorloper, die een half jaar
ouder dan Hem is. Van deze Johannes heeft de engel Gabriél gesproken: hij zal voor Hem
heengaan om de Heere te bereiden een toegerust volk. Maar ook Jezus moet worden
toegerust. Nee, niet door Johannes. Maar door de Heilige Geest. Kijk maar daar bij de
Jordaan. God Drie-enig in diepe verwondering en in contact. Want als Jezus weer opkomt uit
het water daalt de Geest van God op Hem neer, in de gedaante van een duif. Daar wordt Hij
gezalfd tot Profeet, Priester en Koning. En hoor de Vader, Die het uitroept: Gij zijt Mijn
geliefde Zoon, in U heb Ik Mijn welbehagen. Drie-EENheid op de aarde. Dat is werkelijk in
contact.

Verwerking: Wat betekent de doop van de Heere Jezus voor jou?
Dagtekst: Lukas 3:22b

Donderdag - in contact met de tegenstander...
Lezen: Lukas 4:1-13
Zingen: Psalm 89:5 (Uw vijand is verstrooid, Uw arm heeft roem gedragen)

Jezus is bij de Jordaan gezalfd met de Heilige Geest. Toegerust als de Messias om Zijn taak
op aarde te gaan volbrengen. En diezelfde Geest leidt Hem nu eerst de woestijn in. Om van
de diabolos, de tegenstander, verzocht te worden. Drie verzoekingen die de duivel op de
Zoon van God afvuurt. En die verzoekingen beginnen met het listige woord: indien Gij Gods
Zoon zijt. De oertactiek van de duivel. Spot en twijfel. De eerste verzoeking weerstaat een
uitgehongerde Jezus. Hoor maar: er is geschreven. De eerste steek met het zwaard van het



Woord van God tegen de tegenstander in. Maar ook in die tweede verzoeking blijft Jezus
staan en buigt Hij niet voor de duivel die Hem vanaf een hoge berg de koninkrijken van de
aarde aanbiedt voor €én knieval. Opnieuw dat zwaard van het Woord: er is geschreven. En
dan die derde verzoeking, daar op het dak van de tempel. De duivel smeekt Hem, maar nee:
Hij laat Zich niet vallen, en die derde steek met het zwaard is raak: er is geschreven dat we
de Heere niet mogen verzoeken. In contact met de duivel hanteert de Heere Jezus het
zwaard van het Woord. En daarmee vertrekt de duivel, als het ware met de staart tussen zijn
benen.

Verwerking: Hanteer jij het zwaard van het Woord?
Dagtekst: Lukas 4:12

Vrijdag - in contact met Zijn Vader in de synagoge...
Lezen: Lukas 4:14-21
Zingen: Psalm 25:3 (Milde handen, vriend'lijk ogen, zijn bij U van eeuwigheid)

Het is sabbat en Jezus gaat naar Zijn goede gewoonte op naar de synagoge. Om daar in de
samenkomst in Nazareth het Woord van de Heere te openen. Kijk maar, Hij gaat staan. En
Hij ontvangt de boekrol van de profeet Jesaja. Al oprollend en afrollend gaat Hij op zoek naar
de tekst die Hij wil lezen. Luister: de Geest des Heeren is op Mij, daarom heeft Hij Mij
gezalfd; Hij heeft Mij gezonden om de armen het Evangelie te verkondigen... De Zoon opent
het Woord van de levende God en zoekt zo (in het contact met Zijn hemelse Vader) naar het
contact met Zijn hoorders. Heden is deze Schrift in uw oren vervuld. Dit Woord is vandaag
waarheid geworden, in jullie oren. Je hebt het goed gehoord, toch? Zo zoekt de levende God
contact met zondige mensen. Toen in de synagoge en vandaag de dag in de kerk ook.
Onder de verkondiging van het Woord klinkt het elke keer weer: Heden is dit Woord in
vervulling gegaan. Een blijde boodschap voor zachtmoedigen. De Heere Jezus is gezonden
om dat nu waar te maken. Dat is werkelijk in contact zijn met mensen, namelijk het beste
voorhebben met die mensen.

Verwerking: Heden is dit Schriftwoord van Jesaja 61:1-2 in jullie oren vervuld. Zoek dit
gedeelte eens op en denk daar eens over na wat dat voor jou heel persoonlijk betekent!
Dagtekst: Lukas 4:21

Zaterdag - in contact met dorpsgenoten in Nazareth...

Lezen: Lukas 4:21-30

Zingen: Psalm 25:4 (God is recht, dus zal Hij door onderwijzing, hen die dwalen,
brengen in het rechte spoor)

Jezus heeft het hoogste Woord gevoerd. Heden is deze Schrift in uw oren vervuld. Wat denk
je, zullen de hoorders Hem om de hals vliegen en Hem bedanken voor dit geweldig goede
nieuws? Doe jij dat trouwens ook nadat je 's zondags de preken weer hebt gehoord? De
Heere danken voor de blijde boodschap die geklonken heeft? Nou, in Nazareth zijn ze niet
zo blij en dankbaar. Want het contact met Zijn dorpsgenoten wordt stroef. Nee, niet van Zijn
kant, maar van de kant van de hoorders. Eerst zijn ze nog gematigd positief en verwonderen
ze zich over Zijn woorden. Dan hoor je de kritische ondertoon: Hij is toch die
timmermanszoon? Hoe kan Hij dit nu zeggen? En het wordt steeds feller. De vijandschap
spat er vanaf. Ze negeren hun Vaderlandse Profeet en zijn Hem spuugzat. Woede vervult
hun hart. Ze breken de kerkdienst in de synagoge af en nemen Hem mee, de stad uit. Zo
willen ze Hem van de berg afgooien. Het 'kruist Hem' is nog net niet te horen, maar de
stemming is precies zo. Maar dan wordt iets van dat beeld van Zijn opstanding zichtbaar.
Jezus loopt midden tussen hen door en vertrekt. Geen contact meer met Zijn dorpsgenoten.



Verwerking: Wat is jouw reactie op Zijn prediking? Buig je voor Jezus of werp je Hem de
stad uit?
Dagtekst: Lukas 4:30

Zondag - in contact met een hulpbehoevende...
Lezen: Lukas 4:31-37
Zingen: Psalm 25:8 (wees mij toch genadig, HEERE)

Nu de Heere Jezus niet meer welkom is in Nazareth vertrekt Hij naar Kapernaum. Hij blijft
immers contact zoeken. En de ene na de andere ellendige komt naar Hem toe. Beter
gezegd: Jezus komt naar hem toe, Hij zoekt contact. En daar is die man niet zo van gediend.
Laat af, wat hebben wij met U te doen, Gij Jezus Nazarener? Vijandig zeg, die houding! Hoe
komt het? Waaraan heeft Jezus nu zo'n reactie verdiend? Hoor eens goed, daar zit die
verschrikkelijke tegenstander weer achter. Die zit letterlijk in die man. Een geest van een
onreine duivel houdt hem bezet. Bezeten van de duivel dus. Onderschat die macht van de
duivel niet. En toch weet de duivel precies zijn plek: zijt Gij gekomen om ons te verderven?
De verzoeking in de woestijn is geweest en de Overwinnaar is daar duidelijk gebleken. En
opnieuw moet de duivel het onderspit delven. Waar Jezus contact zoekt met de
tegenstander moet de duivel verdwijnen. Waarom? Heel eenvoudig: Jezus zoekt contact met
die hulpbehoevende. De menigte is er verbijsterd over. Hoe is dit toch mogelijk? Zie op
Jezus, Hij heeft alle macht in hemel en op aarde.

Verwerking: Wat betekent deze geschiedenis voor jou? Onder welke macht lig jij? Jezus'
macht of nog steeds onder de macht van de duivel?
Dagtekst: Lukas 4:35

Maandag - in contact met Jezus...
Lezen: Lukas 5:27-32
Zingen: Psalm 25:6 (Wie heeft lust de HEERE te vrezen?)

Jezus zoekt contact. Met Zijn hemelse Vader, maar ook met Zijn tegenstander. Met de
hoorders in de tempel en de synagoge. Op plaatsen waar de Heere wel duidelijk gediend
wordt. Maar ook op straat bij die bezetene. Maar zie eens waar Hij nu contact mee zoekt?
Met een van de netste mensen van het dorp, een tollenaar. Nou, niet dus. Dit is het uitschot
van de maatschappij. Met hen wil je geen zaken doen, want zij troggelen je zakcenten bij jou
vandaan. Met zulk uitschot wil Jezus 'zaken doen'. Hoor maar: Levi, volg Mij! Prachtig dat
Jezus hem opzoekt. Zo is Hij nu. Dit is Jezus ten voeten uit. Ik hoop dat je hier persoonlijk
van af weet. Dat je het in geloof mag meebeleven. Hij zocht mij, de grootste van de zondaren
op. Waarom heeft Hij dat gedaan? Waardoor is er weer contact met Hem mogelijk? Ik kan
maar één reden vinden: Ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaren
tot bekering. Zo is Jezus, Hij roept zondaren tot bekering. En zo is er voor het eerst (en
telkens weer opnieuw) die tere omgang met mijn getrouwe Zaligmaker. Zo ben ik waar ik
wezen moet: in contact met Jezus.

Verwerking: Sta je in contact met Jezus? En op welke manier sta jij in contact met Hem?

Hoe is jouw contact met Hem?
Dagtekst: Lukas 5:32
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