
Bijbelrooster 22 januari t/m 28 januari 

Thema: Alfa/Oméga 

Dinsdag 22 januari – De Eerste en de Laatste 

Ik ben de Alfa en de Oméga. Openbaring 1:8a  

 

Johannes is op het eiland Patmos. Daar verschijnt de Heere Jezus aan hem. Hij, Die 
is, en Die was, en Die komen zal. Aan Hem is gegeven alle macht in hemel en op 
aarde. Er klinkt een machtige stem als van een bazuin: Ik ben de Alfa en de 
Oméga! De alfa is de eerste letter, daar gaat niets aan vooraf. De oméga is de 
laatste letter, daar vólgt niets meer op. Ook de Heere is de Eerste en de Laatste. 
Niets bestond er vóór Hem en niets zal er wezen ná Hem. Uit Hem zijn alle dingen, 
en tot Zijn glorie moet alles dienen.  Dat geldt wel in het bijzonder van Zijn kerk, 
het liefste wat de Heere op aarde heeft. Daar gaf Hij alles voor. Daar gaf Hij Zijn 
leven voor! In Hem en Zijn werk is Zijn kerk voor eeuwig geborgen! Maar zal je 
daarvan de troost genieten, dan moet je door het geloof weten dat je daarbij 
hoort; dat ook jij in die vastheid besloten ligt. Hij moet ook in jouw leven de Alfa 
zijn. En dat wíl Hij zijn. Want door Zijn Geest wederbaart Hij zondaren; wekt Hij 
de droefheid naar God, Die een onberouwelijke bekering tot zaligheid werkt. Hij 
schenkt het geloof, waardoor onwillige knieën voor Hem buigen, en machteloze 
armen Hem omhelzen. En waar Hij de Alfa is, daar is Hij ook de Oméga. Hij laat 
niet varen wat Zijn hand begon. Hóé bestreden ook, de zaligheid van allen die de 
Heere vrezen, ligt vast in Hem. Dat is Zijn eer en jouw troost! 

Lezen: Openbaring 1:1-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Woensdag 23 januari – Jezus in het middelpunt 

Een Lam, staande als geslacht. Openbaring 5:6c 

 

Het Kind in de kribbe is tegelijk Leeuw uit de stam van Juda. Hij heeft bevoegdheid 
en waardigheid om het boek van de toekomst te openen. Johannes, jij weet niet 
hoe het moet? Is jouw hart in verwarring bij alle ontwikkelingen die zich aan je 
voordoen? Zie maar naar Hém, Johannes, want in Hem is rust en troost. Johannes 
verwacht een leeuw te zien, fier en machtig. Maar wat ziet hij? Niet een leeuw, 
maar een Lam, staande als geslacht! Jaren geleden is er in het leven van Johannes 
een band gelegd met dit Lam. Toen de Doper verkondigde: Zie het Lam Gods, werd 
hij naar dit Lam uitgedreven. Later heeft hij gestaan bij het kruis. Daar liet de 
Leeuw uit de stam van Juda Zich gewillig slachten als een Lam. Dat Lam is echter 
niet in de dood gebleven. God heeft Hem verhoogd aan Zijn rechterhand. En wáár 
staat dat Lam? Het staat in het midden van de troon. Dat wil zeggen: in het 
middelpunt! Dat is op de plaats die Hem toekomt. Staat Hij ook in óns leven in het 
middelpunt? Van nature is dat niet het geval. Dan gunnen we Hem nog niet eens 
een klein hoekje van ons leven, of hoogstens één dag per week. Maar wanneer de 
Heere met Zijn Geest in ons gaat werken, ons gaat ontdekken aan schuld en 
verlorenheid, dan wordt het in die weg onze begeerte dat de Heere Jezus díe 
plaats krijgt die Hem toekomt. En zeggen we: U kiest mijn hart voor eeuwig tot 
zijn Koning! Is dat ook de keus van jouw hart? 

 

Lezen: Openbaring 5:1-14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Donderdag 24 januari – Door alle landen 

En Hij ging uit overwinnende, en opdat Hij overwonne! Openbaring 6:2c 

 

Johannes ziet een wit paard met een ruiter. De ruiter heeft een boog in zijn hand. 
Hij is bezig om met zijn pijlen zijn tegenstanders aan zich te onderwerpen. Zijn 
doel is echter niet om hen te doden, maar om hen te behouden, om hen aan zich 
te onderwerpen. Je begrijpt het al. De ruiter is de Heere Jezus Christus. Hij moet 
als Koning heersen. Daarom draagt Hij een kroon en gaat Hij uit als Overwinnaar en 
om te overwinnen. De Ruiter gaat door alle landen. Hij doet Zijn Evangelie in de 
hele wereld uitgaan. En telkens vouwen zich de handen als er een pijl zijn doel 
bereikt. Zo wordt Paulus verwond op de weg naar Damaskus. Geraakt door een pijl 
van het Evangelie. De Ruiter richt Zijn pijlen van veraf en van dichtbij. In de 
prediking of op de catechisatie. Tijdens de verenigingsavond of in een gesprek met 
één van Gods kinderen. De Ruiter op het witte paard wil ook in ons leven de kracht 
van de zonde overwinnen. En de vijandschap tegen God en Zijn Woord verbreken. 
Ben jij al geraakt door één van Zijn pijlen? Ach, geraakt zijn we eigenlijk allemaal, 
de één in z’n geweten, de ander in z’n gevoel, maar niet in het hart. Velen rukken 
dagelijks de pijlen weer uit. Ze proberen aan de klem van het Woord te ontkomen. 
Johannes was in zijn jonge jaren – hoe oud was hij toen, 18, 19 jaar misschien? – 
door zo’n pijl in zijn hart getroffen. Hij werd overwonnen door Gods genade. En 
jij, ben jij al overwonnen? 

 

Lezen: Openbaring 6:1-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vrijdag 25 januari – Ontwaakt! 

Halleluja, de zaligheid, en de heerlijkheid, en de eer, en de kracht zij de Heere, 
onze God. Openbaring 19:1b 

 

Het gaat in de Openbaring om de Heere Jezus en Zijn komende heerlijkheid. De 
dingen die Johannes ziet, zijn niet los te maken van de komst van Jezus Christus. 
Het gaat telkens om Zijn macht en heerlijkheid; Zijn genade en Zijn oordelen; 
totdat Hij Zélf komt in al Zijn glorie. En als Hij Overwinnaar is, dan zal óók Zijn 
volk dat zijn. Daar is Zijn overwinning waarborg voor. Is hun kleed vuil en 
besmeurd? Zij mogen het wassen in het bloed van het Lam. Zijn zij in de grote 
verdrukking? Zij komen er úit. Worden zij gedood? Zij worden weer opgewekt. 
Worden zij vervolgd door de draak, en het beest, en de valse profeet? Aan het 
einde zien we hen als overwinnaars staan op de berg Sion. Schijnt het of hun 
gebeden niet verhoord worden? De oordelen die op de aarde gezonden worden, zijn 
het antwoord van God daarop. Alles stuwt voort naar de dag van eeuwige verlossing 
en overwinning. Christus moet voor eeuwig als Koning heersen en Zijn 
dienstknechten sámen met Hem. De Openbaring zegt ons, dat door de 
vergankelijke dingen heen, eenmaal zich aan onze ogen vertonen zal, datgene wat 
eeuwig vast staat: de grootheid en de heerlijkheid van Hem, Die op de troon zit, en 
van Jezus Christus, de getrouwe Getuige. Indien dat waar is – en het ís waar – dan 
is voor ons maar één ding belangrijk: Ontwaakt, gij, die slaapt, en staat op uit de 
doden; en Christus zal over u lichten. 

 

Lezen: Openbaring 19:1-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zaterdag 26 januari – Dan is het voorbij 

Het is geschied. Openbaring 21:6a 

 

Het is geschied! Dat woord zal straks klinken aan het eind der tijden. Het is 
geschied! Dat zal straks, en wie weet hoe spoedig, ook gelden van óns leven op 
aarde. Voor de één zal dat zijn in zijn of haar jeugd. Voor de ander in zijn of haar 
ouderdom. Niet alle mensen worden oud. Er zijn er ook die jong worden 
weggenomen. Daar hoor je iedere dag van. Hetzij door een ongeluk; hetzij door 
een ziekte. En al worden we héél oud, van ons áller leven wordt straks gezegd: het 
is geschied! Dan is het voorbij; dan kun je het nóóit meer over doen. En zoals de 
boom van ons leven dan gevallen is, zo zal hij blijven liggen. Eeuwig wel of eeuwig 
wee! Waar zal jouw plaats dan zijn? O, als je nog voor eigen rekening leeft, 
bedenkt dan toch vandaag nog hetgeen tot je eeuwige vrede dient. Nóg, óók 
vandaag, staat de Heere aan de deur van je hart en zegt: wend je naar Mij toe en 
word behouden. Het is geschied! Dit woord geldt ook hen die de Heere vrezen. Wie 
was de Heere voor jou? En wie ben jij tegenover de Heere geweest in het jaar dat 
bijna voorbij is? Wat een veelheid van zegeningen en bemoeienissen van de Heere, 
en wat een menigte van zonden en afmakingen van onze kant. Wat een trouw en 
goedheid van de Heere, en wat een óntrouw en lauwheid van ons. Wat een redenen 
om vandaag diep, héél diep te buigen, en reiniging te zoeken in het bloed van de 
Heere Jezus. 

Lezen: Openbaring 21:1-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zondag 27 januari – Water uit de Fontein 

Ik zal de dorstigen geven uit de fontein van het water des levens voor niet. 
Openbaring 21:6b 

 

Een dorstige is iemand, die gebrek heeft aan water. Een geestelijke dorstige is 
iemand, die om God verlegen is geworden. Bén jij zo’n dorstige? Van nature is 
niemand dat. Want een mens, zoals hij van nature is, dorst naar de wereld. Naar 
alles wat in deze wereld is en deze wereld te bieden heeft. Maar wat een zegen als 
zonde en wereld ons hart niet meer vervullen kunnen. Als we gaan beseffen wat 
het betekent om God kwijt te zijn. Geestelijke dorst náár de Heere, die kómt ook 
van de Heere. Dat werkt de Heilige Geest in het hart. En als je naar God dorst, ga 
je je dorst aan de Heere bekendmaken. Hoe? Biddend, worstelend. Denk maar aan 
Psalm 42: Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen, alzo schreeuwt mijn 
ziel tot U, o God. Het is ook een dorst, die alleen door de Heere Zélf gelest kan 
worden. Hij heeft in Zijn Zoon een Fontein geopend tegen de zonde en tegen de 
onreinheid. Uit die Fontein wordt het water des levens ontvangen. Water des 
levens. Wat is dat? Dat is alles wat de Heere Jezus verworven heeft voor naar God 
dorstende zondaren: genade, vrede, verzoening, gemeenschap met de Heere. En 
nu zegt Hij: Ik zal dat alles aan de dorstige géven. Er hoeft dus niet voor betaald te 
worden. Want er is al voor betaald. Er is voor betaald met de prijs van het dierbaar 
bloed van de Zaligmaker. Hij heeft aal die weldaden van het genadeverbond 
betaald, om ze aan dorstigen te kunnen geven om niet! Is het voor jou een groot 
wonder, om uit het Evangelie te horen dat de prijs betaald is? 

Lezen: Jesaja 55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Maandag 28 januari – Het Woord bewaren 

Zalig is hij, die de woorden der profetie dezes boeks bewaart. Openbaring 22:7b 

 

De inhoud van de Openbaring bestaat, zoals trouwens heel de Bijbel, uit woorden 
van Gód! Het zijn geen woorden van mensen of engelen; zij hebben slechts gezegd 
wat de Heere Zelf in hun mond legde. In het laatste hoofdstuk van de Bijbel lezen 
we nog een zaligspreking: Zalig is hij, die de woorden der profetie dezes boeks 
bewaart. De hemelse boodschap die dit jaar, ook door middel van dit dagboek, tot 
je is gekomen, moet worden bewaard. Niet als een dood bezig; niet als een 
renteloos kapitaal. Maar zoals Maria de woorden Gods bewaarde: overleggende die 
in haar hart. Zij bleef er mee bezig om ze ál beter te mogen verstaan. Zalig wie zo 
werkzaam is en wordt gemaakt met de woorden van de Heilige Schrift. Dan blijft 
het niet bij een verstandelijk kennen, maar ga je vragen om genade om te behoren 
bij hen die door de leiding van Gods Geest oprecht en voorzicht leren wandelen 
voor Zijn aangezicht. En die met verlangen uitzien naar de dag van Jezus’ 
toekomst. Want Hij komt. Deze verzekering van de verheerlijkte Christus moet 
Johannes tot tweemaal toe opschrijven: Zie, Ik kom haastiglijk. Daaruit blijkt dat 
het Hem grote ernst is en dat Hij Zijn Kerk wil oproepen tot waakzaamheid en haar 
wil bemoedigen. Hij is al onderweg. Hij is in aantocht, begerig als Hij is om het 
Koninkrijk aan Zijn Vader over te geven Geldt dat ook voor jou? 

Lezen: Openbaring 22:6-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


