Bijbelrooster 31 juli t/m 6 augustus

Thema: Rechtvaardig door het geloof

Dinsdag 31 juli - Rechtvaardig voor God

De rechtvaardige zal door zijn geloof leven - Habakuk 2:4b

Denk je wel eens over rechtvaardigheid? Soms zeg je misschien: ‘Dat vind ik
onrechtvaardig.’ Maar is dat altijd terecht? Wat is eigenlijk ‘rechtvaardig’? Alles wat
ik goedvind? Of alles wat God goedvindt? Straks, bij ons sterven, moeten we
rechtvaardig voor God zijn. Dat betekent dat je in alles Gods wil gedaan moet
hebben. Daarover gaan we deze week nadenken.

Eerst wordt vandaag de vraag gesteld wat iemand heeft aan zijn geloof. Bedoeld is
het echte geloof van iemand die de Heere vreest. Wat krijgt Gods kind door zijn
geloof? Wat ‘baat’ het je, dat betekent: ‘wat heb je eraan’? In het antwoord staat
dat je door het ware geloof rechtvaardig bent! Dat ben je dan niet in jezelf, maar in
Christus. God ziet de zondaar dan in Christus aan. Die heeft de rechtvaardigheid voor
hem verdiend.

Misschien begrijp je het allemaal niet zo goed. Daarom wordt er nog eens naar
gevraagd in vraag 60. In het antwoord staat hoe een zondaar dat wonder beleeft.
Het geweten klaagt hem aan. Je weet wel wat een sprekend geweten is als je
zondigt. Hier gaat het erover dat het geweten de zondaar laat zien dat hij al Gods
geboden niet gehouden heeft. En het is nog erger: het hart is nog steeds geneigd tot
zonden! Door het geloof ziet nu die zondaar dat God hem genade wil geven. ‘Louter
genade’ betekent: alleen maar genade. En dan geeft God de verdiensten van
Christus: volkomen genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid. Dat betekent:
betaling voor al zijn zonden en ook een nieuw leven. God ziet die zondaar in Christus,
en dan ziet Hij geen zonden meer in hem. Het is voor God alsof hij nooit gezondigd
heeft. De zondaar ervaart dit alleen als hij bij Christus is en Zijn verdiensten door
het geloof heeft aangenomen.

In vraag 61 staat dat het geloof niets verdient. Je kunt het geloof het beste bij een
instrument vergelijken. Het is een middel waardoor je iets krijgt, zoals je kunt eten
met een lepel. De lepel is het eten niet en zo is het geloof de rechtvaardigheid niet.
De verdiensten van Christus worden alleen door een waar geloof aangenomen.

Lezen: Zondag 23



Woensdag 1 augustus - Door het geloof rechtvaardig
Want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelve geopenbaard uit geloof tot geloof;

gelijk geschreven is: Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Romeinen 1:17

Onze levensvraag moet zijn: ‘Mijn ziele, doorziet gij uw lot? Hoe zult gij rechtvaardig
verschijnen voor God?’

In de dagtekst zegt Paulus dat de rechtvaardigheid in het Evangelie geopenbaard
wordt. Het is verborgen voor een zondaar die God wil dienen en het niet kan. En dan
laat God het opeens zien, bij het bijbellezen, onder een preek, of als het Woord op
een andere manier tot je komt. Het is een openbaring. Zo heeft Luther het ook
ervaren toen hij deze tekst leerde begrijpen. Voor hem heeft deze tekst heel veel
betekend. Hij wilde zo graag rechtvaardig worden en kon het maar niet. Al zijn
werken schoten tekort. Toen toonde God hem, door de Heilige Geest, dat de Heere
Jezus rechtvaardigheid verdiend heeft om zo’n zondaar als Luther te rechtvaardigen.
De Heilige Geest geeft daarbij het geloof en Luther mocht nu door het geloof op de
Heere Jezus zien. Toen viel het zware pak van zonden en schuld van hem af en voelde
hij hoe God hem een nieuw leven gaf.

Als jij ook verlangt om rechtvaardig te zijn voor God, dan wil Hij jou ook leren dat
je het zelf niet kunt verdienen door je werken. Als je dan de Heere Jezus leert
kennen, zal Hij je leren dat je alleen door het geloof in Hem rechtvaardig voor God
kunt zijn. En dat kan niemand missen!

Lezen: Romeinen 3:21-26

Donderdag 2 augustus - Niet rechtvaardig door de wet
Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet,

hebbende getuigenis van de Wet en de Profeten. Romeinen 3:21

Het wordt wel eens makkelijk gezegd dat we onze zaligheid niet kunnen verdienen.
Maar als je de Heere lief krijgt, ga je het toch proberen. Belangrijk wordt dan het
gebed van Paulus: ‘Heere, wat wilt U dat ik doen zal?’ Je wilt dan in alles Gods wil
doen, rechtvaardig zijn in alle dingen en heilig in heel je leven.

Als je die verlangens niet kent, is dat een bewijs dat je God nog niet liefhebt. Dan
zoek je te doen wat je zelf wilt en heb je jezelf lief boven alles. Dat is een heel arm

en egoistisch leven. Vraag dan maar om God te leren kennen, de goede God, Die nog



voor je zorgt. Hij dient jou, opdat je Hem zult gaan dienen, zegt onze belijdenis
(N.G.B. art. 12).

Maar als je God lief krijgt, wil je Hem gehoorzaam zijn. We zeggen wel eens dat zo
iemand God belooft: ‘Heb maar geduld, Heere, ik zal U alles betalen wat ik schuldig
ben.’ Maar dat gaat nu juist niet. Hoe meer licht je krijgt van de Heere, hoe meer
zonden je ziet. Ook al ga je minder zonden doen, dan nog voel je jezelf als een
steeds groter zondaar. Maar dan gaat God aan zo iemand openbaren dat de
rechtvaardigheid van de Heere Jezus hem door het geloof gegeven wordt. Dat is de
boodschap al in het Oude Testament, in de boeken van Mozes en bij de profeten: ‘De
rechtvaardige zal door het geloof leven.’

Zoek maar om zo rechtvaardig te worden!

Lezen: Galaten 3:10-14

Vrijdag 3 augustus - Het geloof is een gave van God
Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof, en dat niet uit u, het is

Gods gave; niet uit de werken, opdat niemand roeme. Efeze 2:8-9

Het is een hele les om te leren dat we zalig worden uit genade alleen. Als we geleerd
hebben dat we het met onze werken niet kunnen verdienen, denken we soms nog
het met ons geloof te verdienen. Dan gaan we denken dat geloven een werk van ons
is. Sommige mensen zeggen het ook zo: ’Dat moet je gewoon doen! Je moet
geloven.’ Maar als de Heere in je hart werkt, dan ga je ook leren dat je niet eens
kunt geloven. Het is niet iets wat je zomaar even kunt doen. Geloven doe je niet op
bevel. Je moet ergens door overtuigd worden, wil je iets geloven. En als het dan
gaat over het zalig worden door het geloof en over het geloof in de Heere Jezus, dan
is het de Heilige Geest Die een zondaar overtuigt van zijn onmacht en onwaardigheid.
En het is ook de Heilige Geest Die de Heere Jezus aan de ziel openbaart en overtuigt
van Zijn gewilligheid om zo’n zondaar zalig te maken. Daarom wordt de Heilige Geest
wel de ‘Werkmeester van het geloof’ genoemd. En zo is het alleen genade die
verheerlijkt wordt als de Heere iemand zalig maakt. Daarom kan het ook voor iemand
die denkt dat het voor hem of haar niet kan! En als iemand het dan zo beleeft, dan
heeft hij ook niets te roemen in zichzelf. Dan is de roem niet voor ons, maar voor de
Heere alleen. Dan roemt Gods kind in genade en in Gods wondere gave.

Lezen: Efeze 2:1-10



Zaterdag 4 augustus - Inwendige strijd
Maar ik zie een andere wet in mijn leden, welke strijdt tegen de wet mijns gemoeds,

en mij gevangenneemt onder de wet der zonde, die in mijn leden is. Romeinen 7:23

Als God een zondaar bekeert, dan ligt soms heel zijn innerlijke leven overhoop. We
noemen dat een ‘inwendige strijd’. Bij een strijd zijn er twee machten en die zijn
er ook in die inwendige strijd. De ene macht is de wet van de zonde, die de mens
drijft tot het kwade. Het is een boze macht die ons aftrekt van het goede, van God
en van Zijn dienst. Het is een wonder als er ook een andere wet in ons is: de macht
van Gods genade. Als die in ons gemoed, dat is in ons innerlijk, ook krachtig trekt
tot het goede, dan voelen we ons een twee-mens. Je kunt het niet goed begrijpen
dat er twee zulke sterke krachten in je innerlijk werken. Maar als God in ons gaat
werken door de Heilige Geest, dan zullen we toch ervaren dat Zijn kracht de sterkste
is.

Het is erg als alleen de zondenwet in ons heerst en ons trekt tot het kwade. Het is
moeilijk als we die twee machten in ons voelen strijden. Maar weet dat dan de Heere
je wil helpen in de goede strijd! Ken je die strijd nog niet, bid dan God om je die
strijd te leren. Hij zal daarbij overwinnen. David zingt: ‘Gij, HEER’, alleen, Gij zijt,
Verwinnaar in de strijd. En geeft Uw volk de zegen.’ Je zou heel Romeinen 7 eens
moeten lezen om te zien hoe Paulus in de goede strijd streed en overwinnen mocht.
Door de kracht van Christus!

Lezen: Romeinen 7:14-26

Zondag 5 augustus - De verlossing in Christus Jezus
En worden om niet gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door de verlossing die in

Christus Jezus is. Romeinen 3:24

Niet iedereen wil verlost worden. Als je denkt vrij te zijn, verlang je niet naar
bevrijding. Een gebondene, een gevangene, die verlangt ernaar. Je weet dat in onze
Catechismus gesproken wordt over drie stukken die we moeten leren kennen:
ellende, verlossing en dankbaarheid. Alleen als je je nood en ellende leert kennen,
krijg je de verlossing nodig en verlang je daar ook naar. De Heere Jezus is de grote
Verlosser. Hij kan ons bevrijden uit de gevangenis van onze zonden, uit de banden

van de dood, ja, uit de angsten van de hel.



Hoe zal een zondaar dat nu ervaren? Dat wordt geleerd als je ook leert dat je niet
rechtvaardig wordt door je eigen werken. Terwijl iemand dat probeert, voelt hij de
banden van de zonden steeds meer kwellen. Hij is onmachtig om die banden te
verbreken. De zonde is te sterk en je maakt jezelf nooit los. We kunnen geen
vergeving van zonden verdienen en, o, wat een wonder! Dan wordt geopenbaard dat
de Heere de zondaar zonder dat hij het verdient, rechtvaardig maken wil. Het is ‘om
niet’. Het is door de verlossing die de Heere Jezus verdiend heeft. De Verlosser heeft
er Zelf wel voor moeten betalen. Hij betaalde ervoor met Zijn bloed, dat is: met Zijn
lijden en sterven. Zo heeft Hij het verdiend dat zondaren om niet gerechtvaardigd
worden. Hem zij de eer!

Lezen: Jesaja 55:1-7

Maandag 6 augustus - Alle roem voor Christus
Want ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u dan Jezus Christus, en Die

gekruisigd. 1 Korinthe 2:2

Paulus heeft de inhoud van zijn preken samengevat in de woorden ‘Jezus Christus,
en Die gekruisigd’. Waarom deed hij dat? Omdat hij geleerd had dat wij eerrovers
geworden zijn, die van nature altijd maar onszelf eren. Ook daarin zijn we vijanden
van God geworden. En we zijn zo gericht op onze eigen eer, dat we zelfs op de weg
naar de zaligheid nog geneigd zijn telkens weer te denken dat we iets kunnen of
verdienen. We zijn in hoogmoed van God afgevallen en moeten nu op die weg naar
de zaligheid leren dat we vijanden zijn van genade. God leert Zijn kinderen dat er
in hen geen goed woont. Zo zegt Paulus het. Zal hij dan in zijn preken de mensen
prijzen en omhoogsteken? Zal hij iets goeds van zichzelf gaan vertellen en daarover
preken? Hij is het allemaal afgeleerd. Hij is er zelfs bang voor. Zullen we dan zelfs
nog in het geestelijk leven de eer aan onszelf trekken? God leert het al Zijn kinderen
af en ze worden allemaal bang voor die eerroverij. Alleen de Heere Jezus heeft alles
goed gedaan. Die heeft in heel Zijn leven de Vader verheerlijkt. Ook in Zijn lijden
en sterven gaat het Hem om Gods eer. En ook in het weggeven van Zijn verdiensten
verheerlijkt Hij Zijn Vader. Daar hoor je iets van als Gods kinderen erover spreken.
Dan prijzen ze zichzelf niet; ook prijzen ze hun geloof niet, maar ze roemen alleen
in Christus. Heb jij Zijn eer ook al lief gekregen?

Lezen: 1 Korinthe 2:1-5



