
Bijbelrooster HJW: Lof! 
 
Dinsdag 9 augustus: Hij is uw Lof 
Waarom moet God gediend en geloofd worden? Om wat Hij ons geeft. Omdat Hij ons bewaart en 
spaart, ondanks onze zonden. Omdat Hij komt met Zijn Woord. Omdat Hij Zijn Zoon zendt als het 
Lam Dat de zonde van de wereld wegneemt. Redenen genoeg! Mozes spoort het volk ook aan om 
God te loven. Hij wijst op alles wat de Heere heeft gedaan. Het volk is op een wonderlijke manier 
verlost uit Egypte. Het volk wordt op een wonderlijke manier gevoed. De Heere is alles lof en 
aanbidding waard. Israël én wij moeten echter één ding niet over het hoofd zien. Als het volk niet 
zoveel zegeningen zou hebben ontvangen, dan nog zou God geloofd en geprezen moeten worden. 
God is sowieso alle lof waard. Mozes zegt hief: ‘Hij is uw Lof.’ Afgezien van alles wat wij onverdiend 
ontvangen, is Hij onze lof waard om Wie Hij is. Als je dat op je in laat werken, dan zeg je: ‘Wat 
vreselijk dat ik daar vanuit mezelf aan voorbijga. Ik loof en prijs U niet.’ Of zit jij daar niet mee? Dat je 
God niet eerst en dient, terwijl je daarvoor geschapen bent? Laat de woorden van Mozes dan nog 
eens op je inwerken en buig je hoofd, belijd je schuld, doe een beroep op Gods ontferming in Zijn 
eigen Zoon Jezus Christus en je zult ontdekken dat Hij je Lof is. 
 
In het loven van God moet het niet gaan om dat wat Hij gaf, maar om Wie Hij is. 
Lezen: Deuteronomium 10:12-22 
 
Woensdag 10 augustus: Lof in meervoud 
Zingen met een droge mond valt niet mee. Zeker niet als de energie uit je lichaam wegebt. In Psalm 
22 klaagt David dat zijn kracht is verdroogd als een potscherf. Zijn tong kleeft aan zijn gehemelte. De 
ene klacht volgt op de andere. Hij voelt zich alleen gelaten. Wie hoort daarin niet de klacht van de 
Heere Jezus aan het kruis op Golgotha? Maar ook al is deze psalm een profetie van de komende 
Messias, de omstandigheden waarin David deze psalm dicht, zijn moeilijk en zwaar. Toch zingt hij: 
‘Van U zal mijn lof zijn in een grote gemeente.’ Hoe is het mogelijk dat Davids klacht plaatsmaakt 
voor lofprijzing? Dat kan door het geloof. Ondanks alles wat er gebeurt, vertrouwt David zich aan de 
Heere toe. De Heere staat voor hem in. Nee, David verdient dat niet. Hier schittert Gods liefde, 
heerlijk en diep. De uitgedroogde keel lijkt vergeten. ‘Van U zal mijn lof zijn’, zingt David. God doet 
David zingen. God doet David Zijn lof zingen. Iedereen mag dat horen. Iedereen moet het horen. 
David verlangt ernaar anderen te laten delen in zijn verwondering. Wie zelf leert leven van genade, 
ziet ernaar uit dat anderen eveneens van genade leren leven, zodat gemeenschappelijk Gods lof 
wordt bezongen. 
 
Jezus Christus is van God en mens verlaten geweest, opdat David nooit meer van God verlaten zou 
zijn. 
Lezen: Psalm 22:16-32 
 
Donderdag 11 augustus: Bekleed met lof 
Wie de profetie van Jesaja leest, schrikt. Er is dar geen enkele reden om feest te vieren! En bij ons? 
Gisteren was er een aanslag. Vandaag hoor je van een natuurramp. En morgen … ja, wat zal er 
morgen weer zijn? Als je kijkt naar de ontwikkelingen in onze samenleving is er ook geen reden om te 
feesten. Heeft de mensheid nog wel toekomst? Als je bij jezelf naar binnen kijkt, is er helemaal gene 
reden om blij te zijn. Wat zit er allemaal opgesloten in je zondige hart? Luister eens naar Jesaja. In de 
meest belabberde situaties mag hij een blijde boodschap doorgeven. Er is een uitweg uit de grootste 
nood. Hoe? In Wie? In de Heere Jezus Christus. In Hem op Wie de Geest van de Heere is. Hij troost 
treurenden. Of zitten wij er niet mee dat de zonde doorwerkt in ons leven? Zitten wij er niet mee dat 
wij aangetast zijn door het kwaad? Zitten wij er niet mee dat wij schuldig staan aan de verloedering 
van de samenleving? De mensen in Jesaja’s dagen scheurden hun kleren en deden as op hun hoofd 
als ze verdriet hadden. Aan hen wordt verkondigt dat zij daarvoor in de plaats sieraad krijgen. Ze 



ontvangen vreugdeolie en een gewaad van lof. Wie van Gods liefde leert leven, leert zich verheugen, 
die wordt bekleed met Gods genadekleed. 
 
Het lofgewaad past alleen bij wedergeboren mensen. 
Lezen: Jesaja 61 
 
Vrijdag 12 augustus: Lof bereid 
Soms zingen kinderen op de meest onmogelijke momenten een psalm of loflied. Je broertje in de 
winkel. Je zusje op de fiets … Wij hebben de neiging om op zo’n moment wat ongemakkelijk om ons 
heen te kijken, zij zingen onbeschroomd hun lied. De kinderen die op het tempelplein in Jeruzalem 
lopen, trekken zich niets aan van de oudere mensen. Dat de overpriesters en de Schriftgeleerden zich 
aan hun geroep irriteren, hebben ze waarschijnlijk niet eens door. ‘Hosanna’, roepen ze, ‘de Heere 
Jezus in de temepl is. Hij geneest blinden en kreupelen. Die kinderen geven de Zaligmaker de eer die 
Hem toekomt. Hij is de Zoon van David. Hij is de grote Koning. Met dit zingend roepen van kinderen, 
gaat een oud Schriftwoord in vervullling. In Psalm 8 zingt David dat God Zichzelf lof bereidt uit de 
mond van kinderen en zuigelingen. De mensen die meeroepen tijdens Jezus’ intocht in Jeruzalem 
zwijgen inmiddels. Jezus is niet de koning die ze verwachten. God echter zorgt ervoor dat de 
waarheid klinkt en zo Zijn lof wordt vergroot. Ben jij al ingewonnen voor die waarheid? Dan zul je hoe 
dan ook Gods lof leren zingen, daar staat de Heere voor in.  
 
Ook al ben je je kinderschoenen ontgroeid, het blijft nodig te worden als een kind. 
Lezen: Mattheüs 21:12-17 
 
Zaterdag 13 augustus: Lof zingen in de nacht 
Misschien zing jij wel eens als je blij bent. Paulus en Silas bidden en zingen ook. Terwijl … ze zijn 
gevangen genomen. Ze worden beschuldigd van oproer. Mogelijk worden ze veroordeeld. Zou jij daar 
ook Gods lof gaan zingen? Paulus en Silas doen dat wel, blijkbaar kunnen ze niet anders. Ondanks het 
feit dat ze mishandeld zijn, zingen ze. Je zou verwachten dat ze van ellende in slaap vallen. Ze slapen 
niet. Ze zijn klaarwakker. Ze zingen Gods lof. Daaruit blijkt dat ze zichzelf in de handen van de Heere 
hebben gelegd. Dat ze overtuigd zijn van de nabijheid van de Heere. Hij is bij hen in de moeilijkste 
omstandigheden van het leven. Hoe kom je zo ver, dat je in de nacht Gods lof bezingt? Nee, zelf zul je 
nooit zo ver de Heilige Geest je ogen opent, je zicht geeft op de Zaligmaker, zal het zien van de Heere 
Jezus je doen zingen, zelfs in de nacht. Dan ben je erop voorbereid dat het volgen van de Heere Jezus 
lijden met zich meebrengt. Maar dan weet je ook dat de Heere Jezus voor je instaat. Dan is het 
onmogelijk dat je niet zingt. Dan zul je Zijn lof zelfs in de nacht, zingen, omdat je Hem verwacht. 
 
Lof zingen is niet afhankelijk van de omstandigheden, maar van de nabijheid van de Heere. 
Lezen: Handelingen 16:16-34 
 
Zondag 14 augustus: Tot lof van God 
Waarvoor leef jij en voor wie? Leef jij al voor de Heere? Ben jij al op de eer van de Heere gericht? 
Verbreid jij de lof op de grote Naam van God al? Dat doen wij niet automatisch. Dat er bij ons niet in. 
Daar is het wonder van de wedergeboorte voor nodig. De mensen aan wei Petrus zijn brief schrijft, 
leven van dat wonder. Nu zal het hun wel lukken om God te loven, zegt iemand. Nee, dat lukt hun 
nog steeds niet zelf. Daarvoor is de Heere nodig. Petrus legt daar alle nadruk op. Trouwens, dat weet 
hij uit ervaring. Toen hij over het water wandelde en op Jezus zag ging het goed. Maar toen hij naar 
de golven keek en naar de wind luisterde, zakte hij weg. Zo moet het oog van het geloof op de Heere 
Jezus gericht zijn, anders raak je verward door de omstandigheden. Die omstandigheden zijn niet 
altijd even rooskleurig. Als je je daardoor echter laat leiden, zal de lofprijzing verstommen. Maar 
waar we ons op momenten van verzoeking en beproeving laten leiden door de Heere, zal het geloof 
worden versterkt en ons leven des te meer op de lof van God worden gericht. Dan leef je met de 



Heere en voor de Heere. En als de Heere Jezus terugkomt, mag je delen in Gods lof en heerlijkheid. 
Zeg eens eerlijk: Ben jij al op de Heere gericht? 
 
Wie Jezus Christus kent, deelt in Zijn overwinning, inclusief de lof. 
Lezen: 1 Petrus 1:3-12 
 
Maandag 15 augustus: Lof zingen in de hemel 
Wat gebeurt er in de hemel? Johannes geeft ons een antwoord. Hij is verbannen naar het eiland 
Patmos. In een visioen kijkt hij vanaf de hemelpoort de hemel in. Wat hij daar ziet is imponerend. Hij 
ziet Gods troon. Rondom die troon ziet hij vierentwintig ouderlingen, de vertegenwoordigers van de 
Kerk van alle eeuwen. Hij ziet vier dieren, de vertegenwoordigers van de schepping. Hij ziet de 
engelen van God, die gereed staan te doen wat hun wordt opgedragen. Johannes ziet ook een schare 
die niemand tellen kan. Alles in de hemel wordt betrokken op de lof van God. Een ontelbare schare 
zingt met luide stem. Al die mensen zingen het uit dat God door Zijn Zoon zalig maakt. Wat deze 
mensen zingen, hebben ze zelf ondervonden. Ze weten zich gered van de zonde en dood. Dat is enkel 
genade. Dat bracht hen in de hemel. De engelen en dieren kennen die genade niet. Maar ze 
stemmen wel in met de lofprijzing Wie de Heere is. De Heere is het ook waard om geprezen te 
worden. Ontdekte jij dat al? Dan ontdek je dat je vanuit jezelf God niet looft. Daar heb je de 
Zaligmaker voor nodig. Ook al is Hij in de hemel, Hij is beschikbaar om zondaren te behouden. Zodat 
ze door Hem God zullen loven en eeuwig Hem zullen grootmaken.  
 
Wie hier op aarde God niet leert loven, zal het in de hemel ook niet doen! 
Lezen: Openbaring 7:9-17 
 
 
 


